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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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       e zitten in de nadagen van de zomer. Velen zijn erop uit 
getrokken en hebben mooie ervaringen opgedaan, bijzondere 
momenten met elkaar meegemaakt of gewoon lekker rustig aan 
gedaan. De verbinding werd gezocht en gevonden tijdens 
culturele uitstapjes of simpelweg tijdens een wandeling. Hoe 
vaak kom je niet in gesprek met wildvreemden zodra je een 
bijzondere plek bezoekt? Dat gaat bijna vanzelf. Het uitwisselen 
van ervaringen, tips, dat 
lekkere restaurantje even 
verderop. We maken nog 
contact, praten, ontmoeten 
elkaar: we communiceren. 
Hoe anders is dat voor 
diegenen die vooral veel of alleen maar gebruik maken van de 
social media om contact te leggen met anderen. Daar wordt 
communicatie gedaan via de smartphone of computer via 
allerlei platforms zoals Facebook, Snapchat, Instagram, X, etc. 
Vanachter een scherm berichten versturen naar de wereld. Het 
is vooral eenzijdig berichten verzenden. Met een beetje geluk 
krijg je een hartje of kort berichtje terug, ten teken dat iemand 
het leuk vindt of waardeert. Mocht men het niet waarderen: 
vanuit het niets een ongezouten bericht terug waarbij je tot op 

het bot wordt afgebroken, 
zonder schaamte of enige 
terughoudendheid... Nu social 
media al een tijdje bestaat, 
blijkt uit studies dat mensen die 
hiervan veelvuldig gebruik 
maken, zij het moeilijker vinden 

om met anderen rechtstreeks in contact te treden. Op straat, in 
het openbaar vervoer, aan de telefoon, het maakt mensen 
onzeker om een gesprek aan te gaan. Zo leven we steeds meer 
langs elkaar heen, elkaar negerend. Alsjeblieft! Daar zijn we niet 
voor gemaakt. Het doet ons ook denken aan de tijd van Corona: 
toen móchten we niemand ontmoeten, zaten we thuis,  
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geïsoleerd. En wat hadden we daar na een aantal weken moeite 
mee! Teamsessies werden er opgezet om elkaar dan maar via 
de computer te spreken. Tot zelfs borrels waarbij men thuis was, 
maar er via beeld werd gedaan alsof we toch bij elkaar waren. 
Het laat zien dat wij mensen sociale wezens zijn en graag 
samen zijn, elkaar ontmoeten, samen huilen en lachen. Dat is 

belangrijk, we leren ervan, we genieten 
ervan, het verrijkt ons, we vinden het 
interessant en leuk, we hebben het 
nodig als mens! De voordelen van 
social media zijn er uiteraard ook, 
zoals eenvoudig en snel de ander 
informeren of iets laten zien. Daar 

moeten we handig gebruik van maken. Maar gaat het over de 
mens, hebben we sociaal contact en goede communicatie en 
verbinding gewoon nodig om te kunnen floreren. En daar doen 
we voor u als parochieteam ons best voor, zodat we elkaar als 
parochiaan én dorpsgenoot én regio-genoot steeds kunnen 
ontmoeten. Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten!  
 
De eerste staat al vroeg in september 
gepland: op zondagochtend 07 september 
om 10.00uur komen we als regioparochie 
bijeen om de jaarlijkse openluchtviering te 
houden. Dit wordt al voor de 4e keer 
georganiseerd en blijkt steeds weer een 
groot succes. Na afloop is er weer alle 
gelegenheid om uw mede regio-
parochiaan te ontmoeten en te spreken. 
Leuk om te zien dat daar al veel gebruik 
van wordt gemaakt, ook belangrijk voor de 
toekomst van de regioparochie. Alles vindt plaats in de 
openlucht. Mocht het weer tegen zitten, dan wijken we uit naar 
onze St.Urbanuskerk. Voor meer informatie, zie verderop in 
deze Urbanesklanken. 
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De week daarop pakken we de draad 
verder op: op zondag 14 september is er 
de jaarlijkse Monumentendag. Ook dit jaar 
wordt dit Europese en landelijke 
evenement enthousiast en deskundig 
georganiseerd door de stichting ‘Vrienden 
van de Urbanuskerk’. Het thema is: 
‘Erfgoed en Architectuur’ met de slogan: 
Gebouw(d) om te blijven’. Van de openmonumentenwacht-
website geplukt: De slogan ‘Gebouw(d) om te blijven’ benadrukt 
de waarde van de verscheidenheid aan historische gebouwen 
die ons land verrijken en nodigt uit om na te denken over de 
toekomst van dit erfgoed. Architectuur is meer dan bakstenen 
en beton. Het weerspiegelt onze identiteit, toont de ambities van 
het verleden en biedt een venster op wat komen gaat. 
Monumenten zijn niet alleen gebouwd, ze zijn gemaakt – door 
generaties vakmensen. Van handgemaakt glas-in-lood tot 
verfijnde houtbewerking en smeedijzeren details: ambachtelijke 
technieken en materialen maken erfgoed uniek. Het sluit mooi 
aan bij onze toekomstvisie voor de gebouwen en complex. Een 
mooie plaats voor verbinding en samenkomst. Dat was vroeger 
al zo, zo is het nog steeds en zo moet het blijven! Verderop in 
deze Klanken kunt u meer informatie over deze dag vinden. 
 
Ook aan de jongeren wordt steeds gedacht, immers zij willen 
het ook graag gezellig en leuk hebben met elkaar. Dat gebeurt 
tijdens de Kinderclub! Waarbij ze naast ontmoeting ook nog 
eens iets leren in woord en knutsel-daad, vergezeld van iets 
lekkers. Daar gaan we op 09 oktober om 15.30uur weer mee 
beginnen. Nu alvast de aankondiging om warm te kunnen 
draaien en het door te geven aan elkaar. Welkom allemaal! 

Voor de iets ouderen onder ons wordt er dit jaar 
opnieuw een Algemene Ziekenzalving-viering 
gehouden op zaterdag 20 september, waar u dan 
dit sacrament krijgt toegediend. We horen in de 
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wandelgangen wel eens “...daar ben ik nog niet aan toe...”. 
Echter, ziet u het vooral als een bemoediging welke kracht geeft 
bij de oude(re) dag. U kunt het ook meerdere keren ontvangen, 
geen probleem. Uit de eerste hand weten we dat een van onze 
parochianen hier heel veel kracht uit heeft ontvangen om zijn 
zwakke gezondheid te overwinnen. Er zijn al een aantal 
meldingen binnen. Echter, deze viering gaat alleen door als er 
genoeg aanmeldingen zijn. Dus wilt u meedoen: Graag even 
aanmelden bij het secretariaat: Dan kan bij Ria op donderdag 
tussen 10-12uur of via de mail urbanusparochienes@gmail.com 
Verderop in deze Urbanesklanken kunt u hierover meer lezen. 
 
De afgelopen 2 maanden is er binnen de St.Urbanusparochie 
het nodige gebeurt, daar willen we u ook graag van op de 
hoogte stellen: 
- Het huurhuis aan de Amsteldijk zuid 134: het huurcontract met 
de huidige bewoonster liep in juli af en is niet verlengd. Echter 

in onderling overleg en na goedkeuring van het bisdom 
(welke wel héél snel binnenkwam) kan de familie tot 
eind september blijven, waarna ze een ander huurhuis 

gaan betrekken. Na de aankondiging in de Urbanesklanken 
kwamen er diverse reacties binnen die graag het huis 
vervolgens wilden huren. De gesprekken lopen en het lijkt erop 
dat een nieuwe huurder in de startblokken staat om de woning 
per 01 oktober te gaan betrekken. Mooi aansluitend, waarmee 
onze penningmeester zeer blij was gezien de continuïteit aan 
benodigde inkomsten voor de parochie. 
- Het is u vast opgevallen dat er in de kerkwerf allerlei gaten zijn 

 gegraven. Nee, geen last van een mol! De 
gemeente Amstelveen is voornemens om een 
nieuwe laag asfalt aan te brengen, aangezien 
vele dorpsgenoten gebruik maken van de werf 
voor de scouting, bij het ophalen van de 
kinderen van school, tijdens de feestweek etc. 

Dat zorgt voor veiligheid in en om het dorp, vandaar dat ze ons 
hierin willen helpen. Er is onderzoek gedaan naar het  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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onderliggende terrein en de stevigheid van de bodem. Wanneer 
er concrete plannen zijn om te gaan voorbereiden en asfalteren, 
hoort u uiteraard van ons.   
- Tegelijkertijd met de aanvraag betreffende de verlenging van 
de woonsituatie op nr.134, is er ook een aanvraag gedaan voor 
de herstelwerkzaamheden aan de glas in lood ramen ‘de 
Martelaren van Gorkum’ en ‘het Mirakel van Amsterdam’. Deze 
3-delige ramen bevinden zich in beide transepten van de kerk. 
Er is uitgebreid contact geweest met diverse aannemers, 
architect Paul van Vliet, glazeniers, de stichting Vrienden van 
de St.Urbanus en het kerkbestuur. Totale restauratiekosten 
bedragen ruim €200.000,- welke volledig opgebracht gaan 
worden door de eerder verkregen subsidie van de Rijksdienst 
én de stichting Vrienden. Geweldig!!! Het kerkbestuur is al 
akkoord. Maar in tegenstelling tot de snelheid waarmee we 
goedkeuring kregen voor verlengde bewoning op nr.134, 

moeten we tot onze teleurstelling in deze veel 
geduldiger zijn. Het kost ook wel wat natuurlijk. Eind 
augustus wordt de aanvraag beoordeeld, zo hebben we 

vernomen. We hopen uiteraard zo snel mogelijk aan de slag te 
kunnen gaan, gezien de slechte staat van deze ramen. Wordt 
vervolgd.   
- Je wil er vaak niet aan denken, maar het kan altijd gebeuren... 

Een situatie waarbij de kerk snel verlaten moet 
worden door aanwezigen. Wij zijn daar als 
parochie goed op voorbereid, zichtbaar via allerlei 

voorzieningen in de kerk, waaronder noodverlichting en het 
aangeven van vluchtwegen. Deze laatstgenoemden zijn echter 
verouderd en voldoen niet meer aan de voorschriften. Deze 
worden binnenkort dan ook vervangen, waarmee we weer 
voldoen aan de geldende eisen. 
-  Het geeft ons hoofdbrekens... In zeer korte tijd zijn er maar 

liefst 3 van onze kleinere orgels stuk gegaan. 
Jazeker, het waren niet de jongste instrumenten, 
maar toch. We vermoeden dat dit iets met de 

stroom en of het stroomnet te maken heeft. Ook het uurwerk  
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van de kerk heeft regelmatig kuren, wat  wellicht dezelfde reden 
heeft. We kunnen er de vinger nog niet achter krijgen. Hoe dan 
ook: ons St.Cecilia koor moet wel kunnen repeteren en er moet 
wel georgeld kunnen worden tijdens de vieringen als het grote 
Adema-orgel niet wordt gebruikt. We hebben daarom 
geïnvesteerd in een nieuw tweedehands klein orgel, gelijk aan 
de huidige. Voor de kenners en liefhebbers onder ons: Een 
Johannus D2213. We hopen weer lang te kunnen genieten van 
dit prachtige instrument! 
 

Verbinding maken met de 
ander is belangrijk. Niet 
afstandelijk vanachter een 
scherm, middels 
eenrichtingsverkeer alleen 
maar verzenden. Onbegrip 
en afstandelijkheid tot 
irritatie en weerstand zijn 

het gevolg. Daar hebben we als mens en gemeenschap niets 
aan. Verbinding maken met elkaar doe je door sociaal te 
communiceren, waardoor we elkaar beter begrijpen en 
aanvoelen. We kunnen delen wat ons bezighoudt, mooie dingen 
maar ook verdrietige en noodzakelijke dingen. Dit moet dan wel 
van 2 kanten komen én gehoord worden, anders is er nog geen 
verbinding Dan wordt het niet communiceren, maar 
commanderen. En daar horen we al veel te veel van... Graag 
tot ziens bij een van de bijeenkomsten in en om de kerk. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van oktober, 
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam. 
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Jij verdient een pluim! 
De vakantiemaanden juli en augustus liggen weer achter ons. Ik hoop 
dat u allen een goede vakantie hebt gehad en dat u genoten hebt. Dat 
we allemaal weer voldoende energie hebben ontvangen om opnieuw 
aan de slag te gaan voor onze geloofsgemeenschappen. 
 
Als parochies beginnen we ook met een nieuw pastoraal werkjaar. 
Vol goede moed en vertrouwend op elkaars kwaliteiten willen we in 
onze dorpen kerk van God zijn. De verschillende werkgroepen 
komen weer samen om met elkaar te overleggen. Koren bereiden 
zich voor op een nieuw jaar. We staan weer voor een nieuw seizoen 
van 1e Heilige Communie en Vormsel. En we gaan weer samen op 
pad met familiezondagen en inspirerende vieringen.  
 
Ook dit jaar gaan we weer een beetje meer samen op weg. De 
familiezondagen zijn een mooi voorbeeld waarin we verder 
samenwerken: mensen van alle leeftijden samenbrengen op één 
locatie. Het bestuur buigt zich intussen over de moeilijke vragen over 
volhouden als kerkgemeenschappen, het verder uitbouwen van 
samenwerking en de toekomst van onze gebouwen.  
 
Vele mensen zetten zich in voor onze geloofsgemeenschappen. Daar 
zijn wij heel dankbaar voor. Het is niet vanzelfsprekend en zeker niet 
in deze tijd. Daarom wil ik aan het begin van het werkjaar ook even 
stil staan bij al die vrijwilligers en bij alle parochianen die we 
ontmoeten in onze gemeenschappen. Dank je wel, dat jullie er zijn! 
Hieronder een gedicht voor jou… jij verdient een pluim! 
 
Jij verdient een pluim 
Voor je inzet en betrokkenheid 
die je zoveel jaren hebt laten zien, 
stille krachten, trouwe werkers, 
vrienden die opbouwen 
en de gemeenschap levend houden. 
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Jij verdient een pluim 
voor je woorden die aanmoedigen, 
voor je genegenheid en troost 
voor je nabijheid en warmte. 
 
Jij verdient een pluim, 
omdat je tijd voor een ander vrij maakt, 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend, 
omdat je je betrokken voelt, 
omdat je iets voor de ander wil betekenen 
gratis en spontaan. 
 
Jij verdient een pluim, 
omdat we op je kunnen bouwen, 
jij hoort tot die stille krachten, 
- geen woorden maar daden - 
met jou kunnen we overleggen, 
jou kunnen we vertrouwen. 
Jouw inzet is aanstekelijk. 
 
Laten we dat zo houden. 
Als dat er niet meer is, 
is dat voor ons allen 
een heel groot gemis. 
 
Ik wens iedereen een heel goed werkjaar toe! Laten we ook dit jaar 
met elkaar de schouders eronder zetten en samen werken aan onze 
gemeenschappen en haar toekomst. Laten we vol vertrouwen op weg 
gaan: vertrouwend op onze Heer en op elkaar. En in alles vooral 
mensen van hoop zijn. Pelgrims van hoop, kerk zijn onderweg, 
rustpunt zijn in een roerige wereld! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
  

Bron van het gedicht heb ik niet gevonden; 
enigszins aangepast voor dit artikel. 
Reageren? Mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl 



 11 

                                                       
Kinderclub is al enkele jaren een gezellige en educatieve middag, bestemd 
voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar en het maakt niet uit of uw kind 
gedoopt is of niet. Eens in de maand komen we samen om te plakken, te 
knippen en te zingen, maken we plezier, gecombineerd met verhalen uit de 
Bijbel. Ook mag uw kind(eren) vriendjes en vriendinnetjes meenemen! 
Uiteraard bent u als (groot) ouder ook van harte welkom om de kinderen 
te helpen met het knutselen.  
Het Kinderclub Team bestaat uit Cock, Yvonne en Elly.  
Verdere informatie kunt u mailen naar: pmmvanrooden@hetnet.nl 
De 1e bijeenkomst van het seizoen is op donderdag 9 oktober, het mooie 
Bijbelverhaal over Sint Franciscus  wordt dan aan de kinderen verteld. 
Tijd: van 15.30 uur – 16.30 uur, aansluitend na school. Eventueel kunnen 
wij uw kind(eren) van school halen en weer terugbrengen naar de BSO!  
Wij hopen uw kind(eren) te mogen begroeten. 

Groetjes van het Kinderclub Team.   

 
De bijeenkomsten in het seizoen 2025 -2026 zijn: 
- donderdag 9 okt. Sint Franciscus, werd op 4 okt. gevierd; 
- donderdag 6 nov. De Goede Herder; 
- donderdag 4 dec. Kerstknutselen; 
- donderdag 8 jan. de Ark van Noach; 
- donderdag 12 feb. Sint Valentijn; 
- donderdag 26 mrt. over Pasen en Palmpaasstokken versieren; 
- donderdag 16 april Jona; 
- donderdag 21 mei Pinksteren en 
- donderdag 18 juni de seizoensafsluiting thema: verrassing!  
  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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Misintenties, weekend 6 en 7 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans en Conny Wesselingh 
Herman, Toos en Trea Fontijn 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Marcel van Amsterdam 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overl.ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en overl.zn Herman 
Pasttor Verspeek 
Pastoor Woolderink 
Piet van Amsterdam 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ria Kempers-van Wijk 
Ruud Goedknegt 
Sofia van Leeuwen 
Oud-koster Theo van Schaik 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 13 en 14 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Gijs Honselaar 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Dat we allen goed werk mogen hebben 
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Misintenties, weekend 20 en 21 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Piet van Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 27 en 28 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor alle armen 
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Activiteitenoverzicht september 2025 
 
datum: tijd: soort viering: voorganger: 
wo.3 09:00 Kerkwerken, alle handen 

WELKOM 
 

za.6 - GEEN VIERING (ivm 
openluchtviering morgen) 

 

zo.7 10:00 Eucharistieviering OPEN LUCHT 
VIERING 

Marco/Darek/ 
Jeroen 

  Regionale openluchtviering in Nes.  
Thema: Jubeljaar 2025 

  5 parochies/5 koren. Tevens: kindernevendienst. Zie 
Urbanesklanken voor meer info. 
Na afloop koffiedrinken voor alle aanwezigen buiten. 
Bij slecht weer wijzigt het programma naar binnen. 

za.13 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.14 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
za.20 14:00 Eucharistieviering tbv Ziekenzalving. Bedoeld voor 

IEDEREEN! info: Blz.22. 
za.20 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
  Let op! De avonddienst vervalt indien de 

middagdienst doorgaat: dit alleen bij voldoende 
aanmeldingen voor de middagdienst. Via de 
mededelingen tijdens de 1e 2 weekenden wordt dit 
verteld 

zo.21 09:30 Begin schooljaar, W&C 
GEZINSviering 

Elly van Rooden 

za.27 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.28 09:30 Eucharistieviering  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 
 

    

 
 

    

  Cockie van den 
Helder 

allen olv 
Cock 

Ab en John 

 
 

    

 
 
 
 

    

 Peter Overdijk Maurice Fontijn  John/Maurice 
St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab Huub 
 
 

   Joop 

 Peter Overdijk Jeroen Jeroen Joop 
 
 
 
 

    

 
 

Peter Overdijk Marino den Haan Cock John 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 
St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub 
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Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
Zondag 7 september is de collecte bestemd voor het bekostigen van 
de openluchtviering. 
Weekend 13 en 14 september vindt de ritselcollecte tbv onze eigen 
Urbanuskerk plaats. 
Weekend 27 en 28 september is de PAX- vredesweekcollecte. 
 
Opbrengst Collectes  

zaterdag     5 juli 84,05 
weekend   12 + 13 juli 248,20 
weekend   19 + 20 juli 409,20 
weekend   26 + 27 juli 299,60 
zaterdag     2 augustus 61,85 
weekend    9  + 10 aug. 258,60 
zaterdag   16  augustus 71,90 

 
Kerkbalans 

Alle gulle gevers van harte bedankt ! 
Beste mensen, de stand op 21 aug. Bedraagt € 14.070.  
Een mooi bedrag en ca. 60 % van het streefbedrag voor dit jaar 
Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden door 
samen zorg te dragen voor een solide financiële ondersteuning. 
Helaas hebben we van een aantal parochianen en andere bij onze 
Sint Urbanuskerk betrokken geïnteresseerden, die in het verleden al 
in mei of juni hun bijdrage leverden, tot op heden helaas nog niets 
ontvangen.  
Wij vragen u om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u om uw 
bijdrage spoedig over te maken onder het motto:  

”Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 

 
Vredesweek 2025. 
Iedere derde week van september organiseert PAX de nationale 
vredesweek. Dit jaar is dat van 20 t/m 28 september.   
Het thema is ‘’Niets doen is geen optie“. 
 
Kijkend naar de wereld om ons heen is de roep om verandering luider 
dan ooit tevoren. Het is inmiddels drie jaar geleden dat Rusland de 
grootschalige agressieoorlog begon tegen Oekraïne, een conflict  
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dicht bij huis. Ook verder van huis lopen de conflicten hoog op: van 
Israëls genocide in Gaza tot het bloedige conflict in Soedan, waar 
miljoenen mensen zich op de rand van de hongerdood bevinden. 
 
Er staat veel op het spel en er zijn veel manieren waarop ook u zich 
kunt inzetten, daarom is niets doen geen optie.  Bijvoorbeeld door 
mee te lopen in Vredesdemonstraties, door politici aan te schrijven, 
door u uit te spreken over het onrecht dat door antidemocratische en 
oorlogvoerende leiders tegen hun eigen bevolking wordt gevoerd.  
 
Ook kunt u zich inzetten voor de vrede door PAX financieel te 
ondersteunen bijvoorbeeld door bij te dragen in de kosten voor 
onderzoek en ondersteuning van vredeswerkers in conflictgebieden, 
het voeren van rechtszaken, het organiseren van demonstraties en 
het beïnvloeden van het beleid van de Nederlandse regering. Draag 
daarom vrijgevig bij aan de collecte in het weekend van 27 en 28 
september.  
Bent u in het weekend van 27 en 28 niet in de gelegenheid de kerk te 
bezoeken dan kunt u uw bijdrage natuurlijk ook rechtstreeks aan PAX 
overmaken op bankrekening: 

NL03 TRIO 0390 5150 00 
Voor meer informatie kijkt u op: www.paxvoorvrede.nl 

 
Communie thuis: 
Wilt u ook graag de communie ontvangen ? Kapelaan Darek komt 
graag naar u toe. U kunt zich opgeven via het secretariaat.  
In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de 
communie zal worden gebracht. 
 
Adresgegevens: 
Het komt toch nog wel eens voor dat wij niet over uw actuele 
adresgegevens beschikken. Wilt u bij adreswijziging uw al dan niet 
tijdelijke of definitieve adres melden aan het secretariaat. 
Dit kan per mail aan:  urbanusparochienes@gmail.com 
 
In de afgelopen tijd kregen we 2 keer een klacht over niet ontvangen 
van de Urbanesklanken. De ene ontvangt normaal via de mail, de 
andere per post. En wat blijkt? 
De ene gebruikt een nieuw emailadres, de ander is verhuisd!! Tja……  

http://www.paxvoor/
mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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TER INSPIRATIE  

 
Bovenstaande vraag en ook het antwoord kunnen inzicht bieden in 
de levens vatbaaarheid van een parochie in de sterke en zwakke 
kanten. Op basis van een analyse kunnen betrokkenen stappen 
zetten om de vitaliteit te bevorderen. De vraag wordt urgent, want 
steeds meer parochies zijn op sterven na dood.  
Een gewetensvraag wellicht. Tim Schilling gaat in het juninummer 
van De Roerom deze vraag niet uit de weg. Misschien een mooie 
stimulans om voor de start van het nieuwe werkjaar eens over na te 
denken?  

Gezocht wordt naar manieren om de vitaliteit te meten én 
te bevorderen. Opvallend is dat steeds meer bisdommen, parochies 
en ook protestantse gemeenten met modellen en 
meetinstrumenten werken. Bisdom Groningen-Leeuwarden 
bijvoorbeeld gebruikt een ‘parochiemonitor’; bisdom Haarlem-
Amsterdam een ‘vitaliteitscan’; de PKN Kerk gebruikt de in-
Australië-ontwikkelde Church Life Survey. 
De Canadese priester Fr. James Mallon reikt in zijn boek Als God 
Renoveert ideeën aan voor metingen en op dit moment ontwikkelt 
het Amerikaanse Catholic Leadership Institute een nieuw model en 
meetinstrument voor parochies. Bij dit laatste ben ik namens mijn 
werkgever, het Centrum voor Parochiespiritualiteit, betrokken. 
Maar eenvoudig is het niet. Wat werkt voor een bedrijf is nog niet 
per se geschikt voor een kerk of geloofsgemeenschap. Inkomen 
kan een teken zijn van kerkelijke vitaliteit, maar de kerk bestaat niet 
om aardse schatten te vergaren.  
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Bezoekersaantallen 
Bezoekersaantallen kunnen ook misleidend zijn. Ik denk aan 
een vriend die altijd op zoek gaat naar de kerk met de meest 
charismatische voorganger, want daar vind je veel mensen en ook 
energie. Maar ik heb mijn vragen bij zo’n benadering. Is hier niet 
sprake van zoeken naar bevestiging van je eigen voorkeur? 
Moet kerkbezoek ook niet soms ‘tegenvallen’, prikkelen, om je ook 
te confronteren met een onaangename (profetische) of andere 
boodschap? 
Het blijft in ieder geval nodig dat we op zoek gaan naar groei en 
bloei in de parochie, niet zozeer omwille van ons eigen plezier -
natuurlijk is het fijn als veel mensen ons gezelschap houden in de 
parochie -maar ook om dienstbaar te zijn aan de vele mensen die op 
zoek zijn naar hoop en liefde in deze wereld. 

 

Vita: leven 
Zelf denk ik bij ‘parochiële vitaliteit’ aan het Latijnse woord ‘vita’, 
dat ‘leven’ betekent. 
In het Johannesevangelie (10:10) zegt Jezus: “Ik ben gekomen opdat 
zij leven mogen bezitten, en wel in volheid.” Een vitale parochie is 
een geloofsgemeenschap die levendig en leven-gevend is, 
met Christus als bron. Maar niet vergetend dat de weg naar leven 
nog altijd via het kruis loopt. 
Parochies die vitaler willen worden, beginnen verstandig door stil 
te staan bij de eigen verbinding met de Bron. Leven wij echt van wat 
Jezus ons aanreikt? Zijn we 
werkelijk ranken van de ware Wijnstok, of proberen we liever 
zelfstandig alles voor elkaar te krijgen? Gebed en 
geestelijke onderscheiding zijn onmisbare stappen bij 
parochievernieuwing. 
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Concreet 
En verder? Hoe pak je het concreet aan? Volgens mij is er niks 
mis met gebruik van modellen en instrumenten uit de 
academische wereld en het bedrijfsleven, zolang die rekening 
houden met de intrinsieke geestelijke gedrevenheid van de kerk. 
Jezus zelf zei dat we mogen leren van de “kinderen van deze 
wereld” die “handiger te werk gaan dan de kinderen van het 
licht” (Lucas 16:8). 
Eerder genoemde Mallon kijkt niet alleen naar het 
aantal deelnemers van een Alphacursus – dit is een 
kennismakingscursus met het christelijke geloof- maar ook naar het 
aantal mensen dat doorstroomt naar een ander vormingstraject in 
de parochie. Naar de dienstbaarheid van mensen vanuit hun geloof, 
buiten de parochie. Tijdens het beraad van het Catholic Leadership 
Institute werden talloze andere mogelijke indicaties van parochiële 
vitaliteit genoemd, zoals: het percentage van de begroting dat naar 
caritas gaat; zichtbare aanwezigheid van de parochie in de 
omliggende gemeente; het aantal deelnemers aan kleine christelijke 
gemeenschappen; aanwezigheid van de parochie op de sociale 
media; gelegenheden van dienstbaarheid. En natuurlijk wordt er ook 
gekeken naar wat parochianen zelf vinden van hun parochie. 
Enquêtes laten zien hoe parochianen kijken naar hun eigen parochie 
en of ze door hun deelname geholpen worden om te groeien in 
geloof.  
Misschien een mooie stimulans om voor de start van het nieuwe 
werkjaar eens over na te denken….? 

Dr. Timothy P. Schilling 
(stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.)  
Bovenstaand artikel werd gepubliceerd in het juninummer van het 
maandblad De Roerom.  
 
Elly van Rooden.   
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Uitnodiging voor Ziekenzalving 

Geachte parochianen, 
 
Iedere twee jaar kunt u in onze 
geloofsgemeenschap de ziekenzalving 
ontvangen. De ziekenzalving is een 
sacrament dat je kracht, troost en 

ondersteuning mag geven en is zeker niet alleen bestemd voor ernstig 
zieken, maar tegenwoordig meer bedoeld voor de ouder wordende mens.  
Het is daarom geen droeve gebeurtenis, maar zal het een hoopvolle en 
blijde viering zijn. Het mooie is nu, dat je het bewust ontvangt in het bijzijn 
van familie, vrienden en mede-parochianen.  
 
Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 20 september 2025 om 14 uur, 
is er weer een mogelijkheid om in onze Sint Urbanuskerk dit heilig 
sacrament der zieken te ontvangen. 
 
Denkt u er eens over na? U en uw familie zijn van harte uitgenodigd om bij 
deze viering aanwezig te zijn.  
 
U kunt zich uiterlijk voor deze Ziekenzalving aanmelden tot donderdag 
18 september tot 11 uur bij Ria Sibum van het parochiesecretariaat: 

• door middel van een briefje in de brievenbus, 
• het sturen van een email: urbanusparochienes@gmail.com  
• of telefonisch op donderdagochtend: 0297 – 582232. 

In verband met de organisatie is een eerdere aanmelding zeer wenselijk. 

Met hartelijke groet,  
mede namens het pastoresteam, pastoor Marco Cavagnaro. 

  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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TEST UW KENNIS IN DE PUBQUIZ  
In het komend werkjaar willen we u uitdagen om uw kennis te komen testen en te 
delen in onze eerste PubQuiz. We gaan samen een gezellige, speelse en leerzame 
avond beleven, waarin we aan de hand van verschillende vragenrondes diverse 
onderwerpen de revue laten passeren. Onderwerpen die raken aan ons geloof en het 
christendom. Dit kan van alles zijn, van bijbelkennis tot muziek, van architectuur 
tot kunst, allerlei trivia zullen voorbijkomen. Er zullen teamrondes gespeeld 
worden, bestaande uit vier vragen waarin de eerste relatief eenvoudig is en goed 
voor 1 punt en de laatste wat moeilijker, goed voor 4 punten. En er zijn ook 
gezamenlijke rondes, waarin, bijvoorbeeld, muziek herkend moet worden. Om in 
de stemming te komen is hier alvast een oefenronde: 
 
Ook in de hedendaagse muziek vinden we veel referenties naar de Bijbelse 
verhalen. Een mooi voorbeeld is het lied ‘Hallelujah’ van de Canadese zanger 
Leonard Cohen. Dit nummer is een zoektocht naar spiritualiteit, liefde en geloof, in 
relatie tot onze menselijke ervaring en onze tekortkomingen. Het nummer 
verscheen voor het eerst op een album in 1984 genaamd ‘Various Positions’, maar 
het kreeg pas wereldfaam nadat het door diverse artiesten was gecoverd.    
 
Vraag 1, voor één punt:  
Wat betekent Hallelujah? 
 
Vraag 2, voor twee punten: 
Cohen zingt over koning David. Wat was het oorspronkelijke beroep van David 
voor hij koning werd? 
 
Vraag 3, voor drie punten: 
Koning David zag iemand een bad nemen op het dak. Met deze vrouw zou hij niet 
veel later vreemdgaan. Hoe heet deze vrouw?  
 
Vraag 4, voor vier punten 
Wie is de zanger van het bekendste cover van Hallelujah en zette daarmee dit lied 
definitief op de kaart?  
 
De antwoorden vindt u op de volgende bladzijde.  
Alles goed? Dan heeft u een Grand Slam! 10 punten!!  
U doet toch ook mee met de pubquiz? Mail ons en we houden je op de hoogte! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra en Eric Weijers 
 
  

Reageren? Mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.
nl 
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Bordspelliefhebbers opgelet! 
Op vrijdag 5 september organiseren we  
in dorpshuis De Quakel weer een 
bordspellenavond. 
Bordspel-enthousiastelingen Jeroen en Marco 
nemen een mooie selectie aan instapmodellen en 
expertspellen mee en zorgen voor uitleg en 
begeleiding. 
We zullen deze keer in elk geval ‘Harmonies’ 
spelen. In Harmonies maak je een leefgebied 
waar wilde dieren in 

perfecte harmonie met de natuur kunnen leven! 
Plaats stenen om landschappen op je bord te creëren 
en kies de dieren die het beste in je wereld passen! 
 
Harmonies is niet alleen ontzettend mooi, maar 
speelt ook nog eens heel soepel en vlot. Het is een 
leuk spel voor een hele brede doelgroep, het is niet 
al te moeilijk en snel uit te leggen, 
Dus ben je een nieuwsgierige beginner, een ervaren speler of iets daartussenin? 
Zorg dan dat je erbij bent! Ook leuk als je een spel meeneemt waar je zelf 
enthousiast over bent. 
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via 
Whatsapp of Signal naar Marco Redeman: 06 
2063 4023. Of wordt lid van onze gezellig 
bordspel community! 
Word lid van onze Whatsapp community: 
  
 

 

 

 
 
 

  

Spelhandleiding: 
Vrijdagavond 13 juni 
Dorpshuis De Quakel,  
Kerklaan 16, De Kwakel.  
Aanmelden is niet nodig.  
We beginnen om 19.30 uur en 
spelen tot ongeveer 22.30 uur. 
De entree is gratis en de bar is de 
hele avond geopend.  
De bordspelavonden zijn 
maandelijks. Reserveer in je 
agenda:  
Vrijdagavond 3 oktober 
Vrijdagavond 14 november 
Vrijdagavond 12 december 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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