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Sint Urbanus, Nes aan de Amstel



Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232

Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 — 12 uur.

Email urbanusparochienes@gmail.com

Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
(Darek mobiel: 06-46309158) Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592

Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter

Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532

1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester

tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid

Veldweg 8b tel.: 06-29584878

3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid

Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749

1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens
Voor betalen misintenties:

R K Kerkbestuur St. Urbanus  NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus  NL41 INGB 0000 5783 72
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Beste medeparochianen,

eeft u ook zo genoten van de onlangs gehouden
Olympische Spelen en nu de Paralympische
Spelen? Wat een geweldig feest en spektakel was
en is dat! Topsporters van over de hele wereld
verzameld in de stad van de liefde, mode, kunst en cultuur:
Parijs, de meest romantische stad ter wereld. Zichtbaar
gemaakt in de huiskamer via de tv brachten en brengen de
Zomerspelen opnieuw vele memorabele sportmomenten,
nieuwe records en vele, schitterende medailles. Naast al deze
pracht maakte het ook iets zeer belangrijks zichtbaar voor de
miljoenen mensen over de hele wereld, wat mooi werd
uitgesproken door de voorzitter Thomas Bach tijdens de
afscheidsceremonie: “...We weten dat de Olympische Spelen
geen vrede kunnen
stichten. Maar de
Olympische Spelen
kunnen wel een
cultuur van vrede
oproepen die de
wereld inspireert.
Daarom roep ik
iedereen op die de geest van deze Olympische Spelen deelt:
Laten we deze cultuur van vrede elke dag beleven...” In deze
tijd van veel onzekerheid en wantoestanden, oorlog en geweld,
geven de Spelen een moment van onderlinge vrede en voelbare
verbinding onder alle mensen. Dierbaar, belangrijk en een
voorbeeld!
Nieuw voor het organiserend comité was de opdracht om de
Spelen o0.a. duurzamer en meer urbaan te organiseren. Ofwel
het stedelijk gebied en de mensen ter plaatse meer te betrekken
in het geheel en niet zoals het in het verleden plaatsvond,
waarbij de Spelen meer teruggetrokken, geisoleerd en slecht
bereikbaar waren in een afgescheiden deel van de stad. De hele
stad Parijs deed en beleefde nu mee! Een goed initiatief wat




door de Fransen met verve en in perfectie werd uitgevoerd. In
het middelpunt stond daarbij de Eiffeltoren, hét symbool van
Parijs. Wat een
prachtig plaatje
leverde dat op! Ze
schitterde gedurende
het gehele festijn,
machtig torent boven
alles en iedereen uit,
centraal podium bij
elke ceremonie. Zo
kwamen eendracht,
emotie, betrokkenheid, sportieve prestatie en mooie menselijk
normen en waarden samen rondom deze prachtige,
symbolische plek. Mooier kan eigenlijk ook niet...

Wellicht een wat rauwe overgang: we nemen u nu mee terug
naar de malaise binnen de Katholiecke Kerk in NL en de
algemene gevolgen daarvan in de praktijk. Onder invioed van
ontkerkelijking, de afname in aantallen gelovigen, teruglopende
financién en vrijwilligers volgt in de praktijk veelal en bijna niet
te vermijden, de sluiting van de lokale kerk. We zien het op tv of
lezen dit in de krant of we horen ervan via de tamtam. De lokale
geloofsgemeenschap is dan aangewezen om in naastliggende
gemeentes verder te kerken. Het kerkgebouw wordt vervolgens
verkocht aan een derde partij, die veelal geen binding heeft met
de lokale gemeenschap, waarbij het gebouw ook nog eens
beperkt of geheel niet-toegankelijk wordt. Daarmee verdwijnt de
ziel uit dorp en omgeving. Het leidt tot veel verdriet en onbegrip
bij zowel de geloofs- als de lokale gemeenschap.

In een dorp, maar ook in een lokale wijk in een stad, is het
kerkgebouw veel meer dan alleen een geloofscentrum. Het
monument is (vaak letterlijk) het centrum van de omgeving,
geeft aanzien, verbinding, identiteit, gevoelens van ftrots,
veiligheid en vereenzelviging, vastigheid en vertrouwen.



Leg dit plaatje nu eens over onze situatie in Nes. Ook bij ons in
de regio is er sprake van centraliseren van kerkvieringen,
waarbij er volgens de Kerkelijke organisatie onontkomelijk als
gevolg van bovenstaande afname-argumenten op termijn 4 van
de 5 kerkgebouwen gesloten gaan worden. Ons plan om de
kerk over te doen naar een separate Stichting, waarbij we nog
minstens zo’'n 10 jaar min of meer op de huidige voet konden
doorgaan, is vanwege dit laatste, afgewezen door het bisdom.
Toch willen we onze St.Urbanuskerk graag, nee: moeten we
deze absoluut behouden als ontmoetingsplaats naar de
toekomst voor de hechte gemeenschappen verbonden met
Nes. Want wat geldt voor Parijs, geldt ook voor Nes aan de
Amstel en

hoogstwaarschijnlijk ook

voor de omliggende

regioparochies: het

kerkgebouw is net als de

Eiffeltoren van de stad

Parijs té belangrijk voor

de mensen, de

gemeenschappen en

betrokkenen rondom haar

heen. Die identiteit en

toegankelijkheid en

daarmee samenhangend de emoties, gevoelens en waarden
zoals hierboven uitvoerig beschreven mogen en kunnen voor
hen simpelweg nooit verloren gaan. Overigens fijn om te weten
dat de gemeente Amstelveen als burgerlijke overheid daar
precies zo over denkt, hetgeen is vastgelegd in haar
Kerkenvisie. Er gaat een vervolgafspraak komen met het
bisdom hoe nu verder en of er middels aanpassingen van het
plan er wél een oplossing kan komen die beide partijen
tevredenstelt. De belangen van de lokale gemeenschappen
moeten daarin wel geborgd worden en gestalte krijgen, dat
moge duidelijk zijn uit bovenstaande ervaringen!!!



In Nes hebben we de komende maand onze eigen “Spelen”.

Een drukke agenda met allerlei activiteiten. Zo starten we de

maand september met een gezinsviering op zondag 01

september, met als thema: ‘Het begin van het schooljaar:

Samen Verder door samen werken’. Alle jongeren nemen weer
plaats in de schoolbanken,
een goede ftraditie om
daarvoor met elkaar in dat uur
inspiratie, hulp, kracht en
uiteraard om goede resultaten
te vragen middels samenzijn,
gebed en zang. Op naar een

geslaagd jaar! Nog meer voor de jongeren: Daaropvolgend is

op donderdag 05 september de start van het nieuwe seizoen

van de Kinderclub! Voor de allerjongsten en vooruit, ook ietsje

ouder; steeds weer een inspirerende en gezellige bijeenkomst

met knutsel én lekkers georganiseerd door team Elly. Een

succes binnen de regio kunnen we het zeker noemen gezien de

altijd grote belangstelling en aanwezigheid van vele jongeren!

Uiteraard van harte aanbevolen! De week daarop vindt de

traditionele, jaarlijkse Openluchtviering plaats waarbij alle

parochies uit de regio samen vieren. Ook dit keer weer buiten

op het basketbalveldje naast de kerk. De koren hebben hun

liederen ingestudeerd, de

Kindernevendienst is tot in de puntjes

voorbereid door Elly en haar team,

goed weer is aangevraagd... Speciaal

dit jaar is de aanwezigheid van Leo

Fijen, bekend van ‘t tv-programma

‘Geloofsgesprek’ waarin  hij de

afgelopen 14 jaar! ook letterlijk het

gesprek aanging met mensen over het

geloof. Wat de Eiffeltoren is voor

Parijs, de St.Urbanus is voor Nes, is

Leo voor de katholieke tv! Een



aanrader! Verdere bijzonderheden hierover kunt u teruglezen
verderop in deze Klanken. Komt u ook?!!
We komen goed op stoom: op 14 september fietst de PKN
Mijdrecht bij ons naar binnen: Zij willen graag een rondleiding
door onze St.Urbanus welke gegeven zal worden door de
Stichting Vrienden. Zo’n bijeenkomst is goede reclame naar de
omgeving en het levert ons
ook nog wat inkomsten op.
De daaropvolgende dag, 15
september, is het tijd voor de
landelijke Monumentendag
in Nes. Ook dit keer
georganiseerd door de Vrienden van de St.Urbanuskerk,
waarbij er weer een mooi programma is samengesteld.
Uiteraard is er de mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen
en het dorp en omgeving eens van een andere kant te bekijken.
Meer informatie hierover kunt u verderop lezen in deze
Urbanesklanken. Dan eind september maakt de Filmacademie
zijn opwachting voor een cursus, waarbij de studenten gebruik
maken van het filmgenieke decor van de pastorie om hun
talenten en kunde verder aan te scherpen. Met de 4¢ keer
inmiddels een terugkerende traditie.

Een druk programma de komende
maand, waarbij onze
Rijksmonumenten veelvuldig
worden ingezet. Daarvoor is ook af
en toe een schoonmaakbeurt
nodig van het interieur, welke de
stofdoekenclub steeds met verve
en veel energie voor haar rekening
neemt. Verderop in deze Klanken
vindt u een oproep: ze kunnen
extra handjes, jong en oud, altijd
goed gebruiken. Ook nog eens
leuk, gezellig en goed voor de conditie ;-)



Normen en waarden zijn
26 belangrijk en zeker niet

vanzelfsprekend. Een
cultuur van vrede,
verdraagzaamheid en

naastenliefde: dat is wat
we willen en moéten
nastreven als mens,
vooral in deze tijd van
wanorde, oorlog en
onrust. Aanwezigheid van
voorbeelden en symboliek
zijn daarbij unieke en
noodzakelijke middelen
om dit nastreven continue
vorm en vastigheid te
geven, zodat we deze niet

vergeten. De Zomerspelen laten ons dit weer zien en ervaren.
Het is van toepassing op mondiaal én op lokaal niveau: de
Olympische Spelen en haar 5 ringen, Parijs en haar Eiffeltoren,
Nes aan de Amstel en haar Urbanuskerk. Zij geven vorm aan
onze belangrijke, menselijke waarden van verbinding en
identiteit, passie en trots, veiligheid en vastigheid, ethiek en
emotie. De verschillende gemeenschappen in deze wereld en
dus ook in Nes aan de Amstel en omstreken kunnen niet zonder
deze basis; dat moet duidelijk zijn voor iedereen. Daarom zetten
we ons maximaal in om deze ‘monumenten van aanzien’ te
behouden voor ons en onze omgeving. We gaan voor goud!!!

Graag tot de Urbanesklanken van oktober,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Sursum corda (verheft uw hart)

De vakantietijd geeft ruimte en rust om meer te wandelen. Op een
zomerse donderdag liep ik de Groene Wissel Oosterbeek: een
waterig zonnetje voerde mij via een oude kerk langs de Nederrijn en
daarna lange tijd parallel aan de spoordijk. Er waren veel lange,
saaie, rechte stukken op deze route, waardoor ik met gemengde
gevoelens wandelde. Rond koffietijd week ik van de route af om een
theehuis te bezoeken. Dat was een opsteker: het

theehuis was een zorgboerderij met prima koffie en

heerlijke, zelfgebakken taartjes. Terwijl ik terugliep

naar mijn route, doemde ineens een kapelletje op:

niet iets dat ik verwachtte tegen te komen op deze

plek. Het bleek de Christuskoepel op landgoed

Mariéndaal uit 1939. Koningin Wilhelmina riep in

1938 op tot 'morele en geestelijke herbewapening'

om zo een tegenwicht te bieden aan de totalitaire fascistische en
communistische ideologieén. Dat inspireerde mevrouw de Bruijn-
Van Lede om deze Christuskoepel te laten bouwen. Helaas kon het
niet voorkomen dat in 1940 de Duitsers ons land binnenvielen;
precies een dag na de oplevering. De tekst boven de kapel luidt:
Sursum corda. Dat is vertaald: Verheft uw hart.

Na een kort gebed en een paar mooie foto’s vervolgde ik mijn weg
met meer vreugde in mijn hart. Een paar uren en vele mooie stukjes
zouden volgen. Op het einde kwam ik bij een lange lus, waarbij je
om een privaat natuurterrein heen cirkelde. De energie was
inmiddels weggevloeid en de weg was lang, saai en alleen maar
rechttoe rechtaan. Ik mopperde intern over privaat natuurterrein —
de schepping is van ons allemaal — en overwoog om dit stuk maar af
te snijden. Maar als ik een route loop, dan wil ik het helemaal
afmaken. Dus met frisse tegenzin doorgestapt. Kom ik op een
gegeven moment langs een modern en nieuw gebouwencomplex.
Ommuurd en... met kerkklokken? Het leek mij een nieuw,
evangelisch kerkcomplex. Op de Biblebelt zie je regelmatige nieuwe,
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gigantische moderne kerken verrijzen. Toen ik de ingang naderde
kon ik een blik werpen op wat een studiezaal leek te zijn (het
scriptorium) en tot mijn grote verbazing zag ik een kloosterzuster
zitten studeren. Dit bleek geen evangelische kerk te zijn, maar een
abdij: de abdij Koningsoord. De zusters Trappistinnen wonen in deze
prachtige abdij uit 2009. Verbazing alom. Midden in de kerkelijke
krimp, de teloorgang van het Roomse leven, de sluiting van abdijen
en kerken, het verdwijnen van ons lieve Heer uit dorpen en steden
bouwden de zusters een grote, moderne abdij en zeggen daarmee
tegen de wereld: Sursum corda. Diep respect voor de orde die bruist
van het leven. Ofschoon de zusters leven in de beslotenheid van de
abdij, zoeken zij op velerlei
wijze contact met de
samenleving en delen zij hun
spiritualiteit en geloof op een
open en uitnodigende wijze
met ons allen. Verheft uw
hart!
Uitrustend bij een nabijgelegen Mariakapel schaamde ik mij voor
mijn meditatief gemopper over de saaie route. Er zijn geen saaie
routes in het leven realiseerde ik mij! Er is alleen maar toewijding
aan het pad dat je gekozen hebt — of mooier, dat de Heer je
aangewezen heeft om op te wandelen. En wanneer nodig, brengt Hij
ons bij bronnen op de weg om ons weer op te laden. Moge onze
parochiegemeenschappen en onze kerken, net als de Koningsoord,
zulke bronnen zijn of worden voor levenswandelaars en zoekers
naar zingeving. Met de woorden van wijlen koningin Wilhelmina in
een eigentijdse variant: Plekken voor morele en geestelijke
herbronning om zo een tegenwicht te bieden aan de zinloosheid, de

vermoeidheid en de verlorenheid in onze

samenleving. Onze kerken mogen zijn als

bomen aan de bron, waaraan velen zich Lo

K | ) i ’ t ni mij nieuw gemaakt.
omen laven: opfrissen om met nieuwe Psalm 30

Ik heb, o Heer, mij God,

tot U geroepen: Gij hebt
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moed en met vreugde in het hart weer verder te gaan. Sursum
corda! Verheft uw hart
Diaken Jeroen Hoekstra

In stilte vrijheid ervaren: wandel- en bezinningsweekend

De Trappistinnen nodigen ons uit voor een bezinningsweekend
waarbij we even kunnen meeleven met deze zusters. Een datum
volgt in het volgende parochieblad. Tijdens dit bezinningsweekend
zullen we ook wandelingen maken. Het thema is: In stilte vrijheid
ervaren. Dat gaat over onze innerlijke toestand, maar refereert ook
aan de vrijheid die wij in ons land mogen ervaren. Ter inspiratie
wandelen we naar de Christuskapel en bezoeken we de Airborne
Begraafplaats en enkele gedenkplaatsen: plekken om stil te worden
en te zijn. Het zijn flinke wandelingen in heuvelachtig gebied; houd
daar rekening mee!

Interesse? Mail mij (diakenjeroen@kpnmail.nl) en ik houd je op de
hoogte.

Uithoorn — Emmaiisdag, een dag vol leven!

Op zondag 29 september wordt in Uithoorn een parochie-
dag georganiseerd. Een dag waarop iedereen kan zien wat
er in de kerk allemaal te doen is. Een dag waarop u
mensen beter kan leren kennen. Een dag waarop iedereen
kan ervaren dat u welkom bent in de kerk. De dag is bedoeld voor alle
parochianen en iedereen die kennis wil maken met de mensen van onze
parochie. Daarom noemen we deze dag Emmaiisdag!
Wij willen ook u uitnodigen om deze dag met ons mee te maken.
We hopen dat er op deze manier waardevolle contacten ontstaan.
Na de viering van 11.00 u. zal er van alles gebeuren.
Er zullen rondleidingen en speurtochten zijn door het gebouw.
Er zullen workshops zijn. Misschien wil je even luisteren of meezingen met
onze koren? Natuurlijk zijn er verschillende leuke activiteiten voor kinderen
Daarnaast zijn er natuurlijk kraampjes waar verschillende werkgroepen
laten zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt in een kerk.
Ons adres is: Potgieterplein 4, Uithoorn
Namens de projectgroep: Rob Woerdeman (rob.woerdeman@outlook.com)
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Misintenties, weekend 31 aug-1 sept.
Marianne Krak

Greet Lambalk-Heemskerk

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten

Misintenties, weekend 7 en 8 september

Marianne Krak

Greet Lambalk-Heemskerk

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Carla van den Berg-Fontijn

Herman, Toos en Trea Fontijn

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Martin Groen

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Zeinstra-Rijpma

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld

Misintenties, weekend 14 en 15 september
Marianne Krak

Greet Lambalk-Heemskerk

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
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Frans en Conny Wesselingh

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor een gezond huwelijk

Misintenties, weekend 21 en 22 september
Marianne Krak

Greet Lambalk-Heemskerk

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat

Edwin Houtkamp

Jaap Kooijman

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman

Matthieu van Tol - jaarmis

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 28 en 29 september
Marianne Krak

Greet Lambalk-Heemskerk

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Uit dankbaarheid

13



Activiteitenoverzicht september 2024

datum: | tijd: soort viering: voorganger:

za.31/8 | 19:00 | Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

z0.1 sep.| 09:30 | Woord- en Comm.viering, Elly van Rooden
gezinsviering bgv opening schooljaar

do.5 15:30 | EHC&Kinderclub!: Het verhaal over de 6e dag

za.7 - GEEN VIERING (ivm openluchtviering morgen)

z0.8 10:00 | Eucharistieviering Marco/Darek/Jeroen
OPENLUCHTVIERING,
Thema: Pelgrims van hoop

5 parochies/5 koren. Tevens: kindernevendienst olv
Elly van Rooden; 5 parochies/5 koren;
Begeleiding door de verschillende parochies.

Lezing: Leo Fijen, buiten;

Zie Urbanesklanken voor meer informatie.

Na afloop koffiedrinken voor alle aanwezigen buiten.
Bij slecht weer verandert het programma naar binnen

za.14 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

z0.15 09:30 | Woord- en Communieviering Rob Mascini

11-17 | Open Monumentendag, georganiseerd door St.Vrienden
vd St. Urbanuskerk — Programma: zie Urbanesklanken

za.21 19:00 | Woord- en Gebedsviering Marino den Haan
z0.22 09:30 | Eucharistieviering

za.28 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
z0.29 09:30 | Woord- en Comm.viering Jeroen Hoekstra

Kapelaan Darek: 9 juli tm 6 augustus met vakantie
Pastoor Marco: 14 augustus tot 6 september met vakantie
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zang: organist/cantor: lector: misdienaar: | koster:
Peter Overdijk Jos den Haan John
Peter Overdijk kinderen Ab John
Margaret allen olv Huub
Timmermans Cock
Peter Overdijk Maurice
St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock John
samenzang | samenzang Jos den Haan Joop
St.Cecilia Andrea Kooijman | Paul Goossens | Jeroen Ab
Peter Overdijk Maurice/John
St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan| Cock, Ab Huub
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Collectes

De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden
in het weekend van 1 september. De Vredesweek collecte wordt
gehouden in het weekend van 21 en 22 september.

Opbrengst Collectes
weekend 22 + 23 juni 342,60
weekend 24 + 25 juni 269,65
weekend 6+ 7 juli 404,10
weekend 13 + 14 juli 261,65
weekend 20 + 21 juli 214,50
weekend 27 + 28 juli 471,85
Zaterdag 3 augustus 118,00
zaterdag 10 augustus 75,00

Huispaaskaarsen

Er zijn staan nog steeds 5 huispaaskaarsen, die niet zijn
afgehaald en ook niet zijn afgerekend, op de pastorie.
Wie o wie heeft deze besteld en neemt ze van ons af ?

Kerkbalans

Alle gulle gevers van harte bedankt !

Beste mensen, de stand op 20 aug. bedraagt € 14.310
Een aardig bedrag maar.... pas 62 % van het streefbedrag voor
dit jaar. Heeft u nog niet bijgedragen, doe dat dan svp vandaag!
Kent u de mogelijkheid van een schenkingsakte? Kan u veel
inkomstenbelasting schelen! Vraag John of Joop.

Communie thuis:
Wilt u de communie ontvangen? Geef door aan secretariaat.

”’Samen voor vrede nu’’

ledere derde week van september organiseert PAX de nationale

vredesweek. Dit jaar is dat van 14 t/m 22 september.

Het thema is “Samen voor vrede nu” .

Duik dieper in de urgentie van vrede en gerechtigheid met het

Vredesweekessay van 2024, geschreven door Dion van den

Berg. Kijkend naar de wereld waardigheid en solidariteit om ons
16




heen is de roep om verandering luider dan ooit tevoren. In dit
essay verkent Dion niet allen de uitdagingen waarmee we
worden geconfronteerd, maar ook de mogelijikheden voor
positieve actie. Ontdek hoe we, geleid door menselijke
waardigheid en solidariteit, een pad naar vrede kunnen banen,
Kijk voor lezing van het essay op: www.paxvoorvrede.nl

Veel te vroeg moesten wij je loslaten,
In ons hart houden we je vast.

Maria Anna Krak

Marianne
* 18 oktober 1961 ’f‘ 22 juli 2024

Marianne was als lid van het Gelegenheidskoor een goede bekende in
onze Sint Urbanus waar zij, als niet-parochiaan, het koor jarenlang
met haar zangkwaliteiten heeft versterkt. We hebben haar mogen
kennen als een oprechte, goedlachse en vriendelijke vrouw. Vol humor
welke zij graag met veel plezier deelde met de aanwezige koorleden.

Op maandag 29 juli hebben wij in de uitvaartplechtigheid o.1.v. Elly
van Rooden afscheid van haar genomen. Na de condoleance in het
dorpshuis is Marianne in besloten kring begeleid naar het
crematorium.

Moge zij, nu samen met al degenen uit de familie die haar zijn
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God haar Schepper.

Wij wensen de gehele familie, en allen die zo bij deze bijzondere
vrouw betrokken waren, veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies
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Het moment dat lang niet ver weg leek is gekomen. Mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma is na ruim 5 jaar liefdevolle
verzorging in het verzorgingshuis Rozenholm weer thuis op haar
vertrouwde boerderij. De laatste dagen hebben we haar samen mogen
begeleiden naar het einde van haar leven.

Margaretha Cunegonda Maria
Lambalk-Heemskerk

Greet
Amsterdam, 8§ april 1950 Aalsmeer, 3 augustus 2024

We zagen dat zij steeds meer zichzelf kwijtraakte; ze was er wel,
maar ze was er ook niet. In onze herinnering is zij altijd jeugdig
gebleven, stond altijd voor iedereen klaar, en was altijd vrolijk en
vooral tevreden.

We zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend
en zullen haar vreselijk missen

Op vrijdag 9 augustus hebben wij, olv Elly van Rooden, in een
indrukwekkende en ontroerende herdenkingsdienst in onze Sint
Urbanuskerk afscheid van Greet genomen en haar begeleid naar haar
het parochiekerkhof Vreedenhof alwaar wij haar te ruste hebben
gelegd.

Moge Greet na een liefdevol en werkzaam leven
nu rusten in het huis van God haar schepper.

Wij wensen Kees haar man, Marco en Renske, Pauline en Sune, de
kleinkinderen en de overige familie Lambalk en Heemskerk, veel
steun toe bij het verwerken van dit verlies.
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TER INSPIRATIE
Ziekte en dood horen bij het leven. Het zijn natuurlijke processen.
Niemand heeft een monopolie op een onbegrensd aards bestaan.
Voor iedere mens geldt: aan dit aardse bestaan komt vroeg of laat
een einde....
Nuchtere taal. Met ons verstand kunnen we deze uitspraken volgen.
Maar als plotsklaps in onze omgeving iemand ernstig ziek wordt,
misschien wel hij of zij waarvan we het meest houden, dan reageren
we zo nuchter niet. We schrikken, we worden angstig, we zijn vaak
ontregeld. We weten veelal niet hoe we moeten reageren. En ons
geloof? Geeft ons geloof dan antwoorden waarmee we vooruit
kunnen? Geeft ons geloof een sluitend antwoord op de vragen die in
de confrontatie met de grenzen van het leven opkomen?
Het geloof geeft geen pasklaar antwoord maar kan ons
wel steun en troost bieden door de mooie rituelen van
het sacrament van de Ziekenzalving en de Ziekenzegen.
De afgelopen maand mocht ik bij twee parochianen die
in het ziekenhuis en in één die in het verzorgingshuis lagen de
Ziekenzegen geven. Zowel de Ziekenzegen als de Ziekenzalving zijn
rituelen welke passen op een belangrijk moment in het ziekteproces
(bv. voor een ingreep, bij een slechte prognose, ...), maar zeker ook
als gebed bij het levenseinde. Ze gebeurt persoonlijk bij de zieke,
liefst samen met zijn of haar geliefden. Ze omvat het kruisteken,
gebed om ontferming en handoplegging, lezing uit de Schrift, het
Onze Vader en Wees gegroet en Zegening met wijwater. Dit alles
met elkaar biddend op hoop van zegen.
Deze twee mooie rituelen zijn vaak heel belangrijk voor mensen als
overgangsmoment. Door de werkelijkheid te benoemen: dat één
iemand in de groep ziek is of weldra zal sterven en wij hem of haar
willen toevertrouwen aan God. Tevens worden de naaste
familieleden erbij betrokken en wordt op hen een beroep gedaan
om de zieke te ondersteunen, te troosten en Gods liefde voor deze
mens zichtbaar te maken. Door verbondenheid te scheppen,
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relativeren deze riten de (doods)angst van de mens die in zijn ziekte
of stervensproces afgesneden is van het gewone leven.

Rituelen leggen niet alleen een verbinding tussen hen die aanwezig
zijn. Ze verwijzen ook naar een grotere gemeenschap en naar
datgene wat de mens overstijgt. Christelijke rituelen leggen een
verbinding met de kerkgemeenschap en met God. Daarom kunnen
ze in wezen nooit als iets helemaal individueels beleefd worden. In
een christelijk ritueel krijgen de deelnemers een identiteit die hen
situeert in de gemeenschap van gelovige, zoekende en hopende
mensen. Rituelen tijdens het levenseinde verlopen zelden zonder
het opwekken van gevoelens welke eigen zijn aan het afscheid
nemen, maar zij brengen ook structuur waarbinnen gevoelens
opgeroepen, geuit en tot rust gebracht kunnen worden. Pastores
weten bijvoorbeeld, dat het geven van een kruisje aan de stervende
een moment is, waarin het verdriet om het afscheid gewekt wordt.
Maar de symbolische handeling van een kruisje geven, biedt aan het
familielid de kans deze gevoelens te uiten én tot rust te laten
komen. In die zin biedt een ritueel een kans voor het uiten van
emoties en het verwoorden van dank en verdere zorg.

Elly van Rooden.

Kinderclub is al enkele jaren een
gezellige en educatieve middag,
bestemd voor alle kinderen van 5 t/m
12 jaar en het maakt niet uit of uw
kind gedoopt is of niet. Eens in de maand komen we samen om te
plakken, te knippen en te zingen en maken we plezier, gecombineerd
met verhalen uit de Bijbel. Ook mag uw kind(eren) hun vriendjes en
vriendinnetjes meenemen! Uiteraard bent u als (groot) ouder ook van
harte welkom om de kinderen te helpen met het knutselen. Het
Kinderclub Team bestaat uit Cock, Marja en Elly. Voor verdere
informatie kunt u mailen naar: pmmvanrooden@hetnet.nl
De eerste bijeenkomst van het seizoen is op donderdag 5
september, het mooie Bijbelverhaal over ‘De zesde dag’ wordt dan

aan de kinderen verteld. Tijd: 15.30-16.30 u, aansluitend na school.
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Eventueel kunnen wij uw kind(eren) van school halen en weer
terugbrengen naar de BSO! Wij hopen uw kind(eren) te mogen
begroeten.

Groetjes van het Kinderclub Team.

Uitnodiging gezinsviering ‘Begin schooljaar’zondag 1 sept, 9.30 u.

Yy Met als thema: ‘Samen Verder door
¥ , .
tti samen werken’. We staan even stil, om
.‘F_ﬁ%& de Heer Zijn zegen te vragen voor het
5@‘ komende schooljaar. Iedereen is voor
Samen Verder deze gezinsviering uitgenodigd, waarin

d K :
oor samen werken de kinderen teksten voorlezen, gebeden

uitspreken en Peter voor de muzikale invulling zal zorgen. Een
bijzondere uitnodiging ontvangen de communicanten van afgelopen
schooljaar. Zij worden dan ook allemaal verwacht met hun ouders,
broertjes en zusjes.

Na de gezinsviering is er nog een gezellig samenzijn met koffie,
thee, limonade en iets lekkers!

Hallo allemaal

Graag even u aandacht voor het volgende:

Hoe fijn is het als u naar de kerk komt en er is
gestofzuigd en gestoft, het koper gepoetst, het koor

goed ontdaan is van alle stof en gruis; daardoor

klinken alle stemmen zuiverder dus genieten we

daar allemaal van. Maar dit gaat niet vanzelf, onze

club dunt door omstandigheden of leeftijd aardig uit.

Dus bijna een noodkreet: wie wil ons komen

helpen, één keer in de 5 weken, op

woensdagmorgen van 9-12 uur en gezellig koffiedrinken tussendoor.
De eerstvolgende keer is 28 augustus, dan 9 oktober enz.
Wie o wie??? Bij voorbaat dank!

Annie Fontijn
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Activiteiten in het cluster

Het regiorooster ziet er anders uit!
Tien jaar geleden zijn we begonnen met een
rooster voor de hele regio. Deze vindt u ook
steeds in het parochieblad. Er is toen gekozen
voor de indeling: Aalsmeer, Uithoorn, De
Kwakel, Kudelstaart en Nes aan de Amstel. Er
waren in die tijd goede redenen om deze
volgorde aan te houden, maar de ideeén van
toen zijn al lang niet meer van toepassing.
De laatste jaren werken we steeds meer
samen; ook in het samen vieren. De
gezamenlijke startviering in september in de
Nes is hiervan een prachtig en succesvol
voorbeeld. Daarnaast groeit ook de
samenwerking bij de familievieringen en in de
zomer zijn er soms ook gezamenlijke
vieringen. De verwachting is dat deze vorm
van samenwerking in de toekomst zal blijven
groeien.

Om dit beter en mooier zichtbaar te kunnen
maken op het rooster heb ik de volgorde
aangepast. Dat betekent dat Nes aan de
Amstel stuivertje gewisseld heeft met
Aalsmeer. De enige reden hiervoor is dat zo
gezamenlijke vieringen mooier in het rooster
kunnen worden weergegeven. Bijvoorbeeld de
familiezondagen die wisselend in Aalsmeer of
Kudelstaart gehouden worden. En Nes aan de
Amstel en Uithoorn zullen dit jaar
samenwerken met de diaconale viering op 17
november en dat staat nu ook mooi en
duidelijk op het vernieuwde rooster.

Het zal even wennen zijn, maar ik denk dat het
een verbetering is. Samenwerking is nu ook in
het rooster helder zichtbaar.

Diaken Jeroen Hoekstra
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Van de Bestuurstafel

Parochiebladen september 2024

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en
Uithoorn,

Ik heb al een tijdje niets geschreven namens het kerkbestuur en zal
het nu voor het laatst doen. Mijn aanstelling van twee keer vier jaar is
verstreken en ik heb besloten dat deze 8 jaar lang genoeg is geweest
voor mij. Ik ben intussen omgeschoold tot wijkverpleegkundige en
kan hiermee op allerlei gebieden, voornamelijk binnen Uithoorn, aan
het werk.

Ik heb in de periode vanaf 2016 eraan mogen bijdragen dat onze 5
parochies (de bestuurders, parochieteams, vrijwilligers en
parochianen) steeds meer uit hun eigen bubbel kwamen en elkaar
leerden kennen.

Aanvankelijk voelde de verplichte samenwerking voor velen als
bedreiging, een opgelegde “controle” of het “afpakken” van de lokale
zelfstandigheid. Ik heb het, samen met de andere bestuursleden,
belangrijk gevonden het eigen karakter van de verschillende
parochies te leren kennen en vooral te benoemen en ruimte geven.
Het uitgangspunt van het kerkbestuur is ook altijd geweest om dat
wat er is en goed gaat, zo veel mogelijk te behouden.

Ik heb met de kerkbestuurders en het pastoresteam in de afgelopen
jaren fijn en respectvol mogen samenwerken. Het ging niet altijd van
een leien dakje. Want belangen botsten regelmatig. Maar altijd zijn
we eruit gekomen. Ik heb hiervan veel geleerd over samenwerken,
individuele en groepsoverleg voeren, samenvatten van de belangrijke
punten. Brainstormen, doelen (bij-)stellen en iedereen in zijn of haar

eigen kracht laten aanpakken.
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Gelukkig is het kerkbestuur qua bezetting nu wel weer “op sterkte”.
Naast het toetreden afgelopen jaar van Markus van der Vlugt (uit
Uithoorn) en Mieke Kraan (uit Kudelstaart) zal Monique Oudshoorn
(uit De Kwakel) ook plaats nemen in het regio kerkbestuur. Carlo
Renne (parochie Aalsmeer) en Hans Pronk (parochie Nes ad Amstel)
blijven naast pastoor Marco aan het spreekwoordelijke roer. Koers
houdend op de toekomst van onze kerk.

Lieve mensen, bedankt voor het vertrouwen dat ik in al deze jaren,
vanuit alle parochies heb ervaren. Ik ben dankbaar dat ik destijds ben
gevraagd voor deze mooie functie.

Hartelijke groet,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Laat de H. Geest maar waaien;

viering op elke 1% maandag van de maand in Uithoorn

Deze eucharistievieringen, te weten op 2/9, 7/10, 4/11 en 2/12 in

2024, worden verzorgd door de charismatische gebedsgroep uit

Uithoorn. Aanvang 19.30u in de dagkerk/pastorie. Hopelijk worden
het inspirerende
vieringen, waarbij we
met elkaar bewogen
worden door de H.
Geest. Want ook in
deze tijd wil de H.
Geest de ruimte
krijgen.?! Dus iedereen
welkom en sta open!
Zie verder de poster in
de kerk herkenbaar aan

de duif!

Info: Marlies cees_marlies@hotmail.com
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Torenklimmen groep 8

Op maandag 8 juli hebben 21 toppers uit groep 8 van basisschool
De Zwaluw de toren van de Urbanuskerk beklommen onder
leiding van Rinus en Mike. Boven konden ze genieten van het
uitzicht, op zoek naar de naam van juf Martje en zwaaien naar juf
Desiree die op het plein stond. Ook hebben ze van Marc een
kleine rondleiding gekregen door de kerk. Dank aan de ouders die
geholpen hebben de schoolverlaters te begeleiden. Het was een
geslaagde middag.

Veel succes op de middelbare school en tot ziens!
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Open Monumentendag
Zondag 15 september 2024

U bent van harte uitgenodigd voor
een bezoek aan onze Urbanuskerk
op Open Monumenten(zon)dag van
11:00 tot 17:00 uur. Let op; open
monumentendag zaterdag 14
september is de kerk dus gesloten.
Naast bezichtiging van de kerk is
het op zondag mogelijk de
kerktoren te beklimmen (minimaal
1,20 mt lengte en zorg voor stevige
schoenen, 2 euro pp, max 5 euro
per gezin). De laatste opgang is om
16:45 uur.

Rabo ClubSupport
Oproep: breng een stem op ons uit!

Ook dit jaar doen wij mee aan Rabo ClubSupport. De voorgaande vier
edities hebben ons in totaal ruim 6700 euro opgeleverd die besteed is
aan het groot onderhoud van het priesterkoor en onze spaarpot voor
toekomstig onderhoud. Wij sparen nu voor groot onderhoud aan het
glas-in-lood van de Martelaren van Gorkum (zuidgevel).

Van maandag 2 september tot en met dinsdag 24 september gaat de
digitale stembus voor leden van Rabobank Amstel en Vecht open. Helpt u
mee om ons ook dit jaar aan een mooi sponsorbedrag te helpen?

Iedere rekeninghouder van de Rabobank Amstel en Vecht kan zonder
kosten makkelijk lid worden. Zie voor meer informatie en om te

stemmen uw Rabobank-app of website van de Rabobank.
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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8 september om 10.00 uur in Nes a/d Amstel
Thema: JUBELJAAR 2025-PELGRIMS VAN HOOP

Weet u het nog? Een unieke viering staat eraan te komen.
Openluchtviering met onze 5 parochies!

Met Kerst zingen we: "Komt allen tezamen, onder het sterren
blinken”. Dat zal nu niet gebeuren dat sterren blinken, want het is
midden in de zomer en om 10.00 uur ’s morgens. Maar allen
tezamen gaat hopelijk wel gebeuren in onze regio.

SAMEN geeft een verbondenheid weer en dat hopen we op deze
zondag te ervaren. Jong en oud in een levendige openluchtviering
met diverse koren uit onze kerken en een speciale opvang met
programma voor de kinderen door o.a. catechiste Elly van Rooden.
Geweldig toch?

Na afloop van dit alles is er ook nog koffie /thee met krentenbrood,
dus welkom!

En de viering is nog niet alles: daarna komt Leo Feijen een lezing
houden.

We willen heel graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om er te
komen, dus informeer bij uw secretariaat hoe het vervoer geregeld
is. Of geef u op dat u wilt chauffeuren.

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,

Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn, Nes a/d Amstel
28



	Urbanes – Klanken
	september 2024
	TER INSPIRATIE
	Ziekte en dood horen bij het leven. Het zijn natuurlijke processen. Niemand heeft een monopolie op een onbegrensd aards bestaan. Voor iedere mens geldt: aan dit aardse bestaan komt vroeg of laat een einde…. Nuchtere taal. Met ons verstand kunnen we d...

