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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
       e meeste vakantiegangers zijn weer terug na een periode 
van even lekker uitrusten en genieten van de vrije tijd. Jezelf 
even lekker te verwennen door er op uit te trekken, nieuwe 
smaken op te doen, wellicht vreemde landen en culturen 
ontdekken. En met de aldaar aanwezige ingrediënten je eigen 
horizon te verbreden en jezelf te verrijken met memorabele 
ervaringen en herinneringen. Mooi dat dit allemaal mogelijk is! 
En toch, de allerbeste bestemming is en blijft toch: het 
thuishonk. Je eigen vertrouwde omgeving thuis, in Nes of 
omliggend, je eigen vrienden en de mensen om je heen in je 
buurtje. En zo ook je eigen plek in je geloofsgemeenschap van 
de St.Urbanus. Wellicht onbewust, tóch een belangrijk 
onderdeel van je eigen culturele erfgoed. Iets waar we nog wel 
eens bewust of onbewust makkelijk overheen stappen en 
beschouwen als een gegeven, wat het inmiddels voor velen in 
omliggende steden of dorpen tot in heel NL al niet meer is! Die 
wekelijkse gang en regelmaat waar je elkaar ziet en spreekt, je 
je ervaringen deelt, je eigen vreugde en verdriet kunt delen met 
je vertrouwde medeparochianen. Waar je krijgt voorgespiegeld 
hoe een betekenisvol leven te 
kunnen vieren en deze wereld 
vredevoller, liefdevoller en 
mooier te maken en daarmee 
geïnspireerd wordt. Laten we 
met elkaar die belangrijke, 
noodzakelijke draad weer 
oppakken door wederom weer 
samen te komen in onze 
prachtige Rijksmonumentale 
St.Urbanuskerk. Welkom thuis!!!  
 
Alle respect overigens voor diegenen die de parochie in 
vakantietijd draaiende hebben gehouden! Onvermoeibaar 
steeds hun beste beentje bleven voorzetten om de parochianen  
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in en om de kerk een mooie, inspirerende ontvangst en of 
viering te geven. Dankjulliewel voor jullie inzet!! 
 
Geloof als onderdeel van je culturele erfgoed. Dat lijkt niet altijd 

vanzelfsprekend in de krimpende Kerk in 
Nederland. In de Nederlandse polder, 
eigenlijk geheel West-Europa, zijn er 
(helaas!) steeds minder mensen die een 
kerkviering bijwonen. Opvallend als je in de 
mediterrane landen gaat kijken of in het 
Oostelijk deel van Europa, waar een ander 
beeld te zien valt. Daar gaan de mensen veel 
meer naar de kerk. Waarom dit verschil? Van 

een Griekse collega vernam ik dat dit voortkomt vanuit een 
diepgeworteld, cultureel besef. En dan niet alleen in het juridisch 
systeem, of scholing, waarvan de oorspronkelijke basis 
afkomstig is vanuit de Christelijke normen en waarden. Nee, ook 
in het alledaagse leven nu komt dit nog goed naar voren. Ook 
al zijn er wantoestanden die zich hebben afgespeeld of nog 
steeds afspelen en met regelmaat terugkeren in de dagelijkse 
media, de lokale kerk en beleving is en blijft een belangrijk 
onderdeel van het dagelijkse leven. En daar hoort af en toe een 
bezoek aan de kerk bij. Al is het maar om een kaarsje op te 
steken, even in aanwezigheid van het Goddelijke, het mysterie 
te zijn en daardoor geraakt en geïnspireerd te worden. Ervaren 
dat er meer is dan alleen het aardse. Er Zijn voorbeeld zien en 
ervaren en het meenemen naar huis. Om vervolgens weer 
verder te kunnen. Een 
culturele behoefte die 
ingevuld wordt waarmee 
de kerk levend blijft. En 
daarmee bestaansrecht 
heeft.  
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Ofwel: Open die deuren 
van de kerk, zodat men 
er terecht kan. 
Gastvrijheid en Gastvrij 
zijn met een 
hoofdletter: Fijn dat u er 
bent! Waarbij iedereen 
welkom is en er geen 
onderscheid wordt 

gemaakt (Zoals onze Heer ook liet zien in de praktijk!). Geen 
angst voor het onbekende. En dat is precies wat we gaan doen! 
Op 10 september komen we tezamen tijdens een tweetal 
bijzondere ontmoetingen: de Regionale Openluchtviering, 
gevolgd door Monumentendag. Beide 
lijken vanuit de basis niet veel met elkaar 
te maken te hebben, echter, niets is 
minder waar. Het komt heel mooi naar 
voren in de beide thema’s van deze 
bijeenkomsten: ‘Waar er 2 of meer in 
mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun 
midden’ en ‘Levend Erfgoed’. Waar de 5 
geloofsgemeenschappen van onze Regio zich verzamelen om 
wederom in Nes (andere locaties waren minder geschikt of 
hebben geen ruimte genoeg bij slecht weer) gezamenlijk te 

vieren en te beleven in of rondom de 
St.Urbanuskerk, als levende 
gemeenschap. En de bezoekers van de 
Monumentendag geconfronteerd worden 
met het Goddelijke, levende monument 
welke midden in de belangstelling staat. 
Een levende verbinding via het geloof en 
het Godshuis, waarbij mensen, toen en 
nu, samenkomen en met elkaar 
verbinden. Veelbelovend en mooi!!  
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Die verbinding wordt ook 
gezocht door paus Franciscus. In 
oktober vindt dan eindelijk de 
synodale bijeenkomst plaats in 
Rome. Kleine refresher: Paus 
Franciscus zocht de verbinding 
vanuit het instituut Kerk met de 
“gewone” parochiaan en levende 
gemeenschap. Hoe ziet u de 
toekomst van de kerk? Wat moet 
er veranderen, wat kan en moet 
vooral beter? Kernvragen waarbij de antwoorden richting 
moeten gaan geven aan de toekomstige Kerk. Waarmee 
toekomst kan worden gemaakt. De leraar als leerling, waarbij 
het Volk Gods om raad wordt gevraagd. Op zoek naar 
antwoorden en oplossingen voor een Kerk in deze moeilijke tijd. 
Ook dit geeft hoop voor de continuïteit van onze Kerk en geloof, 
zolang men hiervoor open wil staan. Dat moet nog wel blijken. 
Er is ook afgesproken dat er nog een finale bijeenkomst komt in 
oktober 2024.  

Tijdens de Wereld Jongeren Dagen, 
waar van 01-06 augustus katholieke 
jongeren vanuit de hele wereld 
bijeen kwamen in Lissabon, stond 
verbinding eveneens centraal. De 
jongeren, als toekomst van de Kerk, 
werden geïnspireerd door de 
boodschap van paus Franciscus om 
een voorbeeld te nemen aan Maria, 
moeder van de Heer. ‘Maria stond 

op en ging met spoed’ was het thema. “...Zij trok erop uit om 
connectie te vinden in de meest oorspronkelijke vorm: 
verbinding die voortkomt uit ontmoeting, delen, liefde en 
dienstbaarheid...”. “...Moge de Heilige Geest in jullie harten het 
verlangen aanwakkeren om op te staan en om samen – 
synodaal – op te trekken en valse grenzen te overwinnen.   
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De tijd om op te staan is nu! Laten we snel opstaan! En laten 
wij, net als Maria, Jezus in ons dragen om Hem met iedereen 
de delen!...”, aldus paus Franciscus. Veelbelovende woorden, 
als opdracht aan ons allen, die invulling behoeven en waar we 
met elkaar samen, zonder uitzondering, hard aan moeten 
werken.  
 
Die verbinding zoeken wij ook met onze jongsten. De Kinderclub 
staat weer in de startblokken voor een nieuw seizoen vol 
inspiratie, mooie verhalen, ontmoeting en knutsel tijdens de 
diverse bijeenkomsten. Op 14 september staat team Elly voor 
hen klaar!  

Deze maand vindt tegelijkertijd de aftrap plaats van de Eerste 
Heilige Communie, waarbij de jonge communicantjes in spé op 
zondag 03 september, na de gezinsviering, hun werkboek ter 
voorbereiding ontvangen. En hierbij willen we graag een oproep 
doen... Momenteel zijn er 6 kinderen die zich hiervoor hebben 
opgegeven. Heel mooi!!!!!! Echter, net niet voldoende om deze 
bijzondere viering op 21 april 2024 in onze eigen 
St.Urbanuskerk en samen met de eigen St.Urbanus 
geloofsgemeenschap te vieren... Daarom: Wilt u uw kind nu of 
in de nabije toekomst ook opgeven 
voor dit bijzondere moment, doe dit 
dan nu! Bij aanmelding van 10 
kinderen, kunnen we dit nl. wel 
realiseren in de St.Urbanus, 
waarmee we voor hen een groot 
feest kunnen organiseren! Van 
harte aanbevolen!!!!!!!!!!  
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Thuiskomen en opnieuw 
ontmoeten, van jong tot oud. 
Het is tenslotte de beste 
bestemming. Daarbij komen 
we samen onder 1 dak, onze 
vertrouwde Rijksmonumentale  
St.Urbanuskerk, waar 
iedereen welkom is. Dat was 
toen en dat is nu nog steeds de 
plaats waar we geïnspireerd 
worden en we liefde, vreugde 
en verdriet kunnen delen, we 

ontmoeten en verbinden. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we 
ons voor blijven inzetten en 
desnoods voor strijden. 
Belangrijk dat deze plek met 
open deuren blijft bestaan in de 
directe omgeving, voor een 
missionaire en dienstbare 
toekomst naar de omgeving, 
waardoor we samen de wereld 
elke dag een beetje mooier en 
beter kunnen maken voor u, uw 
dierbaren, voor iedereen! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van oktober, 
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
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Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn… 
Speerpunten voor het nieuwe werkjaar 
De titel van dit artikel is een deel van het thema voor de startviering: Waar 
er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn. Met de ontkerkelijking lijken volle 
kerken eerder uitzondering dan regel te worden. Nu is het nog niet zo erg 
dat we al moeten zeggen: Er zijn er twee of drie… Maar, zeker in de zomer, 
is het soms niet meer dan 30 tot 50 mensen. 
Wat mij betreft is dat niet zo erg. De boodschap van Jezus, het Evangelie, 
zal altijd blijven bestaan vanwege zijn diepe menselijkheid. In het begin 
waren de christelijke gemeenschappen ook kleine groepen. Deze 
gemeenschappen ontstonden uit een fascinerende ontmoeting met Jezus 
van Nazareth. Door contact met zijn woorden en verhalen vonden velen 
een hernieuwde zingeving en betekenis in hun leven, wat resulteerde in 
een diep mededogen voor anderen en een passie voor het rijk van God. 
Deze ontmoeting met Jezus staat ook nu centraal; bron van leven voor 
ieder van ons. En het is de manier om het geloof door te geven. Vanuit het 
pastoresteam gaan we daarom ook beginnen met een Alphacursus om 
weer eens bewust bezig te zijn met die fascinerende ontmoeting met 
Jezus. 
We weten ook van Jezus dat hij het traditionele beeld 
van religie uitdaagde. Hoewel hij de joodse geboden 
volgde, had hij ook de moed om de vastgestelde normen 
te trotseren. Dit werd geïllustreerd door zijn interacties 
met mensen zoals de vrouw beschuldigd van overspel 
en de Griekse vrouw die smeekte om haar dochter te 
genezen. Jezus benadrukt in deze ontmoetingen de 
waarde van goedheid en onvoorwaardelijke vergeving 
boven strikte naleving van de wet. Het zijn waarden die 
in onze wereld ook zeer nodig zijn. Goedheid en 
vergeving is waar onze wereld zo naar verlangt. Precies hierin vinden wij 
ook aansluiting met mensen om ons heen die worstelen met dezelfde 
vragen als wij: over zin en betekenis, geluk en waarde, angst en hoop. 
Goedheid en vergeving mogen wij meer over het voetlicht laten komen. 
Want deze waarden maken immers van onze gemeenschappen plekken 
om thuis te komen, te delen met elkaar, te leren van elkaar en zo te 
groeien als mens.  
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Met een nieuw werkjaar voor de boeg kunnen we ons afvragen waar onze 
focus moet liggen? Waar leggen we onze prioriteiten?  Ik denk dat het aan 
ons is om, samen met Paus Franciscus, opnieuw in de voetsporen van 
Jezus te treden. Laten we ons inspireren en leiden door Jezus' leer en 
filosofie, zoals de Bergrede. Misschien is het noodzakelijk om afstand te 
nemen van verouderde overtuigingen en creatief om te gaan met de 
kernboodschap van Jezus, zowel binnen als buiten de kerk, zodat kerk en 
samenleving elkaar weer vinden. Jezus bracht een boodschap van volledig 
leven, en dat kan niet beperkt worden door menselijke regels en 
ideologieën. Het gaat primair om de dagelijkse beoefening van het geloof. 
Zijn daden en woorden, die hoop en leven brengen, zijn vooral gericht op 
de vele kwetsbaren in de samenleving. In deze onrustige en vaak angstige 
tijden zijn we geroepen om liefde, empathie en verzoening in de praktijk 
te brengen. Ik wil die opdracht aan ieder van ons meegeven aan de hand 
van vijf speerpunten voor het nieuwe werkjaar: 

1. Laten we liefhebben, mededogen en vergeving op de eerste plaats 

zetten.   

2. Gemeenschapszin geeft ons toekomst: dus laten we samenwerken 

en luisteren naar elkaar. 

3. En dit samenwerken steeds vormgeven vanuit kijken naar wat 

goed is, energie geeft of hoop aanwakkert.   

4. Mogen wij stilte weer de ruimte geven; het is de plek waar we 

onszelf en God ontmoeten. Waar we luisteren en rust, troost en 

bemoediging vinden. 

5. Mogen we een houding van hoop en verwachting aannemen en 

uitstralen. Dat betekent dat uitspreken van alles wat goed is. Dat is 

kijken met de ogen van de hemel; met het hart van Jezus; als 

tegengeluid tegenover de gelatenheid, de wanhoop en de angst in 

de wereld om ons heen. 

Daar zal Ik in hun midden zijn… 
Met die zin eindigt de zin waar ik mee begon. Daar mogen wij op 
vertrouwen; dat we niet alleen gaan, maar dat de Heer met ons gaat. We 
doen het samen! 
   Diaken Jeroen Hoekstra 
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Alphacursus: iets voor jou?  Voorinschrijving Alphacursus 
 
De Alphacursus is een kennismaking met het christelijk geloof! 
Speciaal voor: 
• mensen die het christelijk geloof willen verkennen 
• mensen die met een leuke groep willen praten over het geloof 
• mensen die nieuw zijn in de kerk 
• mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens 
willen doornemen 
 
Wat houdt het geloof nu eigenlijk in? Veel is niet of niet meer bekend. In 
de Alphacursus komen in tien bijeenkomsten de grote thema’s van het 
christelijke geloof aan bod.  
En elke keer is er veel ruimte voor gesprek met elkaar: gelovige mensen of 
twijfelaars, iedereen is welkom vanuit zijn of haar achtergrond. Het samen 
eten vooraf is heel gezellig en maakt de overgang naar het gesprek erna 
wat soepeler. 
Namens het pastoresteam nodigen diaken Jeroen Hoekstra en catechiste 
Elly van Rooden u uit om deel te nemen aan de Alphacursus. We willen op 
dit moment inventariseren wie er 
belangstelling hebben. Bij voldoende 
deelnemers gaan we samen met u 
een planning maken en het 
programma samenstellen. De locatie 
en de avond hangt dus af van de 
deelnemers. Wel gaan we proberen 
van tevoren samen een warme 
maaltijd te eten, zodat iedereen even 
kan landen en thuiskomen, voordat 
we ons gaan verdiepen in het geloof. 
Welkom!  
 
Diaken Jeroen Hoekstra 

  

 
Meer informatie? 
Voorinschrijven zonder enige 
verplichting? 
Bel of mail met diaken Jeroen: 
06 – 41 22 50 63 of 
diakenjeroen@kpnmail.nl 
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Misintenties, weekend 2 en 3 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans Wesselingh 
Gerard Zwartendijk. //  Kees Fontijn 
Lenie van der Laan. //  Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en schoonzoon Ronald 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo Schimpf 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Uit dankbaarheid voor een goede gezondheid 
 
 
Misintenties, weekend 9 en 10 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Frans Wesselingh 
Kees Fontijn. //. Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Schimpf 
 
 
Misintenties, weekend 16 en 17 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Frans Wesselingh en dochter Conny 
Gerard Zwartendijk 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn. //. Nico de Jong  
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Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman 
Matthieu van Tol - jaarmis 
Theo Schimpf 
Uit dankbaarheid voor een goed huwelijk 
 
 
Misintenties, weekend 23 en 24 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Frans Wesselingh 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn. //. Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Schimpf. //. Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 30 september – 1 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans Wesselingh 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rie Baas-Oudshoorn – jaarmis 
Herman Baas 
Piet van Rijn 
Theo Schimpf  
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Activiteitenoverzicht september 2023 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
wo 30aug 09:00 u Kerkwerk  
za.2 sep 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.3 sep 09:30 u W- en Comm.viering: begin 

schooljaar 
Elly van Rooden 

  Nà de gezinsviering: EHC (Eerste Heilige Communie) 
informatiebijeenkomst voor de ouders en kinderen in de 
pastorie van de Nes, ook ontvangen de kinderen hun 
EHC werkboek. 

za.9 sep - GEEN viering ivm viering van morgen. 
zo.10 sep 10:00 u Regionale openluchtviering in Nes.  

Thema: Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God; 
waar er twee of meer in mijn naam bijeen zijn, zegt 
Jezus, daar ben ik in hun midden. 5 parochies/5 koren. 
Tevens: kindernevendienst. Zie Urbanesklanken voor 
meer info. 

  Na afloop Koffiedrinken voor alle aanwezigen binnen in 
de kerk. Tijdens het koffiedrinken zal Peter Overdijk een 
verhaal vertellen betreffende onze kerk, ter inleiding op 
de Open Monumentendag, welke georganiseerd is door 
de St.Vrienden vd St. Urbanuskerk 

do.14 sep 15:30 u EHC&Kinderclub!: Het geschenk van de Schepping 
za.16 sep 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.17 sep 09:30 u Eucharistieviering. Na afloop: presentatie Anne, Maayke 

en Jeroen over hun reis naar de Wereld Jongeren Dagen 
za.23 sep 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.24 sep 09:30 u Eucharistieviering  
za.30 sep 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.1 okt  09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

 
Pastoor Marco:14 aug. tot 10 sept. met vakantie  
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zang:  organist/cantor: lector: misdienaar: koster: 
     
 Peter Overdijk   John 
 Peter Overdijk kinderen Maicah, 

Cilia 
John 

 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 
 

 Margaret 
Timmermans 

alle 
misdienaars 
olv Cock 

Huub 

 
 
 
 
 

    

     
  Jos den Haan  Maurice 
 
 

Andrea Kooijman Paul Goossens Jeroen Ab 

   Jeroen Joop/Maurice 
samenzang Geen Cilia Krak Ab, Cock Cock 
    Maurice/John 
 
 

Elly Pellekoorn Marino den 
Haan 

Cock, Ab Huub 

  



 16 

Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden 
in het weekend van 2 + 3 september. 
De Vredesweek collecte wordt gehouden in het weekend van 
19 en 20 september. 
 

Opbrengst Collectes 
weekend  24 + 25 juni 204,10 
weekend    1 +   2 juli 358,00 
weekend    8 +   9 juli 469,00 
weekend  15 + 16 juli 252,65 
weekend  22 + 23 juli 268,10 
weekend  29 + 30 juli 250,75 
weekend    5 +   6  augustus 397,50 
weekend  12 + 13 augustus 333,25 
weekend  19 + 20 augustus 289,10 
  

 

Onze lieve, eigenwijze Amsterdamse Nesser is niet meer hier. 
 

Theodorus Schimpf 
~ Theo ~ 

 

* Amsterdam, 25 augustus 1932               † Amstelveen, 20 juni 2023 
 

Voor altijd in ons hart. 
 

Op dinsdag 27 juni hebben wij met een grote groep Amsterdammers 
en Nessers, in het crematorium op de Oosterbegraafplaats in 

Amsterdam, afscheid van Theo genomen 
 

Moge hij, nu samen met al degenen uit zijn familie die hem zijn 
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn Schepper. 
 
Wij wensen Nel zijn vrouw, de kinderen, schoon- en kleinkinderen en 
alle andere familieleden die hem nu moeten missen veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 
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Communie thuis: 
 

Wilt u ook graag de communie ontvangen? Kapelaan Darek 
komt graag naar u toe. U kunt zich opgeven via het secretariaat.  
In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de 
communie zal worden gebracht. 
 

Kerkbalans 
Alle gulle gevers van harte bedankt ! 

 
Beste mensen, de stand op 20 aug. bedraagt € 13169,61. 
Een aardig bedrag maar…. pas  53% van het streefbedrag voor 
dit jaar. 
Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden 
door samen zorg te dragen voor een solide financiële 
ondersteuning. Helaas hebben we van een aantal parochianen 
en andere bij onze Sint Urbanuskerk betrokken 
geïnteresseerden, die in het verleden al in mei of juni hun 
bijdrage leverden, tot op heden helaas nog niets ontvangen.  
Wij vragen u om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u 
om uw bijdrage spoedig over te maken onder het motto:  
 

”Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs 
zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.  
 
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
 
De contactgegevens vindt u blz 2 van de Urbanesklanken 
 

Namens het parochieteam, 
 

Joop Sibum, penningmeester  
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Vredesweek 
Iedere derde week van september organiseert PAX de 
nationale vredesweek. Dit jaar is dat van 16 t/m 24 september.   
Het thema is ‘(On)vrede en nu? . 
 
Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. 
Gelukkig zijn er in Nederland en daarbuiten moedige mensen 
die zich wel voor vrede inzetten. Mensen die écht naar elkaar 
willen luisteren en niet ophouden mensen bij elkaar te brengen. 
Door heel Nederland worden tijdens de Vredesweek vieringen, 
lezingen, festivals enz. georganiseerd.   
 
In Aalsmeer als ‘’Oecumenische Ambassade van Vrede  
Aalsmeer” organiseren de Karmelparochie, Open Hof Kerk en 
de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer diverse activiteiten.  
 
Op zondag 17 september om 9.30 uur vindt in de Karmelkerk 
de oecumenische Vredesdienst plaats. Na vijf jaar afwezigheid 
zingt het Gelegenheidskoor weer in de Vredesdienst!  Er is een 
groot koor gevormd dat bestaat uit parochianen/gemeenteleden 
van de deelnemende kerken en anderen die graag mee willen 
zingen.  
Het repertoire voor de vredesdienst bestaat uit moderne en 
bekende liedjes die aansluiten bij het vredesthema. Het koor 
wordt gedirigeerd door Lous Zandvliet. 
 
In de viering wordt gecollecteerd voor LifeLine Ukraine,  
de organisatie die levensmiddelen brengt naar de plekken in 
Oekraïne waar dat het hardst nodig is.  
 
Na de koffie is de Vredeswandeling; een wandeling van een 
klein uurtje met gedichten, verhalen, stiltemomenten en vooral 
ruimte voor gesprek. Daarmee is de Vredesweek niet enkel een 
feest voor ons, maar zetten wij ons ook in voor vrede in Europa.  
 

Bent u er ook bij?  
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Ter Inspiratie 
 
Iedereen heeft dit spelletje wel eens gespeeld. 
Een groep kinderen zit bij elkaar, de eerste 
fluistert een boodschap in het oor van het kind 
ernaast, deze fluistert het weer verder aan de 
volgende. En zo verder tot het de kring rond is. 

En als de laatste dan de boodschap hardop zegt, blijkt er tot verbazing en 
groot plezier van iedereen, iets heel anders uit te komen dan waar het 
mee begon! 
Dat maak je soms ook mee in je gezins- of familieleven, in je netwerk van 
vrienden, in het werk en in de samenleving. Onderweg van de een naar de 
ander, verandert de boodschap of het verhaal. 
Het verhaal van ons geloof, van God en de mensen wordt al duizenden 
jaren doorgegeven. De Bijbel vertelt erover in geuren en kleuren. Alle 
emoties die we als mensen kennen komen voorbij. We horen over 
opoffering en valstrikken, over moed en schaamte, over angst en 
vertrouwen. Maar wat is in al die verhalen de kern? Welke boodschap 
wordt ons doorgegeven?  
De kern is dat God trouw blijft, mensen lief heeft en met ze meetrekt, 
zoals Abraham uit Ur vandaan en met zijn nakomelingen uit Egypte 
vandaan naar een beloofde toekomst. We horen van profeten en gewone 
mensen als Maria en Jozef die dat ervaren. Zacheüs en de blinde bedelaar 
ervaren die bevrijdende liefde in Jezus optreden. Een onvoorwaardelijke 
liefde die uitloopt op zijn dood en verrijzenis. 
Jezus nodigt je uit om naar Hem te luisteren, om bij Hem in de leer te 
komen. Je kunt door die geweldige liefde geraakt worden, beseffen dat je 
geliefd bent en een nieuwe weg inslaan. 
Aan iedere gelovige is de opdracht om dat goede nieuws van Gods liefde 
door te geven. Dat gebeurt als we de grootheid van die liefde vieren, als 
we handen en voeten geven aan die liefde in ons persoonlijk leven of een 
concrete actie in de parochie en de buurt. Het gebeurt als we met elkaar 
en met het evangelie in gesprek gaan en ontdekken wat Jezus ons 
persoonlijk te zeggen heeft. 
 
Elly van Rooden.   
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ONZE REIS NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON 
 
Beste parochianen,  
In het voorjaar hebben wij, Anne, Maayke en Jeroen Goossens, na de 
vieringen wijn en kaarsen verkocht om geld in te zamelen voor de reis naar 
de Wereldjongerendagen in Lissabon.  
Op 26 Juli was het dan eindelijk zover; we vertrokken in Amsterdam met 

90 andere pelgrims uit het Bisdom. In 6 
dagen hebben we de heenreis gemaakt 
met verschillende tussenstops in Parijs, 
Tours, Burgos en Fatima.  
Toen we aankwamen in Lissabon was het 
al heel druk. We merkten dat de pelgrims 
uit allerlei landen heel sociaal en aardig 
waren. Iedereen maakte een praatje met 
elkaar en begroette elkaar. Heel veel 
mensen hadden ook iets meegenomen 
om te ruilen, onder andere veel bandjes. 
Wij hadden sleutelhangers meegenomen, 
zodat we konden ruilen. Jeroen had 
uiteindelijk heel veel bandjes en een paar 
andere dingetjes gekregen. Je merkte 

duidelijk dat iedereen erg aardig en open was. Je kon ook hele leuke 
gesprekken hebben met mensen uit andere landen en culturen. Maayke 
en Jeroen hebben ook vrienden gemaakt uit andere landen, wat echt heel 
speciaal was.  
 
Ik, Anne, heb niet zo veel gepraat met mensen. Ik heb wel om me heen 
gekeken. Ik ben wel vastbesloten Jezus te volgen en aardig te zijn. Ik weet 
niet of ik nou nieuwe vrienden heb in het buitenland, maar ik heb wel 
nieuwe contacten/kennissen in Nederland dankzij deze reis.  
Het hoogtepunt van de week vonden we de nacht op het veld. Toen 
kwamen alle pelgrims, wel 1,5 miljoen, samen op een veld en hebben we 
daar in de open lucht geslapen en in de morgen de Mis gevierd met paus 
Franciscus. Er werd op het veld en op de wandeling er naartoe veel 
gelachen, gepraat en gezongen met iedereen. Al met al was het een  
  



 22 

indrukwekkende ervaring die we niet hadden willen missen. Het heeft ons 
laten zien hoe open en mooi ons geloof is.  
Op de terugweg gingen we nog langs Lourdes. Er waren mensen die dat 
één van de mooiste momenten van de reis vonden, maar wij waren daar al 
een keer eerder geweest. Het was wel mooi, daar waren ook veel mensen 
en we hadden een viering en een lichtjesprocessie, net als op de heenreis 
in Fatima.  
Ik, Anne, vond Fatima één van de mooiste ervaringen van de reis.  
Op zondag 17 september zullen we na de viering van 9.30 uur nog een 
presentatie houden over onze reis. U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd, mede als bedankje voor uw sponsoring .       
 Het is misschien nog leuk om te vertellen dat dankzij uw sponsoring 
uiteindelijk méér dan driekwart van onze reis is bekostigd. Van het 
sponsorgeld hebben we nog een deel aan de organisatie gegeven, zodat 
we ook nog een dagje met z’n allen konden kanovaren. Heerlijk en 
gezellig!   
Nogmaals hartelijk dank voor jullie gulle bijdragen en graag tot ziens op 17 
september! 
Met hartelijke groet,  
 
Anne, Maayke en Jeroen Goossens 

          
Bij vertrek vanuit Amsterdam            Bij tussenstop Sacre Coeur in Parijs 
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Onderweg met rector Jeroen de Wit van het heiligdom van Heiloo 

   
Met alle jongeren op weg naar het veld  

 
Paus Franciscus komt aan op het veld voor de slotviering 
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Eerste H. Communie voorbereiding  
2023-2024 in de St Urbanusparochie 
 
Zondag 3 september  a.s.: nà de gezinsviering 
van 9.30 u wordt in de pastorie een EHC 
informatie bijeenkomst gehouden, voor de 
ouders met kinderen die in groep 4 t/m groep 
6 van de basisschool zitten, de kinderen die 

reeds aangemeld zijn ontvangen het EHC werkboek. 
Mocht u uw kind nog willen opgeven, dan kunt u op de parochiesite het 
aanmeldingsformulier downloaden. 
Wij hopen u met uw kind te mogen begroeten, 
Elly van Rooden, catechiste. 
 
 

 
 
 
 
 

Je bent weer thuis, je eigen plek, 
Je eigen bed, je eigen stoel, 

Je bent weer thuis en dan ontdek je 
Dat speciale ‘thuis-gevoel’ 

Eerst de ervaringen verwerken 
De koffer leeg, de was in ’t sop 

En langzaamaan te gaan bemerken; 
Ik ben weer thuis, het zit er òp!  

Gods schepping, vol van variaties 
De groene weiden met het vee; 
De schitterende bergformaties; 

De witte stranden en de zee,  
Hij laat ons daarvan soms genieten 
Ontspannen zijn en niet gestresst 

Maar mocht het alle dagen gieten…. 
Dan geldt nog steeds: Oost West, Thuis best!   

https://www.urbanusparochienes.nl/pdf/Aanmeldingsformulier%20EHC%202023%20-%202024,%20Sint%20Urbanusparochie.pdf
https://www.urbanusparochienes.nl/pdf/Aanmeldingsformulier%20EHC%202023%20-%202024,%20Sint%20Urbanusparochie.pdf


 25 

15 augustus viering in Zevenhoven-terugblik 
 
Traditioneel zijn we vanuit onze 5 parochies vierend bij elkaar 
geweest vanwege Maria-Hemelvaart. De Mariagrot is een geweldige 
mooie plek om dit feest te vieren. We hebben het droog gehouden en 
dan is zo’n viering in de openlucht heel bijzonder. Er zijn altijd 
‘bijgeluiden’. Kapelaan Darek ging voor en nam ons mee in zijn 
preek wat Maria als moeder voor ons wil betekenen.  
Veel voorbeden waren op papier gezet en daar hebben we na de 
lunch speciaal voor gebeden. Bijzonder dat er vanuit elke parochie 
iemand een tientje van het rozenhoedje voorbad. Dat gaf een gevoel 
van verbondenheid. Samen onderweg onder de hoede van Maria. 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Open Monumentendag 

Zondag 10 september 2023 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een 

bezoek aan onze Urbanuskerk op Open 

Monumenten(zon)dag van 11:00 tot 17:00 

uur.  
Om 11:00 uur is er een korte lezing m.b.t. 

het thema ‘levend erfgoed’. 

Naast bezichtiging van de kerk is het 

mogelijk de kerktoren te beklimmen 
(minimaal 1,20 mt lengte en zorg voor 

stevige schoenen, 2 euro pp, max 5 euro 

per gezin).  

Bij mooi weer is Saartjes terras bij de oude 
historische keuken in de pastorie geopend.  

 

 

Rabo ClubSupport 
Oproep: breng een stem op ons uit! 

 
Ook dit jaar doen wij mee aan Rabo ClubSupport. De voorgaande drie 

edities hebben ons in totaal ruim 5700 euro opgeleverd die besteed is 

aan het groot onderhoud van het priesterkoor en onze spaarpot voor 

toekomstig onderhoud. Wij sparen nu voor groot onderhoud aan het 
glas-in-lood van de Martelaren van Gorkum (zuidgevel).  

Van maandag 4 september tot en met dinsdag 26 september gaat de 

digitale stembus voor leden van Rabobank Amstel en Vecht open. Helpt u 

mee om ons ook dit jaar aan een mooi sponsorbedrag te helpen? 
Iedere rekeninghouder van de Rabobank Amstel en Vecht kan zonder 

kosten makkelijk lid worden. Zie voor meer informatie en om te 

stemmen uw Rabobank-app of website van de Rabobank. 

 

Reserveer alvast: zondag 8 oktober 
jubileumconcert Seniorenorkest!  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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10 september om 10.00uur in Nes a/d Amstel 
Weet u het nog? Een unieke viering staat eraan te komen. 
Openluchtviering met onze 5 parochies! 
Met Kerst zingen we: ”Komt allen tezamen, onder het sterrenblinken”.  
Dat zal nu niet gebeuren, dat sterrenblinken, want het is midden in de 
zomer en om 10.00uur ’s morgens. Maar allen tezamen gaat hopelijk wel 
gebeuren in onze regio. SAMEN geeft een verbondenheid weer en dat 
hopen we op deze zondag te ervaren.  
Heeft u vervoer nodig? Neem contact op met het secretariaat (zie blz.2) 
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