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Beste medeparochianen,

ie zaait, zal oogsten. Zo luidt het spreekwoord. Klinkt leuk,
maar gaat echt niet zomaar vanzelf. Bedenk daarbij dat wat je
zaait, je navenant ook zal oogsten... Daarmee komt vanzelf het
bekende Bijbelverhaal naar boven waarin 3 knechten talenten
krijgen uitgedeeld door hun landheer welke ze zelf mogen
inzetten. Door deze goed te gebruiken weten er 2 meerdere
talenten erbij te oogsten. Maar 1 doet er niets mee, met als
eindresultaat niets extra’s. De boodschap is duidelijk: je zal
moeite moeten doen om letterlijk tot
resultaat te komen. Je kan er figuurlijk
nog aan toevoegen: doe jij je best, weet
je te inspireren en geef je het goede
voorbeeld, zal een ander dit oppikken en
meedoen, waardoor het gezamenlijke
resultaat altijd beter en meer is. De
boodschap is daarmee tegelijkertijd: blijf
je achteroverleunen en doe je niets, of blijf
je volharden in een verkeerde, doelloze aanpak, zal je niet
oogsten en geen resultaten boeken... Herkenbaar...? Natuurlijk!
We zien genoeg voorbeelden op televisie de revue passeren,
zowel slechte als goede. In Israél en Gaza wordt het zaad van
haat, terreur en geweld gezaaid, de oogst is lijden, groots
verdriet en totale vernietiging. In Oekraine en meerdere landen
in Afrika is het niet anders. Dichter bij huis, zeer recent: grote
groepen jongeren die rellen en vernielen, met als slechte oogst:
meerdere politieagenten zwaar gewond die
naar het ziekenhuis moeten om behandeld
te worden. Wat dit met hen doet tussen de
oren, moge ook duidelijk zijn. Talenten
worden ingezet tegen de medemens
waarmee dood, verderf, haat en verspilling
de bittere opbrengsten zijn... Wat een
waardeloze, slechte oogst!



Gelukkig wordt er ook
goed zaad verspreid:
hulporganisaties  die
overal ter wereld
voedsel brengen bij de
behoeftigen, voor
medicijnen en hulp
zorgen, opbouw plegen voor de daklozen. Hier worden talenten
ingezet voor de medemens, waarmee er verlichting en hoop
wordt gebracht bij vele mensen. Wat een rijke oogst!! Kijken we
nog dichter bij huis, willen we onze talenten eveneens graag
goed inzetten voor de medemens. Het doel is duidelijk: Zo zijn
er helaas nog velen onder ons, ook in onze directe omgeving,
die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En
daar gaan we dus opnieuw de mouwen voor opstropen. Dat
doen we regelmatig, maar in oktober altijd specifiek tijdens de
Missiemaand: We gaan er dan op uit om voedsel te verzamelen
voor de Voedselbank. We zaaien het zaad van naastenliefde en
een helpende hand voor de behoeftigen. En dat we weer flink
willen gaan oogsten, dat is absoluut de intentie!!! Ook Klein
Urbanus is weer van de partij en gaat het dorp en omgeving
intrekken om (lang houdbare) etenswaren op te halen. Altijd
zeer succesvoll Op 18 en 19 oktober vieren we dan
traditiegetrouw Oogstdankdag bij ons in de St.Urbanuskerk,
waarbij we (zoals het woord al zegt) vieren wat die oogst ons
heeft gebracht. Het altaar ligt dan vol met allerlei soorten
producten van het land: wortels, appels, uien, aardappels,
eieren, paprika’'s, peren, druiven,
pompoenen en nog veel meer. Een
prachtig gezicht! En wat een rijkdom, zo
kunnen we ook gerust stellen, dat we dit
vervolgens ter beschikking kunnen
stellen aan de voedselbank van de
Kwakel-Uithoorn. Die alle voedsel
vervolgens verdelen. Leuk om te doen,
het voelt ook nog eens goed. De



wereldwinkel zal wederom aanwezig zijn, zodat u daar lekkere
‘Fair Trade’ producten kunt inslaan, voor thuis of gelijk als
donatie aan de Voedselbank. De aangeboden koffie na afloop,
ook ‘Fair Trade’ moet u proeven! Oogst u mee...?!!

De maand september gaf

eerder, in meerdere opzichten,

al een succesvolle en goede

oogst: de openluchtviering,

waar steeds veel moeite, tijd en

energie in wordt geinvesteerd,

was voor de 4° keer op rij een

groot succes. De omgeving

speelt daar zeker een

belangrijke rol in. Een prachtig uitzicht op de polder, een decor
van groen met daarbovenuit stekend onze fiere St.Urbanus.
Maar het zijn uiteindelijk de aanwezige mensen die het tot een
heel bijzondere en inspirerend samenzijn maken. Dit rijke
resultaat kan nooit zonder die belangrijke groep, die altijd klaar
staat om de handen uit de mouwen te steken, onvermoeibaar,
altijd bereid, van vroeg tot bij voorkeur laat: onze vrijwilligers.
Dankzij hen komt het geheel tot wasdom, met een prachtoogst
als resultaat. DANK, DANK, DANK!!! voor jullie talenten en inzet
namens de parochie en organisatie.

Daarbij kunnen we ook gelijk de vrijwilligers en

Vrienden benoemen die actief waren tijdens

de Monumentendag een week later, ook voor

jullie een dikke DANK, DANK, DANK!!! Onze

regio, parochie en Vrienden oogsten steeds
opnieuw rijkelijk en verdienstelijk. Het zorgt voor beleving, een
gevoel van blijdschap en geluk dat je onderdeel kan zijn van
zo’n gemeenschap. Het zorgt voor verbinding en waardering:
binnen de eigen St.Urbanus geloofsgemeenschap, in het dorp
Nes en haar bewoners en binnen de regio. Niet
vanzelfsprekend, absoluut waardevol!



Een andere, zéér speciaal samenzijn

vond op 20 september plaats: De

Algemene Ziekenzalving viering. Een

twaalftal personen waren aanwezig om

dit mooie sacrament te ontvangen van

beider priesters Marco en Darek. Ter
bemoediging, voor kracht en hulp naar de toekomst, ook als het
even moeilijker gaat met de gezondheid. Een emotionele en
tegelijkertijld vooral troostende, opwekkende en inspirerend
samenzijn waar men steun en saamhorigheid vond bij elkaar.
Zeer indrukwekkend voor allen aanwezig, na afloop ook weer
heel gezellig bij een kop koffie en thee.

Nog een lokale oogst met ditmaal bovendien nog een klinkende
opbrengst: Deze speelt zich begin van de komende maand af
op de pastorie waarbij de Filmacademie opnieuw acte de
présence zal geven. Een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij
studenten les krijgen in filmtechniek en acteren en tegelijkertijd
praktijkervaring opdoen binnen het unieke decor van de diverse
ruimtes op de pastorie. Dus wees niet verbaasd als u hoort:
“...Stilte op de set en ...ACTIE!". De penningmeester wordt er in
ieder geval ook blij van...

Opbrengsten naar de toekomst

worden geplant tijdens de

bijeenkomst van de Kinderclub!

Een nieuw seizoen gaat op 09

oktober om 15.30uur op de

pastorie van start, waarbij de

jongsten onder ons weer prachtige verhalen krijgen
voorgeschoteld, er vindingrijk geknutseld kan worden, er
gesmikkeld en gesmuld wordt en tegelijkertijd de waardevolle
normen en waarden worden vergaard. Een mooie basis voor de
toekomst en dat slechts in 1 uurtje in de middag na schooltijd.
Gezelligheid komt er ook nog eens gratis bij: team Elly staat er
klaar voor en ze hebben er zin in! Van harte aanbevolen!!



Een ander nieuwsbericht van onze tafel: Het huis aan de
Amsteldijk zuid 134 komt begin volgende maand vrij van huur.
Nu hadden we eerder al een oproep gedaan voor een nieuwe
huurder/ster; daar zijn in totaal maar liefst 4 reacties op
gekomen! Een daarvan was afkomstig van een trouw
parochiaan en supervrijwilliger, zodat we niet lang hoefden na
te denken. Per 01 oktober gaan zij het huis betrekken. Heel fijn!

Nog een kort bericht: Op het moment van schrijven is er nog
geen uitsluitsel betreffende onze aanvraag voor het restaureren
van de glas in lood ramen in beider transepten. Het zaad lang
geleden gezaaid, nu overrijp voor de oogst zullen we maar
zeggen. We houden u uiteraard op de hoogte.

En dan aan het begin

van de daaropvolgende

maand, 02 november:

de dag dat we onze

overledenen herdenken

tijdens Allerzielen. Dit

jaar iets anders dan

gebruikelijk, aangezien

het op zondag valt. Daar

hebben we iets

bijzonders voor bedacht:

tjdens de viering om

09.30uur gedenken we onze dierbaren die ons het afgelopen
jaar zijn ontvallen. Er wordt dan het gedachteniskruisje
uitgereikt tijdens een speciale ceremonie. Komt u de
nabestaanden ook steunen? Het wordt absoluut gewaardeerd!
Diezelfde avond op 02 november vindt dan om 19.00uur een
bijeenkomst plaats op begraafplaats ‘Vreedenhof, sfeervol
verlicht door honderden lichtjes. ledereen uit het dorp en
omgeving is dan van harte welkom om uw eigen dierbare
overledene te herdenken waarbij de namen van hen worden
opgelezen, afgewisseld met gedicht en gezang. U kunt de



namen opgeven via het kaartje welke verspreid worden door het
dorp of op de lijsten achter in de kerk. Een uniek samenzijn met
alle dorpsgenoten, we hopen dat u in de gelegenheid bent. Na
afloop koffie en thee achter in de kerk.

zetten onze talenten
in, met veel plezier en
passie, wat ook nog
eens veel ol en
saamhorigheid

oplevert. Het nuttige
met het aangename
verenigd: de goede
ingrediénten voor een

Eris een tijd van zaaien en er is
een tijd van oogsten... Of je nu
goed zaad verspreid of ronduit
slecht: de oogst zal navenant
zijn. Het loont dus om je
talenten goed te benutten en te
verspreiden: via een positieve
inzet zal de rijke opbrengst het
deel zijn van velen. Laat dat nu
de praktijk zijn in en om onze
parochie en dorp Nes. We

succesvolle toekomst. We blijven fijn oogsten met elkaar!

Graag tot de Urbanesklanken van november,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



NAAR DE HOOGTEN

Beste parochianen, wat volgt is de herziene tekst van de preek die ik op
zondag 7 september tijdens de openluchtviering heb uitgesproken. Door
het in de parochiebladen te laten verschijnen, hoop ik deze boodschap aan
alle andere parochianen die op die zondag niet aanwezig waren te laten
toekomen.

Afgelopen zomer was ik met 150 Nederlandse jongeren op de
Wereldjongerendagen in Rome. Het was een indrukwekkende ervaring:
anderhalf miljoen jonge mensen van over de hele wereld, allemaal
samengekomen om te luisteren naar paus Leo. De paus sprak prachtige
woorden: "Als je gekweld en angstig bent... betekent dat niet dat je ziek
bent, maar dat je Iééft!" In onze maatschappij zien we angst, onzekerheid
en paniekaanvallen vaak alleen als een probleem dat opgelost moet
worden. We zeggen dan al snel: "Je bent ziek, je hebt problemen, doe het
eens rustig aan." Natuurlijk moet men goed voor zichzelf zorgen... Maar
hiermee bedoelde paus Leo dat als de jongeren onrustig zijn, kan een
teken zijn van een verlangen naar leven! Het betekent dat het leven dat zij
nu hebben te klein is, en dat zij hunkeren naar iets groters. Dat 'iets groters'
is Jezus Christus. Jezus is de droom van iedere jongere, omdat Hij als
enige een vrij, groots leven kan bieden, met een horizon die geen grenzen
kent.

De geschiedenis van de kerk is het verhaal van jonge mensen die kozen
om de kleine dingen in hun leven — hun familiebedrijf, hun

vriendenkring, het plezier van het hier en nu — voor iets groters achter te
laten. De boodschap van de paus nodigde de jongeren uit om groot te
durven dromen.

Op zondag 7 september heeft paus Pier Giorgio Frassati heilig
verklaard, en tot patroonheilige van de jeugd benoemd. Pier Giorgio
groeide op in een zeer rijke familie in Turijn in de eerste jaren van de
twintigste eeuw; zijn vader bezat de (toenmalige) grootste krant van
Itali€, La Stampa.

Als opvolger werd Pier Giorgio geacht de teugels van het familiebedrijf over
te nemen, een goede opleiding te volgen en een weloverwogen huwelijk
aan te gaan. Hij moest de verwachtingen van zijn ouders en de
maatschappij waarmaken. Maar Giorgio voelde dat Christus hem riep. In
het geheim bezocht hij de armsten van de stad. Hij trok de gevaarlijkste
buurten in en gaf al zijn geld uit aan medicijnen en voedsel voor de
behoeftigen. Niemand wist hiervan. Pas op de dag van zijn begrafenis
zagen zijn ouders tot hun grote verbazing dat de kerk vol was met arme
mensen die om hem rouwden.



Op 24-jarige leeftijd werd Pier Giorgio ziek en stierf hij binnen een week
aan een zeer snelle, ernstige vorm van polio, die hij waarschijnlijk tijdens
zZijn bezoeken aan de armen had opgelopen. In de eerste dagen van zijn
ziekte, toen zijn familie de ernst van de situatie nog niet besefte, stierf zijn
grootmoeder. De familie was zo druk met de begrafenis van de
grootmoeder, dat de ziekte van hun zoon niet veel aandacht kreeg. Met de
immense spirituele kracht die hem kenmerkte, droeg hij het kruis van zijn
ziekte met grote standvastigheid. Hij hield van bergklimmen met zijn
vrienden en zijn motto was "Naar de hoogten". Het vertegenwoordigt
Frassati's constante streven naar geestelijke groei en verheffing, naar een
leven dat gericht is op God en deugden, en een leven van liefde en
dienstbaarheid. Met hetzelfde streven heeft hij ook zijn ziekte en dood
beleefd.

PierGiorgio Frassati had voor Jezus gekozen, en in een onopvallende
manier zijn leven aan Hem toegewijd. PierGiorgio leert ons dat wij vrij zijn.
We hoeven niet te leven als schuldenaars die de verwachtingen van de
anderen moeten inlossen. We zijn geroepen tot een hogere bestemming:
de grenzeloze liefde die alleen Christus ons kan geven. Dit is de kern van
het evangelie. Dit is waarnaar die anderhalf miljoen jongeren in Rome
zochten. Dit is waar het hart van elke jongere stiekem naar op zoek is.

We staan aan het begin van een nieuw pastoraal jaar in onze parochie.
Laten we de voorspraak van Pier Giorgio Frassati vragen, en laten we ons
de woorden van paus Leo aan de jongeren herinneren: "jullie zijn niet ziek,
jullie leven"! De echte 'kuur' die we nodig hebben, is dat Jezus ons hart
aanraakt en het laat verlangen naar grote dingen.

Marco Cavagnaro, +31 297 564638

Lieve parochianen van de Sint Urbanus,

bij deze wil ik iedereen van harte bedanken
voor de vele opgestoken kaarsjes, de mailtjes
en de telefoontjes, welke ik tijdens mijn ‘ziek
zijn” mocht / mag ontvangen...

Voel mij gedragen door de warme Nesser
gemeenschap

Met lieve groetjes,
Elly van Rooden
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Misintenties, weekend 4 en 5 oktober

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Henk de Dood

Herman Baas en overleden zoon Herman

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Martin Groen

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Amsterdam en overleden zoon Marcel

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Ria Kempers-van Wijk

Rie Baas-Oudshoorn - jaarmis

Om veel sterkte

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 11 en 12 oktober

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Ferry en Willie Ottenhof

Frans en Conny Wesselingh

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld
Patrick Fronik

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza
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Misintenties, weekend 18 en 19 oktober

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Edwin Houtkamp

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Piet van Amsterdam en overleden zoon Marcel

Ruud Goedknegt - jaarmis

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor vrede in de wereld

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 25 en 26 oktober

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Carla van den Berg-Fontijn

Dave de Laat

Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Rie de Dood-de Jong - jaarmis

Ruud Goedknegt

Theo Zeinstra

Uit dankbaarheid

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza
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Activiteiten in het cluster
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Activiteitenoverzicht oktober 2025

datum: | tijd: soort viering: voorganger:
za.4 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan
zo.5 - GEEN dienst in Nes -
Familiezondag in Uithoorn, aanvang 11:00
do.9 15:30 Kinderclub! Thema: Sint Franciscus
za.11 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
z0.12 09:30 Eucharistieviering
za.18 19:00 Woord- en Gebedsviering, thema Maurice
weekend:
z0.19 09:30 Oogstdankdag & wereldwinkel Nog niet bekend
Info Oogstdankdag: zie Urbanesklanken.
Klein Urbanus gaat het dorp in om voedsel op te halen
voor de voedselbank, vlog wordt in de kerk getoond
za.25 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens
20.26 09:30 Eucharistieviering
wo 29 09:00 Kerkwerk
zo.2 nov | 09:30! Allerzielenviering W&C viering Elly v. Rooden
zo.2 nov | 19:30!" | lichtceremonie/gedichten/zang op het| Maurice Fontijn

kerkhof, namen worden voorgedrager
voor iedereen! (niet kerkelijk karakter

alles tbv Allerzielen
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zang: organist: lector: misdienaar: | koster:
samenzang Jos den Haan John
samenzang Maurice Fontijn Joop/Maurice
St.Cecilia Andrea Kooijman | Cilia Krak Ab Huub

Peter Overdijk Maurice Fontijn John
St.Cecilia Peter Overdijk Maurice Fontijn Huub
samenzang Jos den Haan Jeroen John
St.Cecilia Andrea Kooijman | Marino den Haan | Cock Ab/John
St.Cecilia Peter Overdijk Maurice Fontijn | Maurice Huub/John
Gelegenheid | Peter Overdijk Joop (geluid)

4 mannen
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Collectes

Weekend 4 en 5 oktober ritselcollecte voor onze eigen
Urbanuskerk en Wereldmissiedag voor de kinderen.

Weekend 18 en 19 oktober Missiezondag: de collecte komt ten
goede aan de Wereldmissiemaand

.Opbrengst Collectes

weekend 23 + 24 augustus 319,50
weekend 30 + 31 augustus 246,95
openluchtviering 7 september 1075,02
onkosten openluchtviering 937,20

weekend 13 + 14 september 245,50

Retraite voor mannen
Vanaf vrijdag 17 oktober 16.30u t.m. zondag 19 oktober 14.30u
wordt in het Bezinningshuis Regina Carmeli, in Sittard een
retraite voor mannen gehouden. In deze retraite wordt u in de
verschillende thema’s en het vieren van de H. Eucharistie en
het getijdengebed begeleidt door kapelaan Simons.
Voor aanmelding kunt u een e-mail sturen naar Markus van
der Vlugt, het mailadres is: retraitevoorvaders@gmail.com
De kosten bedragen €. 190.
U kunt Markus telefonisch bereiken op 06 1250 50 44.
Meer informatie vindt u op:
https://retraitevoormannen.jouwweb.nl

Kerkbalans

Alle gulle gevers van harte bedankt !
Beste mensen, de stand op 20 sept. bedraagt € 16.921.
Een mooi bedrag en ca. 72 % van het streefbedrag voor dit jaar.

Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden
door samen zorg te dragen voor een solide financiéle
ondersteuning. Helaas hebben we van een aantal parochianen
en andere betrokken geinteresseerden, die in het verleden altijd
hebben bijgedragen, tot op heden helaas nog niets ontvangen.

16


https://retraitevoormannen.jouwweb.nl/

Wij vragen u om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u
om uw bijdrage spoedig over te maken onder het motto:

” Doe dit vooral vandaag,
dan kunt u het morgen niet vergeten ”’

Namens het parochieteam

Joop Sibum en Petra van de Bosch.

Communie thuis:

Wilt u ook graag de communie ontvangen ? Kapelaan Darek
komt graag naar u toe. U kunt zich opgeven via het secretariaat.
In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de
communie zal worden gebracht.

Adresgegevens:

Het komt toch nog wel eens voor dat wij niet over uw actuele
adres gegevens beschikken. Wilt u bij adreswijziging uw al dan
niet tijdelijke of definitieve adres melden aan het secretariaat.
Dit kan per mail aan: urbanusparochienes@gmail.com

Elly van Rooden:

Waarschijnlijk mist u Elly, door haar ziek zijn, net zo erg als wij
van het parochieteam dat doen. Onderstaand haar adres voor
het geval u haar een kaartje wilt sturen:

Mw E. van Rooden

2¢ Loosterweg 86

2182 CL Hillegom
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Betreft de kersttijd

Beste parochianen,

Met de kersttijd in aantocht willen wij graag helderheid scheppen
over de opzet van ons kerstrooster. De keuze voor één viering per
parochie op kerstavond is een bewuste beslissing die voortkomt uit
zowel inhoudelijke als praktische overwegingen.

Veel mensen koesteren de warmte en de spiritualiteit van kerstmis.
In onze parochies vieren we dit met mooie tradities en activiteiten,
zoals kerstconcerten, kerstspelen en gezellige bijeenkomsten. We
waarderen de inzet van alle vrijwilligers die deze evenementen met
zoveel liefde organiseren. Deze activiteiten zijn goed en belangrijk,
en bieden de perfecte gelegenheid om de rijkdom van de
kerstboodschap op nieuwe, creatieve manieren te delen gedurende
de hele kerstperiode.

Toch is de Eucharistieviering van de Kerstnacht de bron waaruit alle
andere kerstactiviteiten hun betekenis krijgen. Als we de verbinding
met de bron verliezen, wordt al het andere dat we doen zinloos, hoe
mooi het ook lijkt. Daarom dienen we op kerstavond onze aandacht
te richten op de Mis, de bron van ons geloof.

Onze kerken waren vroeger vol, maar de realiteit van vandaag is
anders. Meerdere vieringen op kerstavond versnipperen de
gemeenschap en leiden tot halflege kerken op kerstochtend, wat
demotiverend is voor iedereen. Door ons te concentreren op één
viering op kerstavond willen we de gemeenschap bij elkaar brengen
om in eenheid de geboorte van Christus te vieren.

Sommigen denken dat we mensen zo wegjagen, maar kerstmis is
meer dan alleen kerstavond. De hele periode tot driekoningen biedt
tal van mogelijkheden voor mensen om dichter bij de kerk te komen.
Kerstavond is hét moment voor onze gemeenschap om zich te laven
aan de bron. Alleen dan kunnen we de andere activiteiten in de
kersttijd met een solide basis ondersteunen.
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Een andere belangrijke reden is het afnemende aantal pastores.
Eén viering per parochie stelt hen in staat om aanwezig te zijn en
samen met jullie te vieren, wat de eenheid binnen de parochie
versterkt en maakt hen zichtbaar en benaderbaar voor al die
mensen die niet wekelijks in de kerk komen.

Wij hopen dat we samen, met één hart, de geboorte van onze Heer
mogen vieren.

De pastoresteam
Pastoor Marco, Kapelaan Darek, Diaken Jeroen, Catechist Elly

TER INSPIRATIE

Nog een paar weken en het is alweer herfst. Krijgen we een mooie
herfst? Een soort nazomer? Of zal het al snel donker en regenachtig
worden? Hoe dan ook, de tijd vliegt. Seizoenen komen en gaan. De
grote lijn van de verschillende seizoenen houden wij vast. Of: geeft
ons houvast. Wij weten wanneer het land weer bewerkt moet worden
of wanneer we het even kunnen laten liggen. Wij weten wanneer de
ganzen her en der weer landen op de landerijen — en wanneer ze weer
vertrekken. We accepteren als het ware dat we nu even een donkere
tijd ingaan qua weer, maar dat ook wel weer wat heeft met de lichtjes
en de warme choco, opdat we weten: de seizoenen gaan ook weer
door.

In hoeverre ervaren we ons geloof ook als het gaan van seizoenen?
De ene keer ervaren we alsof het geloof vol warmte is en de zon er
volop op schijnt. Een andere keer staat het op een laag pitje; treedt de
winter in. In hoeverre kunnen we ons dan vasthouden aan de
geloofsseizoenen? Zoals de seizoenen in ons levensritme? Hoe
blijven we door de verschillende levensseizoenen heen tekenen

herkennen?
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Als we kijken naar mensen die in de bijbel centraal staan, lezen we
regelmatig over de wisseling van de seizoenen in hun leven. En ook
over de wisseling van de seizoenen in hun geloofsleven. Het gaat met
ups en downs. De rode draad is het licht waar zij zich aan vast weten
te houden. Het licht als een bron van warmte en liefde om hen heen:
de liefde van God. Deze liefde blijft bij mensen door de
geloofsseizoenen heen. Maar ook: het is God die door alle seizoenen
heen toch verder blijkt te gaan waar anderen geloven in Zijn einde of
het einde van de kerkgeschiedenis in de wereld van vandaag.

Als we kijken naar de geschiedenis van Abraham, Mozes en Elia
ervaren we steeds opnieuw hoe God verdergaat ondanks de ontrouw
met mensen. Als we kijken naar de geschiedenis van Jezus en naar de
wording van de christelijke kerk zullen we steeds opnieuw
ontdekken; het is allemaal niet vanzelfsprekend dat God een plaats
heeft in het leven van mensen. Ook niet ten tijde van Jezus. Ook niet
ten tijde van het begin van de kerkgeschiedenis.

Het is Gods liefde die verdergaat. In de tijd van Abraham. In de tijd
van Mozes. In de tijd van Elia. In de tijd van Jezus. In de tijd dat
christenen werden en worden vervolgd. Het is Gods liefde die
verdergaat met mensen. In de tijd dat christenen hun eigen geloofs-
gemeenschappen deden scheuren. In de tijd dat gelovigen elkaar
weer opzoeken om samen Gods liefde uit te stralen. Seizoenen
komen en gaan, maar het is Gods Liefde die blijft en verdergaat met
mensen.

Elly van Rooden.
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Kinderclub is al enkele jaren een gezellige en educatieve middag,
bestemd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar en het maakt niet uit of
uw kind gedoopt is of niet.

Eens in de maand komen we samen om te plakken, te knippen en te
zingen en maken we plezier, gecombineerd met verhalen uit de
Bijbel. Ook mag uw kind(eren) hun vriendjes en vriendinnetjes
meenemen!

Uiteraard bent u als (groot) ouder ook van harte welkom om de
kinderen te helpen met het knutselen.

Het Kinderclub Team bestaat uit Cock, Yvonne, Eefje, Jetty en Elly.
Voor verdere informatie kunt u mailen naar:
pmmvanrooden@hetnet.nl

De eerste bijeenkomst van het seizoen is op: donderdag 9 oktober.
Het mooie Bijbelverhaal over ‘Sint Franciscus’ wordt dan aan de
kinderen verteld.

Tijd: van 15.30 uur — 16.30 uur, aansluitend na school.

Eventueel kunnen wij uw kind(eren) van school halen en weer
terugbrengen naar de BSO!

Wij hopen uw kind(eren) te mogen begroeten.
Groetjes van het Kinderclub Team.
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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