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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
        r lijkt opnieuw een traditie geboren: afgelopen 10 september 
vierden we gezamenlijk voor de 2e keer de openluchtmis bij ons 
in Nes aan de Amstel. En tegelijkertijd was het ook het moment 
van de landelijke Monumentendag, waar wij met de openstelling 
van de Rijksmonumentale Urbanuskerk ook traditiegetrouw aan 
meedoen en de deuren wagenwijd openzetten voor iedereen. 
Het zonnige weer was besteld, de vrijwilligers hadden hun beste 
beentje in de voorbereiding weer voorgezet. Al vroeg 
verzamelden de eerste kerkgangers zich op het pleintje vlakbij 
de kerk. Tussen de bomen, met het schitterende decor van een 
opkomende zon in het 
dauwrijke achterliggende 
grasland, stonden de stoelen 
in slagorde opgesteld die in 
alle vroegte daar waren 
geplaatst door de vele 
vrijwilligers die opnieuw 
enthousiast hun handen uit 
de mouwen hadden 
gestroopt. Het altaar met 
benodigdheden stond klaar, een fraai Mariabeeld was aanwezig 
om de regio-parochianen die hun vertrouwde Godshuizen 
speciaal voor deze gelegenheid even hadden gesloten, te 
ontvangen en aan te moedigen. Het werd een mooi samenzijn. 

‘Waar er 2 of meer in mijn 
naam bijeen zijn, ben ik in 
hun midden’. Het waren 
uiteindelijk zo’n 350 ouderen, 
jongeren en allerjongsten die 
genoten van de viering. In 
vriendschap en liefde 
kwamen de parochianen van 
de 5 parochies zo deze dag 
dit uur bijeen in de open lucht,  
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geïnspireerd en gedragen door Zijn boodschap, diepzinnig 
verhaald in de preek die werd gehouden en welke we die 
ochtend van de 10e samen mochten ontvangen, zoals we die 
ook wekelijks in de vertrouwde parochie thuis mogen ervaren. 
Zinvol, inzichtelijk en daarmee steeds weer belangrijk! Dank aan 
alle vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt!  
 

Na afloop van de viering konden de 
aanwezigen van de openluchtviering 
zich verzamelen in de Urbanuskerk. 
De leden van de stichting ‘Vrienden 
van de Urbanuskerk’ heetten de 
parochianen van harte welkom op 
Monumentendag 2023 met 
koffie/thee en een krentenbol. Het 
bleek voor velen ook de gelegenheid 
met het karakter van een soort 

reünie: een ontmoeting waarbij men elkaar na soms een lange 
tijd weer eens sprak en herinneringen uit de oude doos werden 
opgehaald, middenin het fraaie interieur van de kerk. 
Kenmerkend: Het thema van deze dag was ‘Levend Erfgoed’, 
wat hiermee een passende invulling kreeg. Vervolgens was het 
de beurt aan de voorzitter van de stichting Vrienden, om een 
informatief en gepassioneerd verhaal te vertellen over de 
Rijksmonumentale Urbanuskerk en haar 
ontstaansgeschiedenis, haar verantwoordelijk en zeer geliefde 
bouwpastoor Mgr. Martinus van 
Zanten, architect Jos Cuypers, de 
betekenis van deze fraaie, kathedrale 
kerk voor haar parochianen en 
getrouwen en dorp Nes en de verre 
omstreken. Ondertussen 
verzamelden de eerste mensen “van 
buiten” zich om de toren te gaan 
beklimmen. Menig bezoeker bracht 
na afloop nog een bezoek aan het   
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terras waar de 3 Saartjes, uitgedost 
in toepasselijke kledij uit de tijd van 
Saar, cake met aardbei serveerden. 
Een heerlijke afsluiting van een 
prachtige dag! Ook hier dank aan de 
vrijwilligers en leden van de stichting 
Vrienden die deze dag mogelijk 
maakten! Voor een foto impressie 
van beide evenementen: zie de 
website www.urbanusparochienes.nl  

 
Dat de Urbanus midden in de belangstelling staat bleek uit nog 
meer activiteiten in september: Onder haar Monumentale dak 
vonden op 17 september een doop en op 23 september een 
prachtig huwelijk plaats. Verschillende feestelijkheden die een 
goed en passend onderkomen vonden en vinden in het steeds 
prachtige, inspirerende interieur! Dat smaakt naar meer!! 
 
Zo wil de Spaanstalige gemeenschap, zo’n 100 personen groot, 
graag weer nieuw leven blazen in haar eigen Urbanus-
bijeenkomsten. Ze kwamen afgelopen jaar eerder maandelijks 
op zondagmiddag bijeen om met elkaar de Eucharistie te vieren, 
waarbij pastoor Marco of Darek Spaanstalig voorging. Echter, 
nadat de initiatiefnemers uit Nes voor een jaar naar het 
buitenland waren vertrokken, viel het helaas ongewild stil. Met 
nieuwe energie willen ze dit weer vlot trekken en opnieuw gaan 
organiseren. Zo brachten ze 70 man/vrouw/vele kinderen sterk 
begin september al een bezoek aan de kerk voor samenkomst 
en gebed. Mooi en bijzonder is dat, nadat ze hadden vernomen 
dat het Eerste Heilige Communie project gaat beginnen, ze hier 
graag bij willen aansluiten. Samen sterk. Daarmee hebben zich 
in totaal meer dan 15 kinderen aangemeld voor de EHC, wat als 
zéér speciaal beschouwd mag worden! Én daarmee is het 
minimum aantal gehaald waardoor deze viering in de eigen 
St.Urbanusparochie gehouden gaat worden, ofwel groot feest 
begin volgend jaar. Iets om naar uit te kijken!   

http://www.urbanusparochienes.nl/
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Ook voor de maand oktober staat er weer het 
nodige op het program in en om de 
St.Urbanus. Zo zal er op zondag 08 oktober 
om 14.00uur een concert gehouden worden 
door het Seniorenorkest Amstelland. Zij zijn 
inmiddels ook een bekende in de kerk. Zo hielden ze in het 
voorjaar van 2018 en 2019 een lenteconcert, totdat Corona dit 
onmogelijk maakte. Hoogste tijd om hier ook weer nieuw leven 
in te blazen. Dat wordt plezier! U bent allen van harte 
uitgenodigd om samen te komen genieten van dit festijn!  
 
Een ander jaarlijks terugkerend fenomeen vindt plaats op de 
pastorie van 17 t/m 20 oktober: dan houdt de Filmacademie een 
cursus voor aankomend talent op filmgebied. Gebruik makend 
van het eind 19e-eeuwse decor wordt er zo praktijkervaring 
opgedaan. Goed voor hen om de fijne kneepjes van het vak te 
leren, goed voor ons door de inkomsten die we daarmee 
verdienen.  

 
Over “inkomsten” gesproken: Recent 
ontvingen we het zéér heugelijke 
bericht dat we opnieuw een Sim-

subsidie gaan ontvangen voor de komende 6 jaren. En niet 1, 
maar 2!: Voor de kerktoren en voor de rest van het kerkgebouw, 
een aangevraagd slimmigheidje van onze begeleidende 
architect. Deze S(ubsidie) I(nstandhouding) M(onument) 
bestaat uit een geldbedrag, toegekend door de Rijksoverheid, 
om ons Rijksmonumentale kerkgebouw mee te helpen 
onderhouden. Het onderhoud aan een Rijksmonument is 
volgens de Erfgoedwet overigens een wettelijke verplichting. 
Uiteraard moeten we daar als eigenaar van het gebouw zelf ook 
(fors) in bijdragen. En zoals u weet: dat hoeven we gelukkig niet 
alleen te doen: de stichting Vrienden staan ons daar zeer 
ruimhartig in bij, evenals u als parochiaan en alle andere 
personen, bedrijven en betrokkenen met de St.Urbanus. Samen 
sterk en in staat, zullen we maar zeggen!!!  
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Op 12 oktober komt ook de Kinderclub! weer 
bijeen, waarbij ook hoofdstuk 2 uit het 
werkboek van de EHC wordt behandeld. 
Thema is ‘Een heel speciaal geschenk’. 
Uiteraard, onder aanvoering van team Elly, 
met een knutsel, doordrenkt van gezelligheid 
en vergezeld van lekkers. Aanbevolen!  

 
In het weekend van 28&29 oktober gaan we groots uitpakken! 
Voor de jaarlijks terugkerende Oogstdankdag, mede 

georganiseerd door 
de Missiegroep, 
gaan we wederom 
het altaar vol zetten 
met de producten 
van het land. De 
Missiegroep zal ook 
weer producten van 
de Wereldwinkel 

gaan verkopen, dus mocht u nog iets nodig hebben voor in uw 
keukenkastje: Sla uw slag! Ook Klein Urbanus gaat zijn steentje 
hieraan bijdragen: op zaterdag 21 oktober trekken zij het dorp 
Nes en omstreken in om persoonlijk bij u langs te komen. Mét 
kruiwagen, zodat ze uw gaven ruim in ontvangst kunnen nemen. 
Wilt u ook dat ze bij u langskomen? Geef het even door, anders 
weten ze niet dat ze ook bij u terecht kunnen! Dit kan via de 
mailadressen: 

urbanusparochienes@gmail.com of 

ciliaverheggen@hotmail.com of 

john.fontijn69@gmail.com 
 
U kunt uw bijdragen ook afgeven op de pastorie. Alle producten 
worden geschonken aan de voedselbank van Uithoorn-de 
Kwakel, waarmee we onze medemensen die dit hard nodig 
hebben, ondersteunen. Uiteraard van harte aanbevolen!!!  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:ciliaverheggen@hotmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Dan op 02 november komen we 
met Allerzielen bijeen, in en om 
de kerk. Om 19.00uur 
verzamelen we op ‘Vreedenhof’, 
waarbij deze laatste rustplaats 
weer zal baden in een zee van 
lichtjes. We gedenken dan al 
onze dierbare overledenen. 
Hierbij is iedereen vanuit dorp en 

omstreken en uiteraard u als parochiaan uitgenodigd om bij dit 
bijzondere moment aanwezig te zijn. Na het noemen van alle 
dierbaren (die u van tevoren kunt opgeven) verzamelen we ons 
in de St.Urbanus om speciaal hen te gedenken van wie we sinds 
Allerzielen 2022 afscheid hebben moeten nemen. Een moment 
om elkaar te steunen en het verdriet te delen, maar ook om 
mooie herinneringen op te halen. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent om de 02e november aanwezig te zijn.  
 
‘Waar er 2 of meer in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun 
midden’, met de extra toegevoegde, monumentale waarde van 
‘Levend Erfgoed’. Het komt zo groots en veelvuldig samen in en 
om de St. Urbanuskerk en parochie. Als levende gemeenschap 
met elkaar delen, vriendschap en liefde ervaren én hulp aan 
onze medemensen (die onze hulp goed kunnen gebruiken!) in 
uitvoering en praktijk brengen. Dat is waar we voor staan als 
St.Urbanusparochie en -gemeenschap! Met elkaar maken we 
het waar en geven we invulling aan Zijn boodschap, geholpen 
door vele anderen die dit graag op vele, verschillende manieren 
ondersteunen. In alle bescheidenheid: Daar zijn we samen best 
goed in... Samen onderweg, Samen sterk!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van november,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  
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Activiteiten in het cluster 
 

 
 

 
 
Beste parochianen, 
Het is alweer oktobermaand: wat gaat het jaar al weer snel. 
Oktober staat in het teken van wereldmissie. 
Afgelopen jaar hebben we de oogstdankdag daarop afgestemd, wat 
heel goed geslaagd was. Daarom doen we zaterdag en zondag 28 en 
29 oktober weer een viering die in het teken staat van dankbaarheid 
voor de oogst van het afgelopen jaar in welke vorm dan ook; het is niet 
allemaal maar vanzelfsprekend. 
Ook willen wij dit weekend weer veel aandacht voor de voedselbank. 
Zij helpen mensen die het moeilijk hebben aan voedsel. Een applaus 
voor de vele vrijwilligers die dit allemaal belangeloos doen, respect!! 
Ook de wereldwinkel gaan wij erbij betrekken om zo onze zorg voor de 
medemens te ondersteunen. 
Wij zamelen verse en alle andere etenswaren in; het is allemaal van 
harte welkom. U kunt het op het altaar neerleggen. Het zou fantastisch 
zijn als u allemaal weer meedoet  
Wij vertrouwen erop! Tot 28 en 29 oktober! Vast enorm bedankt! 
Vriendelijke groet van de missiegroep. 
 
 
Zondag 29 oktober gastkoor “Mensaheronan di Pas” in viering 11uur 
Ik wil u graag wijzen op een zondagsviering waarbij we een speciaal koor 
“Mensaheronan di Pas (boodschappers van Vrede) hebben uitgenodigd. Het belooft 
een inspirerende viering te worden. Ze hebben namelijk ook hun eigen muzikanten 
bij zich, waardoor het een en ander ritmisch zal klinken. Ik zou zeggen: kom 
meevieren en laat je raken door hun bewogenheid voor onze God.  
Marlies vd Lely  
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Activiteitenoverzicht oktober 2023 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.30/9 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.1/10  09:30 Woord- en Communieviering 

 
Elly van Rooden 

wo.4 09:00 Kerkwerk  
za.7 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.8 09:30 Eucharistieviering  
zo.8 14:00 Concert Seniorenorkest, mede georganiseerd door 

Stichting Vrienden vd Urbanuskerk 

do.12 15:30 EHC&Kinderclub!: Een heel speciaal 
geschenk  

 

za.14 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.15  09:30 Eucharistieviering  
za.21 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.22 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
za.28 19:00 Woord- en Gebedsviering, thema 

weekend: 
Elly van Rooden & 
Maurice Fontijn 

zo.29 09:30 Oogstdankdag & wereldwinkel Elly van Rooden & 
Maurice Fontijn 

  Klein Urbanus gaat het dorp in om voedsel op te halen 
voor de voedselbank, vlog wordt in de kerk getoond 

wo.1/11 19:00 Allerheiligen, Regionale viering Uithoorn 

do.2/11 19:00 Allerzielenviering: 
namen worden voorgedragen op het 
kerkhof, lichtceremonie 

Elly v. Rooden 

 19:30  Aanvang van de Woord- en 
Gebedsdienst in de kerk 
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zang:  organist: lector: misdienaar koster: 

 Maurice   John/Maurice 
St.Cecilia Elly Pellekoorn Margaret 

Timmermans 
Cock, Ab Huub 

     
 Maurice Jos den Haan  Maurice 

Samenzang Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Cock/Ab 
  

 
   

  
 

   

 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub 
 samenzang/cd?  Jeroen Joop 

St.Cecilia Andrea Kooijman Cilia Krak Cock, Ab Huub 
 Peter Overdijk 

 
Maurice  John 

St.Cecilia Peter Overdijk 
 

Maurice Maurice John 

  
 

   

     

St.Cecilia Peter Overdijk 
 
 

Maurice Fontijn Maurice/ 
John 

Huub/John 
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Misintenties, weekend 30 september – 1 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans en Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie  
Lenie van der Laan 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Ria van Braak-van Rijn 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rie Baas-Oudshoorn – jaarmis 
Herman Baas 
Voor het slagen van ons huis 
Piet van Rijn 
Theo Schimpf 
 
 
Misintenties, weekend 7 en 8 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Frans en Conny Wesselingh 
Gerard Zwartendijk 
Henk de Dood 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet Schrama - jaarmis 
Sjaak van Tol 
Sofia van Leeuwen 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 14 en 15 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
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Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overl. ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en overl.schoonzn Ronald 
Rie Timmermans-van der Zwaan - jaarmis 
Patrick Fronik 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor vrede in de wereld 
 
 
Misintenties, weekend 21 en 22 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Carla van den Berg-Fontijn 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Gerard Zwartendijk 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Greet van Tol-Bouwman - jaarmis 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 28 en 29 oktober 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overl. ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en overl.schoonzn Ronald 
Rie de Dood-de Jong - jaarmis 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor een gezonde verjaardag  
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk  zal 
plaatsvinden in het weekend van  zaterdag 30 september / 
zondag 1 oktober.  
In het weekend van 7-8 oktober de collecte Wereldmissiedag 
van de kinderen en op Missiezondag, het weekend van 21-22 
oktober, vindt ook in onze parochie de landelijke collecte plaats 
 
Opbrengst collectes 
weekend  26 + 27 augustus 98,50 
Miva Zomeractie  27 augustus 97,50 
weekend    2 +   3 september 400,70 
Openluchtviering 10 september 1020,32 
weekend  16 + 17 september 198,80 
Vredesweekcollecte 17 september 49,70 

 

Vooraankondiging 
Herdenking omgekomen vluchtelingen aan Europese 
grenzen 
 

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en 
Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse 
oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die 
afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.  
Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats 
in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks 
drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger 
leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren 
onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden 
genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 
 
Ds. Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen 
van de Nederlandse Raad van Kerken, zal tijdens de 
herdenkingsdienst de overweging verzorgen. Verder werken 
voorgangers uit verschillende protestantse, orthodoxe en 
katholieke kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met 
een processie naar de Amstel, waar bloemen worden 
uitgestrooid om de overledenen te gedenken.  



 17 

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van 
Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een 
informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, 
onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten 
van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in 
Nederland. 
De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken 
Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie 
en de Gemeenschap van Sant’Egidio. 
 
Wereldmissiemaand  
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pauselijke 
Missie-werken) speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen 
in Libanon, een van de armste landen ter wereld. 
Wereldmissiedag van de kinderen  
Vast onderdeel van de missie-maand is de Wereldmissiedag 
van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere 
kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een 
beetje opzij te leggen en het af te dragen tijdens de collecte.   
 

Missiezondag 
Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Libanon 
hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie 
daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het 
land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn. 
 

Libanon ’’Het land van de ceders’’ is de laatste jaren in een 
ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 
procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de 
middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. Dagelijks 
verlaten mensen het land. De staat is slechts een façade, overal 
is corruptie en van de Libanese overheid is niets te verwachten. 
. 

De enorme explosie in de haven van Beiroet in 2020, waarbij 
meer dan 200 mensen omkwamen, was de spreekwoordelijke 
druppel die de emmer doet overlopen. Wij, van de Sint 
Urbanusparochie in Nes willen de parochianen van de parochie  
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St. Maroun in Libanon helpen. De pastoor van de parochie, 
Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et miracles’ 
(drama’s en wonderen). Hij zegt: “We gaan op bezoek bij de 
mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met 
hen. We huilen en lachen met hen.” Danielle Aramouni, een van 
de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij 
is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet 
die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.” 
Op website www.missio.nl kunt u uitgebreide informatie vinden 
Zie ook de speciale kinderwebsite: www.missiokids.nl 
Ook kunt u uw gift overmaken op: NL93 INGB 0000 0087 25 
 
Kerkbalans 

De stand op 21 september is:  € 14.608,17 

”Alle gulle gevers van harte bedankt” 
Een aardig bedrag maar…. pas  58% van het benodigde bedrag 
voor dit jaar. Velen onder u hebben jaar hun steentje al 
bijgedragen, maar helaas blijft de opbrengst dit jaar tot nog toe 
wel achter t.o.v. de tien voorgaande jaren. Wij vragen u dan ook 
om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u om uw bijdrage 
spoedig over te maken onder het motto:  

  
 Doe het vooral vandaag, 

 dan kunt u het morgen niet kunt vergeten !  
 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Dit kan tegenwoordig zelfs zonder 
tussenkomst van een notaris worden geregeld.  
 

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
 

De contactgegevens vindt u bladzijde 2 van de 
Urbanesklanken 
  

http://www.missio.nl/
http://www.missiokids.nl/
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Terugblik en overweging bij de gezamenlijke viering. 
Met dankbaarheid kijken wij pastores terug op de mooie gezamenlijke viering in Nes 
aan de Amstel. Veel dank gaat uit naar al die vrijwilligers die deze viering mogelijk 
hebben gemaakt. En het vervult ons met vreugde hoeveel mensen naar de Nes 
kwamen om elkaar te ontmoeten en met ons te vieren. Pastoor Marco vertelde aan het 
einde van de viering dat vaak niet meer nodig is dan twee of drie mensen die samen 
ergens in geloven en eraan beginnen: De Heer zal met hen zijn en het zal een succes 
worden. Deze gezamenlijke viering is een mooie illustratie. De Lourdesreis een ander 
voorbeeld. En zelfs de alpha-cursus (voor info: zie Urb.Klanken van september), waar 
Elly van Rooden steeds voor heeft gepleit in het pastoresoverleg, krijgt mensen op de 
been. Moge het allemaal een inspiratie zijn voor ons allen en voor elk ideetje dat leeft 
in iemand hoofd of hart: kom en maak het waar! Op verzoek van velen deel ik 
hieronder een iets ingekorte versie van mijn overweging van 10 september voor wie 
het nog eens wil nalezen. Na de inspirerende gezamenlijke seizoensopening in de Nes 
kijken wij uit naar een mooi werkjaar. Laten we elkaar opzoeken, inspireren en zo 
samen werken aan een kerkgemeenschap die een thuis is voor velen. 
     Diaken Jeroen Hoekstra 
 

Overweging 10 september 
Waar er twee of drie bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. Zo is onze God. De Heer 
voelt zich thuis daar waar mensen samenzijn, zoals vanmorgen hier in Nes aan de 
Amstel. Waar er twee of drie bijeen zijn, daar voel de Heer zich thuis. Ik wil twee 
elementen met u overdenken: samenzijn en thuis zijn.  
Als eerste samenzijn. Voor God is een mens pas waarlijk mens als hij samen is. We 
ontdekken dat steeds opnieuw in de verhalen in de bijbel. Denk aan Adam tegen wie 
God zei: ‘Het is niet goed als een mens alleen is.’ Of denk aan Jezus die de leerlingen 
twee aan twee de wereld in stuurde om de Blijde Boodschap te verkondigen.  
Alleen in samenzijn krijgen wij als mens betekenis. Er is geen vriendschap zonder 
samen zijn. Delen kan alleen met een ander. Ons hele bestaan was niet eens mogelijk 
zonder het samenzijn van twee geliefden. Zo sterk is samen zijn verbonden met onze 
identiteit en ons bestaan.  
Tweede punt is thuis zijn. En dat is ook een belangrijk punt. God voelt zich thuis daar 
waar mensen bijeen zijn. Meer dan twee of drie mensen die wandelen, naar Emmaus 
bijvoorbeeld, is al genoeg. God zal met hen wandelen, zo weten wij. En waar God zich 
thuis voelt, zouden wij ons daar ook niet thuis mogen voelen? 
Als het voor God voldoende is om thuis te zijn, daar waar wij elkaar vinden, zou het 
dan voor ons ook niet voldoende moeten zijn. Gewoon hier samen te zijn, in het veld 
op de zonnige zondagochtend? Moeten wij dan ook meer loskomen van wat ons zo 
heilig en eigen is: de eigen kerk waar je het eigen koor en je eigen vrienden 
tegenkomt. Laat ons beseffen: God heeft dat niet nodig om zich bij ons thuis te 
voelen. Dat kan ook hier op het veld. Dat kan ook in de huiskamer bij iemand thuis. En 
het kan zeker in de kerk in het volgende dorp. Is dat niet precies waar wij staan: dat   
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wij los moeten laten en het visioen leren omarmen: God is daar waar wij samen zijn. 
En dat samenzijn, waar dan ook, het belangrijkste is. Oneindig veel belangrijker dat die 
plekken waar wij vaak te veel aan hechten. 
De oplettende lezer heeft misschien opgemerkt dat ik een stukje heb weggelaten. In 
de uitspraak van Jezus zit namelijk nog een element: Daar waar er twee of drie bijeen 
zijn, in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. In mijn naam had ik even weggelaten, 
maar is natuurlijk ook een heel belangrijk element. Het gaat erom dat we samen zijn in 
zijn Naam, wil de Heer met ons zijn. In Zijn naam kunnen we vertalen als ‘Ubi caritas et 
amor’. Wij zijn in zijn naam bijeen, als er vriendschap is en liefde tussen ons. Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est. Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. Opnieuw 
de bevestiging dat God daar is waar mensen samenzijn. 
Zowel vriendschap als liefde wil ik verder inkleuren en verduidelijken. Vriendschap is 
een breed begrip. Wat betekent vriendschap in de zin van ‘Ubi caritas’? Het gaat om 
caritas: wederzijdse zorg om elkaar om niet. Het wordt mooi geformuleerd in het 
liedje ‘Samen zijn’ gezongen door Willeke Alberti: Vriendschap is ‘leven door dichtbij 
elkaar te zijn’. Een bekende Nederlandse schrijver noemde zijn ware vriendschappen 
‘levenslange gesprekken’. Daarmee raken we aan wat vriendschap betekent. 
Vriendschap als caritas. Wie er echt moeite voor doet en er aandacht voor heeft kan 
veel van zijn of haar vriendschappen werkelijk tot dit niveau verdiepen. Het lukt niet 
altijd, maar als het lukt, is het een van bronnen van geluk in een mensenleven. De 
plaats waar de Heer met je zal zijn. 
Als laatste de liefde. ‘Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’, zegt Paulus tot ons. 
Liefde is een woord dat makkelijk gekaapt wordt om het te reserveren voor een 
gevoel. Maar liefde is allereest een houding en pas daarna een gevoel. Liefde is kijken 
met de ogen van je hart naar de wereld. Kijk met de ogen van hemel naar de ander. 
Liefde is niet oordelen. Liefde is vergeven. Liefde is jezelf een houding aanmeten 
waarin je evenveel wilt doen voor het geluk van iemand die qua levensstijl en 
wereldbeeld ver van je afstaat als voor degenen die dicht bij je staan. Liefde is 
zogezegd, je vijand liefhebben. De ander liefhebben gelijk jezelf. 
Tot slot wil ik het samenbrengen: Waar er twee of drie bijeen zijn in vriendschap en 
liefde, daar is God. Onze toekomst, de toekomst van de katholieke gemeenschappen 
in Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn ligt hierin dat wij 
een thuis vinden bij elkaar. Dat wij thuis zijn daar waar wij samen zijn in Zijn naam, 
zodat Hij bij ons is. Zodat wij de Heer ontmoeten en ervaren in elkaar. Precies zoals wij 
vanmorgen doen. 
Jezus zegt tot ons: ‘Vrienden noem ik jullie!’ Mogen dit een aansporing zijn om ook 
elkaar vrienden te gaan noemen. Mogen wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons lief heeft. 
Want dan zal niet alleen de Heer met ons zijn, maar zijn wij een geloofsgemeenschap 
gefundeerd op vriendschap en liefde en zo worden wij een bron van geluk voor vele 
mensen om ons heen. Een plek waar mensen naar toe komen en willen zijn. 
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is de Heer in hun midden en vinden wij, 
mensen, een thuis. Een thuis bij elkaar en bij onze Heer! 
   Diaken Jeroen Hoekstra  
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Ter inspiratie 
 
Het vertrouwen is zoek. Dat is toch wat 
je de laatste tijd veel om je heen hoort 
en meekrijgt vanuit de media. Het wekt 
dus geen verbazing dat laatst nog uit de 
enquête van het Centraal Bureau van de 

Statistiek het vertrouwen in het parlement richting het nulpunt gedaald is! 
Want er zijn toch wel heel veel voorbeelden op te noemen waarbij het 
vertrouwen ernstig is beschaamd op vooral bestuurlijk en landelijk 
regeringsniveau. Denk met name aan de toeslagenaffaire en de 
gaswinning in Groningen. Dan is het logisch dat de mensen het 
vertrouwen verliezen doordat ze slachtoffer zijn geworden van de 
ontstane bureaucratie die we met zijn allen hebben gecreëerd. Gelukkig 
en hopelijk wordt bij de komende landelijke verkiezingen in november 
daar door enkele politieke partijen aandacht aan gespendeerd en wordt er 
weer gekeken naar bijvoorbeeld jouw bijdrage aan de samenleving door 
een sociale dienstplicht en meer aandacht voor het gezin en het 
onderwijs. Investeren hierin is van wezenlijk belang voor de toekomst voor 
onze volgende generatie. Zo kweek je weer meer vertrouwen en dat gaat 
veel tijd en energie kosten de komende jaren. Vertrouwen moet je 
verdienen en zoals een oud Nederlands spreekwoord luidt: Vertrouwen 
komt te voet en gaat weg te paard! 
 
Helaas is binnen onze eigen katholieke kerk de afgelopen decennia 
wereldwijd binnen alle gelederen het vertrouwen ook dáár ernstig 
beschaamd. Dat is zomaar niet hersteld en zal behoedzaam veel tijd en 
energie kosten om dit vertrouwen terug te winnen. Zelf heb ik er alle 
vertrouwen in en het geloof in Jezus Christus dat dit ons gaat lukken. 
Samen met onze voorgangers en al die vrijwilligers heb ik er het 
vertrouwen dat de positie en de rol van de katholieke gemeenschap 
binnen de Nederlandse samenleving behouden blijft. 
 
Elly van Rooden.  
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Start van de Kinderclub en de Eerste Heilige Communie 
 
Donderdag 14 september was de start van het nieuwe seizoen van de 
Kinderclub en van de kinderen die deelnemen aan de EHC voorbereiding 
2023 – 2024.  Zoals u op de foto’s kunt zien was er een geweldige opkomst 
en was de pastoriezaal bijna te klein om hen allemaal te plaatsen! 
Uiteraard zijn we heel blij om te kunnen melden dat in het voorjaar van 
2024 in onze Sint Urbanuskerk wel zestien(!) kinderen gaan deelnemen 
aan het mooie feest van de EHC, ook u als parochianen bent van harte  
uitgenodigd om bij dit mooie feest aanwezig te zijn!  
 

Met hartelijke groeten, het EHC en Kinderclub Team. 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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