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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
        orige maand hadden we het nog over zaaien en oogsten, 
daaropvolgend kunnen we stellen dat: ‘Wie goed doet, goed 
ontmoet!’ We vierden het Oogstdankdagfeest in onze 
St.Urbanuskerk in het weekend van 18 & 19 oktober, waarbij 
Klein Urbanus en enthousiastelingen het dorp introkken om 
m.b.v. kruiwagens voedsel op te halen, bestemd voor de 
voedselbank. En elk jaar lijkt het wel of het dorp Nes en 
omgeving vrijgeviger wordt en 
men zich meer verbonden voelt. 
Nu stond er achter menige 
voordeur al een tas klaar, gevuld 
met allerlei producten. En als een 
bekende dan blij aanbelt met de 
vraag: “Doet u ook mee met de 
inzamelingsactie voor de 
voedselbank en uw 
medemens...?”, is het snel 
geregeld en vult de kruiwagen 
zich al snel tot de rand. Waar 
enthousiasme, gedrevenheid en 
herkenning worden ingezet, 
ontstaan waardering, bereidheid 
en erkenning om mee te willen doen. De uitkomst is een totaal 
bekleed altaar met een overvloed aan voedsel voor hen die het 
heel goed kunnen gebruiken: Wat een rijkdom! Ook in 
betrokkenheid, dienstbaarheid en naastenliefde! Graag willen 
we allen die hieraan hebben meegewerkt en geschonken bij 
deze HARTELIJK DANKEN!!! Gemeenschap zijn is niet zomaar 
een loze kreet, het is een manier van leven met en voor elkaar. 
En dat doen we goed, héél goed!  
 
In de mooie momenten en ook in de droevige momenten. 
Helaas zijn twee van onze parochianen vlak voor Oogstdankdag 
overleden. Ook dan zie je hoe men zich verenigt rondom de  
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nabestaanden en elkaar ondersteunt in het verdriet, troost biedt, 
kracht geeft om dit verlies te kunnen dragen. In de kerk tijdens 
de indrukwekkende afscheidsviering, maar ook in het dorpshuis 
‘Nesse’ na afloop of gewoon in de wandelgang in en om de kerk. 
De aanwezigheid van onze St.Urbanus is daarbij bepalend, als 
passende plek om te kunnen delen in die bijzondere momenten 
van het leven. Een inspirerend en passend alternatief is er 
eigenlijk in Nes of nabije omgeving niet te vinden. Laten we daar 
steeds dankbaar voor zijn.  
 

Het zet ons ook aan het denken gezien 
de ontwikkelingen in de RK-Kerk, waarbij 
er vele kerksluitingen zijn. Zo ook 
dichtbij: Begin volgend jaar gaan er in de 
naastgelegen Amstellandparochie maar 
liefst 4 van de 5 kerken definitief sluiten. 
De deuren gaan daar, toch plotseling en 

rigoureus, dicht... We horen verhalen over het radeloos zijn van 
de parochianen die daar kerken, het verdriet, de angst voor het 
ongewisse, zo snel en plotsklaps, wat nu? Ook de onmacht en 
vastberadenheid, de berusting in einde van een tijdperk van 
geloven en naar de kerk gaan, de start van een zoektocht naar 
alternatieven. Wat gaat dit uiteindelijk betekenen voor die 
gemeenschappen en voor het dorp of wijk waar de kerken al 
vele jaren een vertrouwd anker zijn? Eigenlijk komt daar geen 
antwoord op, wat de genoemde emoties alleen maar verder 
aanjaagt. “...Kom maar naar de centrale kerk om de Eucharistie 
te vieren...” is dan wat regelmatig wordt voorgehouden, maar 
dat is te snel en te makkelijk gezegd. Niet kunnen vanwege 
gebrek aan openbaar vervoer of eigen mobiliteit, niet willen 
omdat er geen band is met het naastgelegen dorp, kerkgebouw 
of de mensen aldaar, geen erkenning of herkenning in de 
nieuwe omgeving kunnen vinden ook al heb je dat geprobeerd: 
het zijn stuk voor stuk valide redenen en vraagstukken waar 
rekening mee moet worden gehouden en welke beantwoording 
behoeven.   
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Tegelijkertijd is er de realiteitszin en zien we het ook gebeuren: 
dat het steeds moeilijker wordt om de eigen parochies in stand 
te houden. Te weinig mensen in de kerk, geen nieuwe aanwas 
van jongeren, te weinig financiële 
middelen of vrijwilligers om de boel 
draaiende te houden. Ook dat zijn 
geldige redenen en vraagstukken 
waar oplossingen en antwoorden 
voor moeten komen. Dat geldt 
inmiddels voor vele parochies door 
het hele land en, helaas en vreselijk moeilijk om het te zien laat 
staan te erkennen: ook voor onze eigen St.Urbanusparochie en 
andere parochies binnen onze regio. Als parochieteam hebben 
we deze ontwikkelingen en bijbehorende gevolgen zien 
aankomen en daar, in samenwerking met een extern, deskundig 
bureau (Coup) en de gemeente Amstelveen langdurig 
onderzoek naar gedaan én, zo vinden we zelf tenminste, een 
goede en passende oplossing voor gevonden. Hier hebben we 
reeds eerder over geschreven in de Urbanesklanken. Als 

parochieteam vinden we 
het gegeven van een 
andere toekomst heel erg 
moeilijk. En tegelijkertijd 
zien we dat dit noodzakelijk 
is, waarbij we het het 
allerbelangrijkste vinden 
dat het complex in ieder 
geval in stand én 
toegankelijk blijft voor de 
dorps- en 

geloofsgemeenschap, om zo die broodnodige en gewenste 
plaats van ontmoeting in stand te houden. Ofwel een 
noodzakelijke koerswijziging om niet zomaar en plotsklaps 
geconfronteerd te worden met een ineens deuren-dicht 
waarheid voor u en uw omgeving!  
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Het is geen gemakkelijke boodschap, dat is wel duidelijk 
inmiddels. Het wordt absoluut anders, dat is eveneens helder. 
Momenteel zijn we ons aan het voorbereiden om, samen met 
het centraal kerkbestuur van de regio, ons plan voor te gaan 
leggen bij het bisdom. We weten van de “spelregels” van het 
bisdom welke gelden voor een nieuwe toekomst, toch zien we 
de meerwaarde voor beide partijen in onze oplossingen: Een 
plek van samenkomen voor de Nesser-gemeenschap en 
omgeving, beheerd door een onafhankelijke, capabele stichting 
waarbij er verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden met 
respect voor de historie van onze St.Urbanus en waarmee het 
complex in stand en toegankelijk gehouden kan worden. Het 
kán echt! We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, 
wellicht binnenkort via een info-sessie in de kerk.. 
 

In de eigen omgeving het 
verdriet delen en elkaar 
ondersteunen en ontmoeten, 
dat is precies wat we in onze 
St.Urbanus gaan doen met 
Allerzielen. Op 02 november 
komen we tijdens de reguliere 
zondagviering om 09.30uur 
samen. Tijdens de dienst 

herdenken we speciaal hen die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen en worden de gedachteniskruisjes aan de 
nabestaanden uitgereikt. Diezelfde avond, om 19.00uur, 
ontmoeten we elkaar wederom voor een ceremonie op onze 
begraafplaats ‘Vreedenhof’. Het kerkhof zal net als voorgaande 
jaren weer baden in een zee van lichtjes, voor elke graf een 
eigen kaarsje. Altijd prachtig om te zien! Tegelijkertijd worden 
dan de namen afgeroepen van de dierbare overledenen die u 
eerder heeft opgegeven via de lijsten in de kerk of het 
secretariaat of het Allerzielen-kaartje. Een bijzondere 
bijeenkomst voor iedereen, ook de niet-gelovige uit ons dorp 
Nes of omgeving. Doet u ook mee? We zien u graag!!!   
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De Kinderclub! komt in november opnieuw bijeen. Het thema is 
‘De Goede Herder’, waarbij gezelligheid, knutsel en lekkers het 
mooie verhaal vergezellen. Teamleider Elly zit, zoals u 
ongetwijfeld weet, helaas nog in de lappenmand. Zonder op de 
details in te willen gaan: het herstel duurt langer dan gehoopt 
en verwacht. Wilt u haar een hart onder de riem steken: stuurt 
u haar gerust een kaartje, ze zal het zeer waarderen. Deze kunt 
u naar het secretariaat sturen, zorgen wij ervoor dat ze bij haar 
terecht komen. Van harte aanbevolen! 
 
Een plek van samenkomen voor iedereen, 
waar bijzondere momenten uit het leven 
met elkaar worden gedeeld. Het delen van 
vreugde en verdriet in de eigen omgeving 
binnen een vertrouwde, hechte en dierbare 
gemeenschap, het is en blijft een 
noodzakelijke behoefte voor de mens om 
dit te kunnen doen. Zo ook voor de Nesser 
en eigen parochiaan. Wanneer dit, sluipend of plotsklaps, niet 
langer meer mogelijk is en deuren rigoureus dichtgegooid 
worden, ontstaan gevoelens van onzekerheid, angst en een 
zoektocht naar houvast. Maar ook emoties van ontheemding en 
vervreemding, onmacht. Het voorkomen van deze bedreigende 
situatie is gewenst en mogelijk, het vergt echter toewijding, 
doorzettings- en aanpassingsvermogen van hen betrokken in 
dit zeer ingewikkelde en moeilijke proces. Maar doe je dit goed, 
zal er de uiteindelijke beloning zijn van een duurzame, 
toegankelijke en veelzijdige toekomst. Een win-win situatie! 
Laat dat nu precies zijn waar wij ons maximaal voor inzetten, 
schouder aan schouder met diverse organisaties en overheid 
die diezelfde toewijding en toekomstbeeld hebben. Het kán en 
het móet, ofwel samen de schouders eronder!!!  
 
Graag tot de Urbanesklanken van december,  
 
Met Hartelijke groet, Uw Parochieteam.  
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Wat is nu het belangrijkste?  
Het oude dat ruimte geeft aan een nieuw begin. 
 
Op dat moment kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen 
Hem: “Wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God?” Jezus 
riep een kind naar Zich toe. Hij zette het kind midden in de kring en 
zei: “Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie niet veranderen en gaan 
geloven als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen 
binnengaan. (Matteüs 18:1-3) 
 
Een nieuw werkjaar is begonnen en de vragen rondom samenwerking 
zijn meer dan ooit urgent geworden. Net als de vragen over de 
toekomst van onze gebouwen. En we ontkomen er ook niet aan om 
meer samen te gaan vieren. Vaker dan ooit ben ik vele uren zoet met 
zoeken naar vervangende voorgangers om in elke kerk een 
zondagsviering te kunnen houden. Het is vijf voor twaalf geworden! 
 
Niet dat het makkelijker is nu we de urgentie gaan voelen. Als we 
met elkaar nadenken over samenwerken en samen vieren zijn er drie 
elementen die vaak genoemd worden: identiteit, zelfstandigheid en 
verandering. Wanneer wij samen praten over samenwerken en samen 
vieren, horen we vooral over gevoelens van verlies, de angst voor het 
opgeven van de eigen identiteit en zelfstandigheid en de weerstand 
tegen veranderingen.  
 
Niet dat daarmee duidelijkheid wordt geschapen, want het is vaak 
niet echt duidelijk wat dat precies is, de identiteit van de parochie. 
Waar zit dat in? In het kerkgebouw? In de activiteiten?  In de 
liturgie? In de mensen? En is samenwerking daar echt zo’n 
bedreiging voor? Dat alles anders wordt, hoort bij het leven. De kerk 
is al lang niet meer de kerk van 100 jaar geleden. Of zelfs die van 25 
jaar geleden. Veranderingen in ons, in de maatschappij en in de 
wereld vragen ook om nieuwe wegen in het kerkelijke.  
 
Het helpt om in de discussie een onderscheid te maken tussen de kerk 
als organisatie en de kerk als gemeenschap. In de discussie over  
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samenwerken en samen vieren lopen deze twee argumentatielijnen 
door elkaar. Organisatorisch gezien zijn er genoeg argumenten om 
samenwerking aan te gaan en meer samen te gaan vieren: het aantal 
betrokken kerkgangers loopt terug; we kunnen niet alle zondagen 
meer invullen met voorgangers; het aantal vrijwilligers loopt terug en 
vrijwilligers hebben moeite om een opvolger te vinden, enzovoort. 
 
Natuurlijk, vanuit de geloofsgemeenschap bekeken komt er meer 
emotie bij: dit is ónze kerk! Wij horen in dít dorp! We hebben het 
samen goed! Ook onze gemeenschappen zijn over het algemeen erg 
naar binnen gericht en op zichzelf gericht en willen nauwelijks over 
de eigen grenzen heen kijken.  
 
In dit spanningsveld moet het kerkbestuur en de parochieteams 
werken en bouwen aan onze toekomst. Zij moeten met beide 
benaderingen rekening houden en proberen daar een weg in zien te 
vinden. En dat is verre van gemakkelijk…  
 
‘Wat is nu het belangrijkste?’ vraagt u zich misschien af; net als de 
leerlingen in het Bijbelcitaat. Behouden van wat er is, omdat we het 
nog goed hebben met elkaar? Of de toekomst veiligstellen door meer 
samen en meer gerichtheid op wie de toekomst moeten gaan 
vormgeven: kinderen, jongeren en jonge gezinnen? 
 
Beide invalshoeken zijn legitiem en met allebei deze benaderingen 
moet rekening worden gehouden. Maar, met de woorden van Jezus: 
‘als jullie niet veranderen /…/ zullen jullie het Koninkrijk van God 
niet kunnen binnengaan! Jullie moeten leren geloven als een kind,’ 
zegt Jezus. En dan wordt niet bedoeld versmelten met de eigen 
emoties, zoals kinderen vaak doen (en soms reageren volwassenen 
ook op die manier op verandering). Nee, centraal staat het geloof van 
een kind: het vaste vertrouwen dat het goede, ware en mooie ons 
fundament is. Dat wij leven vanuit de bron die God zelf is en steeds 
opnieuw uitgedaagd worden om te groeien als mens. Niet ondanks, 
maar juist door veranderingen. Centraal staat de verwondering van 
een kind; zijn verwachting dat elke verandering iets nieuws zal  
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brengen. Twee stokjes en een steen zijn een nieuw avontuur. Een 
straat verder vinden ze een nieuwe plek die uitdaagt en inspireert. En 
elke dag is een nieuw moment om iets nieuws te leren en nieuwe 
mensen te ontmoeten.  
 

 
 

Lopende in het bos kwam ik tot de volgende gelijkenis: Bomen 
omarmen de verandering der seizoenen. Ze verzetten zich er niet 
tegen. In de herfst staan zij met liefde hun vruchten af; vanuit het 
vertrouwen dat het ander leven zal voeden en er nieuw leven uit kan 
ontstaan. Zo is het ook met onze kerken. We zullen vaker geen 
viering hebben; dat gaat gebeuren. (De kerk kan dan wel open zijn 
voor ontmoeting, een kaarsje bij Maria en een kopje koffie.) In de 
vieringen die er wel zijn, doen we met elkaar recht aan de eigenheid 
en de lokale gewoonten. Maar weet dat als er in jouw kerkgebouw 
geen viering is, we elders bouwen aan een nieuw begin. Lokaal 
moeten we dan iets opgeven, maar ten goede van de toekomst van de 
kerk in onze regio. Mooi voorbeeld zijn de familievieringen. 
Ofschoon sommige kerken dan geen viering hebben, is er op een 
andere plek een familieviering waarbij we een nieuw begin maken 
met gezinnen, met kinderen, met vaders en moeders en opa’s en 
oma’s. Een nieuw kerkelijk leven over parochiegrenzen heen en 
voorbij aan oude gewoontes. En wat zou het prachtig zijn als u daar 
ook bij was, ondanks alle veranderingen, want ook een nieuw begin 
maken willen we met elkaar doen!   
      Diaken Jeroen Hoekstra  
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TER INSPIRATIE      
 
Het is goed dat we een dag in het jaar hebben: Allerzielen, om onze 
dierbare overledenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, te 
gedenken.                       
 
Allerzielen geeft ons de gelegenheid om hun namen te noemen en 
een lichtje voor hen aan te steken en zo opnieuw stil te staan bij onze 
dierbare gestorvenen.    Het is goed dat we onze doden levend 
houden onder ons, door bijvoorbeeld anekdotes te vertellen of 
gevleugelde uitspraken in herinnering te brengen. 
 
Onze overledenen houden ons een spiegel voor. Een vroeg overleden 
broer, de dood van een jonge moeder, een kind dat sterft voor het 
geboren is, doen ons beseffen hoe kwetsbaar ons leven is. We zijn als 
een bloem in het open veld, de wind waait en we zijn verdwenen. Je 
leven kan zomaar voorbij zijn.  
 
Heb je nog een heel leven voor je? Je weet het niet. Vandaag telt, nu 
leef je. Het verleden is voorbij. Wat er morgen zal zijn, weet je niet.  
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Allerzielen opent niet alleen mijn ogen voor de kwetsbaarheid van 
mijn leven, maar ook voor de kostbaarheid van mijn leven. Je leven 
is je gegeven om het ten volle te leven, om uit te groeien tot de mens 
die je bedoeld bent. Je leven is een kostbaar geschenk om te delen 
met anderen in verantwoordelijkheid voor elkaar en met zorg voor 
elkaar. Wat kostbaar is, wil je koesteren en met zorg delen met 
elkaar. Je leven echt delen, is leven met je dierbare overledenen. Je 
ouders die je het leven schonken. Je broer of zus, waarmee je 
opgroeide. Je partner, waarmee je liefde deelde of een vriend, 
waaraan je verknocht was. 
 
Allerzielen houdt ons een spiegel voor. Het laat ons onze 
kwetsbaarheid zien, de kostbaarheid van het leven en dat levenden en 
doden intens met elkaar verbonden zijn. 
 
Elly van Rooden.               
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht november 2025 
 

datum tijd: soort viering: voorganger: 
za.1 - Geen viering in Nes, Allerheiligen viering 

 in Uithoorn om 19:00 u 
zo.2 09:30! Allerzielenviering Eucharistieviering  
zo.2 19:00!! lichtceremonie/gedichten/zang op het  

kerkhof, namen worden voorgedragen 
voor iedereen! (niet kerkelijk karakter) 
alles tbv Allerzielen 

Maurice Fontijn 

do.6 15:30 Kinderclub! Thema: de Goede Herder  
za.8 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.9 - GEEN dienst in Nes ivm Familie- 

zondag in Uithoorn, aanvang 11:00 
- 

za.15 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.16 09:30 Eucharistieviering  
za.22 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.23 09:30 Eucharistieviering  
wo.26 09:00 Kerkwerken, IEDEREEN WELKOM!  
za.29 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.30 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
- 
 

- - -  

St. Cecilia Peter Overdijk Maurice Fontijn Maurice Cock 
Gelegenheid 
4 mannen 
 
 

Peter Overdijk  - John 

     
samenzang  Jos den Haan - Joop 
 
 

 - - Joop 

 Peter Overdijk Jeroen Goossens Jeroen John 
St. Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock Ab 
 Peter Overdijk  - John 
St. Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab Cock 
     
 Peter Overdijk Jos den Haan - John 
St. Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Cock Ab/John 
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Misintenties, weekend 1 en 2 november 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Bertina Keizer-den Blanken 
Frans en Conny Wesselingh 
Gerard Baas 
Hannes en Eef den Blanken 
Jaap Kooijman 
Joke Honselaar-van Leeuwen 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Marita Spekking-den Blanken 
Martien den Blanken 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en zoon Herman 
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ria Kempers-van Wijk 
Ruud Goedknegt 
Piet en Wies Hogeveen-Janmaat 
Liefde voor elkaar 
 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 november 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Joke Honselaar-van Leeuwen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor alle zielenrust 
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Misintenties, weekend 15 en 16 november 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Jan Andriessen 
Joke Honselaar-van Leeuwen 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Marcel van Amsterdam 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 november 
Angela van Schaik - jaarmis 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Joke Honselaar-van Leeuwen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor goede gezondheid 
 
Misintenties, weekend 29 en 30 november 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Carla van den Berg-Fontijn 
Ferry en Willie Ottenhof 
Joke Honselaar-van Leeuwen 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra  
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Collectes   
De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden 
in het weekend van 1 en 2 november  
Het weekend van 8 en 9 november staat in het teken van de 
Oecumene en het weekend van 15 en 16 november vindt de 
Bisschoppelijke Jongerencollecte plaats   
 

Opbrengst Collectes  
 

ziekenzalving + 21  september 380,50 
weekend   27 + 28 september  245,45 
Missiedag v.d kinderen  4 oktober 50,00 
weekend   11 + 12 oktober  434,60 
weekend   18 + 19 oktober  292,50 
Wereldmissiemaand 19 oktober 195,30 

 

Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 20 oktober bedraagt € 17.744  
Een mooi bedrag en ca. 76 % van het streefbedrag voor dit jaar. 
 

Alle gulle gevers van harte bedankt ! 
 

Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden 
door samen zorg te dragen voor een solide financiële 
ondersteuning.  Helaas hebben wij van een aantal parochianen 
en andere bij onze Sint Urbanuskerk betrokken mensen, tot op 
heden helaas nog niets ontvangen: ‘’We wachten met smart op 
uw bijdrage” en vragen u dan ook om uw bijdrage spoedig over 
te maken onder het motto:  
 

” Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten ’’ 

 

Namens het parochieteam,  
Joop Sibum en Petra v.d Bosch 
 
Communie thuis: 
Wilt u ook graag de communie ontvangen? Kapelaan Darek 
komt graag naar u toe. U kunt zich opgeven via het secretariaat.  
In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de 
communie zal worden gebracht. 
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Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 

geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en trotse oma 

 

Joke Honselaar - van Leeuwen 
Sinds 13 september 2022 weduwe van Gijs Honselaar 

 
18 april 1945      9 oktober 2025 

 
Wij blijven achter vol liefdevolle herinneringen aan jou 

en jouw onvoorwaardelijke liefde.  
 
Op zaterdag 18 oktober hebben wij in een indrukwekkende en 
ontroerende uitvaartdienst in onze Sint Urbanuskerk, olv pastor 
Adolfs, afscheid van Joke genomen. Als geloofsgemeenschap in Nes 
aan de Amstel zijn wij Joke dankbaar voor alles wat zij voor onze kerk 
heeft betekend.  o.a. Het spic en span houden van ons kerkgebouw en 
het distribueren van de Urbanesklanken. 
We zullen haar herinneren als een vrolijk, sociaal in de mens 
geïnteresseerde vrouw die zich altijd inzette als vrijwilliger bij het 
verpleeghuis’’De Groene Laan ’’waar zij de bewoners wekelijks  voor 
de gezelligheid, een goed gesprek en aandacht heeft bezocht.  
 

Laten wij bidden dat Joke, zich nu samen met Gijs haar man, thuis 
zal zijn in de eeuwige liefde van God haar Schepper. 

 
Wij wensen Monique en Ronald, Wim en Eugenie, de kleinkinderen   
Arnoud, Frederique en Dylan, Olivier, Juliette en Mart, Tijn en Max,  
de overige familie en allen die haar nu zo moeten missen veel steun 
toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden 
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Adresgegevens: 
 

Het komt toch nog wel eens voor dat wij niet over uw actuele 
adresgegevens beschikken. Wilt u bij adreswijziging uw al dan 
niet tijdelijke of definitieve adres melden aan het secretariaat. 
Dit kan per mail aan:  urbanusparochienes@gmail.com 
 

 

Je wilde nog zoveel, 
Maar had niet meer de kracht. 

Je ziekte had je volkomen in zijn macht. 
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden 

 

Na een mooi en gelukkig leven, waarvan de laatste jaren zwaarder 
werden door zijn afnemende gezondheid, is voorzien van het Heilig 
Sacrament der Zieken op 80-jarige leeftijd mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en trotse opa overleden. 

Adrianus Albertus Rijnbeek 
Adri 

27 september 1945      18 oktober 2025 
 

Op vrijdag 24 oktober is tijdens een viering in de Heilige Antonius van 
Padua in De Hoef afscheid van Adri genomen waarna de crematie in 
besloten kring heeft plaatsgevonden. 
 

Adri onze oud-parochiaan, heeft zich als zanger in ons parochiekoor 
St. Cecilia altijd zeer actief sociaal ingezet voor de Nesser dorps-
gemeenschap. Na zijn verhuizing naar de Hoef heeft hij zich daar 
wederom als zanger in het kerkkoor en als kerkbestuurder ingezet voor 
de Antonius van Padua parochie.   
Moge Adri, na een langdurig liefdevol en werkzaam leven, nu rust 
vinden in de eeuwige liefde van God zijn Schepper waarin hij zo’n 
rotsvast vertrouwen had. 
 

Wij wensen Ineke zijn vrouw, de kinderen Geurt en Anna, André en 
Debby, Chris en de kleinkinderen Sil, Finn, en Pam, de overige familie 
Rijnbeek en van der Veen en al die anderen die hem nu zo node moeten 
missen veel steun toe bij het verwerken van dit verlies. 

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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    ROUWGROEP voor iedereen 
 

Verlies maakt deel uit van ons leven. 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is.  
Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak 
daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het 
verlies’, waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken. 
 
Van januari tot en met mei 2026 worden in oecumenisch verband vijf 
bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit De Kwakel, Uithoorn, 
Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het afgelopen jaar of recent 
een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of 
kind of andere nabije. In de Rouwgroep kun je terugkijken hoe je het afscheid 
ervaren hebt en praten over hoe het nu met je gaat. Want het doel van de 
Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. 
Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na 
het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen 
aan zo’n Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met 
hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn 
eigen rouwproces’.  
 
De rouwgroep is op initiatief van de kerk maar of u gelovig bent of lid van een 
kerkgenootschap maakt voor deelname niet uit. Interesse? Dan bent u van 
harte welkom op onze informatiemiddag: Dinsdag 9 december 2025 om 
14.00 uur in de pastorie van de Emmaüsparochie, Potgieterplein 4, Uithoorn.  
 
De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Sibilla Verhagen van de 
Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de 
Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de 
Amstel en Aalsmeer. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen  
 
met: Sibilla Verhagen   06 – 24657848                    s.verhagen@pkn-uithoorn.nl 
of met Elly van Rooden 0252 – 51 75 92                   pmmvanrooden@hetnet.nl   

mailto:s.verhagen@pkn-uithoorn.nl
mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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Hallo allemaal, 
 
Het weekend van Oogstdankdag zit er weer op 
Wat een geweldig resultaat hebben we weer geboekt!! 
De kinderen die vijf volle kruiwagens hebben opgehaald in het dorp, 
zo leuk dat ook zij erbij betrokken zijn. Na de dienst ook zo mooi om te 
zien dat iedereen het gesprek met elkaar voert, zo belangrijk  
Al met al heel veel dank namens de Voedselbank en de Wereldwinkel 
die de missie vertegenwoordigt  
Zo zie je maar: waar een klein dorp groot in is. 
Wij zijn supertrots op jullie allemaal !!! 
Met vriendelijke groet van de missiegroep 
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Nieuws uit de regio-PCI “van Amstel tot Westeinder” 
 
 
De PCI-werkgroepen in onze regio zetten zich in voor mensen die het 
moeilijk hebben, dichtbij én ver weg. In dit bericht blikken we terug 
en kijken we vooruit. 
 
Afscheid 
Met verdriet melden wij het overlijden van Emiel Bunck, oud-
penningmeester en jarenlang een drijvende kracht achter onze 
samenwerking. Dankzij zijn kennis en betrokkenheid staat de regio-
PCI vandaag stevig. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 
 
Bestuur 
Sinds 1 juli 2025 is Henk Soppe (Uithoorn) voorzitter en Marloes 
Snel (De Kwakel) secretaris. Henk van Leeuwen (De Kwakel) 
penningmeester. Wil Kraan (Kudelstaart) stopt na twee termijnen. 
Het bestuur zoekt nog een vierde lid om het team te versterken. 
 
Toekomst 
Wat gebeurt er met een PCI-werkgroep als een kerk sluit? Het 
antwoord is duidelijk: de werkgroep blijft actief in het dorp. Voor 
een goed werkend bestuur moeten de functies van voorzitter, 
penningmeester en secretaris altijd zijn ingevuld; het bisdom en de 
banken stellen dit verplicht. Zo kunnen de werkgroepen in de dorpen 
zich richten op hun kerntaak: hulp bieden aan wie dat nodig heeft. 
In februari 2026 organiseren we een regiobijeenkomst om met de 
leden verder te bouwen aan een gezamenlijke visie. 
 
Samenwerking 
Tijdens het jaarlijkse overleg met het kerkbestuur delen we beleid en 
activiteiten. We zien dat de vijf parochies steeds meer naar elkaar 
groeien met gezamenlijke vieringen en samenwerking met 
organisaties als Participe en Amstelland Anders. Zo krijgt de 
regionale caritas steeds meer vorm. 
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Diaconale viering 2025 
Geïnspireerd door Kansfonds is gekozen voor het thema “Hoop voor 
elkaar”. Hoop die ons draagt en samenbrengt. In oktober en 
november hopen we u te ontmoeten tijdens een van de vieringen, 
voorbereid door een werkgroep o.l.v. Jeroen Hoekstra. 
 
Wat we konden doen 
• Sobere maaltijd in De Kwakel: 29 gasten, opbrengst €500 

verdubbeld tot €1000 voor Oeganda-project Schoner koken – 
beter leven. 

• Voedselacties: Inzameling tijdens de 40-dagentijd en extra steun 
voor gezinnen in de zomer en rond de feestdagen. 

• Internationale projecten: Vanaf januari 2026 gezamenlijke 
inzet voor Foodstep (Oeganda) en Kenya Kesho School. 

• Zeg het met bloemen: Regelmatig 100 stelen naar het 
detentiecentrum Schiphol – een klein gebaar met grote waarde. 

• Individuele hulp: daar was vraag en antwoord op! 
 

 
Tot slot 
De PCI wil ook de komende jaren hoop en hulp blijven bieden, ook 
als kerken veranderen of sluiten. Nieuwe bestuursleden en 
vrijwilligers zijn welkom. Samen blijven we zorgen voor mensen die 
onze steun nodig hebben – dichtbij én ver weg. 
 
 
Namens het DB van PCI ’van AmsteltotWesteinder’ 
Wil Kraan en Marloes Snel. 
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Op donderdag 9 oktober kwam de Kinderclub bijeen. Deze 
middag stond in het teken van het feest van Sint Franciscus, 
ook wel dierendag genoemd. 
Als knutsel hebben de kinderen een lapjespoes gemaakt, we 
kunnen terug zien op een gezellige bijeenkomst! 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Elly.   
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 

Bedankt RaboClubSupport! 
 
Wij bedanken de leden 
van Rabobank Amstel 
en Vecht die op ons 
gestemd hebben voor 
de RaboClubSupport-
actie van dit jaar. We 
hebben maar liefst 
2389,89 euro 
ontvangen! Ruim 
1000 euro meer dan 
in 2024. Een mooi 
startbedrag om de 
vele koekoeks op het 
dak te kunnen laten 
schilderen.  
Op vrijdag 10 oktober 

ontvingen Marc van Lammeren en Monique de Bruin de cheque uit 
handen van Francis Windt, commissaris van Rabobank Amstel en Vecht.  
 

Vriend worden? 
Heeft u er wel eens over gedacht ‘vriend’ (vaste donateur) van ons te 
worden? In dat geval spreekt u af jaarlijks een vast bedrag te schenken 
voor de instandhouding van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. Dit 
kan belastingtechnisch interessant zijn omdat onze stichting aangemerkt 
is als een culturele instelling met ANBI-status. Uw gift is dan aftrekbaar 
voor uw inkomstenbelasting.  
Meer informatie? Zie de website www.vriendenurbanuskerknes.nl of 
neem contact op met onze penningmeester. 
 
Bestuursleden Vrienden Urbanuskerk Nes aan de Amstel; Peter Overdijk 
(voorzitter), Marc van Lammeren (secretaris), Vincent Blom (algemeen), 
Justus van Soelen (algemeen) en Monique de Bruin (penningmeester) 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Email: info@vriendenurbanuskerknes.nl  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 

Kerst aan de Amstel 2025: 
13 december kersttrui-evenement en veiling 

14 december kerstconcert Tramharmonie 
 
Kerstveiling; kavels gevraagd! 
Wegens groot succes organiseren we ook dit jaar de Urbanuskerstveiling, 
zowel via onze website als live in de kerk. Een uniek aanbod van 
gezellige en originele uitstapjes wordt zeer gewaardeerd. Denk maar aan 
‘varen met de Rijnbeken’, ‘groen-workshop met Rinus’, ‘asperges eten bij 
Els’, ‘rondje Poel met Cocky’, ‘paragliden met Tarzan-Frans’, ‘excursie 
Kasteel de Haar met Leontien’ enz.enz. Maar ook eigen gemaakte 
producten en kunst nemen we graag op in de veiling. Wees origineel en 
geef uw aanbod snel door! 
Stuur een email naar projecten@vriendenurbanuskerknes.nl met een 
goede omschrijving (wat is het aanbod, voor hoeveel personen of 
hoeveel en hoe vaak mag de kavel aangeboden worden) plus uw naam 
en telefoonnummer. Tot slot ontvangen we graag een aansprekende 
foto/afbeelding van de kavel voor de website.  
 
Brocante gezocht 
Onze brocante-voorraad is behoorlijk uitgedund. Mocht u nog een mooie 
bijdrage hebben voor onze brocante-kraam neem dan contact op met 
Monique (06-23259298). 
 
Geen kalender en kerstpakketten 
Na drie edities van de Jaarkalender Nes aan de Amstel met geweldige 
foto’s van Koen Boelrijk is helaas zijn voorraad foto’s op. Daarom hebben 
we besloten geen jaarkalender 2026 te maken. Ook bieden we dit jaar 
geen kerstpakketten aan omdat we merkten dat er steeds minder 
belangstelling voor was. We verklappen wel alvast dat Vincent’s 
prachtige amaryllissen dit jaar weer te bestellen zijn (info volgt). 
 
In de volgende Urbanesklanken leest u meer over Kerst aan de Amstel. 
 
Houdt onze website www.vriendenurbanuskerknes.nl in de gaten. 
Volg ook onze Facebook- en Instagram-pagina. 

 

mailto:projecten@vriendenurbanuskerknes.nl

