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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen,  
 

aterdagochtend 19 oktober in alle vroegte 
verzamelden Klein Urbanus met een aantal 
ouder(s)en zich om op pad te gaan voor de 
Voedselbank. Het was het weekend waarin de 
St.Urbanus opnieuw in het teken stond van de 

Oogst, een jaarlijks terugkerend fenomeen. De organisatie lag 
ook dit keer weer in handen van de Missiegroep, een klein maar 
zeer gedreven gezelschap (namen bekend bij de redactie ;-) ) 
die elk jaar de mensen weet te mobiliseren en het altaar 
magisch weet om te toveren met de vele gedoneerde 
producten. Het is steeds weer een spektakel om te zien én te 
beleven. En het startschot van dit weekend begon zoals gezegd 
met de rondgang van de 
leden van Klein Urbanus en 
support door het dorp Nes 
en de Nessersluis. 
Bewapend met kruiwagen, 
affiche en een dosis goede 
moed werd er bij bijna elke 
deur aangebeld, met het 
verzoek om bij te dragen 
voor de voedselbank. De 
reacties van de personen die opendeden waren bijna zonder 
uitzondering hartverwarmend, gevolgd door allerlei producten 
die haastig werden opgesnord uit het keukenkastje. En met 
“...veel succes met de actie...” was het op naar de volgende 
deurbel. Het prachtige resultaat (4 kruiwagens volgeladen!!!) 
laat maar weer eens zien hoe betrokken mensen uit Nes zijn als 
het gaat om de medemens. Als de St.Urbanus vraagt, wordt er 
antwoord gegeven! Op zaterdagavond was de eerste viering, 
waarin Elly en Maurice gedreven en betrokken voorgingen en 
waarbij het clubje trouwe vieringgangers als eerste konden 
genieten van het zeer fraaie plaatje die de vele artikelen op het 
altaar vormden. Manden vol met appels, enorme trossen vol  
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sappige druiven, goed 
gevulde zakken met 
aardappelen, vers gelegde 
eitjes, blinkende paprika’s, 
schitterende zonnebloemen 
en natuurlijk de vele 
producten uit de 
kruiwagens van Klein 
Urbanus. Na de viering 
snelde er nog een 
parochiaan binnen die 

pompoenen kwam naleveren. Geweldig toch!!  
Zondag volgde eenzelfde scenario, mét een bijzondere 
toevoeging: het koor Revival uit Zevenhoven zorgde ditmaal 
voor de muzikale omlijsting van de viering. Prachtig gezongen 
leverde het voor de bijna 100 aanwezigen een bijzonder 
geslaagde viering op. Na afloop werd er nog lang 
koffiegedronken en was er alle tijd om elkaar weer eens goed te 
spreken. En voordat men de kerkruimte verliet, werd er ook nog 
eens flink ingekocht bij de aanwezige wereldwinkel. En ook daar 
werd er weer veel van de aankopen geschonken aan de 
voedselbank. Aan het eind van de bijeenkomst resteerde een 
uitverkochte wereldwinkel, een financieel resultaat van meer 
dan 1000 Euro (!) aan verkochte producten en een mooie 
opbrengst voor de Missie-collecte... Het maakt ons als team 
ongelooflijk trots als we zien hoe we hier met elkaar tot resultaat 
komen als dorps- en geloofsgemeenschap. Hoe zorgen voor- 
en omzien naar onze medemens die het moeilijk heeft in de 
praktijk wordt gebracht, met groots resultaat. Ook namens de 
Missiegroep: DANK AAN U ALLEN!!! 
 
Hebben we het over groots, gedreven, betrokken, devoot en 
zorgend voor een klinkend en groen resultaat, willen we het ook 
graag hebben over een bijzondere parochiaan die er altijd bij 
was. In de kerk, tijdens zo’n beetje alle vieringen, én erna bij de 
koffie. En er altijd was voor zijn medemens, met name zeer  
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actief in het Afrikaanse 
land Ghana in navolging 
van wijlen pastoor Jan 
Verspeek. We kregen op 
zaterdag het droevige 
bericht te verwerken dat 
onze medeparochiaan 
Ruud Goedknegt was 
overleden. Het gaf een 
rouwrand aan dit weekend. We gaan deze bijzondere man met 
een enorm groot hart enorm missen. Tegelijkertijd zijn we 
ontzettend trots op wat hij in zijn leven voor elkaar heeft 
gekregen voor ontelbaar veel mensen en daarnaast het klimaat. 
Meer over Ruud kunt u lezen op onze website.  
 

Dat er ook op andere gebieden mensen 
zijn die zich voor de medemens inzetten 
blijkt uit een bijdrage verderop in deze 
Klanken, nl. van: de Soroptimisten. Ik 
hoor u zeggen, “...Wie..?” Dat laatste 
alleen zegt al genoeg: Bij veel mensen 
is het bestrijden van het leed waar deze 
groep zich voor inzet nog niet bekend. 
Ook hier is uw steun en hulp daarom 
hard nodig! Om de actie te 
ondersteunen zal de kerktoren de 
komende tijd verlicht zijn in de kleur 

oranje, om zo bekendheid aan de actie te geven.  
 
Meer betrokkenheid: Op 07 november komt de Kinderclub! weer 
bij elkaar. Dit keer is het thema voor de jongeren: ‘Verhaal over 
Jona’. De walvis komt daar zeker ook in voor, evenals weer veel 
gezelligheid en lekkers. Na het pompoenen-spektakel van 
vorige maand in de Pluktuin een mooie afwisseling. Van harte 
aanbevolen voor de jongsten van de St.Urbanus. En neem 
gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee!  



 6 

We zijn nog niet klaar: op zondag 17 november wordt de 
Diaconale viering georganiseerd met als thema: ‘Zo’n vriend is 
God’. Centraal hierbij staat opnieuw het dienstbaar zijn naar de 
medemens. Voor wie kunt u een vriend zijn? Deze viering zal 
gehouden worden in Uithoorn, wat betekend dat de 
St.Urbanuskerk die zondag geen viering heeft.  
 
En dan maken we ons langzaam op voor de viering 
van Allerzielen. Altijd een bijzonder moment 
wanneer we onze begraafplaats ‘Vreedenhof’ betreden tijdens 
de lichtceremonie waarbij de namen van onze dierbare 
overledenen worden afgeroepen. Ook een mooi moment om 
zelf nog een kaarsje op te steken bij een graf of in de kerk. Na 
afloop zal de viering aanvangen waarin we speciaal de mensen 
herdenken die sinds Allerzielen 2023 zijn overleden. Dan 
worden ook de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de 
nabestaanden. We hopen dat u in de gelegenheid bent om ook 
aanwezig te zijn. U kunt de namen van uw overleden dierbaren 
nog opgeven tot 31 oktober via de lijsten achter in de kerk of het 
secretariaat via de mail: urbanusparochienes@gmail.com  
 
Klein maar sterk! Het zou gerust de wapenspreuk kunnen zijn 
van onze dorps- en geloofsgemeenschap. Elke keer weer blijkt 
dat als er gevraagd wordt, er ook gul geleverd wordt. Met een 
bezielende organisatie en bijzondere mensen die die kar 
trekken zijn we tot héél veel in staat en we hebben er nog plezier 
in ook met elkaar. Van jong tot oud! Het is onze bijdrage aan de 
wereld om ons heen, zodat deze voor iedereen iets beter en 
leefbaarder wordt. Wij zijn er beretrots op. DANK-DANK-
DANK!!!   
 
Graag tot de Urbanesklanken van december,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
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Misintenties, weekend 2 en 3 november 
Ria Kempers-van Wijk 
Ruud Goedknegt 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Bertina Keizer-den Blanken // Hannes en Eef den Blanken 
Carla van den Berg-Fontijn 
Cees Stolwijk // Jaap Kooijman 
Frans en Conny Wesselingh 
Gerard Baas // Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Marita Spekking-den Blanken // Martien den Blanken 
Martin Groen // Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Veenhof-Compier en overleden schoonzoon Ronald 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Piet van Rijn // Ria van Braak-van Rijn 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Om goede zorg voor elkaar 
Overleden ouders Van Amsterdam-van Leeuwen 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
 
 
Misintenties, weekend 9 en 10 november 
Ruud Goedknegt 
Ria Kempers-van Wijk 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Ferry en Willie Ottenhof // Lenie van der Laan 
Greet Lambalk-Heemskerk 
Jan Andriessen // Kees Fontijn 
Marianne Krak // Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Pieter Schrama // Theo Zeinstra 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo  
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Misintenties, weekend 16 en 17 november 
Angela van Schaik - jaarmis 
Ria Kempers-van Wijk 
Ruud Goedknegt 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders // Dave de Laat 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Kees Fontijn // Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Uit dankbaarheid bij een verjaardag 
 
 
Misintenties, weekend 23 en 24 november 
Ruud Goedknegt 
Ria Kempers-van Wijk 
Greet Lambalk-Heemskerk 
Marianne Krak 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders // Edwin Houtkamp 
Kees Fontijn // Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Dat we allen goed werk mogen behouden 
 
 
Misintenties, weekend 30 november-1 december 
Ria Kempers-van Wijk 
Ruud Goedknegt  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Carla van den Berg-Fontijn 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Jan Markwat 
Jo Markwat-van Tol - jaarmis 
Peet van Tol – jaarmis 
Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn  
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 november. 
De bisschoppelijke Jongerencollecte zal plaatsvinden in het  
weekend van 16 en 17 november 
 

Opbrengst collectes 
 

weekend  21 + 22 september 219,40 
weekend  28 + 29 september 329,00 
weekend     5 +  6 oktober 373,10 
weekend   12 + 13 oktober 632,20 
weekend   19 + 20 oktober 454,70 
Wereldmissiedag van de kinderen 55,96 
Opbrengst Missiezondag 275,00 

 
Kerkbalans 

 

De stand op 20 oktober is: €. 19042,58 

”Alle gulle gevers van harte bedankt ” 
Een aardig bedrag en al 83% van het benodigde bedrag al wordt 
het dringen om het benodigde bedrag voor dit jaar te realiseren.  
Veel van onze vaste gevers hebben dit jaar hun steentje al 
bijgedragen maar, is het er bij een aantal vaste gevers nog niet 
van gekomen hun bijdrage over te maken.  

Wij vragen u dan ook om na te zien of u dit bent vergeten en 
vragen u om uw bijdrage spoedig over te maken onder het 
motto:  

 Doe het dan vooral vandaag, 
 zodat u het morgen niet kunt vergeten !  

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte  gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Dit kan tegenwoordig nog steeds  
zonder tussenkomst van een notaris worden geregeld.  
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u op blz. 2 van de Urbanesklanken.  
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Zoals de zon de bloemen kleurt, 

Zo kleurt muziek het leven.  
Ria Kempers - van Wijk 

 

echtgenote van Leo Kempers  
 
Nes aan de Amstel, 6 december 1936        Tiel 8 oktober 2024 
 
Op dinsdag 15 oktober hebben wij in een ontroerende uitvaartdienst, 
olv Elly van Rooden, afscheid van Ria genomen en haar begeleid naar 
haar het parochiekerkhof Vreedenhof alwaar wij haar in haar graf te 
ruste hebben gelegd.   
 
Als geloofsgemeenschap in Nes aan de Amstel zijn wij Ria dankbaar 
voor al hetgeen dat zij voor onze parochie heeft betekend. We zullen 
haar herinneren als een sociaal, muzikaal, in de mens geïnteresseerde 
vrouw, die zich vooral inzette voor het Sint Ceciliakoor van onze Sint 
Urbanusparochie.  
 
Laten wij bidden dat Ria, nu samen met al haar familieleden die haar 
zijn voorgegaan, thuis zal zijn  in de eeuwige liefde van haar God haar 
Schepper waarop zij zo vertrouwde 
  

Wij wensen Leo haar man, kinderen schoon en kleinkinderen  
en allen die haar nu zo moeten missen veel steun toe 

bij het verwerken van dit verlies 
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Roepingenweek van 3-9 november 
 

Op de website www.volgjeroeping.nl is van het seminarie en 
van verschillende congregaties en instituten te zien wat ze in 
deze, of rond deze week, aanbieden om in contact te komen 
met jonge mensen die met hun roeping bezig zijn.  
  

Maar we willen graag ook extra aandacht vragen voor het gebed 
en roepingen. Onze bisschop Mgr. Hendriks heeft hiervoor een 
nieuw gebed geschreven die ook na de week gewoon gebeden 
kan worden. De gebedsprentjes treft u aan op de bekende 
plaatsen achter in de kerk. Zie de website: www.volgjeroeping.nl 
 
 
 
 
 
Bericht over diaken Mascini 
 

Rob Mascini heeft laten weten kort geleden de diagnose 
kwaadaardige kanker te hebben gekregen, hetgeen hard aan 
kwam!  Maar, zoals Rob het zegt: ”Het moet met een beetje hulp 
van boven te genezen zijn”. Op 25 oktober hoorde Rob dat hij 
binnen een paar weken wordt opgenomen en geopereerd in het 
Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis.  
 
Van 4 t/m 9 november is Rob eerst nog naar Rome. Na 
thuiskomst zal hij zich richten op de onderzoeken die aan deze 
operatie voorafgaan. Rob hoopt na Maria Lichtmis (2 februari) 
weer aan de slag te kunnen. 
 
Wij, de Urbanusparochie, wensen Rob, Huberta zijn vrouw en 
kinderen veel sterkte en zegen toe in deze moeilijke periode.  
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Hij had nog zoveel plannen en ideeën maar zijn lichaam was op. 

 

Ruud Goedknegt 
Rudolf Joan Peter 

 
Amsterdam, 28ugustus 1932           Amstelveen, 19 oktober 2024 

Agnes Blokker 
Familie Goedknegt 

Familie Blokker 
 

We hebben afscheid moeten nemen van een markant en uniek persoon, 
welbekend bij velen in en rondom het dorp, de regio en ver daarbuiten. 
Ruud was een opvallende, diep gelovige parochiaan met een enorme 
gedrevenheid om de achtergestelden in deze wereld en het milieu te helpen 
door het oprichten van zijn levenswerk “Stichting Barbarugo”. 
 
Ooit door Ruud, als een eenmansactie, begonnen ten behoeve van de 
minstbedeelden in de Ghanese regio waar onze pastoor Verspeek als 
missionaris werkzaam is geweest. Ruud wist, met de steun van Agnes en een 
grote schare van donateurs en zijn niet aflatende werklust, een organisatie 
op te zetten met als doel: het aanplanten en exploiteren van bamboeplantages 
en hiermee bestaanszekerheid te realiseren voor de arme boerenbevolking.  
 
Ruud’s grote droom, om ooit 25.000 hectare bamboe in Ghana aan te 
planten, wordt binnenkort door een grote investeerder gerealiseerd.  
 
Op vrijdag 25 oktober hebben wij tijdens de gezongen uitvaartdienst olv Elly 
van Rooden afscheid van hem genomen in onze Sint Urbanuskerk en hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof ”Vreedenhof”. 
 
Moge Ruud, na een langdurig liefdevol en werkzaam leven, nu rust vinden 
in de eeuwige liefde van God zijn Schepper waarin hij zo’n rotsvast 
vertrouwen had. 
 
Wij wensen Agnes zijn partner, de familie Goedknegt en Blokker en allen 
die hem nu zo moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van het 
verlies van deze bijzondere man. 
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TER INSPIRATIE 
 
“Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd” 
(Prediker 3). Met deze zin begint een van de meest gekozen 
uitvaartlezingen.   
 
“Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven”, dit past goed bij 
de maand november. De donkere dagen worden nu heel goed 
zichtbaar. Dat er een tijd om te sterven is, beseffen we vooral op 
Allerzielen (zaterdag 2 november). Op deze dag gedenken wij in de 
kerk alle overleden gelovigen. Op en rond Allerzielen missen we 
vooral hen die het afgelopen jaar overleden zijn maar ook onze 
dierbaren die al langer geleden overleden zijn.    
 
Ik kan me nog goed herinneren toen mijn moeder op een dag, nadat 
weer een familielid van de generatie boven haar gestorven was, zei: 
“Zo, nou is mijn generatie aan de beurt”. Ze besefte toen indringend 
dat er een ‘andere tijd’ aanbrak: een nieuwe fase … de ‘laatste fase’ 
hoewel ze zeker nog wel wat jaren te gaan had.  
 
Prediker zegt: “Er is tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een 
tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om lief te hebben 
en een tijd om te haten. Wat is, was tevoren al, wat zijn zal, is 
vroeger al geweest. God haalt wat voorbij is steeds weer terug”. Deze 
Bijbelteksten laten de wisselvalligheden van het leven zien. Telkens  
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treden andere tijden aan. Hoe gaan we daar mee om? Hoe reageren 
we daarop?   
 
Nieuwe tijden zijn wel andere tijden, maar toch ook weer niet. We 
zeggen wel eens: “De geschiedenis herhaalt zich”. Prediker beweert 
zelfs: “Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd 
om er zich mee af te tobben”. Het lijkt erop dat hij aan God 
toeschrijft dat we telkens weer met andere tijden ‘geconfronteerd’ 
worden. Prediker komt dan met een reactie op de wisselende tijden: 
“Wat heeft iemand aan al zijn werken en zwoegen? Gods werk blijft 
voor de mens van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.  
 
Ook wij kennen telkens andere en nieuwe tijden, mooie en minder 
mooie tijden. Prediker zegt: laten we maar gewoon zwoegen. In 
Genesis 3, 19 staat zelfs: “In het zweet zul je werken voor je brood”. 
Gelukkig vult Prediker aan met: “Daarom lijkt het mij voor de mens 
nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan 
eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt 
heeft, is dat immers een gave van God”.  
Laten we dan nieuwe tijden accepteren als een gave van God en zelfs 
proberen ervan te genieten.    
 
Elly van Rooden 
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ROUWGROEP 
 
Verlies maakt deel uit van ons leven. 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de 
dood van iemand die je lief is.  
Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt 
staat voor de moeilijke taak daarmee verder te 

leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar 
je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken. 
 
Van januari tot en met mei 2025 worden in oecumenisch verband vijf 
bijeenkomsten georganiseerd voor mensen, uit De Kwakel. Uithoorn, 
Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het afgelopen jaar een 
dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of 
kind. In de Rouwgroep kun je terugkijken hoe je het afscheid ervaren hebt 
en praten over hoe het nu met je gaat. Want het doel van de Rouwgroep is 
om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de 
groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het 
verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen 
aan zo’n Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen 
met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan 
mijn eigen rouwproces’.  
 
Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. 
Interesse?  Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:  

Dinsdag 10 december 2024 om 14.00 uur  
in De Schutse, De Mérodelaan 1, 1422 GB Uithoorn.  

 
De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de 
Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de 
Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de 
Amstel en Aalsmeer.  
Voor vragen en meer informatie: 
Joep Dubbink       0297 – 26 82 12     j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92       pmmvanrooden@hetnet.nl   
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Activiteitenoverzicht november 2024 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

vrij.1 19:00 viering in Uithoorn tbv Allerheiligen Marco/Darek 

za.2 19:00  Allerzielenviering: namen worden 
voorgedragen op het kerkhof, 
lichtceremonie 

Elly v. Rooden 

 19:30  Aanvang van de Woord- en 
Gebedsdienst in de Kerk 

 

zo.3 09:30 Woord- en Communieviering Elly v. Rooden 

do.7 15:30 Kinderclub! Verhaal over Jona Elly v. Rooden 

za.9 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.10 09:30 Eucharistieviering 
 

 

za.16 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.17  11:00 diaconale zondag, welkom in Uithoorn (geen viering in Nes) 

za.23 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.24 09:30 Woord- en Communieviering Elly v. Rooden 

wo.27 09:00 Kerkwerken, alle hulp is welkom  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

     

St.Cecilia 
 
 

Peter Overdijk Maurice Fontijn Maurice Huub/John 

 
 

    

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub   

     

 -  Jeroen Joop 

St.Cecilia ? Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub   

 -   Maurice 

- - - - - 

 Peter Overdijk   Joop/Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub   
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Activiteiten in het cluster 
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Oogstdankdag/Missie/Voedselbank 

 
Hallo allemaal,  
 
Het weekend van de voedselbank en wereldwinkel ligt weer achter ons. 
Het verbaast ons ieder jaar weer hoe dit allemaal tot zo’n groot succes 
leidt! 
 
De deelname van Klein Urbanus om met kruiwagens spullen op te 
halen vraagt om herhaling ander jaar; zo doen alle mensen van Nes 
mee. 
 
Saamhorigheid dat is het motto van al deze acties. De grote 
dankbaarheid van de voedselbank, de wereldwinkel en de missiegroep 
zijn dan ook dankzij de inzet van u allemaal! 
 
Hartelijke groet,  
 
De Missiegroep. 
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Beste Parochianen, 

Op 25 november a.s. vindt de wereldwijde campagne “Orange 
the World” plaats. Dit jaar met het thema: Veilig, overal en altijd. 
Deze campagne wordt gevoerd in samenwerking met UN 
Women, de VN Organisatie voor vrouwenrechten en gender 
gelijkheid, Soroptimistclubs International en Zonta Nederland. 
In meer dan 100 landen wereldwijd wordt tussen 25 november 
(de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 
december (internationale mensenrechtendag) actie gevoerd 
tegen geweld tegen vrouwen. Gebouwen worden in deze 
periode oranje aangelicht en maken dit -vaak verborgen- 
geweld zichtbaar. We zetten er letterlijk de spotlight op. Ook zal 
er tijdens deze periode de vlaggen worden gehesen en zullen 
de banners overal hangen. 
 
Elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord door 
hun partner of familielid. We noemen dat femicide. De 
opvanghuizen (Blijf groep) zitten overvol. 
 
In het hele land organiseren wij acties, om ook op lokaal niveau 
het geweld tegen vrouwen aan te pakken.  
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In Nederland namen vorig jaar meer dan 150 gemeenten en 8 
provincies deel, door een gebouw, brug of ander object uit te 
lichten en/of een actie te organiseren. 
Duizenden mensen verspreid over het land hebben zich ingezet 
en nationale en lokale pers besteedden uitgebreid aandacht 
aan deze campagne. 
 
De Soroptimistclub Amsterdam Zuid/Amstelveen is in 
samenwerking met de Gemeente Amstelveen actief tijdens 
deze campagne. 
 
Dit jaar zal er in Nes ook het een en ander te zien zijn. Er komt 
weer een banner te hangen aan het hek bij de kerk. 
Het beeldje Betje Wolf en Aagje deken zal met oranje stof 
worden aangekleed. Daar zal ook informatie aan hangen over 
de actie. En de Kerk zal mooi verlicht zijn. 
 
Wilt u meer weten over deze actie dan kunt u de QR-code 
hieronder scannen. Maar natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen 
aan: mdebordes@hetnet.nl 
 

 

 

 

 

Marianne de Bordes 

Soroptimistclub Amsterdam Zuid/Amstelveen 
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Samen vieren (en rollen in de eucharistie) 
 
Samen vieren: we doen het steeds vaker. Samen vieren heeft twee 
betekenissen. Als eerste is samen vieren dat er in de viering meerdere 
mensen zichtbaar zijn. Als tweede is samen vieren dat we als verschillende 
geloofsgemeenschappen elkaar opzoeken en in één van de kerken samen 
vieren. Over beide betekenissen wil ik het met u hebben. 
 
Samen vieren: rollen in de eucharistie 
Als pastoresteam hebben we af en toe de gelegenheid om als team samen 
voor te gaan. Mooi voorbeeld is de gezamenlijke viering in de Nes in 
september. Soms is het een ‘mis met twee heren’ en ben ik er samen met 
een van de priestercollega’s. Het is dan niet meteen voor iedereen duidelijk 
dat er vaste rollen zijn in de viering. Het kerkbestuur vroeg mij daarom om 
dit eens op papier te zetten. Misschien goed om te benadrukken dat we 
altijd samen vieren: we zingen samen en er zijn vaste delen in de mis die 
we samen bidden. Het Onze Vader is een goed 
voorbeeld, maar ook de vele korte acclamaties bij de 
diverse gebeden.  
Ik wil echter vooral de rollen van de mensen op het 
altaar bespreken. Allereerst is er de lector of lectrice. De 
eerste en tweede lezing worden altijd gelezen door hen. 
Al zijn er ook 10 priesters, de taakverdeling is duidelijk: 
de eerste en tweede lezing komen toe aan de lector of 
lectrice. De derde lezing is het evangelie. Die wordt, als 
er een diaken is, altijd door de diaken gelezen. Is er 
geen diaken, dan leest de priester het evangelie. Ook dat is een vaste 
rolverdeling. De overweging kan zowel door een diaken of door een 
priester gedaan worden. Dat kunnen zij dus samen afspreken. Dan het 
eucharistisch gebed. Als er twee of meer priesters zijn, is er altijd één 
priester die de voorganger is. De andere priesters concelebreren. Een 
oplettende kerkganger ziet dat tijdens de consecratie alle priesters op het 
altaar de consecratiewoorden uitspreken. Vaak zal een tweede priester het 
afsluitende gedeelte van het eucharistisch gebed uitspreken. Ook dit is een 
vastgelegd rollenpatroon. Of om het eenvoudiger te zeggen: zo hoort het in 
onze kerk. Het kan dus best zijn dat ik als diaken in de viering, met 
uitzondering van een paar kleine andere taakjes, alleen het evangelie zal 
voorlezen. Of dat één van de priesters alleen zichtbaar meedoet met de 
consecratie. Dat is niet een onhandige verdeling van taken, maar een  
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vastgesteld rollenpatroon. Voor ons als pastores is dat prima: net als de 
parochianen die in de kerk zitten, voelen we ons ten diepste verbonden met 
de hele viering; ook als we weinig zichtbaar doen. 
 
Samen vieren als gemeenschappen 
Tweede punt is het als geloofsgemeenschappen samen 
vieren in één van onze kerken. Ook dat gebeurt steeds 
vaker: bij de familiezondagen, de diaconale viering, het 
paastridiuüm, bij het Heilig Vormsel of de Eerste Heilige 
Communie, op 1 januari, in de vakantietijd enzovoort. Er 
zijn veel positieve redenen om samen te vieren. 
Verbondenheid met elkaar versterken, ervaren dat je niet 
alleen bent in de kerkgemeenschap (als jongere kerkganger 
of als jong gezin), elkaar inspireren met een volle kerk, 
koren die samen zingen, het pastoresteam dat samen 
zichtbaar is, samen de kinderen of jongeren die het sacrament ontvangen 
opnemen in onze gemeenschappen, samen Pasen beleven als één 
doorlopende viering van het laatste avondmaal, via het kruis tot aan de 
opstanding.  
Er zijn ook redenen om samen te vieren die voortkomen uit de krimp, dat 
weten we allemaal. Voorgangers kunnen maar op één plek tegelijk zijn. 
Gezinnen en jongeren vinden lokaal geen leeftijdsgenoten. Het aantal 
kerkgangers is in onze kerken op sommige dagen helaas zeer beperkt.  
Sommige kerkgangers vinden het samen vieren best lastig. Je ‘moet’ naar 
een andere kerk, waar het er net even anders uitziet, anders ruikt, er net 
even anders gezongen wordt en waar je niet de vertrouwde gezichten ziet. 
Gelukkig zijn dat ‘problemen’ die snel oplossen. Als je een paar keer ‘bij 
de buren’ bent gaan kerken, raak je ook daar al snel vertrouwd. 
 
Het zal in de toekomst vaker voorkomen dat er in ‘jouw kerkgebouw’ geen 
viering is. Nee, de kerk is niet dicht; er is alleen geen viering. Idealiter zijn 
onze kerkgebouwen nooit dicht, maar dat is niet erg praktisch 
(vernielingen, diefstal etc.). Als de parochieteams het willen, kan het 
kerkgebouw open zijn, als de viering in de buurtkerk is. Zodat iemand die 
echt niet naar de viering kan komen, toch even in de kerk bij God kan zijn, 
even stil kan zijn of een kaarsje opsteken. De uitdaging is wel of er een 
vrijwilliger is om dat te begeleiden.  
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Samen verantwoordelijk 
In vergelijking met parochies om ons heen zijn wij nog rijkelijk gezegend 
met vieringen in elke kerk en voorlopig nog geen vastgestelde 
kerksluitingen. Ieder van ons beseft wel dat wij hier ook niet aan zullen 
ontkomen. Het kerkbestuur werkt voor onze parochies aan een plan voor de 
toekomst: minder vieringen per kerk en kerksluitingen zijn niet uit te 
sluiten. Ook in onze gemeenschappen gaan we de bodem raken qua 
kerkbezoek, vrijwilligers en financiën.  
Het tempo waarin dit proces gaat, kunnen we wel zelf beïnvloeden. Dat kan 
ik kort samenvatten met de woorden: U wordt gemist! Elke viering waarin 
u er niet bent, is er een plekje leeg in de kerk, zingt en bidt er één mens 
minder mee, is er een leeg plekje in de collectezak en blijft er na de viering 
koffie over. De beste remedie tegen minder vieringen, kerksluitingen en 
minder activiteiten is meedoen. Als parochiaan op zondag en als 
vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap.  
 
Dus kom en doe mee. Kom naar de vieringen in de eigen kerk en kom 
vooral ook als de viering bij de buren is. Neem uw medeparochianen mee 
naar de viering in de andere kerk. Kom samen! De koren, de organisten en 
pianisten, de dirigenten, de kosters, de samenstellers van de liturgieboekjes, 
de schoonmaakploeg, de koffieploeg, de vrijwilligers van het secretariaat 
en het parochieblad en alle vrijwilligers die ik nu nog niet hebt genoemd en 
de pastores zullen u dankbaar zijn! Kom ook naar de activiteiten die er 
georganiseerd worden. En neem gerust iemand mee 
die nog niet bij ons hoort.  
Samen vieren is in de eerste plaats ook met u!  
     
 Diaken Jeroen Hoekstra 
  

Reageren? Mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.
nl 
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Zo’n vriend is God 
Viering diaconale zondag 2024 in ons 
samenwerkingsverband 
Wereldwijd vieren we in november de Dag van de 
Armen. Dit jaar is dat voor de achtste keer. In ons 
samenwerkingsverband komt de Werelddag voor 
de Armen tot uitdrukking in diaconale vieringen 
die in onze parochies wordt georganiseerd door de 
verschillende werkgroepen Caritas en diaken 
Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die 
inspireren èn aan het denken zetten. In alle woord- 
en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan 
en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van 
de plaatselijke caritasgroep. De Emmausparochie 
viert samen met de H. Urbanus Nes aan de Amstel. 
Dit is een eucharistieviering in Uithoorn waar 
kapelaan Darek en diaken Jeroen samen voor zullen 
gaan. 
De boodschap "Zo’n vriend is God’’ is het centrale 
thema van deze vieringen in 2024. Enerzijds willen 
we ons bewust worden om in alles vooral 
vriendschappelijk om te gaan met de ander dichtbij 
en ver weg en met de schepping zelf. Anderzijds 
mogen we in ons eigen leven ervaren hoe de Heer 
ook zoekt naar een band met ons; wie we ook zijn en waar we ook vandaan 
komen. Vriendschap als opdracht èn als aanbod.  
Schema van de diaconale vieringen in onze parochies 

10 november 9.30 uur: O.L.Vrouw van de Berg Karmel 
Aalsmeer  
10 november 11.00 uur: St. Jan Geboorte Kudelstaart  
17 november 9.30 uur: St. Jans Geboorte De Kwakel 
17 november 11.00 uur: Uithoorn Emmaüs/H. Urbanus (Nes) 
 

Wij nodigen u en jou van harte uit. Kom, je bent welkom. Neem een vriend 
of vriendin mee naar de kerk en laat je inspireren! 
Namens de werkgroepen Caritas, 
 
Wil Kraan & Jeroen Hoekstra   

Ik noem u geen dienaars 
meer, want de dienaar 
weet niet wat zijn heer 
doet, maar u heb Ik 
vrienden genoemd, 
want Ik heb u alles 
meegedeeld wat Ik van 
de Vader heb 
gehoord. Niet gij hebt 
Mij uitgekozen, maar Ik 
u. Joh15: 12-17 
 

Reageren? Mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.
nl 
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Bordspelavond in De Kwakel 
 
Bordspelletjes zijn weer helemaal in. En dat is terecht. 
De spelletjes zijn speelser en creatiever dan vroeger. 
Het blijft vaak spannend tot het laatste moment. Vaak 
kun je ook samenwerken. Samen spelen is een feest 
van ontmoeting: Jong en ouder door elkaar en iedereen kan 
meedoen. Bordspelletjes verbinden: je leert elkaar kennen en hebt 
samen plezier.  
Daarom organiseren wij de eerste bordspelavond in ons 
samenwerkingsverband: 
 

Vrijdag 8 november 19.30u  
in de parochiezaal (rechts naast de kerk) 

van de St. Jans Geboortekerk  
Kwakelsepad 4 in De Kwakel 

 
Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen ervaring te hebben. De 
spellen die wij meenemen zijn snel uit te leggen en je kunt zo 
meespelen. Wie wil kan ook zijn of haar eigen bordspel meenemen. 
Kom vooral samen: neem iemand mee! 
 

Toegang gratis 
Opgeven bij Jeroen Hoekstra  
(WhatsApp: 06 – 41 22 50 63)  
De volgende titels nemen wij mee: Ticket to 
Ride Europe, De zoektocht naar El Dorado, 
Sagrada, Cascadia, Take 5, Happy Salmon, 

Cubirds en Code Names.  
 
Kom ontdekken hoe leuk bordspelletjes zijn! Welkom. 
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Pompoenen-feest met de Kinderclub! 
 
De workshop pompoenen maken was een groot succes, mede 
dankzij het zonnige weer mochten we 10 kinderen begroeten! Bij 
binnenkomst mochten zij een mooie pompoen uitzoeken en een 
(eng) gezicht erop tekenen, vervolgens mochten zij de bovenkant 
opensnijden en starten met uithollen. Daarna volgde een korte 
pauze met limonade en chips. Na de pauze mochten zij de ogen, de 
neus en de mond uitsnijden. Dat was nog een heel karwei, waarbij 
de aller kleinste kinderen wel hulp bij nodig hadden! Maar alle 
kinderen waren trots op het eindresultaat: een mooie zelfgemaakte 
pompoen met een lichtje erin!  

We kunnen terugzien op een gezellige maar vooral zonnige middag, 
zie ook de foto!!!  

Groetjes, het Kinderclub Team  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 

Bedankt RaboClubSupport! 
 

Wij bedanken de leden 
van Rabobank Amstel 
en Vecht die op ons 
gestemd hebben voor 
de RaboClubSupport-
actie van dit jaar. We 
hebben maar liefst 
1238,58 euro 
ontvangen!  
Op donderdag 10 
oktober ontving Peter 
Overdijk de cheque uit 
handen van Christèl 
Zweet van Rabobank 
Amstel en Vecht.  
We gaan dit mooie 
bedrag besteden aan de 
ontwikkeling van 
lesmateriaal over onze 
Urbanuskerk voor jonge 

bezoekers. Met dit lesmateriaal kunnen we de jeugd in Nes aan de 
Amstel en omstreken op een leuke manier informeren en 
enthousiasmeren. Een mooie start voor een levenslang bezoek aan ons 
rijksmonument.  
 

Nieuw bestuurslid 
 
Ons bestuur wordt binnenkort uitgebreid met een nieuw algemeen 
bestuurslid: Justus van Soelen. In de volgende Urbanusklanken zal hij 
zich voorstellen. 
De overige bestuursleden blijven: Peter Overdijk (voorzitter), Marc van 
Lammeren (secretaris), Vincent Blom (algemeen) en Monique de Bruin 
(penningmeester) 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Email: info@vriendenurbanuskerknes.nl  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 

 

Jaarkalender 2025 Nes aan de Amstel! 
 

Voor de derde maal bieden wij in 
samenwerking met Koen Boelrijk 
een jaarkalender aan. 
Een pracht december cadeau-
idee; een kalender met per 
maand een andere geweldige 
landschapsfoto van Nes aan de 
Amstel waarop iedere keer de 
kerktoren van onze Urbanuskerk 
zichtbaar is.   
 
De kalender (A3-formaat) 
verkopen we voor € 17,50 
zolang de voorraad strekt.  
In combinatie met een 
kaartenset is de prijs € 22,50.  
 

De set van 5 gevouwen 
ansichtkaarten (A6) met 
enveloppen, inclusief onze 
grote Vrienden Urbanus-
bedankkaart (A5) is nog 
verkrijgbaar voor € 8.  
 
Gratis bezorging in Nes aan de 
Amstel, Amstelveen en 
Waverveen, daarbuiten 
brengen we de porti extra in 
rekening.  
 
Bestellen?  
Stuur een e-mail met uw 
bestelling en uw adres aan 
Monique de Bruin of bel 06-
23259298. E-mail; penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl 
 
Vóór 17 november besteld is vóór 5 december in huis!  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 

Kerst aan de Amstel (10e editie!) 
14 december kersttrui-evenement en veiling 

15 december kerstconcert Tramharmonie 
 
Kerstveiling: kavels gevraagd! 
Wegens groot succes organiseren we ook dit jaar de Urbanuskerstveiling, 
zowel via onze website als live in de kerk. Een uniek aanbod van 
gezellige en originele uitstapjes wordt zeer gewaardeerd. Denk maar aan 
‘varen met de Rijnbeken’, ‘whiskey proeven met Rinus’, ‘rondje Poel met 
Cocky’, ‘paragliden met Tarzan-Frans’, ‘excursie Kasteel de Haar met 
Leontien’ enz.enz. Maar ook eigen gemaakte producten en kunst nemen 
we graag op in de veiling. Wees origineel en geef uw aanbod snel door! 
 
Brocante gezocht 
Onze brocante-voorraad is door de succesvolle verkoop van vorig jaar 
behoorlijk uitgedund. Mocht u nog een mooie bijdrage hebben voor onze 
brocante-kraam, laat het ons weten. 
 
Gezocht: zelfgemaakte kerststallen/groepen 
Voor onze kerststal-expo zoeken we uitsluitend zelfgemaakte kerststallen 
en kerstgroepen. Heeft u een eigengemaakte creatie van wol, vilt, hout, 
papier of wat dan ook, stel deze dan tentoon!  
 
Aanmelden veilingkavels, brocante en kerststallen: 
Stuur een email naar projecten@vriendenurbanuskerknes.nl. Liefst zo 
snel mogelijk. 

- veilingkavels met foto en duidelijke omschrijving (wat precies, 
hoeveel personen, hoe vaak en 06-nummer van de aanbieder) 
tot uiterlijk zaterdag 23 november 

- brocante met foto en info 
- kerststal/groep voor de 2-daagse expo met foto en formaat 

 
Alleen samen maken we Kerst aan de Amstel tot een succes! 
 
In de volgende Urbanesklanken meer info over Kerst aan de Amstel. 
Houd onze website www.vriendenurbanuskerknes.nl in de gaten. 
Volg ook onze Facebook- en Instagram-pagina.  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Gedachten bij Allerzielen 

 

De mensen van voorbij 
Wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 
Wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 
In woorden en in zinnen 

En zijn wij even bij elkaar 
op deze dag door het jaar.  

 
De mensen van voorbij 

Zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

Ze zijn met ons verweven 
In liefde, in verhalen, 

Die wij zo graag herhalen, 
In bloemengeuren, in een lied, 

Dat opklinkt uit verdriet. 
 

De mensen van voorbij, 
Zij worden niet vergeten, 
De mensen van voorbij, 
Zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 
Daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 
Zijn in het licht, zijn vrij…… 


