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Beste medeparochianen,

n het weekend van 22&23
oktober werd er weer volop aandacht
besteed aan onze medemens. We
vierden gezamenlijk het feest van
Oogstdankdag. Een traditie waarbij
we als gemeenschap allerlei
producten van het land, de oogst,
verzamelen en deze breed etaleren
op het altaar. Een kleurrijke
verzameling van verse groente, fruit
en vele, andere etenswaren, maar
ook bloemen, planten en andere
aanverwante artikelen. Al deze

goederen, inclusief de door u
extra ingeleverde artikelen én
financiéle bijdragen, zijn
vervolgens geschonken aan de
voedselbank en de Missie,
waar ze met veel blijdschap en
enorme  dankbaarheid in
ontvangst zijn genomen. In
deze

tijden van hoge kosten extra welkom
nu steeds meer mensen gebruik

moeten maken van deze instanties om
eten op tafel te krijgen en de eindjes
aan mekaar te kunnen knopen.

In datzelfde weekend werden er ook
allerlei goederen van de wereldwinkel
te koop aangeboden. Deze zijn
afkomstig uit de derde wereld en
steunt, naast vooral de lokale



verbouwer, tegelijkertild ook de gehele plaatselijke keten die

daarachter zit, zoals de arbeider, transport etc. Door het geven

van een eerlijke prijs worden zij zo in staat gesteld een goede

boterham te verdienen, hun kinderen goed te kunnen

onderhouden en naar school te laten gaan. Zoals we het zelf

ook graag zouden zien en ervaren voor onze eigen kinderen en

dierbaren, nietwaar?! Het is altijd mooi en hartverwarmend om

te zien hoe gul onze

gemeenschap is en er elke

keer opnieuw ruimhartig

wordt geschonken. Voor

een relatief kleine

gemeenschap een enorme

prestatie en daar zijn we als

parochieteam beretrots op.

Een woord van waardering

én een grote pluim aan de

Missiegroep die dit alles organiseert is dan ook zeker op z'n

plaats: Dank, Dank, Dank leden van de Missie en organisatoren

van dit weekend!!!

Het is in praktijk brengen van hetgeen we in de kerk tijdens de

vieringen voorgeschoteld krijgen. Klaarstaan voor je

medemens, naastenliefde in uitvoering, handen uit de mouwen

en zo bouwen aan je omgeving en gemeenschap. Meer bijbel

DOEN, een mooie praktische opmerking uit eigen gelederen.

Het geeft ook aan hoe belangrijk het is om een eigen

geloofsgemeenschap te hebben in de eigen, directe omgeving.
Want wie kijkt er anders naar de
behoeftigen en hulpbehoevende
medemens en of parochiaan om...?
lemand die vele kilometers
verderop zit...? Die geen idee heeft
wie er Uberhaupt behoefte heeft en
of die persoon kent...? In het licht
van het vorige voorwoord, waar
overigens veel bijvallende reacties
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over waren te horen, sluit dit alleen maar aan bij ons
uitgangspunt om de lokale gemeenschap in stand te houden.
Waarbij we ons dierbare geloof als fundament en uitgangspunt
gebruiken om het goede te doen en onze Christelijke normen
en waarden handhaven. Kunnen blijven continueren. Afbouwen
en sluiten doe je maar 1 keer, een terugweg is dan niet meer
mogelijk. De vervolgschade voor

parochie, parochiaan, dorpsgenoot en

medemens zal onherstelbaar groot zijn.

Dat wijst de praktijk helaas uit, zo valt

te lezen in het onlangs uitgebrachte

boek van Rob Mascini ‘Nog is het licht

in de tempel niet gedoofd’. Een

schrijnend relaas van de gevolgen

wanneer lokale kerken en

gemeenschappen worden gesloten en

opgedoekt, terwijl dit niet nodig was...

Een lege en desolate woestijn van

ongeloof achterlatend... Niet wenselijk,

niet nodig, niet acceptabel!

We komen elk weekend samen om te vieren. Ook deze winter
staan er weer vele vieringen op het rooster. En zeker in de
koude wintermaanden moet er het nodige gas verstookt worden
om de kerk op een acceptabele temperatuur te krijgen. We
willen u uiteraard niet in de kou laten zitten! En daar zit, zo zult
u begrijpen en wellicht ook al zelf ervaren, wel een probleem.
Het volume van de kerk is groot. Daarbij opgeteld: de
heteluchtverwarming is redelijk op leeftijd en afgezet tegen de
nieuwere Kketels, niet echt efficiéent te noemen. Ook ons
kerkbestuur ziet dit probleem en probeert hier oplossingen voor
te bedenken, zo heeft u kunnen lezen in de vorige
Urbanesklanken. Als parochieteam denken we hier uiteraard
ook over na en zoeken we oplossingen voor dit dilemma. Een



eigen slimmigheid uit het verleden kan ons
hierbij wellicht de juiste weg wijzen... Ook
toen waren er hoge kosten betreffende de
verwarming en werd er besloten om te gaan
kerken in... de Mariakapel! Door deze met
plastic af te schermen werd er een veel
kleiner volume gecreéerd welke veel
makkelijker, sneller en goedkoper was te
verwarmen. Een ideale oplossing, zo lijkt het, welke we willen
omarmen. We gaan doorrekenen of de benodigde investeringen
voor deze oplossing-in-de-praktijk financieel haalbaar zijn en
daarmee voldoende voordeel geeft om uit te gaan voeren voor
begin januari 2023, als het nieuwe energiecontract met de
nieuwe energieprijzen van kracht wordt. Wordt vervolgd!

De afgelopen weken is er veel aandacht uitgegaan naar de
jongeren in onze parochie. Zo zijn er uitnodigingsbrieven
verstuurd naar mogelijke kandidaten voor het doen van hun
Eerste Heilige Communie. Van tevoren is gesteld door de
organisatie van deze belangrijke gebeurtenis dat er toch
minstens 10 gegadigden moeten zijn, een eis die geldt voor elke
parochie in onze regio, willen ze dit organiseren en vieren
binnen de eigen gemeenschap. Mede gezien de vele tijd die
hierin gaat zitten. Voor een naar verhouding met de overige 4
andere regioparochies, kleine Urbanusparochie, een grote
opgave. Voor dit jaar, zo bleek, een te grote opgave aangezien
het aantal meldingen achterbleef bij de gestelde limiet. Dat doet
ons pijn. Het alternatief zou zijn om dan aan te sluiten bij een
van de andere regioparochies. De opgegeven kandidaten
hebben aangegeven hier geen gehoor aan te willen geven,
aangezien ze dit belangrijke en mooie feest graag in de eigen
St.Urbanuskerk binnen de eigen St.Urbanusgemeenschap
willen vieren... Dat is speciaal, dat is veel waard. Laten we
hopen dat er voor de volgende keer genoeg kandidaten zijn in
Nes waar zij zich dan ook bij kunnen aansluiten.




Op 02 november vieren we

Allerzielen. Een bijzonder feest

waarbij we alle dierbare

overledenen gedenken en eren.

We onze gedachten richten aan

hen die we zo missen. Als

geloofsgemeenschap doen we

dat vooral ook aan onze
dierbaren die ons eerder zijn ontvallen. Als
medeparochianen staan we dan om de
nabestaanden heen en delen mee in hun
verdriet, de herinneringen, de mooie verhalen
en gedachtenissen die dan voorbijkomen. Het
geeft hen steun en troost in de moeilijke tijden

die er nog steeds zijn. De kracht van een lokale gemeenschap...

Tijdens de woord en gebedsdienst zal er veel aandacht uitgaan
naar de overledenen van het afgelopen jaar. Daarbij worden ook
de gedachteniskruisjes welke tijdens de uitvaartplechtigheid in
de kerk zijn geplaatst, uitgereikt

aan de nabestaanden.

Voorafgaand aan de viering zal

er op onze begraafplaats

‘Vreedenhof’ een lichtceremonie

plaatsvinden waarbij op elk graf

een lichtie zal branden. Een

bijzonder en ontroerend moment

om daar dan te staan, in een zee

van kaarslicht. Een mooi moment

van samenzijn, niet alleen als

eerbetoon aan de overledenen

die daar rusten, maar voor alle

dierbaren die er niet meer zijn.

ledereen is welkom, uit Nes maar

ook daarbuiten.



Méér aandacht voor de kinderen: op donderdag 17 november is
er weer Kinderclub! In een uurtje tijd krijgen de kinderen dit keer
een prachtige verhaal over Jona voorgeschoteld. In combinatie
met ijverig knutselen en een welverdiende, lekkere
versnapering een goed, nuttig en smakelijk besteed
middagmoment! Alle jongeren zijn van harte welkom!!

En dan nog even over die antennes van

Vodafone aan de kerktoren. Ja, die

koperbruine balken die zo parmantig

afsteken tegen de kloeke St.Urbanus...

Zijn we het allemaal over eens: ziet er

niet uit, hoe mooi bruin ook verkocht...

In de voorbereidingen is hier uiteraard

aandacht aan besteed, waarbij we de

voormalige antennes van Tele2 met
camouflagebeschildering hebben

aangehaald als voorbeeld. Afijn, geen

vervolg in de eerder afgesproken

planning en praktijk die we gaan rechtzetten! Er komt in de
nabije toekomst nog een stel antennes van T-Mobile te hangen,
deze worden ter plaatse voorzien van hun schutkleur
beschildering en dan nemen ze de Vodafone exemplaren gelijk
mee. Tot die tijd niet te veel omhoogkijken... ;-) en vooral voor
de Vodafone-abonnees genieten van het uitstekende bereik
met de telefoon.

Het bestaan en hebben van een lokale geloofsgemeenschap is
van onschatbare waarde. Voor de medemens die behoefte
heeft, of zelfs noodzakelijk steun nodig heeft om zo te kunnen
overleven en door te kunnen gaan bij de vele uitdagingen die
we dagelijks het hoofd moeten bieden. Steun in goede én in
slechte tijden. Bijval bij mooie én bij verdrietige momenten. Hulp
als het kan én als het moet. Een troostende schouder, een
helpende hand. Gevoed door ons geloof. Het zijn de Christelijke
waardes die de lokale gemeenschap uitdraagt, bewaakt en in
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stand houdt. Uitvoering aan geeftl En daarmee niet te
onderschatten! Covid heeft laten zien dat iets afbouwen en
afbreken heel makkelijk gaat. Het opbouwen en opnieuw
activeren is des te moeilijker en in sommige gevallen niet meer
haalbaar... Afbouwen en afbreken, het is een niet-heilzame,
zielloze, destructieve woestijnroute die we niet moeten begaan.
Niet nodig en zeker niet wenselijk, in ieders belang. In stand
houden en bouwen aan de gemeenschap is dan heilzamer en
het motto voor de toekomst. Zie de resultaten in de praktijk!!!

Graag tot de Urbanesklanken van december,
Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, Allerzielen, woensdag 2 november

Annie Veenhof // Bertina Keizer-den Blanken

Cees Stolwijk // Conny Wesselingh

Gerard Baas // Gijs Honselaar

Hannes en Eef den Blanken

Marcel van Amsterdam // Ria van Braak-van Rijn

Marita Spekking-den Blanken

Martien den Blanken // Martin Groen

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden familie Schrama-Kooijman

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Riet van Schaik // Theo Bouwman

Toos Fontijn // Wim Jacobs

Misintenties, weekend 5 en 6 hovember
Annie Veenhof // Gijs Honselaar

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen // Dorus en Leny Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Jaap Kooijman // Kees Fontijn

Nico de Jong // Piet van Rijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Ria van Braak-van Rijn // Riet van Schaik
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Toos Fontijn // Wies Hogeveen-Janmaat

Dat we allen goed werk mogen hebben

Misintenties, weekend 12 en 13 november
Gijs Honselaar // Annie Veenhof

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dorus en Leny Schrama // Jaap Kooijman
Jan Andriessen

Kees Fontijn // Nico de Jong
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Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Pieter, Jos en Arie Schrama // Voor goede zorg

Riet van Schaik // Toos Fontijn

Willy van der Veen

Misintenties, weekend 19 en 20 november

Annie Veenhof // Dave de Laat

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen // Dorus en Leny Schrama

Edwin Houtkamp // Gijs Honselaar

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Jaap Kooijman // Kees Fontijn

Nico de Jong // Riet van Schaik

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Sjaak van Tol // Theo Zeinstra

Toos Fontijn

Misintenties, weekend 26 en 27 november
Jaap Kooijman // Annie Veenhof

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dorus en Leny Schrama // Gijs Honselaar
Hein Roling en overleden familie

Kees Fontijn // Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Riet van Schaik // Toos Fontijn

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Voor een mooie verjaardag
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Activiteiten in het cluster
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Bedankt Rabo Clubsupport!

Bedankt Rabobank Amstel&Vecht en de 62 leden die op ons gestemd
hebben! Net als voorgaande jaren mochten wij een heel mooi bedrag in
ontvangst nemen voor in onze spaarpot voor ons komende project.

Vriend worden?

Onze stichting heeft ruim 100 ‘vrienden’ die jaarlijks een vaste donatie
doen. Dit is voor ons een belangrijke basis om een spaarpot op te
bouwen voor toekomstige bijdragen aan het onderhoud van het
kerkgebouw. Jaarlijkse giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Meer informatie? Zie onze website of neem contact op met onze
penningmeester Monique de Bruin (06-23259298), e-mail:
penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl).

U wordt al vriend vanaf € 25,00 per jaar.
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Activiteitenoverzicht november 2022

datum: tijd: soort viering: voorganger: zang:

di.1 nov | 19:00 Allerheiligen, Regionale viering Uithoorn

wo.2 nov | 19:00 Allerzielenviering Elly v. Rooden St.Cecllia

19:00 Namen worden voorgedragen op het kerkhof,
lichtceremonie
19:30 Aanvang van de Woord- en Gebedsdienst in de Kerk

za.5 19:00 Woord- en Elly van Rooden
Gebedsviering

z0.6 09:30 Woord- en Elly van Rooden | samenzang
Communieviering

za.12 19:00 Woord- en Paul Goossens
Gebedsviering

20.13 09:30 Eucharistieviering St.Cecilia

do.17 15:30 Kinderclub! Thema:
verhaal over Jona

za.19 19:00 Woord- en Maurice Fontijn
Gebedsviering

20.20 09:30 Woord- en Elly van Rooden | St.Cecilia
Communieviering

za.26 19:00 Woord- en Marino den
Gebedsviering Haan

z0.27 09:30 Eucharistieviering St.Cecllia
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organist: lector: misdienaar: koster:

Peter Overdijk | Maurice Fontijn Maurice/John | Huub/John
Peter Overdijk | Jos den Haan Maurice
Peter Overdijk | Marino den Haan Ab, Cock Huub

Ria Kempers Joop/Maurice
Ria Kempers Margaret Timmermans | Maicah, Cilia Huub

Peter Overdijk John

Peter Overdijk | Paul Goossens Jeroen Huub

Peter Overdijk | Jos den Haan John

Peter Overdijk | Cilia Krak Cock, Matthijs | Huub
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Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de
zondag voor de oecumene zal plaatsvinden in het weekend van
5 en 6 november. De bisschoppelijke Jongerencollecte in het
weekend van 19 en 20 november.

Opbrengst collectes

weekend 24 + 25 september 272,95
weekend 1 + 2 oktober 440,40
weekend 8 + 9 oktober 250,60
weekend 15 + 16 oktober 369,60
weekend 22 + 23 oktober 244 85
Kerkbalans

De stand op 18 oktober is: € 15.756,96
”Alle gulle gevers van harte bedankt ”
Een aardig bedrag maar.... pas 63% van het benodigde streef-
bedrag voor dit jaar. Velen onder u hebben dit jaar hun steentje
al bijgedragen, maar helaas blijft de opbrengst dit jaar tot nog
toe ver achter t.0.v. de tien voorgaande jaren.
Waarschijnlijk komt dit doordat we van een aantal parochianen
- en andere bij onze Sint Urbanuskerk betrokken
geinteresseerden - die in het verleden hun bijdrage leverden,
tot op heden nog niets hebben ontvangen. Wij vragen u dan ook
om na te zien of u dit bent vergeten en vragen u om uw bijdrage
spoedig over te maken onder het motto:
Doe dit dan vooral vandaag,
zodat u het morgen niet kunt vergeten !
Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te
schenken. Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting,
een flink deel van uw schenking terug. Dit kan tegenwoordig
zelfs zonder tussenkomst van een notaris worden geregeld.
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
John Fontijn en Joop Sibum.
De contactgegevens vindt u bladzijde 2.
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Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje.

Maar alle beetjes die je stierf ’t is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: “’ik ben wat moe”’
Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.

Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk leven,
is rustig overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Maria Petronella van Schaik — Hogenboom
- Riet -

weduwe van Ben van Schaik
6 augustus 1938 26 september 2022

Op woensdag 5 oktober hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in
onze St. Urbanuskerk afscheid van Riet genomen en begeleid naar
haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof ” Vreedenhof .
Moge zij, nu samen met Ben haar man die zij zo liethad, rust vinden
in de eeuwige liefde van God haar Schepper.

Wij wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen en al de anderen
die haar nu moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van het
verlies

Allerzielenherdenking omgekomen viuchtelingen

Op zondag 6 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en
Aaronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse
oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die het
afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.

Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats
in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s
af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven,
verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om.
Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij
niet vergeten worden.
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Rikko Voorberg, theoloog, kunstenaar en - als het niet anders
kan - activist, zal tijdens de herdenkingsdienst de toespraak
verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken
mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar
de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de
overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’
Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatie-
bijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de EU en de
gevolgen daarvan. Spreker is Minella van Bergeijk, directeur
van ontwikkelings-organisatie Tearfund.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken
Amsterdam

Collectes voor de missie

Opbrengst Wereldmissiedag voor de kinderen 52.50
Opbrengst Wereldmissiemaand 23 oktober 260.75
ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die
je lief is. Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor
de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet
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op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en
waar alle oriéntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2023 worden in oecumenisch verband
vijf bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit De Kwakel,
Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan
om een partner, ouder of kind. In de Rouwgroep kun je terugkijken
hoe je het afscheid ervaren hebt — ook met de beperkingen die in
corona-tijd van toepassing waren — en praten over hoe het nu met
je gaat. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen
en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte
om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je
dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n
Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met
hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting
aan mijn eigen rouwproces’.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet
uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze
informatiemiddag:

dinsdag 6 december 2022 om 14.00 uur
in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink
van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden,
catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer. Voor vragen en meer
informatie:

Joep Dubbink, 0297 - 26 82 12 j.dubbink@pkn-uithoorn.nl
Elly van Rooden, 0252 - 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl
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Ter Inspiratie

In de donkere herfstmaand november — met wind, regen, vallende
bladeren — vieren wij Allerzielen en hebben wij het licht dat in
duistere nacht schijnt hard nodig. Allerzielen is een eeuwenoude en
rijke katholieke traditie, waarbij dierbare overledenen worden
herdacht. Het traditionele bezoek aan het kerkhof voor of na de
viering was in het verleden veelal een donkere en gure
aangelegenheid. Bij Allerzielen in het Licht wordt ons kerkhof
‘Vreedenhof” door heel wat vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in het
licht gezet o.a. met lantaarns langs de paden en ook worden op alle
graven waxinelichtjes gezet, als teken van licht van liefde, licht van
verbinding en licht van dankbaarheid. Uiteraard kunnen de
familieleden zelf ook de graven voorzien van een lichtje of van
bloemen.

Om 19.00 uur is er een gedachtenis-bijeenkomst op het kerkhof, daar
worden dan ook de namen afgelezen van uw dierbare overledenen
die u in de voorgaande weken heeft opgegeven middels het invullen
van het Allerzielenkaartje welke u thuis heeft ontvangen of via de
lijsten achter in de kerk. Na deze gedachtenis bijeenkomst bent u nog
in de gelegenheid, om op het kerkhof rond te lopen en even met
elkaar te praten en om samen je verdriet te delen.

Aansluitend om 19.30 uur wordt in onze Sint Urbanuskerk een mooie
Allerzielenviering gehouden, in deze viering worden de overledenen

van het afgelopen jaar met name genoemd en ontvangen de
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nabestaanden de gedachtenis-kruisjes welke achter in onze kerk
hangen. Voor deze viering bent u allemaal van harte uitgenodigd,
ook als het afscheid van uw dierbare overledene niet in onze kerk
maar elders heeft plaatsgevonden, ook dan bent u van harte welkom,
bij dit moment van gedenken.

Elly van Rooden.

Allerzielen ( van zr. Christa)

Een dag om te ontmoeten; wie was, wie is.
Doden leven; levenden sterven.
Samen leven wij voort.

Een dag om stil te staan bij herinneringen,

vrolijk en somber, verdrietig en blij.

In de herinnering was het gisteren,

een uur geleden, dat jij die geliefde mensen nog zag.

Een dag om te weten, dat doden dicht bij je zijn;
zij wachten jou op, bij hun graf.

Misschien gaan ze met je mee;

houdt een stoel voor hen vrij,

heet hen welkom.
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Oogstdankdag — Wereldwinkelverkopen — Missie
Lieve allemaal,

Na een succesvolle verkoop van de producten van de wereldwinkel
en de vele schenkingen tbv diezelfde wereldwinkel kunnen wij u
meedelen dat het gehele assortiment is verkocht! Namens de
wereldwinkel heel veel dank!

Daarnaast zijn er vele producten en ook voedsel geschonken aan de
voedselbank, ook namens hen heel veel dank!

Tenslotte bleef er een riante gift over tbv de missie (in het kader van
wereld missiemaand).

U begrijpt; 3 doelen
zijn riant gediend.
Heel, heel veel dank
namens allen.

Met hartelijke groet,

de missiegroep.

22



23



Donderdagmiddag 13 oktober kwam de Kinderclub weer bijeen, eerst
werd met het verteltheatertje het mooie en spannende verhaal over
‘De ark van Noach’ verteld:
Toen sloot God de deur — het was tijd voor de reis
De strakblauwe lucht kleurde langzaamaan grijs.
En de donkere wolken die bleven maar komen,
De regen viel neer en bleef stromen en stromen.
Een stroom werd een slootje, een sloot werd een beek,
Overal water — waar je maar keek
Een plas werd een meertje, een meertje een zee
En toen nam het water de ark met zich mee....

Het mooie lied ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’, mocht op
deze middag niet ontbreken en tot slot mochten de kinderen met veel
knip- en plakwerk een mooie ark van Noach maken....., zoals op de
foto’s te zien is, zijn zij heel trots op hun zelf gemaakte knutsels!

Donderdag 17 november is er weer een gezellige Kinderclub, dan
wordt het verhaal verteld over: ‘Jona en de walvis’... , ook dan
kunnen jullie weer een leuke knutsel maken!

De Kinderclub is voor alle kinderen van de Nes, uiteraard mag je

ook vriendjes en of vriendinnetjes meenemen ook zij zijn van harte
welkom!

Tot dan, groetjes, het Kinderclub team.
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FILMAVOND: The letter- A message for our earth

van Paus Franciscus

Nederlandse ondertitels!

Paus Franciscus heeft een film gemaakt, waarin hij zelf ook een
belangrijke rol speelt. In de film wordt het verhaal dat de paus wil
vertellen in zijn boek Laudato Si’ in beelden weergegeven. Zo wil de
paus meer mensen wereldwijd bereiken met zijn belangrijke
boodschap: De zorg voor de aarde en voor elkaar ligt in onze handen!

Wanneer: Maandag 24 oktober, 19.30 — 21.30u
Waar: Ontmoetingsruimte St. Jans Geboortekerk, Kwakelsepad
4, 1424 AZ De Kwakel

Deelname is gratis. Graag even aanmelden i.v.m. koffie en thee door
mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Bijdrage voor de
parochie wordt op prijs gesteld. De film duurt 1 uur en 20 minuten.
Nadien praten we kort even door over wat we hebben gezien.
Over de film:
Het verhaal uit Laudato Si” wordt in de film vertelt vanuit het
gezichtspunt van vijf mensen die persoonlijk geraakt zijn door de
klimaatverandering: een stamhoofd uit het Braziliaanse
Amazonegebied, een jonge klimaatvluchteling uit Senegal, een jonge
milieuactivist uit India en een echtpaar milieuwetenschappers uit
Hawai. Allen spreken in de documentaire met paus Franciscus. Hun
gesprekken worden afgewisseld met indrukwekkende en niet zelden
ontroerende beelden die op een groot scherm het best tot hun recht
komen. Het is ook een uitnodiging om samen te hopen dat wanneer
de mensheid samenkomt er verandering mogelijk is.
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Kerst aan de Amstel
17/18 december
Nieuwe stijl

Kerstveiling; kavels gevraagd!

Wegens groot succes organiseren we opnieuw de Urbanus-kerstveiling.
Dit jaar niet alleen via onze website maar ook live! U kunt uw kavels met
foto en omschrijving vanaf nu tot uiterlijk zaterdag 26 november
aanbieden via ons emailadres: projecten@vriendenurbanuskerknes.nl.
Het hele jaar door hebben we mogen genieten van de uitvoering van de
vele uitjes die geveild waren. Denk maar aan ‘varen met de Rijnbeken’,
‘whiskey proeven met Rinus’, ‘rondje Poel met Cocky’, ‘paragliden met
Tarzan-Frans’, ‘BBQ op de Sluis bij Wim en Ada’ enz.enz.enz. Maar ook
eigengemaakte producten nemen we graag op in de veiling. Wees
origineel en vergeet uw aanbiedingen dus niet tijdig door te geven!

Kersttrui-dorps-evenement

Zaterdagmiddag 17 december hebben we een gezellig kersttrui-dorps-
evenement in de planning. Dit keer niet in ‘Dickens-stijl’, maar een leuke
lekkere warme kersttrui stellen we zeer op prijs. Op het programma
onder meer; verkleden bij de kerststal, kerst-knutselen, broodjes bakken
bij het kerst-vuur en als klap op de vuurpijl de live Urbanus-kerstveiling!
Volgende maand vertellen we meer.

Kerstconcert

Zondagmiddag 18 december organiseren we een kerstconcert met, net
zoals in 2019, de Amsterdamse Tramharmonie! Natuurlijk kunt u weer
meezingen.

We hebben ontzettend veel zin in Kerst aan de Amstel. Tot binnenkort!

Peter Overdijk, voorzitter Monique de Bruin, penningmeester
Marc van Lammeren, secretaris Vincent Blom, bestuurslid

Houdt onze website www.vriendenurbanuskerknes.nl in de gaten
Volg ook onze Facebook- en Instagram-pagina
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