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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
      eeft u ook wel eens dat gevoel...? Dat je twee stappen 
vooruit doet en dan weer een stap wordt teruggezet. Ofwel dat 
hoeveel energie, tijd en aandacht je ook aan iets geeft, er weinig 
tot geen progressie plaatsvindt, laat staan een goede uitkomst 
zichtbaar wordt. Met teleurstelling, ontmoediging en ja, soms 
ook chagrijn en onbegrip tot gevolg. Het is dan zaak om 
gefocust te blijven op je stip op de horizon en gewoon vol te 
houden, dóór te gaan zonder ophouden, vertrouwend op de 
geplande, goede uitkomst. Dat je daarbij gesteund wordt door 
diverse partijen om je heen die gelijkgestemd zijn, geeft dan 
gelukkig kracht en energie. Deze situatie is ook van toepassing 
op onze parochie en gemeenschap. We hebben er hier in het 
voorwoord al regelmatig over geschreven, of elkaar erover 
gesproken tijdens het samenkomen in en om de kerk: Het zal 
voor iedereen geen verrassing meer zijn dat onze toekomst als 
RK-St.Urbanus-kerk een keer gaat eindigen. Bij de vele 
parochies om ons heen is dit proces eveneens gaande en al in 
een veel verder stadium. De emoties die daarbij horen, spreek 
gerust van een rouwproces, zijn intens en diepgaand en 
verdienen aandacht en ondersteuning. Ongewenst, maar 
onontkoombaar, zo is inmiddels wel duidelijk geworden. Toch 
moeten we als uw parochieteam ook verder kijken. Wíllen we 
ook verder kijken! Want onze geloofsgemeenschap is veel meer 
dan een groep mensen die alleen in geloof samenkomen in 
onze fraaie Urbanus. We 
zijn een zeer hechte 
gemeenschap die lief en 
leed  delen, elkaar 
helpen en ondersteunen, 
met elkaar lachen en 
huilen, er zijn voor elkaar in voor- en tegenspoed. Ons geloof 
zal altijd blijven en kunnen we individueel of samen altijd nog 
vinden in een van de nog open kerkgebouwen naar keuze in 
onze omgeving. Echter, een gemeenschap van mensen die  
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losgelaten en uit elkaar geslagen wordt, houdt als groep op te 
bestaan. En dát kunnen en willen we als parochieteam niet 
accepteren als onze toekomst. Vandaar dat we al jaren geleden 
begonnen zijn met plannen om onze hechte gemeenschap een 
nieuwe toekomst te bieden. Het resultaat is vormgegeven in het 
HaalBaarheidsOnderzoek (HBO), een zorgvuldig samengesteld 
onderzoek-document welke is opgesteld samen met de 
gespecialiseerde organisatie in deze, bureau Coup. Met 
inhoudelijk, in de kern als stip op de horizon, een mooie 
toekomst waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten als dorps- 
en leefgemeenschap in en om de Urbanus. Een plaats van 
samenkomen welke vertrouwd en zéér belangrijk is en waar 
onze voorouders net als wij nu, zich altijd keihard voor hebben 
ingezet om deze op te richten en in stand te houden. En dan 
komen we terug op hetgeen hierboven staat geschreven: in al 
die jaren dat we er nu volop mee bezig zijn hebben we 
regelmatig het gevoel dat we op ons pad 2 stappen 
vooruitzetten, om vervolgens weer  teruggezet te worden. En 
nee: we worden hier absoluut NIET moedeloos van!!! Mede 

door de hechte 
samenwerking met ons 
kerkbestuur, die ons plan als 
lichtend voorbeeld en 
inspiratie ziet (mede voor de 
andere 3 parochies uit onze 

regio die in hetzelfde schuitje zitten), worden we steeds 
vastberadener om onze gezamenlijke, gewenste stip op de 
horizon te bereiken. En niet alleen vanuit de eigen katholieke 
gelederen: Ook de Nesser Dorpsraad en de gemeente 
Amstelveen hebben zich bereid getoond om het 
maatschappelijk belang van onze Urbanus te verdedigen en te 
ondersteunen. En we zien meer partijen die ons hierbij kunnen 
gaan helpen, waar we zeker nog contact mee gaan opnemen. 
We zijn ervan overtuigd dat ook de mensen van het bisdom 
uiteindelijk gaan inzien dat de Rijksmonumentale Urbanus 
gewoon hoort bij de Nes, haar inwoners en de omgeving en we  



 5 

hier in goed overleg uit gaan komen. In andere bisdommen zien 
we hier vruchtbare resultaten van middels goede 
samenwerkingen en afspraken tussen bisdom, Rijksdienst, 
Provincie en gemeentes. Wordt zeker vervolgd! 
 
Waar wel direct voortgang wordt geboekt 
is aan het onderhoud van de glas in lood 
ramen ‘het Mirakel van Amsterdam’. Nadat 
de glaspanelen zijn afgevoerd door Marije 
en Lot (Lichtraamwerk) naar hun atelier, is 
Nico (Pronkbouw) in zijn vertrouwde 
vliegensvlugge stijl aan de slag gegaan: 
De roestende brugstaven die de 
individuele raampanelen op hun plek 
hielden, zijn inmiddels verwijderd. Het 
kettinganker (die helemaal rondom het 
kerkgebouw loopt en deze als het ware omhelst en verstevigend 
samenhoudt), is ook ontroest en driemaal in een zwarte, 
roestwerende coating geschilderd. De geprofileerde stenen 
rondom de ramen die kapot waren gedrukt door roestende 
onderdelen zijn vervangen door identieke exemplaren. Deze 
hadden we gelukkig nog op voorraad liggen, diep weggestopt in 
de kelder van de pastorie.  Deze worden later nog bijgekleurd 
zodat ze niet opvallen tussen de bestaande stenen. En 
ondertussen waren ook de nieuwe messing brugstaven 

gearriveerd, op maat gemaakt en 
voorgeboord door Lichtraamwerk. Terwijl 
dit voorwoord wordt geschreven worden 
deze goudkleurige exemplaren nu op 
dezelfde plek als hun voorgangers 
ingemetseld, wachtend op de terugkeer 
van de herstelde glas in lood ramen. 
Maar daarover meer de volgende keer. 
Ondertussen kunt u de voortgang volgen 
via de foto’s op onze website 
www.urbanusparochienes.nl   

http://www.urbanusparochienes.nl/
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Er gebeurt meer in Urbanus-
onderhoudsland! Eerder melden we al 
dat de toegangspoort van 
‘Vreedenhof’ in een dermate slechte 
staat verkeerde, dat deze permanent 
was vastgezet met een band zodat het 
loodzware gietijzeren draaihek niet uit 
het scharnier zou vallen. Dit is 
uiteraard niet wenselijk, onveilig en 

bovendien zijn we verplicht, mede gezien de Rijksmonumentale 
status van het hekwerk, om het noodzakelijke onderhoud nu 
actief uit te voeren. Binnenkort zal dan ook het hek geheel 
verwijderd gaan worden door siersmederij Tupker, een 
deskundig bedrijf uit Soest. Allereerst gaan zij het hekwerk 
stralen om de conditie van het hekwerk te beoordelen. 
Aansluitend zal er in samenspraak met het parochieteam 
bepaald worden wat de vervolgstappen gaan zijn. Doel is om 
uiteindelijk het hekwerk sober maar doelmatig weer fraai, veilig 
en functionerend tegen acceptabele kosten terug te plaatsen. 
Wanneer dit laatste gaat gebeuren, is nog niet te zeggen, maar 
ook hier houden we u op de hoogte van de vorderingen. 
 
Van A naar Beter klinkt u wellicht bekend in de oren: onderhoud 
aan de wegen en voorzieningen. Dat gebeurt momenteel ook 
aan de Amsteldijk zuid. Een aantal parochianen werd hier al 
mee geconfronteerd op weg naar de kerkviering, waarbij de 
doorgang was afgesloten. Heel vervelend! We hebben contact 
gezocht met de verantwoordelijke organisatie, waarbij we Ali te 
spreken kregen. Een alleraardigste, betrokken kerel, die zich 
verontschuldigde voor de afsluitingen. Hij heeft het ook hogerop 
aangekaart, met als resultaat dat de weg zo lang mogelijk 
openblijft in de weekenden. Echter, zodra de weg niet goed 
toegankelijk meer is doordat er geen wegdek meer bestaat, is 
het niet langer verantwoord deze te betreden. Wilt u dan de kerk 
bereiken, en we hopen dat u die moeite wilt nemen, moet u toch 
even omrijden. Goed om van tevoren even te checken.  



 7 

Op 16 maart komt de Groencommissie weer 
bijeen. In tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden gaat het om veel meer dan alleen 
de groenvoorzieningen in het dorp. Om uw 
geheugen op te frissen: Vertegenwoordigers 
vanuit Dorpsraad, lagere school, scouting, 
Jongerenraad, Dorpshuis, betrokken 
Nessers, gemeente Amstelveen en 
vertegenwoordiging vanuit de St.Urbanus bespreken daar hoe, 
n.a.v. de bouw van een nieuwe lagere school in Nes (deze gaat 
er echt komen!), de omgeving opnieuw vorm te geven en hoe 
en op welke plek de verenigings- en dorpsactiviteiten te 
organiseren en verder te versterken. We gaan vanuit onze 
aanwezigheid als Urbanus en de rol die we als gemeenschap in 
ons dorp Nes hebben, bekijken wat er wellicht nu en vooral 
toekomstig (HBO) mogelijk is in en om het kerkcomplex om het 
dorpsbelang (en dus ook uw belang) meehelpen te dienen. Het 
is sowieso goed om onderdeel te zijn van deze bijeenkomst om 
zo actief mee te kunnen werken aan een mooie en betrokken 
toekomst voor Nes. 
 

 Op 23 maart komen de 5 Regio-
parochieteams weer samen met ons centrale 
kerkbestuur. Ook hier bespreken we, naast 
de lopende en bijzondere zaken binnen de 
diverse parochies, o.a. de toekomst van onze 
Regioparochie. Altijd een inspirerend en 
gezellig en bovenal zeer informatief 

samenzijn. Bovendien leuk en goed om de zeer betrokken 
mensen weer te ontmoeten.  
 
We gaan ons zo langzamerhand ook voorbereiden op het 
Paasfeest! Allereerst zijn de jongeren aan de beurt voor actie:  
In de startblokken om de mooiste Palmpasen stokken te gaan 
maken. Normaliter neemt Elly dit voor haar rekening, samen 
met haar team. Het gaat gelukkig steeds beter met haar, echter  
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zolang ze nog niet volledig hersteld is kan 
ze dit nog niet op zich nemen. Gelukkig 
neemt het team dit jaar het stokje even 
over zodat we straks wel kunnen 
genieten van de optocht door de kerk met 
Palmpasen. Ofwel hierbij de oproep aan 
alle jongeren: Kom ook met vriendjes en 
vriendinnetjes op donderdag 26 maart 
om 15h30 naar de pastorie om de 
mooiste creaties in elkaar te gaan 
knutselen!! Alle materialen zijn aanwezig dus je hoeft niets mee 
te nemen. Uiteraard onder het genot van lekkers en veel 
gezelligheid. Vanzelfsprekend van harte aanbevolen! 
  
Vooruitgang boeken valt niet altijd mee. Het is vaak een 
beweging van een beetje naar voren en dan weer terug, wat 
demotiverend kan werken. Het kost veel energie, toewijding en 
doorzettingsvermogen om dan door te gaan. Met de blik blijvend 
en vastberaden gericht op de gewenste horizon wordt er stukje 
bij beetje uiteindelijk tóch progressie gemaakt. Ook bij onze 
Urbanus en haar toekomst is dit de zichtbare praktijk. 
Ondersteuning vanuit eigen gelederen, diverse organisaties en 
overheid geven daarbij de gewenste hulp en inspiratie, een 
krachtige combinatie. Volharding in combinatie met inzicht en 
bereidheid van alle betrokken partijen zal oplossingen kunnen 
bieden waar iedereen zich in kan gaan vinden. Een waardig, 
mooi en gedragen eindpunt van een zeer ingewikkeld en 
langdurig proces. We zijn onderweg!   
 
Graag tot de Urbanesklanken van april,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam. 
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Vasten: toewijding aan wat echt gelukkig maakt 
 
‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige 
leven?’, vraagt een rijke jongeman aan Jezus. Hij heeft het goed en 
leeft gewetensvol naar de geboden van Mozes. Hij zal dus ook 
regelmatig gevast hebben, zoals wij nu doen in de veertigdagentijd. 
En toch brengt dit alles hem niet datgene waar hij naar op zoek is. 
Het maakt hem niet gelukkig. Er mist iets… datgene wat het leven 
diepgang geeft, richting en eeuwigheidswaarde. 
We kennen Jezus’ antwoord. Het antwoord doet ons vaak ook even 
wakker schrikken; wij mensen die veel bezitten. Jezus zegt: ‘Het 
ontbreekt je aan één ding: ga naar huis en verkoop alles wat je hebt, 
deel het uit en volg mij.’ Een helder antwoord, maar de jongeman 
haakt teleurgesteld af. Zijn rijkdom zit hem in de weg, niet per se het 
hebben op zich, maar omdat hij zich eraan heeft toegewijd. Rijkdom 
en bezit is zijn levensdoel geworden. 
 
Deze dialoog tussen Jezus en de jongeman brengt ons tot de kern van 
ons eigen vasten. We kunnen vasten begrijpen als dingen laten of niet 
doen. Of nog wat negatiever: dingen niet mogen doen. Bijna als een 
vorm van afzien en lijden. Geen lekkere dingen eten. Je wijntje laten 
staan. De snoepjes in een trommeltje en afzien van datgene kopen 
waar je hart naar verlangt. De nadruk ligt dan op niet en op wat niet 
mag van jezelf of iemand anders of je geloof. En daarom doe je het 
niet in de vastentijd. Of stiekem toch; want ja, het vlees is zwak. 
Ik denk dat de rijke jongeman, die met Jezus in gesprek gaat, ook zo 
kijkt naar vasten en de andere regels van het geloof. Hij kent ze en hij 
volbrengt ze, maar het brengt hem geen geluk, geen wijsheid, geen 
voldoening. De jongeling is slaaf geworden van zijn eigen rijkdom 
en verlangen naar bezit.  
 
Vasten kun je echter ook anders bekijken. Vanuit een meer 
positievere blik; vanuit empowerment. De focus ligt dan niet meer op 
‘iets niet mogen’, maar op grip krijgen op je eigen leven; in je kracht 
komen te staan en zelf de regie hebben. Dat is wat Jezus vraagt van 
de jongeman: dat hij zelf weer de regie neemt, waardoor hij vrij  
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wordt en zich kan gaan toewijden aan datgene wat wel geluk en 
waarlijk leven brengt.  
 
Vasten is jezelf leeg maken – leeg in de zin van vrij worden van. Dat 
je je vrij maakt van datgene wat geen geluk breng, wat geen 
voldoening brengt. Dat kan voor iedereen wat anders zijn. Voor de 
een is het de chocoladereep die je toch weer meenam uit de 
supermarkt en die vanavond op is, maar waardoor je jezelf eigenlijk 
een slappeling vindt. Voor de ander is het een momentje scrollen op 
sociale media dat toch ineens de avond vult, maar ook geen enkele 
voldoening brengt. Wat ons samenbindt is dat wij allemaal dingen 
doen waar we uiteindelijk geen voldoening, geen levensvreugde uit 
halen en die ons in die zin onvrij maken. Vasten is dan vrij worden 
van deze dingen, zodat we onze aandacht kunnen richten op iets 
mooiers en beters. 
 
Het gevaar zit er wel in dat ‘ik moet iets anders doen’ weer een 
moeten wordt. Opnieuw iets dat je jezelf oplegt: ‘Ik moet meer lezen 
of ik moet meer sporten.’ Dat maakt je niet vrij. De kunst is dat je 
jezelf toewijdt aan wat voor jou het goede is, zonder dat het een 
heilig moeten worden dat uiteindelijk jouw geluk opnieuw 
ondermijnt.    
 
Vasten wordt zo niet een vorm van zelfopgelegd lijden, maar een 
vorm van ontvangen, openstaan, je concentreren op waar het om 
gaat. ‘Mij volgen’, noemt Jezus dat, om maar niet achter al die 
andere dingen aan te hoeven lopen waar je uiteindelijk niet blij van 
wordt. Het is iets van een lange adem. Daarom kent de kerk de 
traditie van de veertig dagen, de vastentijd, tijd van toewijding. 
 
Ik wens u een goede veertigdagentijd toe. Dat u vrij mag worden van 
uzelf. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht maart 2026 
 

maart: tijd: soort viering: voorganger: 
za.28 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.1 mrt 09:30 Eucharistieviering  
za.7 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.8 - GEEN dienst in Nes ivm familiezondag in Uithoorn 
wo.11 09:00 Kerkwerken, iedereen WELKOM!  
za.14 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.15 09:30 Woord- en Communieviering 

 
Diaken Rob Mascini 

za.21 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.22 09:30 Eucharistieviering 

 
 

do.26 15:30 Palmpasen stokken maken Cock van Schaik 
za.28 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.29 09:30 Woord- en 

Communieviering/Palmpasen 
Diaken Rob Mascini 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 Peter Overdijk Jeroen Goossens Jeroen John 
St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Cock Huub 
 Samenzang Jos den Haan - Joop 
  - -  
     
 Samenzang   Maurice/Joop 
St.Cecilia Andrea 

Kooyman 
Cilia Krak Cock Huub 

 Samenzang Jeroen Goossens Jeroen John 
St.Cecilia Andrea 

Kooyman 
Margaret 
Timmermans 

Ab Huub 

     
 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/Maurice 
St.Cecilia 
ovb 

Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Jeroen Huub ovb 
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Misintenties, weekend 28 feb-1 maart 
Alice Copier 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Jeannette Pruijs 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn + zoon Herman 
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ria Kempers-van Wijk 
Rie de Dood-de Jong 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne 
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran 
 
 
Misintenties, weekend 7 en 8 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat - jaarmis 
Frans en Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne 
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran 
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Misintenties, weekend 14 en 15 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Edwin Houtkamp 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne 
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran 
 
 
Misintenties, weekend 21 en 22 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nelly Schrama - jaarmis 
Nico de Jong 
Lien Bouwman-Leurs - jaarmis 
Johan Bouwman en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne 
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran 
 
 
Misintenties, weekend 28 en 29 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Ruud Goedknegt 
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne 
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 1 maart 
In deze Urbanesklanken treft u het Vastenzakje aan, u kunt deze 
met uw bijdrage gevuld deponeren in de grote kist in de kerk.  
 
Opbrengst collectes 

weekend       31 jan + 1 feb  454,20 
zaterdag              7 februari 59,20 
zondag geen viering:  bedevaart Heiloo  0 
weekend   14 + 15 februari 357,20 

 
Overzicht van data waarop geen viering in Nes 
Zondag 8 maart  
Witte donderdag 2 april geen viering in Nes - viering in Uithoorn 
Zaterdag 4 april geen viering in Nes – Paaswake in Uithoorn 
Zondag 10 mei 
Zondag   7 juni 

 
Mensen met een beperking in Kameroen 
Wat is er aan de hand? 

Het hoge noorden van Kameroen heeft te kampen met grote 
economische en sociale problemen. Driekwart van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens en heeft maar beperkt toegang tot 
basisvoorzieningen en zorg. Kinderen met een beperking krijgen 
nauwelijks ondersteuning en zorg die ze nodig hebben.  
Wat willen we bereiken? 
In 2011 startte de Bethlehem Stichting een succesvol 
ondersteuningsprogramma voor kinderen met een beperking.  
Ze zette sociale programma’s op om kinderen met een beperking te 
helpen integreren in de gemeenschap. Zij krijgen hulp op het gebied 
van onderwijs, gezondheid en levensonderhoud.  
Het project richt zich op hulp aan 192 kwetsbare kinderen in 18 
dorpen in het hoge noorden. Daarnaast wil de stichting binnen deze 
gemeenschappen de bewustwording bevorderen over niet-
aangeboren hersenbeschadiging, zoals epilepsie en spasticiteit, en 
aangeboren aandoeningen.  
Hoe doen we dat?  
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Het project bestaat uit meerdere activiteiten, zoals toegang tot 
onderwijs bij gespecialiseerde basis- en middelbare scholen, het 
beschikbaar stellen van medicijnen tegen epilepsie, fysiotherapie, 
revalidatiebehandelingen en operaties.  
Enkele kinderen krijgen hulpmiddelen, zoals een prothese of een 
rolstoel. Voor 25 kinderen zonder geboortebewijs worden 
geboortecertificaten opgesteld, zodat ze officieel ‘bestaan’.  
Ook krijgen 45 leerkrachten de gelegenheid vaardigheden te 
ontwikkelen in het geven van inclusief onderwijs. Stichting Bethlehem 
lobbyt bij gemeenten en schoolautoriteiten en vraagt aandacht voor 
de behoeften van kinderen met een beperking. 
 
Voor het geval dat u het Vastenzakje heeft gemist kunt U uw 
bijdrage ook gewoon in contanten deponeren in de grote kist in de 
kerk, of storten op: Bisschoppelijke Vastenactie:  
rek. NL21 INGB 0000 0058 50, onder vermelding van: Kameroen.  
Voor meer informatie kijkt u op: www.vastenactie.nl 
 
Bezoek van een priester en/of communie thuis ontvangen 
Het is mogelijk om thuis met een priester in gesprek te gaan en de 
communie te ontvangen.  Hiervoor kunt u per mail het 
parochiesecretariaat een bericht sturen, in overleg met u wordt dan 
een afspraak gemaakt wanneer de communie zal worden gebracht. 
Het mailadres is:  urbanusparochienes@gmail.com 
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met kapelaan 
Darek mobiel 06- 463 091 58   of  0297- 564 638 
Kapelaan Darek komt graag naar u toe. 
 
Portokosten Urbanesklanken 
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers 
bezorgd. Onze buitenparochianen en overige geïnteresseerden 
ontvangen de Urbanesklanken per mail of post. Ook in 2026 
verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage in de 
portokosten voor deze service.  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: 
NL22 RABO  0392 3534 07 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus  
onder vermelding van ”portokosten Urbanesklanken”.  
Bij voorbaat dank namens het Parochieteam 
  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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      Ter inspiratie                                                          
 
Aswoensdag begin van 40 dagen onderweg zijn. 
Een tijd van voorbereiden op Pasen. 
Nieuw leven, nieuwe toekomst, nieuw licht. 
Een tijd van vernieuwing van je geloof? 
40 dagen zoeken naar wat het leven geboden heeft en 
wat het zou kunnen bieden. 
Bezinnen op wie je bent, en wie je zou willen worden. Je 
geloof, je vragen laten bezinken. 
Putten uit je eigen bron, weten hoe het bij jezelf begon. 
Er mag klinken wat je leven zwaar maakt maar spreek 
ook vrijuit over hoop en vertrouwen. Zoeken naar grip en 
begrip, naar bevestiging en bemoediging. 
Een moment van stilte inbouwen in je dag. 
Lezen uit de Schrift op het ritme van de Kerk. 
Je eigen leven ernaast leggen. 
Overweging wat je raakt wat je doet vastzetten of juist in 
beweging zet. Wat je brengt bij de ander of bij dé Ander: 
God, die oorsprong, doel en zin ook van jouw leven is. 
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Ontdekken hoe Hij met je is van de ochtend tot de avond 
en waakt in de nacht. Ontdek wie jij bent met al je 
talenten. 
Met oog en hart voor de kwetsbare mens. 
Wees er zoals God er zal zijn. 
Hij laat zich zien en kennen in Jezus zijn Zoon. 
Het kind van de kribbe gaat 40 dagen de woestijn door 
houdt afstand van allerlei verleidingen van de wereld. 
Om vrij en open te worden Voor een inniger leven met 
God. Met kracht en geloof gaat Hij Jeruzalem tegemoet 
om daar met zijn leerlingen Pesach te vieren. Bevrijding, 
door dood en verrijzenis. Nieuw leven en nieuwe 
toekomst voor u, voor jou en mij. 
Geloven vraagt om samen op weg te gaan 
en te verlangen naar die nieuwe toekomst 
naar God. 
 
Elly van Rooden.  
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Uithoorn, 8 februari 2026 
Regio Amstel-Westeinder 
Bedevaart Heiloo 2026 

Op zondag 8 februari gingen 50 kinderen en 100 volwassenen van de 
Emmaüsparochie en omliggende kerken van de regio op bedevaart. 
Op uitnodiging van de zusters van Heiloo werd de maandelijkse 
Familiezondag deze keer gehouden in het Heiligdom. Het was een 
dag waarop jong en oud elkaar hebben ontmoet in het geloof: samen 
vieren, zingen, eten en praten. Een familiespel in de tuin van het 
klooster mocht daarbij niet ontbreken. We kijken met veel plezier 
terug op deze bijzondere dag. Allemaal lichtpuntjes die ons 
vertrouwen geven voor de toekomst van de kerk.  

Al vroeg stonden de bussen klaar op 
het kerkplein in Uithoorn. Een aantal 
families ging rechtstreeks naar het 
putje van Heiloo, dus we pasten in 
twee grote bussen. Van alle kanten 
kwamen de mensen naar de kerk en 

om tien uur precies konden we vertrekken. Na een voorspoedige reis, 
waarbij de zon steeds meer ging schijnen, kwamen we aan bij het 
Heiligdom, het putje van Heiloo. 
In de refter (eetzaal) van het klooster werden we door de zusters 
ontvangen met koffie en thee. De kinderen van het koor gingen alvast 
vooruit naar de Bedevaartkapel. Daar werd de viering gehouden, 
want die kapel was groot genoeg voor de groep.  

 
Pastoor Marco en kapelaan Darek gingen voor en door de kinderen 
werd mooi gezongen en voorgebeden. Na de viering werd een 
groepsfoto gemaakt op de trappen van het altaar.  
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De lunch werd geserveerd in de grote zaal van het klooster. Kleine 
groepjes pelgrims maakten eerst een kleine omweg door het 
Heiligdom. Ze bezochten de Maria Genadekapel en de Runxputte, 
dat al eeuwenlang een geliefd bedevaartsoort is voor mensen uit de 
hele wereld. De lunch was prima verzorgd met paddenstoelensoep en 
lekkere broodjes. Er was genoeg voor iedereen.  
Op dit soort dagen mag een familiespel volgens de zusters niet 
ontbreken. In de tuin van het klooster kregen alle kinderen en 
volwassenen een plaatje van een dier. Iedereen boven de 70 jaar was 
vrijgesteld van deelname. Door geluiden te maken en het dier na te 
doen, moest iedereen op zoek gaan naar soortgenoten. Daarna werd 
er tikkertje gespeeld: de katten moesten de muizen vangen, de 
olifanten moesten de katten te pakken zien te krijgen en de muizen 
lieten natuurlijk de olifanten schrikken. De muizen wonnen de strijd. 

 
Daarna was het tijd voor catechese in leeftijdsgroepen. De jongsten 
kregen het verhaal te horen van Daniël en de leeuw. Met een masker 
dat ze zelf hadden geknutseld veranderden de kinderen in gevaarlijke 
leeuwen. Natuurlijk is daar een foto van gemaakt. 
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De middengroep kreeg uitleg over het ontstaan van het Heiligdom en 
waarom de waterput voor veel mensen zoveel betekent. Daarna 
gingen ze naar buiten om het putje zelf te bewonderen en natuurlijk 
een beetje water te putten. Ook werd een bezoekje gebracht aan het 
hertenkamp. 
De jongeren gingen in discussie over waar ze vrolijk van worden en 
wat het geloof voor ze betekent. Onderwerpen waar ze met vrienden 
of op school niet vaak over praten. 
De volwassenen luisterden naar een inspirerend verhaal van pater 
Esko uit Heemstede. Hij vertelde hoe de geloofsoverdracht in de 
laatste eeuw is veranderd en hoe bepaalde vanzelfsprekendheden zijn 
verdwenen. Daarnaast gaf hij handvatten om ook in deze tijd jouw 
geloof door te geven aan de volgende generatie. 
Aan het eind van de dag verzamelde iedereen naast het klooster voor 
de kaarsjesprocessie. Jassen werden stevig dichtgeritst en sjaals 
omgeslagen want het was inmiddels weer een stuk kouder geworden. 
Toen alle kaarsjes aangestoken waren vertrok de stoet, voor de laatste 
keer door het Heiligdom. In de bedevaartkapel werden de brandende 
kaarsen achtergelaten. Op naar de bussen, die ons veilig 
terugbrachten naar Uithoorn. 

 
We kijken terug op een mooie en bijzondere dag waarop jong en oud 
elkaar hebben ontmoet in het geloof. Op zondag 8 maart wordt de 
volgende Familiezondag gehouden in de kerk in Uithoorn. 
Pastoor Marco, Leonie van Ittersum en Bart van de Rotten  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Phil Bosmans: 
 

Een beschouwing over de goede God (en het probleem van 
deze tijd).  
 
 
 

Ik geloof in het goede  
ook al worden zoveel mensen 

door het kwade geteisterd. 
 

Ik geloof in de liefde 
ook al worden vijandschappen  

in standgehouden 
en de haat gecultiveerd. 

. 
Ik geloof dat God het  

oerbeginsel van  het goede is. 
   

God is niet de goede mens 
maar in elke goede mens 

komt hij naar ons toe. 
 

In alles wat leeft 
heeft God een spoor  

van zijn liefde achtergelaten 
 


