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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen, 
 
eeft u er al zin in...? Een lekkere haring, rauw, met een 
fijngesneden uitje: Voor de een ’n gruwel, voor de 

ander een echte lekkernij. Hoe dan ook, het is al eeuwenlang 
een traditie binnen het katholieke geloof. Hoe zat het ook 
alweer...? Op Aswoensdag at en eet men na de viering een 
haring om de vastenperiode na het carnaval in te luiden. Vlees 
mocht namelijk niet (het bloed wanneer gesneden), vis 
daarentegen wél. En daarbij een mooie bijvangst: vis was 
goedkoper dan vlees. Met het eten van de haring kijkt men nog 
even terug op het feest van carnaval van de afgelopen dagen. 
Het feest is dus definitief voorbij, op naar de soberheid van de 
vastentijd! Met Aswoensdag krijgt u het bekende askruisje op 
uw voorhoofd getekend. De as is van de oude palmtakjes 
uitgereikt tijdens de Palmpasenviering het jaar daarvoor. 
Daarmee herdenken we onze sterfelijkheid en rouwen we om 
onze zonden. “...Bedenk dat u stof bent en tot stof zult 
wederkeren...”. Al met al zeer betekenisvol en markerend voor 
de komende Paasperiode die over 40 dagen gevierd gaat 
worden bij ons in de St.Urbanuskerk. Daarom vinden we het als 
parochieteam van groot belang om erbij te zijn met 
Aswoensdag. Om samen met u deze periode aan te gaan en te 
beleven, op weg naar Pasen. Even bezinnen en tot inkeer 
komen in een tijd van zoveel onrust om ons heen, van alle 
drukte die ons dagelijks bezig houdt, even stilstaan en terug 
naar de basis en beseffen wat 
er nu werkelijk toe doet. Even 
tot rust komen, samen met 
elkaar, op weg naar het 
mirakel van leven, lijden, 
sterven en verrijzen met 
Pasen... We hopen dat u in de 
gelegenheid bent, 
Aswoensdag, 05 maart a.s. om 
19.00uur!!!   
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Om de as te kunnen maken, hebben we uw oude palmtakjes 
van vorig jaar nodig. Heeft u deze nog in huis, kunt u ze 
meenemen naar een van de vieringen in de komende 
weekenden of afleveren bij het secretariaat op de 
donderdagochtend tussen 10 en 12uur. Graag! Deze worden 
dan verbrand en de overgebleven as wordt vervolgens 
gemengd met chrisma-olie, klaar voor gebruik in de 
Aswoensdagviering.  
 
Niet gerelateerd, maar ook terug van weggeweest is de 
Algemene Ziekenzalving-viering. Deze hebben we al een keer 
eerder in september 2022 gehouden, wat 
een grote opkomst liet zien. Initieel 
was men wat terughoudend 
om hierbij aanwezig te 
zijn, want “...wat roep je over je 
af...”. Echter, het is vooral het 
sacrament ter bemoediging en 
ter ondersteuning, voor oud en jong, 
ofwel voor iedereen. Je kan deze meerdere 
keren ontvangen, dus was u er de vorige keer ook bij en wilt u 
hier opnieuw bij aanwezig zijn: verderop in deze 
Urbanesklanken kunt u hier meer over lezen. U kunt er sowieso 
nog even over nadenken: De viering staat gepland op zaterdag 
20 september. 
 
Op 20 maart komen de kids weer bij elkaar tijdens de 
Kinderclub! Dit keer is het thema: ‘De Goede Herder’. Dat 
behoeft uitleg! Team Elly staat daarvoor klaar om in woord en 
beeld duidelijkheid hierover te scheppen. Afgewisseld met 
lekkers en gezelligheid en een knutsel belooft het wederom 
weer een zinvolle topmiddag te worden. Van harte welkom en 
neem gerust je vriendjes of vriendinnetjes mee! 
 
En alvast een vooraankondiging en hierbij speciaal voor u als 
St.Urbanus-parochiaan en/of dorpsgenoot een klein tipje van de  
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sluier: The Passion komt naar Nes 
toe en wel op 12 april... Iets heel 
bijzonders, vlak voor Pasen, bij ons 
in de St.Urbanus. Hoe dit er precies 
uit gaat zien verklappen we nog niet 
helemaal hier in dit voorwoord, maar 
dat het indrukwekkend, 
gepassioneerd, zéér onderhoudend en speciaal wordt kunnen 
we u nu al verzekeren! In aanloop naar het evenement worden 
er kaarten verkocht: wees er snel bij want op=op en vol=vol. 
Houd de website goed in de gaten, we kondigen het tijdig voor 
u aan, eveneens via de mededelingen in de kerk. Zie verder in 
deze Klanken. 
 

Pasen komt langzaam in zicht, de 
meest bijzondere tijd in ons 
kerkelijk leven. Maar eerst gaan 
we ons bezinnen op ons mens zijn, 
op onze tekorten en fouten, terug 
naar de basis en beseffen dat we 
hier op deze aarde maar een korte 
tijd zijn, opgebouwd uit stof en dat 

we terugkeren tot stof. Dit gedenken we tijdens de viering van 
Aswoensdag, betekenisvol, met elkaar, verenigd in geloof. Het 
doet ons ook stilstaan bij wat we als mens doen en soms beter 
kunnen laten. Een innerlijke reiniging van de ziel, om na 40 
dagen het feest van de opstanding en verrijzenis te kunnen 
vieren. Geen makkelijke weg, maar wel heilzaam en krachtig 
om de uitdagingen die er in het leven voor ons liggen aan te 
kunnen. Met vereende krachten toch net iets minder zwaar...  
 
Graag tot de Urbanesklanken van april,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
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TER INSPIRATIE   
"Weet je nog hoe je hebt leren fietsen?” Je vader of moeder die jou 
en je fiets duwde, terwijl je het stuur stevig met je handen 
omklemde? De sensatie van het moment dat je zélf fietste en 
overeind bleef? Zelf leerde ik fietsen van een zus op een woensdag-
middag. Apetrots was ik en zag mijn wereld met nieuwe ogen. Leren 
fietsen is net zo’n mijlpaal in je jonge leven als je veters leren 
strikken en leren zwemmen.  
Hersenwetenschapper Erik Scherder raadt ons aan om te blijven 
leren. Zelf leert hij viool spelen. Hij kan er nog niet veel van, maar 
het oefenen en het bezig zijn met muziek stimuleert zijn hersenen. 
Hij wordt er fit van – en gelukkig.  
De vastentijd is een bijzondere tijd van leren en ‘omkeren’ naar God. 
En God wil steeds weer opnieuw met ons op weg gaan, hij wenkt en 
nodigt uit voor het mysterie van het Verbond. Dat God begon met 
Abraham en zijn familie, bevestigde met Mozes en het volk Israël, 
wakker hield door zijn profeten en vernieuwde in Jezus Christus voor 
álle mensen. Het Verbond klinkt in godsnaam: ‘Ik-zal-er-zijn’. En 
steeds opnieuw is er de vraag aan jou en mij: “Ben jij er ook?” Ben 
jij er met je aandacht en je tijd, met je gebed of actie? Voor iemand 
in nood, voor het behoud van de schepping, voor God? Maar 
misschien staat er iets in de weg van jouw ‘Ja’? Is het een ‘Ja, 
misschien…’, of een ‘Ja, als…’? 
De Vastentijd is als een oefentijd om je twijfels en voorwaarden 
proberen op te ruimen. Je te oefenen in overgave: in Gods ruimte te 

stappen; te oefenen in doen: delen 
van je overvloed. Oefenen in 
terugkeren.  
Prior frère Roger van de 
communiteit in Taizé bracht de 
broeders graag in herinnering dat de 
Vasten geen tijd van droefheid is of 
om schuldgevoel te koesteren, maar 

om je te verheugen over Gods genade. Dat we steeds opnieuw in zijn 
armen mogen terugkeren. Wat een geweldige troost. 
Elly van Rooden.  
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Schuifelende kerken 
Lous Zandvliet uit Aalsmeer, velen uit ons samenwerkingsverband 
zullen haar kennen, maakte mij attent op een jeugdboek van Jan 
Terlouw: De koning van Katoren. Ik had het in mijn jeugd nooit 
gelezen al kende ik het boek van naam. Het is een jeugdboek met een 
spannend verhaal, maar tegelijkertijd ook een boek vol levenslessen: 
over lef hebben, over omgaan met verschillen, over met een frisse 
blik kijken naar problemen, over nederigheid en over hulp durven 
aanvaarden. En er is meer door Jan Terlouw in 
verweven, bijvoorbeeld dat democratie heel 
belangrijk is en dat wij zorg moeten hebben 
voor het milieu. Een wat ouder jeugdboek dat 
voor ons hele actuele thema’s aansnijdt. Ik raad 
het van harte aan om eens te lezen.  
Eén hoofdstuk gaat over de schuifelende 
kerken van Uikumene. Alle kerken in de stad 
Uikumene schuifelen voortdurend 
(kerkgebouwen die letterlijk bewegen dus) en 
walsen over alles heen wat toevallig op hun pad 
staat (een kerk gaat immers altijd recht vooruit, 
nooit achteruit). Gelukkig wordt er de meeste 
tijd op rechte kerkpaden geschuifeld, zodat er 
geen schade wordt aangericht. De kerkbestuurders (letterlijk in dit 
geval) zijn er maar druk mee om de kerken op koers te houden. Af en 
toe wijkt een schuifelende kerk af van de kerkpaden en vernietigt wat 
op zijn pad komt. Uiteindelijk [spoiler, sorry] weet de hoofdpersoon 
de kerken allemaal op één plek te krijgen en ontstaat er één groot 
kerkgebouw met meerdere vensters. Er ontstaat eindelijk een 
harmonieus geheel [einde spoiler].  
De naam van de stad verraadt het blikveld dat Jan Terlouw voor ogen 
had, maar we kunnen het verhaal ook lezen vanuit ons katholieke 
blikveld. Onze vijf kerken schuifelen voort in de tijd en onze 
bestuurders en vrijwilligers proberen de kerken op koers te houden 
richting een duidelijk einddoel (Gods Koninkrijk), maar we bewegen 
ons op mistige paden richting die toekomst (welke weg is de juiste 
weg?) En net als in het verhaal proberen onze kerkbestuurders onze 
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kerk op het juiste pad te houden en gebruiken daarbij soms 
kunstgrepen zoals ‘alle banken naar één kant verplaatsen of het ene 
raam openen en het andere sluiten.’   
Er zijn twee lessen die ik uit dit mooie verhaal wil meegeven. Ten 
eerste dat de ware bestuurder van de kerk God zelf is. (vlg. Psalm 
121: Als de Heer het huis niet bouwt). Voor een deel is kerkbesturen 
dus wachten. Wachten tot God handelt, zegt theoloog Andrew Root 
(ND, 7-11-2024). Dat is niet makkelijk. Het vraagt om geloof en 
vertrouwen. Het vraagt van ons loslaten waar we aan gehecht zijn en 
het nieuwe durven omarmen. Het legt onze focus niet op wat niet 
meer is (krimp), maar op wat er wel is. Ja, er is geen Eerste Heilige 
Communie meer in elke parochie. Maar er zijn nu wel prachtige 
ontmoetingen tussen jonge gezinnen, catechese voor kinderen én 
voor ouders en gezamenlijke vieringen. We weten dat de kerk zich 
altijd vernieuwt. Ook onze kerk. We hoeven alleen maar het vuurtje 
aan te blazen waar God allang mee begonnen is. 
En als tweede dat ons schuifelen als kerkgemeenschappen een 
richting kent naar elkaar toe. In de tijd dat naar de kerk gaan nog de 
norm was, een vastomlijnde gewoonte voor jong en oud, bouwden 
we kerken voor die situatie: in elk dorp, in elke wijk, op ieder plekje 
waar de animo groot genoeg was. Nu is kerkbezoek een van de 
keuzes uit het zondagmorgenkeuzemenu en schuifelen we weer de 
andere richting op: naar elkaar toe. Onze kerkbestuurders pijnigden 
het hoofd hoe ze ons, met onze vijf kerken, vaak zo matig gevuld, 
weer bij elkaar kunnen brengen. Blij zijn we dan met die momenten 
dat we samen zijn en ontdekken dat het echt meerwaarde heeft. De 
gezamenlijke viering in de Nes bijvoorbeeld, of de familiezondagen, 
zoals in februari in Kudelstaart, waar parochianen uit Aalsmeer, uit 
De Kwakel en uit Kudelstaart elkaar vonden en samen een prachtige 
ochtend hadden.  
Brengen we beide elementen samen dan leren we om niet te focussen 
op wat niet meer is: die overvolle kerk, uit gewoonte bezocht, met 
drie vieringen op zondag en minstens vier kapelaans naast de pastoor. 
Die tijd is geweest en ken ik zelfs alleen maar uit verhalen. Nee, laten 
we focussen op wat er wel is: de mensen die wel komen, regelmatig 
of af en toe. Op de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel blijven 
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inzetten en vaak nieuw leven inblazen in wat uitgedoofd lijkt. In dat 
samen de nieuwe toekomst is, iets dat steeds weer wordt bevestigd 
als we samen zijn. 
Het zou natuurlijk heerlijk zijn als we onze kerkgebouwen, zoals in 
het boek van Jan Terlouw, samen konden brengen op één plek; zodat 
het één kerkgebouw met vijf ingangen zou worden. Dat ieder door de 
‘eigen deur’ naar binnen zou kunnen, maar we tegelijk samen waren. 
Dat gaat helaas niet. 
Dus moeten we het mentaal doen: leren dat elke kerk in onze dorpen 
onze kerk is, ons thuis kan zijn. En dat we elkaar meenemen naar de 
verschillende kerken en daar voor open durven staan. Dat vraagt veel 
van ons: lef hebben, omgaan met verschillen, met een frisse blik 
kijken naar onze problemen en hulp durven aanvaarden. En nederig 
zijn. Vooral nederig zijn: omdat we weten dat uiteindelijk de Heer 
aan onze kerk bouwt en blijft bouwen. De Heer blijft niet staan bij 
wat geweest is, maar begint telkenmale opnieuw. Laten wij dan ook 
steeds opnieuw beginnen. Opnieuw brengt Hij ons samen, bij elkaar, 
en smeedt ons tot één gemeenschap. Laten wij dit dan ook omarmen. 
Kom laten we naar elkaar toe schuifelen. Onze gezamenlijke dans is 
immers onze toekomst. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
VOORAANKONDIGING 

Zaterdag 20 september zal er om 14.00 u een 
eucharistieviering zijn, waarin het sacrament 
van de ziekenzalving zal worden toegediend 
aan hen die kracht nodig hebben op dit 
moment in hun leven. 
Of u nu jong of oud bent, lichamelijk ziek of 

geestelijk kracht nodig heeft, iedereen die voelt dat Gods Zegen hem 
of haar kan helpen, mag zich aanmelden. Nadere informatie en 
uitnodigingsbrieven komen in juli. 
Met vriendelijke groeten, pastoor Marco, kapelaan Darek,  
diaken Jeroen en Elly catechiste. 

Reageren? Mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.
nl 
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Misintenties, weekend 1 en 2 maart 
Casper Stevens 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman + Rie Baas-Oudshoorn en zoon Herman 
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Uit dankbaarheid 
 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 maart 
Casper Stevens 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat - jaarmis 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans en Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 15 en 16 maart 
Casper Stevens 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
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Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor mooie huwelijken 
 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 maart 
Casper Stevens 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Edwin Houtkamp 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Lien Bouwman-Leurs – jaarmis 
Johan Bouwman en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 29 en 30 maart 
Casper Stevens 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Uit dankbaarheid bij een 45-jarig huwelijksfeest 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten 
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Activiteitenoverzicht maart 2025 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.1 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.2 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

wo.5 09:00 Kerkwerken, alle hulp is welkom!  

wo.5 19:00 Aswoensdagviering Jeroen Hoekstra 

za.8 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.9 09:30 Eucharistieviering  
 

za.15 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.16 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

do.20 15:30 Kinderclub! Verhaal “de goede Herder" 
Tevens: Palmpaasstokken maken 

Elly v. Rooden 

za.22 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.23 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

za.29 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn ovb 

zo.30 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk   John 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 

     

St.Cecilia Peter Overdijk Maurice Fontijn Maurice Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret  
Timmermans 

Cock, Ab Huub 

 samenzang   Joop 

St.Cecilia Andrea Paul Goossens Jeroen Huub 

 
 

    

 Peter Overdijk Jeroen Jeroen John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk  Cock, Ab Huub 
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Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 1 en 2 maart. 
De Aswoensdag- collecte komt ten goede aan het Vastenactie 
project. Een beter bestaan voor de vrouwen in Oeganda:   

 “Schoner koken, beter leven”. 
 

Koken met vieze brandstof  
Wereldwijd hebben ongeveer vier miljard mensen geen toegang 
tot schone, veilige manieren om te koken. Honderden miljoenen 
vrouwen gebruiken overwegend traditionele biomassa als hout 
en houtskool om de dagelijkse maaltijden voor hun gezin te 
koken. De uitstoot van fijnstof en schadelijke stoffen is daarbij 
groot. Bovendien moet je er veel bomen voor omhakken. De 
gevolgen van deze manier van koken zijn groot. Voor de 
gezondheid van vrouwen en kinderen, voor de financiële situatie 
van gezinnen, voor het milieu en voor het klimaat.  
Het Vastenactieproject 2025 wil een schoner alternatief bieden 
aan de vrouwen in de gemeenschappen rondom de stad 
Kasese in Oeganda.  Het gebruik van hout en houtskool 
veroorzaakt gevaarlijke stoffen.  
Een vuurkorf stoot per kilo brandhout evenveel fijnstof uit als 
een vrachtwagen tijdens een rit van 3000 km. Daarnaast dragen 
de kookvuren bij aan de opwarming van het klimaat door de 
vrijkomende CO2. Er is dus een grote behoefte aan een 
alternatief voor het kostbare houtskool en sprokkelhout:  
Briketten van gft-afval. RUGLI, de partner van de Vastenactie, 
heeft een methode ontwikkeld om van gft-afval briketten te 
maken die gebruikt kunnen worden voor de kookvuren. Deze 
briketten bieden een aantal voordelen ten opzichte van hout en 
houtskool.  Op dit moment heeft RUGLI een kleinschalige 
productie van gft-briketten georganiseerd waaraan zo’n 200 
vrouwen meedoen RUGLI wil meer vrouwen bij de productie 
betrekken en hen laten zien dat de briketten een goedkoper en 
gezonder alternatief zijn voor houtskool. Vandaar het belang om 
de huidige productiviteit te verhogen door de inzet van  
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apparaten als vergruizers en grote mixers zodat meer vrouwen 
aan het project kunnen meedoen. Er zullen 200 families uit vier 
dorpen worden getraind in het maken van briketten.  Uiteindelijk 
kan het project uitgroeien tot een aanvullende bron van 
inkomsten voor de deelnemende gezinnen. 
Gaat u ook dit fantastische project steunen met uw bijdrage ? 
Voor meer informatie kijkt u op:  www.vastenactie.nl 

U kunt uw bijdrage, ovv Vastenactie schoner koken, ook storten 
via de Bisschoppelijke Vastenactie op bankrekening:  

NL21 INGB 0000 0058 50. 
 
Opbrengst collectes 

weekend   18 + 19 januari 208,55 
weekend   25 + 26 januari 118,85 
weekend     1 +  2 februari 317,05 
Collecte Wereld Lepradag 56,85 
zaterdag             8 februari 97,00 
weekend   15 + 16 februari 490,75 

 
Tarieven St.Urbanusparochie  2025 
Met pijn in het hart informeren wij u dat wij de kosten voor misintenties 
en offerkaarsen m.i.v. 1 januari 2025 moesten verhogen 
Het kaarsengeld voor de kleine kaarsen is na 8 jaar verhoogd van 
0,50 naar 0,70 cent en de lange kaarsen gaan van €. 1,=   naar 1,40. 
Het tarief voor misintenties is na 4 jaar van 8,50 naar €. 10,=  
verhoogd 
 

Namens het parochieteam 
Joop Sibum, penningmeester 

Communie thuis: 
Wilt u ook graag de communie thuis ontvangen? Kapelaan 
Darek en/of Elly van Rooden komen graag naar u toe. U kunt 
zich opgeven via het secretariaat.  
In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de 
communie zal worden gebracht. 
  



 17 

Met verdriet laten wij weten dat mijn man, onze vader, schoonvader en opa 
is overleden. Hoewel we deze dag hebben zien aankomen, kwam zijn 

vertrek toch nog onverwacht. Ondanks de ziekte van Alzheimer bleef hij met 
een warme glimlach en positiviteit in het leven staan.  

Zijn kracht en liefde zullen altijd in ons hart voortleven. 
 

Casper Charles Louis Maria Stevens 
 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
 

echtgenoot van Johanna Stevens-Rijnbeek 
 

   * Amsterdam, 1 mei 1951    †  Amstelveen, 21 januari 2025 
 

Casper, een geboren en getogen Amstelvener met een speciale binding 
met Nes aan de Amstel door zijn huwelijk met Johanna Rijnbeek uit 
ons dorp. Een mooi huwelijk waaruit twee dochters en een zoon zijn 
voortgekomen en als kers op de taart de 7 kleinkinderen waar hij zo 
dol en trots op was. 
Casper heeft zich enorm voor de parochie ingezet als bestuurslid en 
secretaris van het kerkbestuur en als voorganger op de 
zaterdagavonden in onze Sint Urbanuskerk. Als wethouder heeft 
Casper zich niet alleen ingezet voor het ‘’grote Amstelveen’’ maar was 
hij ook de realisator van het nieuwbouw project aan het geiten-weitje. 
Hier werden op het kleine stukje braakliggend land, en het perceel van 
de winkel van melkboer Johan Houtkamp, het liefst 6 
eengezinswoningen, 8 starters woningen en 6 garages gebouwd. Niet 
iedereen was het met deze bouwwoede eens maar Casper realiseerde 
het project met vooruitziende blik naar de woningbehoefte van de 
huidige tijd. We zijn Casper hier als Nessers en parochianen veel dank 
voor verschuldigd. 
 

Casper had de wens om het afscheid klein en intiem te houden, 
daarom heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Wij wensen Johanna, kinderen, schoon- en kleinkinderen en allen die 
hem nu zo moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van het 
verlies van deze markante man.  
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                                                                  Haarlem, 7 februari 2025 
 
Broeders en zusters, 
 
In dankbaarheid en met vreugde meld ik u dat de basiliek van 
de H. Nicolaas in Amsterdam is verheven tot co-kathedraal 
van ons bisdom Haarlem-Amsterdam.  
Het bijbehorende decreet is getekend op 1 februari 2025 in 
naam van de Heilige Vader paus Franciscus. 
 
Deze nieuwe status valt de St. Nicolaasbasiliek toe in dit Heilig 
Jaar, waarin bovendien het 750-jarig bestaan van de 
Nederlandse hoofdstad wordt gevierd. Hiermee ontvangt het 
jubilerende Amsterdam een betekenisvol geschenk van de 
kerk, die al nauw betrokken was bij het ontstaan van de stad. 
 
Zoals Paus Franciscus vorig jaar memoreerde tijdens zijn 
ontvangst in het Vaticaan van een Amsterdamse delegatie uit 
de Nicolaasbasiliek, werd de grond waarop de eerste bewoners 
van de stad zich vestigden, geschonken door de toenmalige 
bisschop van Utrecht. Ook de stadsrechten werden door de 
bisschop verleend.  
 
Toch bleef Amsterdam een van de weinige christelijke 
hoofdsteden waarin tot voor kort geen bisschopszetel te 
vinden was. Een tweede bisschopzetel komt nu te staan in de 
Nicolaasbasiliek. De kathedraal Sint Bavo aan de Leidsevaart 
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in Haarlem blijft de hoofdkerk van het bisdom, waar de grote 
diocesane vieringen blijven plaatsvinden en waar ook het 
bisschopshuis blijft gevestigd. Maar de aanwezigheid van een 
tweede bisschopszetel maakt de katholieke kerk nog 
zichtbaarder in de hoofdstad van het land.   
 
Met de verheffing tot co-kathedraal versterkt de Heilige Stoel 
de betrokkenheid bij de pluriforme stad Amsterdam. De 
katholieke kerk maakt zich zo nog meer zichtbaar in de 
hoofdstad van het land en hoopt zich zo nog opener te stellen 
en nog gastvrijer naar buiten te treden.   
 
Het Dicasterie voor de Bisschoppen stelde een aantal criteria 
voorwaardelijk voor de verheffing van de Nicolaasbasiliek. 
Hieronder vallen de ligging van de kerk en de uitstraling, de 
toegankelijkheid, een goede liturgie met de participatie van 
veel gelovigen, een levendige gemeenschap, een plek voor 
pelgrims en goede contacten met de burgerlijke overheid. 
 
Rome koesterde al langer de ambitie om ook van Amsterdam 
een bisschopsstad te maken. Bij het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in het midden van de 19de eeuw 
waren er al plannen voor de oprichting van een nieuw bisdom 
Amsterdam. Aanvankelijk werd gedacht aan een kathedraal 
op de Nieuwmarkt, waarvoor zelfs ontwerptekeningen zijn 
gemaakt. Later dacht men aan de H. Willibrordus buiten de 
Veste, die door Pierre Cuypers bewust als kathedraal werd 
ontworpen. Gezien de toen geldende verhoudingen werd toch 
de oude bisschopsstad Haarlem uitverkoren, tot teleurstelling 
van Rome. 
 
Pas in 2009 werd Amsterdam toegevoegd aan de naam van het 
bisdom Haarlem. Sindsdien heet ons bisdom Haarlem-
Amsterdam en toen was er al sprake van het aanvragen van de 
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titel co-kathedraal. Op 9 december 2012 werd de Nicolaas een 
basiliek.  
 
De plechtige eucharistieviering waarin het decreet tot 
verheffing wordt voorgelezen en de inbezitname van de zetel 
zal plaatsvinden zal zijn op zaterdag 8 maart a.s. om 12.00 uur 
in de co-kathedraal. Verdere details over deze viering volgen 
spoedig. 
 
Moge, op voorspraak van de H. Nicolaas, veel zegen rusten op 
de katholieke gemeenschap in Amsterdam en op alles wat 
deze in zijn nieuwe verantwoordelijkheid mag blijven 
vervullen, ten behoeve van de stad en van de kerk in ons 
bisdom Haarlem -Amsterdam en in Nederland. 
 
Met een hartelijke groet, U allen Gods zegen toewensend,  
 

                                     
+ Johannes W.M. Hendriks 

Bisschop van Haarlem-Amsterdam 
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Samen in gebed verbonden op weg naar Pasen 
 
Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies 
verbonden zijn in gebed. 
De regiokaars, dit jaar gebruiken we een speciale kaars vanwege het 
Jubeljaar, wordt aan het begin van de vastentijd in de viering van 
Aswoensdag in Uithoorn aangestoken. 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van 
de ene naar de andere kerk  en gaat daar branden tijdens de 
eucharistieviering. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen 
in onze regio zichtbaar. 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op 
het grootste feest: PASEN 
Deze kaars zal branden op 9 maart in de Nes, op 23 maart in de 
Kwakel, op 30 maart in Kudelstaart en op 6 april in Aalsmeer. 
 
 
 
 
Initiatief Rozenkransgebed 24uur voor de vrede 
 
Vanuit Heiloo is er een initiatief gestart om 24 uur achter elkaar de 
rozenkrans te bidden voor de vrede. U kunt zich opgeven door op de 
website van OLV ter Nood de knop: “Jubeljaar” aan te klikken. U 
hoeft niet naar Heiloo, maar kan gewoon thuis of waar dan ook in 
gebed gaan. Zie de poster in de kerk. 
 
Marlies (Mail: cees_marlies@hotmail.com) 
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Schilderworkshop rondom het jubeljaar  
Het is met grote vreugde dat ik u een bijzondere activiteit kan 
aanbieden: een schilderworkshop onder leiding van kunstenaar, 
ontdekker en hardloopster Linda de Wit. Sinds 2017 geeft zij 
schildercursussen en schilderworkshops. Ze probeert met haar 
kunst en met haar lessen verbondenheid te creëren tussen alle 
lagen van de maatschappij. Ze heeft bijvoorbeeld workshops 
gedaan met mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en 
met jonge vluchtelingen.  
Op zaterdag 5 april komt zij naar De Kwakel voor een 
schilderworkshop. Het thema van de workshop is ‘Pelgrims van Hoop’, waarmee 
we aansluiten bij het jubeljaar. Binnen dit thema kan de eigen inspiratie aan het 
doek worden toevertrouwd, waarbij Linda ondersteunt en uitdaagt.  
De workshop ziet er ongeveer als volgt uit: 
9.30u Inloop met koffie en thee. 
10.00u Opening, inleiding, voorbeelden en materialen. 
10.30u Beginnen met schilderen. 
12.00u Lunch. 
12.30u Verder schilderen. 
14.30u Schilderijen afronden; thee met iets lekkers. 
15.00u Bewonderen van elkaar werk en inrichten expositie. 
15.30u Einde van de workshop. 
Deelnemers en kosten  
Er is plaats voor 10 deelnemers. De kosten bedragen 
45 euro. Daarvoor krijg je een gezellige dag, een 
mooi schilderij dat je zelf hebt gemaakt, persoonlijke 
begeleiding bij het schilderen, koffie en thee en een 
eenvoudige lunch. 
Opgeven 
Opgeven kan door een mail te sturen naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl en zet daarin naast jouw 
naam ook ‘schilderworkshop De Kwakel 5 april’. 
Opgeven kan tot 10 maart. Aangezien de 
parochiebladen op verschillende momenten 
verschijnen, zullen we door loting bepalen wie er deel kan nemen. Er is helaas 
maar plaats voor 10 deelnemers. Na 10 maart hoor je of je ingeloot bent en kan je 
de inschrijving definitief maken door de kosten over te maken. 
Voor meer informatie mail mij op het eerdergenoemde mailadres. Ik hoop op veel 
enthousiaste, creatieve parochianen die het aandurven om de persoonlijke ervaring 
van hoop en geloof aan het doek toe te vertrouwen.  
     Diaken Jeroen Hoekstra 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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The Passion in Nes aan de Amstel 
 

Zaterdagavond 12 april 2025 bent u van 
harte uitgenodigd voor  
The Passion, met medewerking van 
Koor Revival uit Zevenhoven. 
 
Koor Revival heeft hun versie van het 
eigentijdse verhaal over het lijden van 
Jezus al meerdere keren mogen 
uitvoeren. Deze avond vertolken zij die 
in de Sint-Urbanuskerk te Nes aan de 
Amstel. De toegang bedraagt €5,00 en 
de aanvang is 19.30 uur 
 
Het belooft een stemmige avond te 
worden. Het ingetogen verhaal, verteld 
door Adrie Stokman, wordt door het 
koor afgewisseld met mooie eigentijdse 

Nederlandstalige liederen, onder andere “Zo zal het zijn” van Rob de Nijs 
en “Grijs” van Jaap Reesema. Het verhaal en de liederen worden tevens 
ondersteund door indrukwekkend beeldmateriaal.  
 
Met deze samenwerking tussen Nes en Zevenhoven maken we er voor u 
een prachtige inspirerende avond van. Schrijf deze datum dus alvast in uw 
agenda en houd onze website en Facebookpagina in de gaten! 
 
U kunt kaarten bestellen, via de voorinschrijving, bij Cockie Groen-van den 
Helder via e-mail: cockievandenhelder@ziggo.nl of per telefoon  
06 307 207 49. 
 


