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Sint Urbanus, Nes aan de Amstel



Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232

Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 — 12 uur.

Email urbanusparochienes@gmail.com

Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
(Darek mobiel: 06-46309158) Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592

Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter

Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532

1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester

tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid

Veldweg 8b tel.: 06-29584878

3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid

Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749

1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens
Voor betalen misintenties:

R K Kerkbestuur St. Urbanus  NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus  NL41 INGB 0000 5783 72
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Beste medeparochianen,

evoelens en emoties, eerst van ongeloof en verbijstering,
gevolgd door een doordringend besef van verlies, enorm
verdriet, verlamming en verslagenheid... En dan later woede,
opstand, verzet... Als u hoort dat een zeer dierbaar persoon u is
ontnomen door derden met kwade opzet, vanwege
allesoverheersende haat, angst of onzekerheid met als doel om
macht, geld en controle op de mensen en de omgeving te
behouden: zou u zich dan ook niet zo voelen...? Het is voor ons
in onze veilige omgeving eigenlijk niet voor te stellen hoe je te
voelen en te reageren in zo’n soort situatie. Het is een ver-van-
ons-bed-show die we alleen op tv zien en dan in andere
werelddelen, ver weg van ons. Gelukkig maar! Echter: Is dat ook
zo...? Het is vaak toch dichterbij dan u denkt...!

Probeert u zich maar eens te verplaatsen naar ruim 2000 jaar
geleden. U kent het lijdensverhaal van Jezus en weet wat er
zich toen heeft afgespeeld. Hoe de machtshebbers en instituten
in die tijd hun vuile werk deden, overheersten en onderdrukten
en vervolgens hun handen in onschuld wasten. Maar kunt u zelf
ook deze emoties aanvoelen, bij u laten doordringen, intens
beleven alsof u er zelf bij was en u het drama voor uw eigen
ogen zag afspelen? Gelijk aan die van de mensen die toen
leefden en Jezus volgden en

het lijden en sterven voor hun

ogen zagen gebeuren...?

Lastig en onwerkelijk. Echter:

Het sentiment toen kan bijna

niet anders zijn dan wat de

woorden van gevoelens en

emoties helemaal hierboven

beschrijven. En dat gaf

uiteindelijk  gevolgen, voor

iedereen...



Als dit voorwoord wordt geschreven, is het nieuws zojuist
binnengekomen dat de Russische oppositieleider Aleksej
Navalny is overleden. Vermoord. Het is wereldnieuws en op
elke nieuwszender wordt het uitgezonden. Het zendt een
schokgolf van hevige emoties door de hele wereld, zo valt te
horen en te zien. Zijn eigen familie wordt voor de ogen van de
camera’s geinterviewd... Intens... Het is niet te bevatten dat de
daders, onderdeel van een onderdrukkend, gewelddadig
regime en bekend bij iedereen, tot zoiets afschuwelijks in staat
zijn. Als schrijver van dit voorwoord voel ik het ook: ongeloof,
verbijstering, ja ook verdriet dat een mens die op vreedzame
wijze streed voor verandering, voor een betere, mooiere wereld
voor de medemens om hem heen, het zwijgen op brute wijze is
opgelegd.

We zijn op weg naar Pasen. Een intense periode. We vieren het
lijden, sterven én de verrijzenis van onze lieve Heer, de
overwinning op het kwaad en de dood. De pijn en het verdriet
van het aangedane onrecht, leed en geweld in het verleden: Het
wordt zo voor ons heel tastbaar, herkenbaar en voelbaar
gemaakt door de bovenstaande,

recente gebeurtenissen welke in

daden en intentie toch veel

overeenkomsten laat zien. Mogen

we erop vertrouwen dat ook nu het

goede, de naastenliefde, de vrede

uiteindelijk overwinnen en dat het

kwaad nooit het laatste woord heeft.

Het verleden laat ons dat

overtuigend zien en geloven!

Onderweg naar Pasen met elkaar. In de voorbereiding naar
Pasen en de Goede Week komen onze jongeren als eerste aan
bod en gaan ze gelijk helemaal los! Op 14 en 21 maart (zie het
rooster voor de verschillende tijden) komen zij samen tijdens de
Kinderclub! en voorbereiding voor de EHC om hun



Palmpasenstokken te maken. Voor de
jongsten altijd weer een uitdagende klus
om er een bijzondere en allermooiste
creatie van te maken. Aan het begin van
de Goede Week, op Palmzondag, laten zij
dan trots hun resultaat van deze noeste
arbeid aan de aanwezigen zien in een
optocht door de kerk bij aanvang van de
gezinsviering. Komt u ook kijken en
meegenieten? Vinden deze jongeren érg
leuk!!

Dit jaar zal er in onze St.Urbanusparochie geen Paas triduim
ofwel Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag worden
gevierd; evenmin in de regioparochies Uithoorn en Kudelstaart.
Deze 3 vieringen, welke bij elkaar horen en daarom volledig in
1 parochie worden gevierd, zijn voorbehouden aan onze 2
priesters. Gezien de bezetting, lengte en intensiteit van de
vieringen en de af te leggen afstanden in de regio kunnen er
maar 2 vieringen op 1 avond gehouden worden. Ofwel, er zijn
in 3 kerken van de regio géén Paasvieringen tijdens het triduim.
Wilt u de verschillende vieringen bijwonen, kunt u dit jaar
afreizen naar de Kwakel of Aalsmeer. Goed nieuws: Volgend
jaar zijn we wel aan de beurt en vieren we het Paas triduiim
thuis in de St.Urbanuskerk!

Op Goede Vrijdag, om 15.00uur, gaan we wél de Kruisweg
bidden in onze St.Urbanus door bij alle staties even stil te staan,
te bidden en te zingen en zo het lijdensverhaal opnieuw te
aanschouwen en tot ons door te laten dringen. Komt u dan ook?
Altijd bijzonder en goed om dit intense en indrukwekkende
moment samen te beleven!

Dan op 1¢ Paasdag gaan de deuren van de St.Urbanus opnieuw
open om deze belangrijk(st)e viering van het jaar samen te
vieren. De jongeren sluiten het Paasfeest vervolgens ook af: Op
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2°¢ Paasdag is er een gezinsviering, waarbij na afloop het
traditionele paaseieren zoeken plaatsvindt. Prachtig om te zien
hoe de allerkleinsten en jongeren dan op zoek gaan naar de
zorgvuldig verstopte paaseieren in de pastorietuin of, wanneer
het weer even niet meewerkt, in de kerk zelf. Altijd gezellig druk!
We hopen dan ook velen van u weer te ontmoeten.

Meer nieuws op het jongerenvilak: In maart zal
diaken Rob Mascini de kinderen Niek en Nilsa
van den Bosch bij ons in de prachtige doopkapel
het doopsel toedienen. Een feest van welkom
staat hen te wachten! Hierbij willen we Niek en
Nilsa en de familie alvast van harte feliciteren.

Ander nieuws: het dak van de stookruimte waar de kachel van
de kerk staat, lekte, en niet zo'n beetje ook... Hoogste tijd om dit
relatief kleine maar belangrike werk aan te pakken. De
aannemer Pronkbouw heeft dit voor z’'n rekening genomen en
het ziet er weer picobello (en droog) uit.

Het brengen van een offer, het ultieme offer, om noodzakelijke
verandering voor mens en maatschappij mogelijk te maken, is
iets wat we in onze eigen veilige westerse wereld niet meer
kennen. De emoties en gevoelens die bij de direct betrokkenen
in alle volledigheid en heftigheid worden ervaren als zo’n drama
zich voltrekt, daar hebben we hier geen weet meer van. En toch,
als een soortgelijk drama zich plots voor onze ogen voltrekt, via
media of tv, worden die emoties en gevoelens van verlies,
verdriet en verslagenheid plotsklaps heel erg voelbaar. Het doet
daadwerkelijk iets met je. Zo moet het ook 2000 jaar geleden
zijn geweest. De emoties van de mensen in die tijd moeten niet
veel anders zijn geweest als je deze vergelijkt met die van nu
rondom het dodelijke drama met Aleksej Navalny. Betekenisvol
om dit voor ogen te houden wanneer we de Goede Week
binnengaan. Het had gevolgen: De overwinning van onze lieve
Heer op de machts-instituten in die tijd en al het aanwezige



kwaad is ons aller victorie. Laten we ook dit goed beseffen en
spiegelen naar deze tijd. Het geeft hoop en vertrouwen op een
betere en mooiere toekomst voor allen.

Wij wensen u en uw dierbaren een mooi en betekenisvol
Paasfeest toe.

Graag tot de Urbanesklanken van april,
Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, weekend 2 en 3 maart

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Frans en Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 9 en 10 maart

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat - jaarmis

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof
Rie Overwater-Andriessen

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor een gezond huwelijk

Misintenties, weekend 16 en 17 maart
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Cees Andriessen

Edwin Houtkamp

Ferry en Willie Ottenhof

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Lenie van der Laan




Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Voor veilig verkeer

Misintenties, weekend 23 en 24 maart
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Jaap Kooijman

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Lien Bouwman-Leurs - jaarmis

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Overwater-Andriessen

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra

Misintenties, Paasweekend 30-31 maart, 1 april
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Frans en Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Marcel van Amsterdam

Martin Groen

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Rie Overwater-Andriessen

Wies Hogeveen-Janmaat

Uit dankbaarheid




Activiteitenoverzicht maart 2024

mrt.: tijd: soort viering: voorganger:

za.2 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

zo0.3 09:30 Eucharistie

za.9 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

z0.10 | 09:30 Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra

do.14 | 16:00 EHC & Kinderclub! Spaanstalige kinderen. Hoofdstuk 9; Gods
grootste geschenk, en palmpaasstokken maken

za.16 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

z0.17 | 09:30 Eucharistie

do.21 15:30 EHC & Kinderclub! Hoofdstuk 9; Gods grootste geschenk, en
palmpaasstokken maken

za.23 19:00 Woord- en Gebedsviering, palmpasen Paul Goossens
weekend

z0.24 09:30 Euch.viering Palmpasen, kinderen Marco/Elly
palmpaasstokken processie

do.28 | - Witte Donderdag, welkom in de Kwakel & Aalsmeer

vrij.29 | 15:00 Goede Vrijdag, kruisweggebed ‘ Marino den Haan

vrij.29 | - Goede Vrijdag, avondviering: welkom in de Kwakel &
Aalsmeer-

za.30 | (19:00) | Paaswake, welkom in de Kwakel & Aalsmeer (Geen viering in
Nes)

z0.31 09:30 Woord- en Communieviering, 1e paasdag | Elly van Rooden

ma.1/4 | 10:00 2e paasdag, gezinsviering, eieren zoeken | Elly/Marino

na afloop

10




zang: organist: lector: misdienaar: | koster:
- Joop
St.Cecila Leo van Rijt Marino den Ab, Cock Huub
Haan
- Jos den Haan Maurice/Joop
St.Cecila Andrea Paul Jeroen Huub
Kooijman Goossens
Peter Overdijk | Jos den Haan Maurice/Joop
St.Cecila Peter Overdijk | Cilia Krak Maicah, Huub
Cilia
Peter Overdijk | Jeroen Jeroen John
Samenzang | Peter Overdijk | Elly/Marino Cock, Ab Huub
samenzang | - - - Ab
St.Cecila Peter Overdijk | Margaret Ab, Cock Huub
Timmermans
samenzang | Peter Overdijk | Marino den Cock John

Haan
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Activiteiten in het cluster

Passion in De Hoef

Zaterdagavond 23 maart om 19.30 uur in de Hoefse kerk.
Reserveren: secretariaat@antoniuskerkdehoef.nl of 0297-593241
(maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 u.). Kaarten € 5,00.

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.
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PASEN DOEN WIJ SAMEN

Beste parochianen, nu wij het feest van Pasen naderen, komt mij in gedachte een
Bijbels vers uit psalm 116: “Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER heeft naar je
omgezien. Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van
tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de
levenden onder het oog van de HEER”. Deze mooie woorden verwijzen naar een
ervaring — om zo te zeggen — van “dood en verrijzenis”. De psalmist ervaart een
moment van ontmoediging en wordt daarna weer door God getroost. Hij mag weer
“wandelen in het land van de levenden”. Deze ervaring — hoe simpel het ook mag
zijn — is wat de wereld juist

mist. Niet zozeer een moment van opluchting of van rust, maar wat nog wezenlijker
is: een moment van troost “onder het oog van de Heer”. Weten dat de Heer van ons
houdt, dat Hij ons vergeeft en dat Hij zich over ons ontfermt, is het belangrijkste dat
een mens in zijn leven kan ervaren. En dit is juist wat de wereld mist: God die naar
ons kijkt en ons op de weg van het leven leidt. Dit alles gebeurt op Pasen. In de
nacht van Pasen wordt de armzalige mens door God gezocht en getroost. Wij gaan
de nacht van Pasen binnen na de rust van stille zaterdag - een dag van stilte,
omdat de wereld zonder Jezus “goddeloos” en daardoor “hulpeloos” is. In die nacht
worden wij naar “het land van de levenden” gebracht, dat voor het volk van Israél
het beloofd land was, maar voor ons de Verrijzenis is. Als Jezus opgestaan is, is de
macht van de dood overwonnen.

Het feest van Pasen is niet individualistisch; Pasen wordt altijd door een
gemeenschap gevierd, zoals Jezus op Paaszondag verscheen aan de leerlingen
die bijeen waren. Het afgelopen jaar is een nieuw beleid ingevoerd. De drie
vieringen van het Triduim van Pasen — namelijk Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en de Paasnacht — vormen een eenheid. Alleen priesters mogen tijdens deze
vieringen van het Triduim voorgaan.

Als priesters van deze regio hebben wij dus gekozen om hieraan niet te gaan
“knutselen”, door het Triduiim te versplinteren in een puzzel van vieringen in
verschillende locaties. Wij willen als priesters de eenheid van dit Triduim
onderstrepen, door het maar in twee locaties volledig te vieren, dat

betekent: twee parochies waar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake
plaats zullen vinden. Om de verschillende locaties van de regio niet te benadelen,
hebben wij voor een jaarlijkse roulatie gekozen. Afgelopen jaar viel het lot op
Uithoorn en Kudelstaart, terwijl dit jaar De Kwakel en Aalsmeer aan de beurt zijn.
Op Paaszondag zullen er dan weer gewoon in alle kerken vieringen zijn. Dat de
eigen kerklocatie met de paaswake gesloten is, kan voor velen traumatisch zijn.
Maar er is een andere manier om hiernaar te kijken: de gemeenschap viert elders.
Niemand kan zeggen dat “dit jaar onze kerk geen Paaswake heeft”. Pasen wordt
gevierd! Het gaat nu alleen om de locatie. Wij snappen dat dit voor velen een
moeilijk beleid is, maar wij leggen dit probleem in de handen van de Heer, en wij
vragen dat Hij met Pasen ons komt troosten, en dat Hij ons zal helpen om de
blijdschap van Pasen in onze harten te ervaren.

Ik wens jullie allen een goede veertigdagentijd en straks een Zalig Paasfeest.

Pastoor Marco
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Meer-minderz ¥ gz .1 Ter Inspiratie

te =sﬂEeP ] Waar denkt u aan bij
s n F‘“‘lmk-ﬂ s vasten? Aan honger
'JE"E"E‘I'en e Hets Insp:rahe hebben en moeizame
I I te dagen? Aan afzien en
a n _narigheid? Hebt u
levendige herinneringen
aan strenge vastenvoorschriften of kent u slechts de verhalen van uw
grootouders die steevast gaan over het vastentrommeltje en slechts één
volledige maaltijd per dag? Wij hebben sinds de jaren ‘60 nogal wat
vasten-gebruiken losgelaten in onze katholieke traditie.
Met verbazing, maar ook met ingehouden bewondering kijken we naar de
moslims die tijdens de Ramadan de hele dag vasten. Ook het joodse
geloof, het boeddhisme en het hindoeisme kennen vasten rituelen.
Rituelen die tot doel hebben om tot inkeer te komen, dichter bij jezelf en
dichter bij de ander en dichter bij God. Ergens in je achterhoofd weet je
dat het voor jezelf ook wel eens gezond is om eens met wat minder te
doen. Een beetje soberder te leven. En daardoor bewuster om te gaan
met jezelf en het leven, met je omgeving en met God. Is vasten een
sombere aangelegenheid? Is de vastentijd een tijd zonder vreugde?
Helemaal niet! In de bergrede — Matteusevangelie — zegt Jezus: ‘Wanneer
je vast, zet dan geen somber gezicht, maar zalf je hoofd en was je gezicht
zodat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader die in
het verborgene ziet.” De vasten kan wel een tijd zijn om te minderen.
Minder drinken of roken en meer gezond eten, minder je auto gebruiken
en meer bewegen, minder computer, telefoon of tv en meer warme
begroetingen. Minder ‘social media’ en meer echte ontmoetingen. Minder
negatief zijn en wat meer lachen! leder kan daarin zijn eigen keuzes
maken. Kies iets wat haalbaar voor je is en waar je de zin van inziet. Het is
mooi om die zes weken voor Pasen zo te gebruiken. Laten we elkaar
daarin steunen en bemoedigen. De vastentijd begint op woensdag 14
februari. Met het ‘halen van het askruisje’ maken we met elkaar een
duidelijk begin! De zondagsvieringen ondersteunen je op deze weg naar
Pasen. Zo wordt het een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat
minder te doen. Dan kun je tijd, geld en aandacht delen met mensen die
dat nodig hebben, ver weg of heel dichtbij.
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De vastenactie in onze Sint Urbanusparochie heeft als doel ‘de Stchting
Barbarugo’, in de Urbanus Klanken van februari heeft u hier uitgebreid
over kunnen lezen.

Uw gift groot of klein is van harte welkom via de Bisschoppelijke
Vastenactie, titel: Strijd tegen de droogte, de hitte en de honger, de armoe,
IBAN NL21INGB0000005850 Projectnummer 402432, en zal goed besteed
worden, bij voorbaat hartelijke dank voor uw gaven....

Elly van Rooden.

Doe je ook mee met Palmpasen? Ben je tussen de 5 en 13 jaar oud?
En lijkt het je ook leuk om Palmpasen met ons mee te vieren? Dan is
hier een belangrijk bericht voor jou: Heb je zin om een Palmpaasstok
te versieren en weg te geven aan iemand die een “opkikker” nodig
heeft? Geef je dan op voor de Palmpaasstok versier bijeenkomst!
Alle versiersels en palmpaasstokken worden door de parochie
verzorgd! Wanneer: donderdag 21 maart 2024 Hoe laat? Van 15.30 —
16.45 uur. Waar: in de pastorie St. Urbanuskerk Aanmelden per
e-mail : pmmvanrooden@hetnet.nl

Groetjes het Kinderclub Team.

Speurtocht door de kerk
Onder de enthousiaste leiding van Cock en
Elly werd op zaterdag 10 februari voor alle
communicantjes van Uithoorn en Nes aan de
Amstel met broertjes, zusjes en ouders een
mooie excursie met speurtocht door onze
Sint Urbanuskerk gehouden.
Tijdens de excursie viel het op dat de kinderen en ouders aandachtig
luisterden, zij waren duidelijk onder de indruk van alle historische
wetenswaardigheden. Tot vreugde van de kinderen werd de trap
naar de koorzolder beklommen en werd ook het grote Adema orgel
bekeken. Vervolgens werd de speurtocht door de kerk gehouden, de
antwoorden schreven ze in een handleiding, dat ieder kind had
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gekregen en mee naar huis mocht nemen om thuis nog eens door te
nemen. Ter afsluiting werd onder het genot van limonade, thee en
lekkers, de antwoorden van de speurtocht met elkaar
doorgenomen, rond 15.30 uur ging iedereen weer voldaan huis-
waarts. Dank aan Mike Verheggen voor het maken van de foto's.

16



VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG 28 MAART

Op Witte Donderdag is er in het kader van het Paastriduiim in onze regio een
eucharistieviering in Aalsmeer om 19.30 uur en in De Kwakel om 19.00 uur. In
beide kerken vindt dan een voedselinzameling plaats. In de Karmelparochie is
het intussen een traditie om dit voedsel tijdens de offerande aan te bieden; doen
zoals Hij deed, breken en delen. Met deze actie tonen we ons solidair met hen die
het minder hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmaar
stijgende prijzen en inflatie is het nog voor steeds meer mensen moeilijk om rond
te komen. U kunt bij deze viering houdbare voedingsmiddelen, zoals groenten in
blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta etc., meebrengen naar de kerk. Het
ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de Voedselbank, de daklozen die Br
Wim Ernst regelmatig bezoekt en anderen die het minder hebben. Wij rekenen op
uw gulle bijdrage!
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Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 40 Dagentijd 2024
parochies verbonden zijn in gebed. De regiokaars zal

aan het begin van de vastentijd op Aswoensdag in de

Nes worden aangestoken.

Elke week verhuist de kaars, symbool van deze
verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en gaat

daar branden. Zo wordt de gebedsketen gedurende de =~ -
40 dagen in onze regio zichtbaar. Laten we zo

optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op

het grootste feest: PASEN

Deze kaars brandt op 18 februari, Uithoorn / 25 februari, De Kwakel /
3 maart, Kudelstaart / 10 maart, Aalsmeer / 17 maart, de Nes

Verbonden in gebed

Collectes
De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van
2 en 3 maart Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Het vastenzakje is toegevoegd aan deze
m Urbanusklanken.

De opbrengst van de Vastenactie komt ten goede aan
de bij ons allen bekende, “Stichting Barbarugo”.
De Vastenactie wordt afgesloten in de vieringen tijdens de Paasdagen.
U kunt uw rijk gevulde vastenzakje deponeren in de bekende “grote kist” bij de zij-
ingang van de kerk. U kunt uw bijdrage ook storten via de Bisschoppelijke
Vastenactie op bankrekening: NL21 INGB 0000 0058 50.
Onder vermelding van: strijd tegen hitte, honger en droogte.
Projectnummer 40232. Voor meer informatie kijkt u op: www.vastenactie.nl

Opbrengst Collectes
weekend 6+ 7 januari 285,40
weekend 13 + 14 januari 303,45
weekend 20 + 21 januari 268,50
weekend 27 + 28 januari 350,30
weekend 3+ 4 februari 357,95
weekend 10 + 11 februari 375,10
Aswoensdag 139,65
weekend 17 + 18 februari 276,50
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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UITNODIGING: Zaterdag 23 maart tussen 14:00 en 17:00
Boerderij Kerkzicht, Ringdijk Bovenkerker Polder 23 188WC Amstelveen.

Vier met ons 150 jaar Boerderij Kerkzicht! En kom kijken naar het prachtige huis
dat wij hebben gebouwd.

Wij zorgen voor een drankje en een hapje.

Frans en Marijke zullen om 15:00 een praatje houden over het project en er zal
ruimte zijn om vragen te stellen aan of de verhalen te beluisteren van de
aanwezige mede bouwers.

Graag tot dan!

Tarzan Frans & Boerin Marijke, Boerderij Kerkzicht

Tip!: Wij hebben beperkte parkeerruimte. Zet uw auto dus neer bij de Sint
Urbanus Kerk in Nes aan de Amstel; vanaf daar 1 minuutje lopen.
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