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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen,  
 
       esparen en verrijken en een nieuw hoofdstuk toevoegen 
aan de lange en indrukwekkende geschiedenis van onze 
St.Urbanusparochie. Tegelijkertijd! Dat was wat resulteerde in 
de namiddag van maandag 13 februari jl. Er was al een aantal 
keren over geschreven in het voorwoord, nu was het dan zover. 
Na een 3-tal dagen hard werken hingen ze dan eindelijk te 
pronken op hun plaats: de 3 prachtige, dieprode velours 
gordijnen in de togen onder de kerktoren. Het was een 
huzarenstukje om deze op bijna 14m hoogte te bevestigen, 
maar dankzij de hulp van kundige Urbanus-vrijwilligers én 
medewerkers van firma Pronkbouw inclusief het nodige 
steigerwerk werd het kunstje dat weekend toch maar mooi 
geflikt. Uiteraard ook onze GROTE DANK aan de (anonieme) 
sponsoren die middels zeer gulle giften deze gordijnen mogelijk 
hebben gemaakt. Slechts 1 oproep was voldoende om de 
benodigde gelden bijeen te krijgen, we werden er echt even stil 
van… Het resultaat heeft u wellicht al “live” bewonderd, anders 
kunt u voor een impressie altijd nog een kijkje nemen op onze 
website urbanusparochienes.nl . Doordat de gordijnen zo’n 
beetje de helft van het kerkgebouw afschermen, hoeft er veel 
minder gestookt te worden om het comfortabel te krijgen. Dat 
scheelt aanzienlijk in de kosten (de gasprijs is voor ons per 
begin dit jaar verdrievoudigd…), 
waarmee ons besparingsdoel kan 
worden bereikt! De reacties van de 
nieuwsgierige parochianen die na 
afloop kwamen kijken, waren zonder 
uitzondering lovend. Van 
“schitterend”, “mooie kleur stof”, “wat 
een verrijking voor het kerkgebouw” 
tot “het wordt zo veel intiemer vieren”. 
Met name dat laatste gaan we als 
parochianen het meeste merken: we 
gaan voortaan met elkaar in het   

http://urbanusparochienes.nl/
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mooiste gedeelte van de kerk 
samenkomen en vieren. Daarbij 
moeten in de komende tijd nog 
wel een aantal aanpassingen 
worden gedaan, aangezien het 
podium waar het altaar nu op 
staat, te ver reikt naar de 
gordijnen (waardoor de 
voorganger zo’n beetje tegen het 
gordijn staat te praten met de 
aanwezigen links en rechts) en 

daarmee onnodig groot is. Op de dan vrijgekomen plaats willen 
we de kerkbanken, zoals nu in de 
bestaande situatie in het schip 
van de kerk, doortrekken richting 
het altaar, zodat de kerkinrichting 
weer wordt zoals deze vroeger 
was. Er wordt ook nog gewikt en 
gewogen over overige 
veranderingen waaronder de 
banken in de zij-transepten; alles 
uiteraard in overleg met de 
priesters. Daarbij moeten we 
rekening houden met andere activiteiten die daar ook 
plaatsvinden. Denkt u daarbij aan een trouwerij, uitvaart, Kerst 

inclusief kerststal in combinatie 
met optreden van het orkest etc. 
Mocht u hierover ook ideeën 
hebben, graag, laat maar horen! 
Op de bijgevoegde plaatjes ziet u 
een uitwerking van 3 mogelijk- 
heden. Uitgaande van 7 
zitplaatsen per bank levert dat in 
potentie 98 (foto 2&3) tot 126 
(foto 1) mogelijke plaatsen op, 
ruim genoeg voor de reguliere   
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vieringen. En als de opkomst bij een gelegenheid groter is dan 
het aantal zitplaatsen, kunnen we de gordijnen eenvoudig 
helemaal openzetten waarmee de hele kerk beschikbaar komt. 
Reversibiliteit (omkeerbaarheid) in optima forma!!! Al met al 
worden het best forse ingrepen in de bestaande en daarmee 
vertrouwde situatie. Zo moeten we samen wellicht even een 
nieuw zitplekje vinden. Het is een algemene, menselijke 
eigenschap dat verandering vaak niet fijn wordt gevonden of 
onwenselijk is. Echter, zo is de praktijk, na een tijdje zal zo’n 
nieuwe situatie wennen en weer als gewoon en vertrouwd 
worden ervaren. En wij praktisch ingestelde parochianen van de 
Urbanus kunnen dat zeker. Verandering van positie geeft 
daarbij weer een heel ander beeld van de kerk, het wordt alleen 
maar fraaier daar voor in de kerk! 
  
Niet alleen op het gebied van de gordijnen zijn er grote stappen 
gezet. Precies een jaar geleden hebben we in de kerk een 
presentatie aan u allen gegeven over de toekomst van de 
St.Urbanus. Daarbij hebben we verteld over de bestaande 
situatie, de uitdagingen die voor ons liggen en de opdracht die 
we eerder hadden gekregen vanuit het bisdom Haarlem-
Amsterdam: hoe wij (onze) toekomst zien en vervolgens vorm 
willen gaan geven. Ook gaven we de richting aan waarin we als 
parochieteam een positieve toekomst zien (absoluut!) voor onze 
Rijksmonumenten en onze geloofsgemeenschap én 
tegelijkertijd het belang van de St.Urbanus waarborgen voor ons 
dorp Nes aan de Amstel en haar gemeenschap werd 
aangegeven middels een 4-tal gedefinieerde en daarmee 

bepalende uitgangspunten. 
Een lange en ingewikkelde 
route die we samen zorgvuldig 
afleggen! De benodigde 
kostenramingen voor 

(achterstallig) onderhoud en verduurzaming van beide 
gebouwen om zo inzicht te krijgen in de bestaande situatie zijn 
gemaakt. Inmiddels heeft er ook een waardebepaling van het   
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gehele complex, als onderdeel van het plan, plaatsgevonden. 
Gezien de grote achterstand in onderhoud, de beperkingen van 
het zijn van een beschermd Rijksmonument, de courantheid en 
de ligging, leverde dit geen grote verrassingen op. De contouren 
en inhoud van onze plannen zijn zo verder uitgewerkt, samen 
met bureau Coup en worden daarmee steeds specifieker en 
concreter. Aangekomen op dit punt van de route werd het 
daarmee noodzakelijk om de plannen, welke overigens zeker 
nog niet klaar zijn, eens voor te leggen aan ons regionale 
kerkbestuur. Een tussentijdse meting zeg maar. Zij moeten 
immers instemmen met de resultaten. De routekaart geeft 
daarna het bisdom aan: zij gaat haar licht erover laten schijnen 
en moet dan eveneens haar goedkeuring gaan geven. Dat 
wordt de laatste stap, eerst komen we uiteraard bij u het plan-
in-wording presenteren! De reacties van alle aanwezige 
kerkbestuurders na afloop van de presentatie waren zonder 

uitzondering zeer positief. Zelfs 
zo positief, dat er nu naar wordt 
gekeken of de andere 4 
parochies uit onze regio 
eenzelfde route met eigen, 
passende planvorming kunnen 
bewandelen en ontwikkelen. 
Wanneer we u gaan bijpraten is 

bij dit schrijven nog niet bekend, maar hoort u zo spoedig 
mogelijk. Wordt daarmee dus zeker vervolgd! 
 
Ondertussen gaat het “gewone” parochieleven gewoon door. 
Deze maand ook weer de Kinderclub! met dit keer een mooi 
verhaal over Pasen, de belangrijkste periode voor ons 
katholieken in ons kerkelijk leven. En er wordt absoluut 
geknutseld: Een hele leuke en bijzondere, want de kinderen 
gaan de Palmpasenstokken weer prachtig versieren welke dan  
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met de viering van 
Palmpasen op 02 april aan 
de aanwezigen in de kerk 
worden getoond. Altijd een 
feestelijk gebeuren, we 
rekenen op een gezellige, 
leuke en mooie 
bijeenkomst!! We hopen 
dat uw kinderen, vriendjes 
en vriendinnetjes erbij 
kunnen zijn: Allemaal 
welkom! 
 
Verandering is altijd lastig, het vraagt aanpassingsvermogen, 
durf en gewenning. Daarmee zorgt het ook voor vernieuwing 
door het openen van mogelijkheden. Daarom is verandering 
noodzakelijk: om toekomst mogelijk te maken en deze met 
elkaar positief tegemoet te treden. Praktisch als we zijn binnen 
de St.Urbanusgemeenschap gaat dit zeker lukken. Het 
maakbaar maken van de toekomst ligt echter niet alleen maar 
bij ons, ook andere partijen zijn hierbij 
betrokken en bepalend. De eerste 
reacties daarin zijn zeer positief en 
daarmee bemoedigend voor ons 
allemaal. Sterker nog, ons voorbeeld 
doet volgen, waarmee de toekomst 
regiobreed betreden wordt. We gaan 
verder op de ingeslagen weg, we maken 
toekomst mogelijk, we hebben er zin in!!  
 
Graag tot de Urbanesklanken van april,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, weekend 4 en 5 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Bets Huyskes-Roeleveld 
Conny Wesselingh 
Gerard Zwartendijk 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Piet van Rijn 
Piet Woorts 
Wim Jacobs 
Voor een goede oplossing voor de oorlog 
 
 
 
Misintenties, weekend 11 en 12 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Bets Huyskes-Roeleveld 
Dave de Laat - jaarmis 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Gerard Zwartendijk 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en  
overl.schoonzoon Ronald 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor gelukkige en mooie huwelijken 
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Misintenties, weekend 18 en 19 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Bets Huyskes-Roeleveld 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Gerard Zwartendijk 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 25 en 26 maart 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Bets Huyskes-Roeleveld 
Gerard Zwartendijk 
Kees Fontijn 
Lien Bouwman-Leurs – jaarmis 
Johan Bouwman en zoon Jos 
Martin Groen 
Nellie Schrama 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor het slagen voor een diploma 
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Beste parochianen, 
Nu wij de vastentijd 2023 gaan beginnen, moet ik even terugdenken aan de 
drie jaren die wij samen hebben meegemaakt. De vastentijden van 2020 en 
2021 werden door de lockdowns getekend. Nu lijkt het al iets van het verre 
verleden, maar het is maar kort geleden dat wij elkaar niet durfden 
benaderen, heel voorzichtig moesten zijn en ook heel weinig naar de kerk 
konden. Daarna kwam de vastentijd 2022: toen was er nog nauwelijks sprake 
van een pandemie maar wel de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Dat 
maakte de eerste maanden van 2022 heel spannend. Toen kwamen de 
vluchtelingen. Het voelde alsof alles anders was geworden. En nu…, nu zijn wij 
in de eerste maanden van 2023 beland en het lijkt alsof wij aan alles “gewend” 
zijn geraakt. Wij zijn er al aan gewend dat er een oorlog is, het is zo en niet 
anders. Alle prijzen zijn torenhoog gestegen, vele mensen hebben er moeite 
mee, maar…"het is zo en niet anders". Ooit zeiden wij “als er weer een oorlog 
komt, zullen de kerken weer vol zijn”! Nou, sinds een jaar hebben wij een 
oorlog op Europese bodem, maar de kerken blijken niet voller te zijn 
geworden. “Tja, maar de oorlog moet HIER komen”, zeggen anderen, “dan 
komen de mensen wel naar de kerk!”. Ten eerste hoop ik dat er geen oorlog in 
ons land komt. En ten tweede vrees ik dat als er ooit een oorlog komt het te 
laat is (en misschien ook praktisch gezien niet mogelijk) om in kerken te gaan 
schuilen. Deze gedachten zouden somber kunnen klinken, maar dat is niet de 
bedoeling. Wij zijn als christenen geroepen om naar de wereld om ons heen 
met een realistisch blijk te kijken, om een door God geïnspireerd woord uit te 
spreken. En het woord dat God tot ons in deze vastentijd wil richten is: sta op 
en volg mij! Pasen komt om ons uit onze “comfortzone” te schudden, om in 
beweging te komen. Het volk van Israël moest midden in de nacht opstaan, om 
de zielsverstikkende tirannie van de slavernij van Egypte te ontvluchten. De 
zee ging open, het onmogelijke werd mogelijk. Dat vieren ze ieder jaar, al meer 
dan 3000 jaren. En Jezus Christus nam de nacht van Pasen als de nacht waarin 
hij uit de dood zou opstaan, om ons te laten zien dat geen slavernij oneindig is 
– dat het graf niet het einde is – dat de dood voor eens en altijd overwonnen is. 
Jezus Christus richt zijn blik naar ons toe, vol liefde en barmhartigheid, en 
spreekt de woorden van de Vader uit: “jij bent mijn kind, mijn welbeminde”. 
Wie deze liefde kent, kan niet stil blijven staan. Deze liefde brengt ons in 
beweging, omdat het niet de bedoeling is dat alles “zijn gangetje” blijft gaan, en 
dat de oorlog de “normaliteit” wordt. Laten wij in deze vastentijd bidden, dat 
de kracht van de liefde en de gemeenschap, de macht van de duisternis 
kunnen overwinnen, en dat door de Geest Gods geïnspireerde kleine daden 
van naastenliefde een licht mogen zijn voor de hele wereld die, langzaam – net 
als gist in het deeg– de wereld van deze oorlogs-winter kan omvormen tot een 
vredes-lente. 
Goede vastentijd toegewenst!     Pastoor Marco Cavagnaro  
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Paastriduüm 2023 
 
Zoals alvast aangekondigd in mijn kerstartikel, dit jaar gaan wij de paaswake in 
twee locaties houden, namelijk Uithoorn en Kudelstaart (met de bedoeling in de 
komende jaren om onder de alle parochies van de regio te gaan rouleren). 
De zondagse paasviering wordt eigenlijk door drie (avond)vieringen voorafgegaan, 
die bij elkaar horen en samen een eenheid vormen, die wij paastriduüm noemen. 
Een echte “driedaagse”, beginnend op Witte Donderdag met een kruisteken en 
eindigend op Paaszaterdag met de slotzegen. Tijdens deze drie vieringen wordt 
het hele passieverhaal van Jezus nageleefd, naar de volgorde van de 
gebeurtenissen. Witte Donderdag is een mis, met de herdenking van de laatste 
avondmaal. Goede Vrijdag is een gebedsviering, met de gelegenheid om een 
hulde aan het kruis te brengen en de communie te ontvangen. De Paaswake is 
weer een mis natuurlijk, met de viering van de verrijzenis.   
 
Omdat er om vele vieringen gaat, eigenlijk is er ruimte voor samenwerking onder 
de parochies, voornamelijk op het niveau van koren en lectoren. Het gemengd 
koor van Aalsmeer zal bijvoorbeeld op donderdagavond de viering van Witte 
Donderdag in Kudelstaart opluisteren. Wij hopen dat dit triduüm een mooie 
traditie van onze regio kan worden. 
Pastoor Marco 
 
 

 
Verbonden in gebed in onze regio gedurende de 40 dagentijd 
 

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies verbonden 
zijn in gebed. De regiokaars zal aan het begin van de vastentijd op 
Aswoensdag in Uithoorn worden aangestoken. 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de ene 
naar de andere kerk en gaat daar branden. Zo wordt de gebedsketen 
gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar. 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het 
grootste feest: PASEN 
Deze kaars brandt op: 

- Zondag 26 februari in Uithoorn 
- Zondag 5 maart in Aalsmeer 
- Zondag 19 maart in Nes a/d Amstel 
- Zondag 26 maart in de Kwakel 
- Zondag 2 april in Kudelstaart 

 
Zie verder de poster in de kerk.  
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Activiteitenoverzicht maart 2023 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.4mrt 19:00u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.5 mrt 09:30u Eucharistieviering  

za.11 mrt 19:00u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.12 mrt 09:30u Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 

za.18 mrt 14:30u Speurtocht Uithoornse 
communicantjes in Nes 

Elly van Rooden 

za.18 mrt 19:00u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.19 mrt 09:30u Eucharistieviering 
 

 

za.25 mrt 19:00u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.26 mrt 09:30u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

do.30 mrt 15:30u Kinderclub! Verhaal over Pasen 
met palmpaasstokken maken 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk  Jeroen John 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 

 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers Marino den Haan Maicah, Cilia Huub 

 
 

   Cock? 

St.Cecilia Ria Kempers   John 

 Ria Kempers Margaret 
Timmermans 

Cock, Ab Huub 

 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers Cilia Krak Ab, Cock Huub 
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Collectes   
De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden 
in het weekend van 4 en 5 maart  
Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
Het vastenzakje is aan toegevoegd bij deze Urbanusklanken, 
de vastenactie wordt afgesloten in de vieringen tijdens de 
Paasdagen.  
 

Opbrengst Collectes 
zondag               29 januari 185,20 
weekend      4 +  5 februari 471,70 
weekend   11 + 12 februari 350,70 
weekend   18 + 19 februari 374,35 
collecte aardbeving Turkije - Syrië 188,85 

 
De opbrengst van de vastenactie in onze parochie komt dit jaar 
ten goede aan het vluchtelingenwerk in Zuid-Soedan. 
‘Samen overleven is gemakkelijker dan alleen’ Awut en Ajak 
kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren 
in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de 
dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om iets 
nieuws op te bouwen. Toen de man van Awut in de oorlog was 
gedood, vluchtte ze met acht kinderen, weg van het geweld.  
Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek 
aan de Witte Nijl. Ze werd daar met open armen ontvangen en 
kreeg een eigen stuk land. Awut praat niet graag over deze tijd. 
‘Het was vreselijk om te moeten vluchten,’ vertelt ze. 
‘Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.’ Awut 
en de kinderen kwam bang en hongerig aan in Malek. Zonder 
thuis, geld of eten. Maar ze werden met open armen ontvangen. 
Veel hadden de mensen in Malek echter niet te delen, toen Awut 
en haar familie aankwamen.  We leefden van wilde vruchten, 
herinnert Awut zich die moeilijke periode.  
Toen kwam de lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en 
dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me 
een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu  
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plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn 
familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we 
lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap. 
Met uw bijdrage aan de vastenactie helpt u daadwerkelijk mee 
aan een betere overlevingskans voor de vluchtelingen in Zuid- 
Soedan  
Voor meer info: www.vastenactie.nl. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op: NL21 0000 0058 50 tnv: vastenactie Den Haag  
 

Bedevaart naar Lourdes  
Met de parochianen van de Regio Amstel-Westeinder, kunnen 
we, samen met Pastoor Marco, van 11 tot 16 september naar 
Lourdes gaan. De reisbestemming is het bezoek aan de 
Mariagrot in Lourdes. Zij was er toen en ze is er nu nog steeds. 
Bij de Grot in Lourdes kan iedereen Maria persoonlijk 
ontmoeten. Het is een plek om zorgen en vragen bij haar neer 
te leggen of om dankbaarheid te tonen. De vele kaarsjes die er 
branden, getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke dag 
tot Maria wenden.  
Achter in de Kerk vindt u brochures met alle informatie, een 
poster en het inschrijfformulier. Om u aan te melden, vult u het 
inschrijfformulier in en geeft u het zo spoedig mogelijk af bij 
parochiesecretariaat.  
 

Oriëntatieweekend  Willibrordseminarie  Heiloo  
Het Willibrordseminarie nodigt jonge mannen in het weekend 
van 10-12 maart uit om kennis te maken met het seminarie. Het 
thema is : “Op missie in Holland”. De jongeren krijgen in dit 
weekend een kans om het gebedsleven en de omgeving van 
het seminarie van dichtbij mee te maken. Het seminarie te leren 
kennen, contact te hebben met seminaristen en jonge priesters 
en na te denken en bidden over wat Gods plan is voor hun 
leven.  
Op de bekende plekken in de kerk vindt u de folders 
Kijk ook op: willibrordseminarie.nl, of bel of mail naar:  
rector@willibrordseminarie.nl, tel. 06 401 254 90  

http://www.vastenactie.nl/
mailto:rector@willibrordseminarie.nl
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Activiteiten in het cluster 
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Ga mee met de WJD (Wereldjongerendagen)! 
 
Van 26 juli tot en met 8 augustus 2023 worden de 
Wereldjongerendagen (WJD) gehouden in Lissabon. De 
Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter 
wereld. Ook dit jaar worden er weer een miljoen jongeren van 16-30 
jaar uit de hele wereld verwacht die samen komen om het katholieke 
geloof te vieren met de paus. Of je nu op zoek bent naar zingeving 
of overtuigd katholiek: het is een onvergetelijke reis. Je ontmoet 
jongeren van over de hele wereld, het is afzien, maar ook een 
ontdekking in het geloof en vieren in een smeltkroes van culturen 
vanuit de hele wereld, ofwel: de vreugde delen! De WJD wordt eens 
in de 2-3 jaar gehouden, afwisselend in Europa en in een ander 
werelddeel.  
 
Er gaan diverse reizen vanuit Nederland naar de WJD in Portugal. 
Wij willen graag reclame maken voor de 14-daagse reis van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam, die door de bisschop van Haarlem 
gesponsord wordt met € 200,00 euro per persoon. De prijs voor 
deze reis bedraagt dan € 895,00 per persoon inclusief reis, verblijf 
en eten! Op onze (bus)reis zullen we een aantal landen en 
wereldsteden bezoeken. Zo zullen we vóór we in Lissabon 
aankomen Parijs aandoen, Burgos (Spanje) en Fátima en ná het 
evenement in Lissabon (31/7 tot en met 6/8) op de terugreis nog een 
stop maken in Lourdes.  
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Een aantal jongeren heeft zich al voor deze reis opgegeven, 
waaronder wij: Anne, Maayke en Jeroen. Om de reiskosten te 
sponseren kunt u bij ons rode en witte wijn (€ 10,00 per fles) en 
noveenkaarsen (€ 7,50 per stuk) kopen. De tijd waarop we dat in de 
kerk komen doen, wordt elders in dit blad vermeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar als je zelf tussen de 16 en 30 jaar bent en denkt: nou, die 
reis lijkt me ook wel wat, meld je dan ook aan voor de reis en doe 
mee met onze sponsorverkoop. Graag tot ziens bij de 
voorbereidingen en tot ziens in Lissabon! 
 
Groetjes, 
Anne, Maayke en Jeroen (adres bij de redactie bekend).   
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‘Wees stil, God wil je zoveel zeggen!’ 
Terugblik kloosterweekend 20-22 jan.  
Elf deelnemers kwamen op vrijdagmiddag 20 
januari samen in de abdij van Berne in Heeswijk. 
Met een kriebel in de buik, want je weet niet 
precies waar je terecht komt en of het klikt in de 
groep. De locatie is echter prachtig; een klooster 
zoals je verwacht: dikke muren, een plechtige 
sfeer en tegelijk heel uitnodigend. Een mooie, 
grote zaal, met schilderijen van voorgaande abten 
aan de muur, was voor ons gereserveerd. De koffie 
en thee stonden daar al voor ons klaar en Jeroen had ervoor gezorgd dat er ook 

iets lekkers was. De kennismaking verliep 
soepel en zo voelde iedereen zich al snel 
thuis. Om 18.00 uur was het tijd voor de 
Vespers en genoot iedereen van de prachtige 
voorzang, beantwoordt door samenzang. 
Het was soms wel even zoeken naar welke 

psalm nu weer aan de beurt was. Daarna een heerlijke maaltijd in de refter met 
de andere gasten en de paters Norbertijnen. Want bij deze gemeenschap van 
witheren waren wij te gast.  
In de avond verkenden wij het thema (Wees stil, God wil je zoveel zeggen!) 
door het bespreken van enkele korte, inspirerende teksten. En samen zongen 
we het door Marlies speciaal voor deze retraite uitgezochte lied “Zoek eerst het 
koninkrijk van God.” Dat lied zou het hele weekend onze leidraad blijven. Een 
deel van de groep bezocht tot slot nog even de kapel, terwijl anderen 
gezamenlijk afsloten met een korte meditatie. 
Na de Metten, de Lauden en het ontbijt op 
zaterdagochtend was er een interessante 
rondleiding, gegeven door vrijwilliger Erik 
die het hele weekend aanspreekpunt was voor 
de gasten. Daarna was het tijd voor persoonlijke verhalen, soms aan de hand 
van een voorwerp dat van thuis was meegekomen. Verhalen uit ons leven in 
alle openheid en openhartigheid gedeeld. Verhalen waar we stil van werden en 
die ons allen raakten. We hebben ze gedeeld en bij elkaar neergelegd, in ieders 

hart, waarna we de verhalen en emoties meenamen 
naar de eucharistie, zodat we ze ook bij de Heer 
konden neerleggen. Na het heerlijke middagmaal 
bezochten we de abdijwinkel en werden er 
aandenkens gekocht en kleine presentjes voor de 
geliefden thuis. Er werd gewandeld en een deel van 

Een brug naar verbinding. 
Mirjam 

Een verstillende ervaring. 
Dick 

1. Abdij van Berne 

2. Kasteel Heeswijk 
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de groep liep zelfs meer kilometers dan gepland, waarbij ook kasteel Heeswijk 
werd aangedaan. Na de Vespers verliep de avondmaaltijd in stilte, net als de 
rest van de avond. Enkelen kwamen samen in de kapel om stil te zijn. Anderen 
waren stil op hun eigen kamer of in de 
gezamenlijke ruimte. Dankbaar en met 
vrede in ons hart lagen we al vroeg in bed 
en de meeste deelnemers sliepen heerlijk.  
 
Na de Metten en de Lauden en het ontbijt 
stond er een ontmoeting met pater Jansen 
op het programma. Het was een geanimeerd gesprek. Vol humor nam hij ons 
mee langs zijn eigen levensreis, ging in op ons thema (Wees stil…) en 
beantwoordde alle vragen die wij hem stelden. De prachtige zondagse 
eucharistieviering in een goedgevulde kerk was een kroon op ons weekend. Bij 
de koffie mengden we ons onder de parochianen en hadden we leuke 
ontmoetingen. Het middagmaal was een zondags feestmaal en een bevestiging 
van de gastvrijheid waarmee wij hier omringd werden. Na een korte evaluatie 
volgde het afscheid. Nog een keer samen zingen: ‘Zoek eerst het koninkrijk 
van God’. Met de zegen op zak toog iedereen daarna huiswaarts. 
 
Eenmaal thuis volgde al snel weer de dagelijkse routine met alles wat ons te 
doen staat. En toch, het voelt alsof onze tred lichter is; onze geest meer helder. 
Met meer dankbaarheid en vrede kijken we naar onszelf en de wereld. De Heer 
sprak tot ons, in de verhalen van de andere deelnemers en in de stilte van ons 
hart. Zie ook de quotes van de deelnemers. Rijdend naar huis vanuit Berne 
kwamen de volgende regels op in mijn hoofd. Het zijn de beginregels van een 
lied dat soms gezongen wordt in de Jozefparochie: ‘Herschep ons hart, 

heradem ons verstand. Dat wij elkaar behoeden en doen leven’. Mooier kan ik 
de retraite niet samenvatten. Veel dank aan Marlies en aan alle deelnemers! 
      Diaken Jeroen Hoekstra 
 

 
  

Ik heb veel geluk en wijsheid 
mee teruggenomen naar huis. 

Mirjam 

Geïnspireerd? Ook een keer mee op retraite? Na de zomer staat er weer een 
weekend op de agenda en in 2024 zijn er ook twee kloosterweekenden 
gepland. Interesse? Stuur een mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl en hij 
houdt je op de hoogte. 
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 bij de Kinderclub…. 

Donderdag 16 februari was er weer ‘Kinderclub’, uiteraard ging het 

over Valentijnsdag….  Dat Valentijns-dag steeds bekender wordt ook 

bij de kinderen, was ook te zien aan de grote opkomst voor deze 

middag, de pastoriezaal was bijna te klein om alle 14(!) kinderen te 

kunnen begroeten!  

Eerst hebben we o.a. 

gesproken wie Valentijn 

precies geweest is en wat 

we dan precies vieren. De 

meeste kinderen hadden 

wel eens van Valentijn 

gehoord en wisten ook dat 

het met de ‘liefde’ te 

maken had. Sommige 

kinderen hadden 

Valentijnsdag op school 

gevierd en waren zelfs op 

taart getrakteerd! Ter 

afsluiting werd middels 

knippen en plakken een 

leuke Valentijns knutsel 

gemaakt, met elkaar kunnen we terug zien op een gezellige middag! 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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LOURDES 
In 1958 verscheen Maria in 
Lourdes aan het meisje Bernadette 
Soubirous. 
Tijdens de verschijningen vroeg zij 
om er een kerk te bouwen. 
Dat is ook gebeurd. Drie boven 
elkaar zelfs. Maar ‘kerk’ betekent 
niet alleen een gebouw. Het is op 
allereerste plaats een 

‘gemeenschap’. Alle mensen die zich rond de grot in Lourdes 
verzamelen, vormen samen de Kerk. 
De vraag van Maria aan Bernadette is ook een uitnodiging om naar 
Lourdes toe te gaan en daar samen met pelgrims uit alle delen van de 
wereld een hechte geloofsgemeenschap te vormen. 
Gaat u mee naar Lourdes? 
Huis voor de Pelgrim organiseert in de week van 11 tot 16 september 
een vliegreis naar Lourdes. Met de parochianen van de Regio 
Amstel- Westeinder en met pastoor Marco, gaan wij naar Lourdes.  
Bij de grot in Lourdes kan iedereen Maria persoonlijk ontmoeten. 
Het is een plek om zorgen en vragen bij haar neer te leggen of om 
dankbaarheid te tonen. De vele kaarsjes dier er branden, getuigen van 
de duizenden pelgrims die zich elke dag tot Maria wenden. 
6-daagse vliegreis met zorg 
De vliegreis de beste wijze van vervoer. Deze reis is comfortabel  
en u bent relatief kort onderweg. 
Brochures en inschrijfformulieren 
Achter in de Kerk vindt u brochures met alle nodige informatie. 
Reisinformatie: 
Vertrek maandag 11 september - Terug zaterdag 16 september  
Vanuit Uithoorn gaat een bus naar vliegveld Maastricht.  
Prijs 
6-daagse vliegreis, 3*hotel € 995 
Toeslag 1-persoonskamer € 170 
Bijkomende kosten bus heen en terug Uithoorn- Maastricht. 
Mocht u nog vragen hebben: neem contact op met pastoor Marco. 
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