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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen,  
 
 
       et belangrijkste feest binnen de katholieke kerk is pas net 
achter de rug: Het Paasfeest en wat hebben we het mooi en 
betekenisvol gevierd! Het begon met een indrukwekkende 
vertolking van ‘the Passion’, met medewerking van het 
gepassioneerde koor ‘Revival’ uit Zevenhoven. Daaropvolgend 
was er de prachtige optocht op Palmzondag door de kerk. De 
jongsten onder ons hadden daarvoor tijdens de Kinderclub! hun 
Palmpasen stokken schitterend versierd en lieten deze vol trots 
zien aan de aanwezigen. (Voor een foto-impressie: zie onze 
website www.urbanusparochienes.nl) Het was een mooi begin 
van de Goede Week. Dit jaar was onze St.Urbanusparochie de 
plaats (samen met Kudelstaart) waar het Paastriduüm werd 
gevierd. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
verenigden zich vele eigen parochianen met de parochianen 
vanuit de andere parochies in onze St.Urbanuskerk. Het werden 
stuk voor stuk mooie, gedenkwaardige vieringen, inclusief de 
gebeden Kruisweg, waarin het lijden, sterven én verrijzen van 
onze Lieve Heer betekenisvol centraal stonden. Feestelijk! Na 
afloop toonden velen zich zeer tevreden en tegelijkertijd ook 
zeer verbonden; zowel onderling met elkaar, als met de 
doordringende 
boodschap van 
hoop en liefde. 
Hoop op vrede, 
hoop op een 
betere wereld, 
hoop op meer 
samen, hoop 
op vrede en 
verzoening. 
We kwamen 
aan het eind met elkaar geïnspireerd en gesterkt uit de kerk. 
Liefde is daarbij het universele wapen om dit alles te bereiken.   
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Het waren ook de 
woorden van paus 
Franciscus op 1e 
Paasdag, uitgesproken 
tijdens zijn indringende 
Paasboodschap (zie ook 
onze website) waar hij 
ook bij aanwezig was. 
Met een broze 
gezondheid, maar sterke 

wil. Op 2e Paasdag stonden ter afsluiting de jongeren wederom 
midden in de belangstelling, met na afloop het traditionele 
Paaseieren zoeken. Altijd weer leuk om te zien hoe blij en 
enthousiast er dan gezocht wordt op de meest bijzondere 
plekjes. En de stofdoekenclub nu stilletjes maar hopen dat álle 
eieren gevonden zijn, maar dat terzijde... ;-)  
En zo blijkt de Pasen toch steeds weer een bijzonder intiem, 
indrukwekkend en betekenisvol moment te zijn. Laten we de 
kernwaarden van liefde en barmhartigheid, van hoop en leven, 
die de fundamenten van ons geloof en kerkelijk leven zijn, 
koesteren en meenemen naar morgen. Ook als het Paasfeest 
steeds verder achter ons ligt en we vooral vooruit willen kijken: 
de dagelijkse misstanden in de wereld om ons heen vragen, nee 
schrééuwen daarom!!!   
 
En nog is het feest niet voorbij...! Op zondag 25 
mei vieren we dit jaar het 133-jarig bestaan van 
onze huidige St.Urbanuskerk. Een mooie 
mijlpaal waar we graag aandacht aan 
besteden. Voorafgegaan door de 
Eucharistieviering welke voor deze dag 
speciaal aanvangt om 10.00uur is er na afloop een gezellig 
samenzijn met uiteraard iets lekkers. Een mooi moment om 
elkaar te ontmoeten, bij te praten, herinneringen opnieuw naar 
boven te laten komen. Wellicht heeft u nog oude foto’s van de 
kerk...? (We zijn nog steeds op zoek naar plaatjes van de kerk  
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in aanbouw...) Kom dus ook, uw aanwezigheid wordt zeer 
gewaardeerd, ook door uw medeparochiaan! Er is dan een 
kleine pauze om even op adem te komen. Maar niet voor lang: 
om 14.00uur treedt het Seniorenorkest aan met een spetterend 
programma. Prachtige muziekstukken worden met ongetwijfeld 
veel enthousiasme en passie uitgevoerd. Het belooft een 
ontspannen bijeenkomst te worden 
waarin Genieten met een hoofdletter 
“G” staat genoteerd! De organisatie ligt 
bij stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’. Entree is gratis, na 
afloop kunt u een vrijwillige bijdrage 
achterlaten welke uiteraard ten goede 
komt aan het onderhoud van het 
kerkgebouw.  
 

Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag in 
Nederland. Dat vrede en vrijheid niet 
vanzelfsprekend zijn, zien we 
dagelijks om ons heen. Daarbij 
mogen we hen niet vergeten, zij die 
de ultieme prijs betaalden om hier in 
NL nu in vrijheid te kunnen leven. Dat 
gaan we doen op zondag 4mei met 
dodenherdenking. In de viering zal er 
al aandacht voor zijn; na de viering 
zal bij het ’40-’45 monument naast de 
kerk een korte ceremonie in woord 
en met bloemenhulde worden 

gehouden, met afsluitend het Wilhelmus. We zouden het zeer 
waarderen als u daar ook bij aanwezig kan zijn!    
 
Op 22 mei is er opnieuw feest voor de jongsten onder ons: dan 
komt de Kinderclub weer bijeen om het feest van Pinksteren te 
belichten. Met een knutsel, een mooi verhaal en uiteraard het 
bekende lekkers. Allemaal verzamelen om 15.30uur op de  
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pastorie voor opnieuw een gezellig en inspirerend samenzijn 
onder leiding van team Elly! 
 
Een kleine blik vooruit: op 01 juni is er wederom de traditionele 
Amstellanddag. Ook deze keer ligt de organisatie weer bij de 
stichting Vrienden. Het programma volgt nog, maar reken op 
een informatief, onderhoudend, inspannend en ontspannend 
programma, zoals we van hen gewend zijn. 
 

Pasen, het indrukwekkende feest 
ligt al even achter ons. Toch blijft 
het in het achterhoofd nagonzen. 
En zo moet het ook zijn: de 
boodschap is er een voor niet 
alleen dat Paasmoment, maar 
een die we de rest van het jaar 
met ons moeten meedragen. En 
vooral uitdragen! Liefde, 
barmhartigheid, hoop, vrede, 
verdraagzaamheid. Het zijn onze 
christelijke kernwaarden 
waarmee we een betere wereld 
kunnen bouwen. En dat zijn in 
deze tijd, waarin de realiteit van 
macht, geld, de sterkste willen 
zijn, en onverdraagzaamheid 
regeren, dé wapens om 

verandering en een mooiere en meer toekomstbestendige 
wereld te maken. Zonder uitzondering voor iedereen! Bouwt u 
met ons mee...?!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van juni,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
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Misintenties, weekend 3 en 4 mei 
Piet van Amsterdam 
Casper Stevens 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Janny de Dood - jaarmis 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overl.ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn + overl.zoon Herman 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ria Kempers-van Wijk 
Ruud Goedknegt 
Voor vrede, gezondheid en kracht in de wereld 
 
 
 
Misintenties, weekend 10 en 11 mei 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Jan Andriessen 
Johan Bouwman - jaarmis 
Lien Bouwman-Leurs en overleden zoon Jos 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Amsterdam 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
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Misintenties, weekend 17 en 18 mei 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Dave de Laat 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans en Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Amsterdam 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 24 en 25 mei 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Edwin Houtkamp 
Kees Fontijn 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Piet van Amsterdam 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Om liefde in de wereld  
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Activiteitenoverzicht mei 2025 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.3 19:00 Woord- en Gebedsviering, Elly v. Rooden 

zo.4 09:30 Woord- en Communieviering, aansluitend 
aan de viering: 

Elly v. Rooden 

 10:30 Dodenherdenking, bij '40-'45 monument 
naast de kerk 

 

za.10 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.11 09:30 Eucharistieviering  

za.17 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.18 09:30 geen viering in Nes: 
1e Heilige Comm. viering in Uithoorn 

 

do.22 15:30 Kinderclub! Thema: Pinksteren  

za.24 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.25 10:00 Eucharistieviering, 
Parochiefeest/Urbanusdag viering 

 

do.29 11:00 gezamenlijke viering in Uithoorn, 
Hemelvaartsdag 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

samenzang  Maurice Fontijn  Maurice/Joop 

St.Cecilia Andrea 
Kooijman 

Paul Goossens Jeroen Huub 

  
 

   

samenzang  Jos den Haan  Maurice/Joop 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 

samenzang Peter Overdijk  Jeroen John 

  
 

   

     

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

  
 

   

 
  



 12 

Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden 
in het weekend van 3 en 4 mei.  
Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
Opbrengst Collectes  
 

weekend   22 + 23 maart 335,00 
weekend   29 + 30 maart 339,10 
weekend     5 +  6 april 320,40 
Palmpasen      13 april 345,05 
Paaswake 470,60 
Gezinsviering 2e paasdag 328,30 
Vastenactie 326,40 

 

 
 
Diaken Jo Huijgens overleden.  
 

Hij werd geboren op 24 juni 1946 en is op 3 april jl overleden. 
In de jaren ’60 studeerde hij aan het grootseminarie te 
Warmond. Op 29 september 2007 werd hij tot diaken gewijd 
voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij was werkzaam in de 
parochies van de regio Aalsmeer-Uithoorn tot 1 september 
2014. Daarna verhuisde hij naar Noord-Brabant waar hij vanaf 
15 oktober 2014 werkzaam was in de parochie van de H. 
Martinus te Cuijk. 
 
 

 
De opbrengst van de Vastenactie in onze Urbanuskerk komt ten 
goede aan het Vastenactieproject in Oeganda om het koken van 
maaltijden minder belastend voor milieu te maken door het 
verbranden van hout hierbij terug te dringen en het hout te 
vervangen door briketten van GFT afval.  
De actie heeft bij ons in Nes € 326,40 opgebracht. 
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Voor het geval dat u niet heeft deelgenomen aan de collecte in 
de kerk, kunt u uw bijdrage natuurlijk ook gewoon met internet-
bankieren overmaken via de Bisschoppelijke Vastenactie; 

 bankrekening : NL21 INGB 0000 0058 50 
Onder vermelding van: Projectnummer 40232 

Voor meer informatie kijkt u op:  www.vastenactie.nl 
 
Aktie Kerkbalans 
Geloven is gratis, geloven geeft hoop en houvast in deze, door 
internationale spanningen en oorlog geteisterde samenleving.  
Deze onzekere tijd vraagt van ons allen de uiterste inzet om te 
overleven en ons in te zetten voor een waardige toekomst voor 
onze geloofs- en dorpsgemeenschap. 
Het behoud van onze Sint Urbanus is hierbij van cruciaal belang, 
immers: 
 

De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel: 
’’ Daar geef je voor ’’. 

 
De Kerk, het gebouw, de geloofsgemeenschap, het dorp,  
het gaat over ons, over u en mij.  Over de talenten en inzet van 
onze vrijwilligers voor de samenleving in ons dorp en de wereld 
om ons heen.  
In onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de monumentale 
Sint Urbanuskerk door deze barre tijden te loodsen, moet het 
met uw steun aan het parochie- en kerkbestuur, zeker  lukken.   
 
Daarom treft u de bekende envelop weer aan in deze mei editie 
van de ”Urbanesklanken”.  Alleen met uw financiële hulp zijn wij 
in staat om deze uitdaging, ook in 2025, weer aan te gaan. 
Het parochieteam vraagt u, voor het werk in en áán onze Nesser 
Sint Urbanuskerk, weer net zo vrijgevig bij te dragen als in de 
voorgaande jaren want:  

’’ De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel, 
is ons heel wat waard ’’. 
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U kunt uw bijdrage overmaken, via internetbankieren of een 
bankoverschrijving.  Ook is het mogelijk uw bijdrage in een 
gesloten envelop af te geven op de pastorie t.a.v. de 
penningmeester Joop Sibum met op de achterzijde uw naam. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw onmisbare bijdrage. 
 Namens het parochieteam 

Joop Sibum (penningmeester) 
Petra van den Bosch (algemeen lid) 

 
 

 
Als ik dood ga huil maar niet. 

Ik ben niet echt dood moet je weten. 
Het is de heimwee die ik achterliet. 

 Dood ben ik pas, als jij die bent vergeten 

Petrus Hendrikus van Amsterdam 
Piet 

* Mijdrecht, 20 februari 1938      † Hilversum, 7 april 2025  
 

Op dinsdag 15 april zijn wij in de Sint Urbanuskerk samengekomen 
om in de uitvaartviering olv Elly van Rooden, met Anny zijn vrouw, 
zoon Peter, schoondochter Chantal, de kleinkinderen Boet, Pippi en 
Tuur om Piet te herdenken en de goede herinneringen te delen.  
 
Moge hij, nu samen met Marcel zijn zoon en al degenen uit zijn  
familie die hem zijn voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde 
van God zijn Schepper. 
 
Het parochieteam wenst Anny, Peter en Chantal en hun kinderen, de 
verdere familie en al diegenen die hem zo lief hebben veel sterkte toe 
bij het verwerken van het verlies.  
 

De crematie in Almere heeft in stilte plaatsgevonden. 
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Bij het overlijden van Paus Franciscus. 
 

Ja, natuurlijk zag ik het aankomen dat Paus Franciscus niet lang het 
inspirerende voorbeeld tot navolging voor ons katholieken zou kunnen 
zijn. Met een gevoel van dankbaarheid kijk ik naar zijn persoonlijke 
benadering van de individuele mens, de armen en achtergestelden, 
ongeacht ras, afkomst of geaardheid.  
Naast de geloofskwesties heeft paus Franciscus vooral indruk op mij 
gemaakt om, al direct bij zijn aantreden, zich te onderscheiden door 
een eenvoudige leefwijze en een onderzoekscommissie in te stellen 
naar corruptie, financiële fraude en witwassen in de bank van de kerk. 
Nog op de laatste dag vóór zijn overlijden nam hij bewonderens-
waardig en uitgeput met een vredeswens afscheid van zijn Kerk en de 
wereld.  
Het was een voorrecht om onder zijn leiderschap katholiek te mogen 
zijn. 
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TER INSPIRATIE 
 
Bent u ook op weg naar Hemelvaart en Pinksteren? Pasen is voorbij 
en Hemelvaart en Pinksteren liggen in het verschiet. We zijn 
onderweg. Voor steeds meer mensen zijn deze christelijke 
feestdagen vrije dagen, die uitnodigen tot allerlei ontspannende 
activiteiten. De weg van Pasen naar Pinksteren wordt ons door de 
Kerk aangereikt als weg van dood naar nieuw leven. Na de 
ingrijpende ervaring van Jezus’ dood met Pasen schenkt Gods geest 
de leerlingen met Pinksteren een nieuwe toekomst. Laten we met 
de twee leerlingen van Jezus op pad gaan die vertrekken uit 
Jeruzalem. Ze keren Jeruzalem de rug toe omdat ze teleurgesteld en 
vertwijfeld zijn. Jezus is veroordeeld, gekruisigd en begraven. Ze 
hadden hun hoop op hem gevestigd. Hij bood hen een nieuw 
perspectief in hun leven aan. Ze hadden zich aan hem 
toevertrouwd. Door zijn veroordeling en dood is daar plotseling een 
eind aan gekomen. Vertwijfeling en teleurstelling is hun deel. De 
reactie van de leerlingen is voor ons allemaal herkenbaar. Je hebt 
ergens je zinnen op gezet en ineens valt alles in duigen. Je kijkt uit 
naar de toekomst, waarin alles mogelijk lijkt en plotseling word je 
ziek en laat je gezondheid je in de steek. Je hebt een goede baan en 
door allerlei ontwikkelingen ben je zomaar boventallig en verlies je 
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je werk. Het overkomt velen. Het kan zomaar gebeuren. 
Teleurstelling, onzekerheid, verlies van perspectief worden je deel. 
 
Gaandeweg hebben Jezus’ leerlingen hem moeten loslaten. We 
kennen de verhalen hoe Jezus aan zijn leerlingen verschijnt na 
Pasen. De leerlingen op weg naar Emmaüs herkennen hem 
uiteindelijk aan het breken van het brood, maar tegelijkertijd 
verdwijnt Jezus uit hun zicht. Jezus is bij hen maar niet meer, zoals 
hij eerder met hen was. Met Hemelvaart laten de leerlingen Jezus 
los, maar ze blijven ook naar de hemel staren. Het valt zwaar. De 
leegte van het verlies wordt sterk gevoeld.  Het is zwaar om het 
verlies van je werk, het slechter worden van je gezondheid onder 
ogen te zien. De pijn en het verdriet van de dood van een dierbare 
duren vaak lang en zijn moeilijk te dragen Als je je werk, je 
gezondheid of een dierbare verliest, wil vasthouden, je blijft met de 
leerlingen van Jezus naar de hemel staren. Uithouden is het enige 
wat je rest. Na de Hemelvaart van Jezus wordt het stil. We lezen in 
de verhalen hoe de leerlingen angstig bij elkaar kruipen. Wat zal de 
toekomst brengen? Is er nog toekomst? Een nieuwe toekomst 
wordt de leerlingen uiteindelijk gegeven met Pinksteren. Gods geest 
zet de leerlingen, die angstig en bang bij elkaar zitten, in vuur en 
vlam. Ze staan op, gaan naar buiten en delen met anderen wat hun 
overkomen is.  Dat het ook Pinksteren mag worden voor ons. Dat er 
iets van een nieuwe toekomst doorbreekt, in de leegte die we 
ervaren. Dat we mogen opstaan. Dat Gods geest ook ons mag 
aanraken in een gebaar, een knop die openbreekt in het voorjaar, 
een bemoedigend woord zodat ook wij opstaan, naar buiten gaan 
om ons leven opnieuw te delen met elkaar. 
 
Elly van Rooden.       
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 

Zondag 25 mei concert  
Seniorenorkest Amstelland 
Thema: 80 jaar bevrijding 

Op zondag 25 mei bent u om 14:00 uur van harte welkom bij een 
concert van het Seniorenorkest Amstelland. Het is alweer anderhalf jaar 
geleden dat dit orkest een optreden in onze kerk verzorgde. Inmiddels 
heeft het orkest een nieuwe dirigent: Dominic Sierat.  
Dit concert staat in het teken van 80 jaar bevrijding. Er worden 
herkenbare stukken uit die tijd gespeeld zoals een medley van Glenn 
Miller en stukken in relatie van de bevrijding (Soldaat van Oranje). De 
repetities (iedere donderdagmiddag in Dorpshuis De Nesse) gaan 
voorspoedig en het orkest nodigt u van harte uit te komen genieten van 
hun optreden. 
De entree is gratis (een gift na afloop voor de Vrienden Urbanus wordt 
op prijs gesteld). Tegen betaling zijn consumpties verkrijgbaar. 
Meer informatie over het orkest: www.seniorenorkestamstelland.nl 
 

 
 

Zondag 1 juni: Amstellanddag! 
Natuurlijk zetten wij ook dit jaar de kerkdeuren wijd open voor bezoekers 
op Amstellanddag (11:00 – 17:00 uur). Op het programma staat: 
bezichtiging van de kerk en de historische keuken, kerktorenklimmen, 
Saartjes terras en meer……….  
Kom langs op deze gezellige dag en neem ook een kijkje bij de andere 
adressen waar u welkom bent. 


