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Beste medeparochianen,

et heeft niet lang geduurd... En dat is fijn en tegelijkertijd
goed ook, want wat is een kudde schapen zonder een herder?
Op Paasmaandag 21 april overleed paus Franciscus, nadat hij
letterlijk afscheid genomen had van de
mensen op het St. Pieterplein na eerder
het Urbi et Orbi uitgesproken te hebben.
Een bijzondere dag, zo kunnen we gerust
stellen! Zijn uitvaart was zoals hij leefde
en deed: eenvoudig. Hij werd begraven in
1 kist i.p.v. de gebruikelijke 3 voor een
overleden paus én hij werd niet begraven
in de St.Pieterbasiliek maar op eigen
verzoek in de Santa Maria Maggiore.

Naar eigen zeggen

...omdat het mijn grote devotie is...”. In

leven én in dood: eenvoud, dienstbaar, als een goede herder
gericht op de mensen en met name de armen en de
hulpbehoevenden. Hij stond voor een toegankelijke kerk, waar
iedereen welkom is. Niet alleen in woorden, maar vooral in
daden. Het is slechts een kleine greep uit zijn nalatenschap, zo
hebben we paus Franciscus leren kennen. Dat hij moge rusten

in vrede.

Wat volgde was het zoeken
naar zijn opvolger. Het conclaaf
vond plaats van 7 tot 8 mei, in
de Sixtijnse kapel waar de
kardinalen van over de gehele
wereld waren verzameld om
hun keuze te maken. In slechts
2 stemdagen en na 4
stemmingen kwam de witte rook
uit de schoorsteen en werd
Robert Prevost verkozen tot

paus; hij nam de naam Leo XIV aan. “...Habemus Papam...”
ofwel “We hebben een paus” klonk er vanuit de centrale loggia
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(het balkon) over het St.Pieterplein in Rome. Op dat centrale en

prachtige plein stond een grote menigte verzameld, eerder nog

verdrietig door het overlijden van paus Franciscus, maar nu

uitzinnig van vreugde en

vol blijdschap met de

verkondiging van onze

nieuwe herder. Er werd

gejuicht, gelachen, er

vloeiden tranen van

geluk, veel mooie emotie

was zichtbaar en

voelbaar, ook in de

huiskamer achter de televisie. Je voelde je verenigd, vredig,

onbezorgd op dat moment. Een nieuwe paus, wederom in alle

eenvoud, “Vrede zij met u allen” als eerste woorden.

Gedenkwaardig!!!

Een dag later, op 9 mei, werd er via dezelfde televisie een live-

verslag gegeven vanuit Moskou. Centraal stond het Rode Plein.

Daar werd de overwinning gevierd op de nazi’s in de Tweede

Wereldoorlog, 80 jaar geleden. Echter op een geheel andere

wijze zoals je na zo’n overwinning, na veel lijden en verdriet, zou

verwachten. Over dat plein rolden het ene wapentuig na het
andere. Tanks, raketten,
nucleaire wapens, de
nieuwste aanvalsdrones,
gepantserde voertuigen,
vele soldaten, zwaar
bewapend. Het moest
kracht, macht en
overweldiging uitstralen...
Het contrast tussen deze
2 gebeurtenissen op die
grootse pleinen, zo kort

na elkaar, kan niet groter. Het ene plein stond voor vrede, liefde,

broederschap, naastenliefde. Het andere plein voor

onderdrukking, oorlog, vernietiging, wreedheid.



De vergelijking met 2000 jaar geleden, waar Jezus met zijn
boodschap van liefde stond tegenover de wrede Romeinen en
Hogepriesters, is snel gemaakt. Wat eeuwigheidswaarde heeft
en waar de wereld en de mensheid beter mee af zal zijn, is
overduidelijk en behoeft hier verder geen betoog. Het moet
alleen nog werkelijkheid worden. We kunnen dit bereiken,
samen met elkaar. En daar moeten we met z'n allen keihard aan
werken, elke dag weer. Het Rode Plein laat zien dat het niet
vanzelfsprekend is, ook al willen we het allemaal zo graag. Het
zou een mooie, waardevolle, vredige wereld opleveren. We
kunnen ons ophalen aan

de gebeurtenissen op

het St. Pieterplein, het

inspireert en dat goede

voorbeeld doet volgen.

Het is daarbij bijna 50

dagen na Pasen. Op 08

juni vieren we het feest

van Pinksteren met

elkaar. Het feest waarbij

de Heilige Geest neerdaalde over de mensen en men in
vreemde talen sprak én men elkaar verstond. Na de Hemelvaart
van Jezus was de Heilige Geest het hulpmiddel om de mensen
te helpen nu Hij er niet meer was. Dat de boodschap van
Pinksteren nu daadwerkelijk wordt omarmd en mag worden
verstaan en dat het inspiratie mag geven aan allen die het nodig
hebben om die weg van vrede, naastenliefde en dienstbaarheid
te vinden en gestalte te geven. Weg van macht, oorlog,
overheersing en het pad van zelfverrijking zonder oog voor de
ander.

Liefde, eenheid en dienstbaar zijn: op 01 juni komt het allemaal
samen tijdens Amstellanddag bij ons in de St.Urbanuskerk. De
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk organiseert,
enthousiast, gedreven en inspirerend, waardoor het steevast



gevarieerde en grote

bezoekersaantallen
laat zien. Ook dit jaar
kan men zich weer
verder verdiepen in al
het moois wat ons
gebouw te bieden
heeft. Met de nodige
informatie vanuit de
Vrienden gaat men

dan toch weer met de verrijkte kennis op pad. Of even aan bij
Saartjes keuken. Of nog even torenklimmen. Komt u ook? Het
belooft weer een leuke en interessante dag te worden, de

deuren staan voor u open!

Op 19 mei a.s. komt de Kinderclub! wederom samen. Dit keer
gaat team Elly het hebben over Pinksteren. Wat is dat, wat doen
we ermee, hoe vieren we dit? Het komt allemaal ter sprake,
naast de knutsel en niet te vergeten: lekkers! Komen jullie ook?

Alle kinderen zijn welkom!!
Graag willen we u en uw
dierbaren nu een mooi, vredig
en betekenisvol Pinksterfeest
toewensen.

Graag tot de Urbanesklanken
van juli-augustus,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



VREDE IN DE STILTE

Beste parochianen, er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Het belangrijkste is
misschien wel het overlijden van paus Franciscus en de verkiezing van paus Leo.
Het is indrukwekkend om te zien hoe de hele wereld grote belangstelling voor het
conclaaf heeft getoond. In het nieuws was het enige waar iedereen het over had.
Maar het is ook indrukwekkend om te zien hoe, na een paar dagen, alles vergeten
lijkt te zijn.

We leven in de dictatuur van de sociale media, die ons dwingt om in het moment
te leven. Zelfs degenen onder ons die denken dat zij er niet door beinvioed
worden, of die denken dat zij er niet aan verslaafd zijn, worden er toch door
geconditioneerd.

We leven in het moment, in de urgentie van het ‘nu’. We lijken wezens zonder
geheugen te zijn geworden. Elke dag lezen we in de krant - of zien we in het
journaal - nieuws over oorlog en dood. Maar wie herinnert zich nog de
geschiedenis die ons tot dit punt heeft gebracht? We moeten tegen

deze dictatuur van het ‘nu' strijden.

Op 4 mei - bevrijdingsdag - hebben de kinderen van de scouting in het eikelbos
van De Kwakel, samen met vele medeburgers, een herdenkingsmoment beleefd.
Het was prachtig. Op deze manier bouwen wij aan ons collectief geheugen.

We moeten deze momenten vermenigvuldigen, we moeten stilstaan en
samenkomen in gebed. We moeten ons niet laten meeslepen door de hectiek van
de randstad. We moeten ruimte voor gebed vinden.

De afgelopen maanden heb ik boeken gelezen van een Russische auteur die naar
Canada is geémigreerd. Door die boeken heb ik veel van de oosterse spiritualiteit
geleerd. Haar naam is Catherine Doherty. In haar bekendste boek - Pustina, dat is
Russisch voor ‘woestijn’ - nodigt ze mensen uit om een plek te zoeken waar ze
zich in stilte kunnen terugtrekken om naar God te luisteren. Dat kan een
eenvoudig hutje in de natuur zijn, maar ook een speciale plek thuis waar we
regelmatig de stilte opzoeken. Dat plek zal ons privé 'woestijn' zijn, waar wij in de
stilte kunnen leren bidden. Het is juist in de stilte van het gebed dat wij de stem
van God kunnen horen. In de stilte van het gebed zullen wij ons geheugen en onze
gemeenschappelijke identiteit weer opbouwen.

Ik nodig ons allen uit om niet te denken dat we de kerk van de toekomst

op onze eigen krachten kunnen bouwen. De kerk van de toekomst zal in de stilte
van ons gebed geboren worden.

Misschien hebben wij, net als de velden, een tijd van rust nodig. Laat het land
braak liggen, zoals de boeren leren. Laten wij niet bang zijn voor de stilte van het
innerlijk gebed. Daar is God, die op ons wacht. Aan allen wens ik: vrede!

Marco Cavagnaro, +31 297 564638



Paasvreugde en Pinksterverwachting

Met gejubel is de nieuwe paaskaars binnengebracht: het licht van
Christus dat de duisternis verdrijft. Het doopwater is opnieuw
gezegend — symbool van nieuw leven, van reiniging en opstanding.
We hoorden de eeuwenoude verhalen over schepping, uittocht en
bevrijding. En we hoorden hét verhaal — het hart van ons geloof —
over Jezus’ opstanding uit de dood. Leven is sterker dan de dood:
‘Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is
opgestaan.” (Lucas 24:5-6) Vuur, licht, wierook, water, brood en
wijn — oersymbolen van Gods aanwezigheid. Tekenen van leven in
volheid. Wat een feest was het: Pasen! De Heer is waarlijk
opgestaan. We wensten elkaar een zalig Pasen, en terecht. ‘7k ben de
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven.’ (Johannes 11:25)

Mogen de vreugde van dit feest en het geloof in de opstanding ons
blijven bemoedigen en sterken, elke dag opnieuw — ook als de
paastijd voorbij is. We bevinden ons nu in de rijke periode tussen
Pasen en Pinksteren. In het oude Israél waren dit landbouwfeesten,
verbonden met oogst en overvloed. Later kregen zij een diepere
betekenis: Pesach werd het feest van de uittocht uit Egypte, het begin
van vrijheid (Exodus 12), en Shavuot (het wekenfeest) het feest van
de gave van de Wet op de Sinai (Exodus 19-20).

Voor ons christenen kregen deze feesten een nieuwe, vervulde
betekenis: Pesach werd Pasen werd het feest van de verrijzenis van
Christus — Hij die de dood heeft overwonnen. En Shavuot werd
Pinksteren: de neerdaling van de Heilige Geest — Gods kracht in ons
midden. Daartussen vieren wij Hemelvaart: Jezus die terugkeert naar
de Vader en voor ons pleit.

Deze drie feesten vormen samen een groot heilsgebeuren: de vreugde
van Pasen krijgt haar volle kracht door de Geest van Pinksteren, die
de Vader zendt op het gebed van zijn verheven Zoon (vgl. Johannes
14:16-17).

Maar hoe vertalen we dit alles naar ons dagelijks leven? We kennen
allemaal momenten van verdriet, ziekte, eenzaamheid of verlies.
Momenten waarop we snakken naar bemoediging, troost en kracht.
Hoe goed is het dan om te weten dat Jezus ook de weg van het lijden
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is gegaan — maar dat het geen doodlopende weg was. Hij draagt ons —
zelfs als wij het niet merken. En wij mogen elkaar eraan blijven
herinneren: ‘Tk ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de
wereld.’ (Matthetis 28:20)

Laten we daarom als gelovigen elkaar blijven opzoeken. Laten we
samen vieren, samen bidden en samen de weg van Jezus gaan. Want
in gemeenschap vinden we steun en herkenning. En in de Geest
worden we vervuld van hoop en kracht.

Moge de vreugde van Pasen in ons hart blijven wonen. En mogen wij
vol verlangen en verwachting uitzien naar het Pinksterfeest — het
feest van vuur, van roeping en van de Geest die leven geeft. Laat ons
groeien in al wat de Geest geeft: ‘liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22-23)

Paasvreugde. Pinksterverwachting. Laten we in die Geest blijven
wandelen.

Diaken Jeroen Hoekstra

Bordspel-liefhebbers opgelet!

Op vrijdag 13 juni en 11 juli organiseren we
in buurthuis De Quakel onze volgende
bordspellenavond, van 19.30-22.30u.

De bordspelavonden gaan door en verhuizen naar

het dorpshuis in De Kwakel. Naast diaken Jeroen
Hoekstra sluit Marco Redeman aan als organisator en
de bordspelclub ziet het daglicht:

Bordspelclub De Kwakel, Voor bordspelliefhebbers uit
De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving!

Info: Jeroen Hoekstra, 06-41225063



Misintenties, weekend 31 mei — 1 juni

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overeden familie
Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld
Piet van Amsterdam

Piet van Rijn

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Ria van Braak-van Rijn

Ria Kempers-van Wijk

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra

Wim Jacobs - jaarmis

Misintenties, weekend 7 en 8 juni

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Casper Stevens

Conny Wesselingh

Ferry en Willie Ottenhof

Frans Wesselingh - jaarmis

Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Lida Baas - jaarmis

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Niek, Lida en Gerard Baas

Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en overl.zoon Herman
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld
Piet van Amsterdam

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Ria Kempers-van Wijk

Voor vrede in de wereld

Misintenties, weekend 14 en 15 juni
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Ben Overes
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Dave de Laat

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Jos Bouwman — jaarmis

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Piet van Amsterdam

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Ruud Goedknegt

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 21 en 22 juni
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Edwin Houtkamp

Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Patrick Fronik

Piet van Amsterdam

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Dat we allen goed werk mogen hebben

Misintenties, weekend 8 en 29 juni

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet van Amsterdam

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Ruud Goedknegt

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Voor vrede in de wereld




Activiteitenoverzicht juni 2025

datum tijd: soort viering: voorganger:
za.31/5 | 19:00 | Woord- en Gebedsviering Elly v. Rooden
zo.1 09:30 | Woord- en Communieviering Elly v. Rooden
Amstellanddag,georganiseerd door
Stichting Vrienden. Info in deze
Klanken, o.a.torenklimmen.
wo.4 09:00 | kerkwerken, alle handen welkom!
za.7 19:00 | Woord- en Gebedsviering Marino den Haan
z0.8 09:30 | Eucharistieviering 1e pinksterdag
ma.9 11:00 | geen viering in Nes/viering 2e
pinksterdag in Uithoorn
za.14 - GEEN dienst ivm Nesser kermis
zo0.15 09:30 | Woord- en Communieviering Rob Mascini
do.19 15:30 Kinderc_lub! Seizoensafsluiting met
verrassing
za.21 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
20.22 09:30 | Eucharistieviering
za.28 19:00 | Woord- en Gebedsviering Paul Goossens
z0.29 09:30 | Woord- en Communieviering Rob Mascini
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zang: organist: lector: misdienaar: | koster:
Peter Overdijk John
St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Ab Huub
Peter Overdijk Jos den Haan John
St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub
St.Cecilia Peter Overdijk Cock, Ab
samenzang Maurice
St.Cecilia nnb Margaret Ab, Cock Huub
Timmermans
Jeroen Jeroen John
St.Cecilia Adriaan van Marino den Haan | Cock, Ab Huub
Lunenberg
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Collectes

De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het
weekend van 31 mei en 1 juni.

De collecte in het weekend van 7/ 8 en 9 juni (Pinksteren) staat in het
teken van de Nederlandse Missionaris.

Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Pinksteractie Week van de Nederlandse Missionaris

De week van de Nederlandse Missionaris (WNM) biedt
missionarissen en missionair werkers een financiéle ruggensteun,
zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen. Alleen samen met u kan
de WNM dit steuntje in de rug blijven geven.

Wat actueel is in Nederland is vaak ook actueel in andere landen.
Zoals de vluchtelingen- en migrantenproblematiek. Het bieden van
hulp gaat altijd via betrokken mensen, missionarissen en missionaire
werkers. Hun persoonlijke inzet is voor de mensen in de onrustige
landen broodnodig. Laten wij onze missionarissen en missionair
werkers helpen bij hun zware taak, zodat zij daar ver weg van hun
familie in Europa, hun liefdevolle werk voor de bevolking daar, naar
behoren kunnen uitvoeren.

Het thema voor dit jaar is “Geloven in de ander, ieder mens telt mee”.
Door te geloven in de ander creéren we een sfeer van vertrouwen en
respect. Het idee dat ieder mens meetelt herinnert ons eraan dat we
er vanuit ons geloof moeten zijn voor de meest kwetsbare medemens.
Onze missionarissen en missionair werkers zetten zich daar in de
meest moeilijke omstandigheden voor in. Ze werken belangeloos en
onvermoeibaar aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
Alleen met uw steun kunnen zij hun missie voortzetten.

Draag daarom ruimhartig bij in de collecte tijdens de Week van de
Nederlandse missionaris, of als u de collecte hebt gemist maak dan u
steun over naar: NL30 RABO 0171 2111 11

tnv. Week Nederlandse Missionaris

Voor informatie kijkt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl
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Ter Inspiratie

Juni wordt de zomermaand genoemd. De zomer begint ook in juni en bij de
zomer krijgen we vaak een blij gevoel, we denken aan zonneschijn en buiten
kunnen zijn. Toch lijkt het vaak zo dat juni helemaal geen zomermaand is, dat
de zomer pas daarna begint.
Voor veel mensen lijkt juni wel een
stressmaand. Een maand waarin alles nog
even af moet en die volgepropt lijkt. Dat is
vaak op het werk: een project moet vaak
nog even af voor de zomer. Ook op de
scholen is allerlei extra drukte met
schoolkampen en musicals. En soms ook
thuis, we zijn wat sneller geprikkeld,
hebben wat minder echte aandacht en
kleine dingen worden al snel groot
gemaakt. En we willen heel veel, nog even
dingen doen voor de zomer echt begint.
Alsof de junimaand ons meer energie kost
dan geeft. En dingen die belangrijk zijn, die
lijken soms wat uit beeld te raken: gewoon even lekker lang wandelen, tijd
voor een lang gesprek, tijd voor je geloof en naar de kerk gaan, tijd voor
elkaar....

Hoe gaan we als gelovige hiermee om? Laten wij ons leven in juni ook vooral
bepalen door de wereld om ons heen? Of kunnen we juist deze maand laten
zien dat we een alternatief hebben? Een alternatief zou zijn: dat we wel in
deze wereld zijn, maar niet van deze wereld, met andere woorden dat de
wereld ons bezit, hoe zou dat er dan uitzien?

Misschien wel door juist op 1 juni de zomer al te laten beginnen. Letterlijk
door zelf ‘zonneschijn’ te zijn, een beetje warmte te geven, een beetje zachter
voor de mensen om ons heen en nog wat milder voor ons zelf te zijn. En door
God elke dag te vragen ons te helpen om ons onverstoorbaar te maken, ons
letterlijk vrij te maken. Misschien dat we juist deze maand een verschil
kunnen maken, door gewoon ons eigen tempo te blijven lopen, met een
zomerse glimlach...

Elly van Rooden.
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Dodenherdenking 4 mei 2025.

Welkom aan u allen, vandaag dodenherdenking, morgen
bevrijdingsdag, twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Onze vrijheid vieren zonder de doden te gedenken, is een
belediging voor allen die toen het leven lieten. Als we hen vergeten,
is hun dood zinloos geweest.
Het gaat er niet om hen bij name te noemen en te herinneren, maar
wel om stil te staan bij de reden van hun dood, hoe velen het
slachtoffer waren van op hol geslagen geesten, vol machtswaanzin
en dodelijke machtswillekeur, hoe velen
sneuvelden bij de poging die stormvloed
van geweld te stoppen en de vrijheid van
de burgers te herstellen.

Maar verkeerd omgaan met onze
vrijheid van nu, is evenzeer een
belediging aan de vele doden van toen.

Daarom moeten we ons de vraag blijven

stellen:

- hoe gaan we om met onze vrijheid?

- Wanneer ben je echt vrij?

Als je kunt doen en laten wat je wilt,
wordt wel gezegd, maar dat is in elke gemeenschap een heel
gevaarlijk antwoord. Maar als je zo de kranten leest, het nieuws op
de televisie ziet, dan lijken sommige lieden toch te denken aan dat
soort ongebonden vrijheid. We hebben vrijheid van meningsuiting
en dus moet ik alles kunnen zeggen over buitenlanders, over
minderheden, over individuen, ook al voelen die zich ernstig
gegriefd door mijn woorden. Maar wie z6 praat, zaait het zaad van
onbegrip en vooroordelen, en uiteindelijk zelfs van geweld en
terreur.
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TACHTIG JAAR VRIJHEID, is de slogan rond 4 en 5 mei, en dat is een
heel zinvolle en heldere uitspraak. Elke vrijheid begint met respect
voor de ander, met een houding van welwillendheid jegens ieder
ander, met de wil om samen te leven in harmonie, om te werken
aan een goede verstandhouding met iedereen. Als we die vrijheid
met voeten treden, trappen we op de doden van toen. En die
belediging mogen we hen niet aandoen. Vrede en vrijheid is wat
iedereen zou willen, geen oorlog maar vrede is wat wij samen willen
delen, maar helaas nooit zullen krijgen....

Laten we bidden: Goede God, op deze dag denken we aan onze
doden, mensen uit onze omgeving, mensen van ver weg, veelal
jonge mensen met nog een heel leven voor zich, de miljoenen die
ten onder gingen in het oorlogsgeweld, tijdens de Tweede
Wereldoorlog maar ook in alle oorlogen daarna, mensen als wij, met
idealen en verwachtingen, dromend van vrede, vrijheid en geluk.
Goede God, gééf, dat wij door hen geinspireerd worden,

om ons in te zetten voor vrede en vrijheid, in onze eigen
samenleving, om te blijven strijden tegen onrecht en onderdrukking.
Dat vragen wij U. Amen.

Uit respect voor alle oorlogsslachtoffers werd daarna TWEE minuten
stilte in acht genomen en werd het Wilhelmus gezongen. Tot slot
werden de aanwezigen uitgenodigd om in defilé langs het

Oorlogsmonument te lopen....

Elly van Rooden.
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Activiteiten in het cluster
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Over de bijeenkomst van het regionale parochieverband

Op 7 april organiseerde het kerkbestuur van het parochieverband van
Amstel tot Westeinder in de ontmoetingsruimte van de kerk in de Kwakel
weer een bijeenkomst met alle vijf parochieteams uit Aalsmeer,
Kudelstaart, Nes a/d Amstel, Uithoorn en De Kwakel.

Als eerste kwamen er een aantal pastorale onderwerpen aan de orde zoals
het zomerrooster, maar ook dat er vanaf de zomer een aantal regionale
activiteiten worden georganiseerd in het kader van het Jubeljaar. Dit
Jubeljaar heeft het thema “Pelgrims van Hoop” en wil mensen in beweging
brengen naar plekken van hoop, naar hoopvolle gebeurtenissen en naar
mensen die hoop uitstralen. De eerste activiteit, de kerkenfietstocht die
op 28 juni vanuit Aalsmeer wordt georganiseerd, is de eerste uit een reeks.
Later volgt meer informatie over de andere activiteiten.

Op de bijeenkomst kwamen ook de onvermijdelijke stappen voor de
toekomst aan de orde. Het parochieverband bestaat nu tien jaar en we
zijn in een volgende fase gekomen, waarin keuzes moeten worden
gemaakt. Deze transformatie naar de toekomst, die voor elke kerklocatie
weer anders zal zijn, moet in de komende twee, drie jaar duidelijk worden
waarbij de parochies zelf een grote stem hebben. Het uitgangspunt is dat
er per locatie eerst een plan komt en dat er pas daarna besloten wordt
wat dat voor het kerkgebouw betekent. Een lastige opgave waarbij we ons
realiseren dat hiervan wegkijken geen optie is.

Als bestuur en pastorale team hopen we in de komende jaren te groeien
als regio Amstel - Westeinder, door met elkaar verbinding te zoeken als
gelovigen, met de mensen in de samenleving en vooral met Christus, want
‘als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers!'
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Ga je mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?
Een extra reis in verband met de grote belangstelling.
8 tot 13 april 2026

Het is dit jaar zo’n 800 jaar geleden, dat Franciscus in zijn laatste levensjaren door
het Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend, zijn Zonnelied zingend.

Dit willen we vieren met een prachtige pelgrimage. We nodigen je van harte uit
met ons mee te gaan naar “Het Land van Franciscus”.

Misschien heb je al eerder een uitnodiging van ons gehad. Dat was voor een reis
in oktober a.s. We hebben je toen misschien moeten teleurstellen. Er waren
zoveel aanmeldingen, dat onze pelgrimage al gauw volgeboekt was. Omdat er
zoveel interesse was voor die oktoberreis, hebben we een nieuwe reis gepland,
vlak na Pasen in het komende jaar.

Pasen valt op 5 april; in de dagen na Pasen zijn we van 8 tot 13 april in Assisi, de
geboortestad van Franciscus. We bezoeken stadjes en dorpen met de plekken die
in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld, waar hij woonde en leefde,
waar hij bad en vastte, en waar de wonderen gebeurden: zoals Spoleto, La Verna,
San Damiano, Gubbio, het eiland in het Lago di Trasimeno, Greccio, Rivotorto en
Speco di S. Urbano.

Dit alles in het prachtige Umbrié en Toscane.

Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze misschien
wel mooiste streek in Italié.

Bezoek ook onze infobijeenkomst op zaterdag 20 september in het parochiehuis
van de rk.kerk te Hoofddorp aanvang 12.00u, Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
Groepsgroottemax.30 personen, vliegen vanaf Schiphol..

Zie: https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-
rob-mascini#book

Vriendelijke groet,
en voor nadere informatie:
Diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com), 0031 (0)23 5291484
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Beste Parochianen

Onderstaand bericht van onze zusterkerk in Aalsmeer willen we warm
aanbevelen.

Onze Karmelkerk in Aalsmeer bestaat 95 jaar!

Wij gaan dat vieren met verschillende activiteiten op zaterdag 28 juni

en zondag 13 juli.

Op zondag 13 juli is er een feestelijke viering in onze kerk met aansluitend
een receptie in het Parochiehuis. U bent voor beiden van harte uitgenodigd.
Op zaterdag 28 juni organiseren wij o.a. een fietstocht. U kent misschien
wel het "happen en trappen’” model waarbij je naar verschillende locaties
fietst en bij iedere locatie verwend wordt met een hapje en/of een drankje.
Zo'n fietstocht hebben wij uitgezet in onze regio en u bent allen van harte
uitgenodigd om daaraan mee te doen. Het startpunt is in Aalsmeer bij de
Karmelkerk.

De fietsroute is ca 32 km lang en er zijn 5 locaties waar u langs komt.
Starten kan tussen 13.00- 13.30 uur

(Deelnemers uit Nes aan de Amstel kunnen ook van daaruit starten vanaf
14.00 uur)

Er is ook een verkorte route van ca 21 km en dan komt u langs 4 locaties.
Starten kan tussen 13.30- 14.00 uur.

De fietstocht eindigt bij het startpunt bij de Karmelkerk en zo rond half 5
sluiten we dit leuke gebeuren af.

Wij zouden het super fijn vinden om heel veel aanmeldingen te krijgen en
zo met z'n allen lekker in beweging te zijn!

U kunt dat voor de parochie Nes doen bij Cockie Groen, graag voor 15 juni.

Namens het Parochieteam en de Denktank van de Parochie Onze lieve
Vrouw van de berg Karmel,

Lous Zandvliet
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Pinksterdagzaterdag 7 juni Open Dag te HEILOO

Een dag vol vuur, geloof en ontmoeting in het Heilig Jaar van de
Hoop!

Laat je hart raken door de Heilige Geest.

Thema: KOM HEILIGE GEEST, HEILIG ONS EN ZEND ONS
Zie verder info de poster en/of flyer of info@charis4all.nl

1. Viering van 1700 jaar viering Concilie van Nicea,
2. de aanstaande lezersreis naar H. Bavo in Gent en
3. de viering op 22 juni op de Adelbertusakker in Egmond.

Ad 1:

Op 14 juni om 14.00 uur vindt in Gouda een oecumenische viering plaats met als
thema ‘Ja, ik geloof’. De Raad van Kerken organiseert deze viering om te
herdenken en

te vieren dat 1700 jaar geleden in Nicea het eerste oecumenische concilie
plaatsvond.

Kaarten kunt u gratis bestellen op: www.raadvankerken.nl

Ad 2:
28 sept t/m 1 okt.2025
e Bezoek aan de steden Gent en Brugge
e Bezoek Sint Baafskathedraal (en in het bijzonder het schilderstuk ‘Het
Lam Gods’
e Een ontmoeting met kerkjurist en Vaticaan-kenner Rik Torfs
e Op 1oktober (feestdag H. Bavo) ontmoeting met de Bisschop van Gent,
waarbij ook onze bisschop aanwezig is
Zie samenkerk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Ad 3:

Als jonge vent ging hij, in de zevende eeuw in het kielzog van de grote monnik
Willibrord over (Noord)zee naar ons land om daar het monnikenideaal gestalte te
geven en om het verhaal over Jezus Christus aan de mensen te vertellen.
Egmond, zondag 22 juni, 10 uur.

22



Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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Amstellanddag zondag 1 juni

U bent tussen 11:00 en 17:00 uur welkom voor;

e Bezichtiging van ons prachtige rijksmonument inclusief de
historische keuken in de pastorie;

e Kerktoren klimmen; zorg voor goed schoeisel en klimmers
moeten minimaal 1,20 lang zijn. Kosten; 2 euro pp, per gezin
maximaal 5 euro. 16:45 uur laatste opgang.

e Saartjes terras serveert overheerlijke cake met verse
aardbeien, er is lokaal gebrouwen bier van Wessie en heerlijke
wijn uit de wijntruck van Job en Rebecca!

Kom dus gezellig langs, we zien u graag!
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