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Beste medeparochianen,

n de vorige Urbanesklanken schreven we over de 2 pleinen
die in de maand juni elk een hoofdrol speelden, zij het ieder op
een geheel eigen wijze: Het St.Pieterplein te Rome vol van
vreugde, blijdschap, vrede, liefde en hoop na de bekendmaking
van onze nieuwe paus Leo XIV. En daar stond tegenover het
Rode Plein te Moskou, vol van rollende tanks, wapens,
agressiviteit, overheersing en macht tijdens een
herdenkingsparade. Er is in die tussentijd na Pinksteren, met de
uitstorting en verstaanbaarheid van de Heilige Geest, nog maar
weinig veranderd in de wereld. Het doet je denken aan het liedje
van de onlangs overleden zanger Rob de Nijs; de tekst is
indringend:

Vrede is ver verder dan ooit
Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit
Wat heeft de angst met ons gedaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Macht speelt met macht een dodelijk spel
Bang voor elkaar dreigen ze met de hel
Leer nu of nooit samen te gaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Hoe vreemd ook de taal je kunt hem verstaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan
De machten spelen een spel met de dood
Beide vrezend een ontmoeting in de hel

Verbazingwekkend hoe actueel, alsof het net geschreven is. En
het gaat alleen maar van kwaad tot erger, zo blijkt uit recente
berichtgeving: de aankomende, gespannen NAVO-top in NL



eind juni, waar er gesproken gaat

worden over de veiligheid in de

wereld, met hoogstwaarschijnlijk

aan het hoofd van de lijst met

ellende de voortdurende,

zorgwekkende situatie in Oekraine

én de nieuw uitgebroken oorlog

tussen Israél en Iran. Wat voor

gevolgen gaat dit weer hebben voor

de stabiliteit in het Midden-Oosten

en daarmee ook de gehele wereld? Niet alleen de verder

uitbreidende oorlogen. Er is afgesproken in Nederland dat

voortaan een ondergrens van minimaal 2% van ons BBP

besteed gaat worden aan defensie, zoals gevechtsdrones,

wapens, manschappen etc. Niet uit luxe of vooruitgang, maar

uit bittere noodzaak gezien de dreigingen en agressie dicht om

ons heen. Meer geld voor wapens i.p.v. voor vrede en

medemens. De Amerikaanse president, de machtigste man ter

wereld, heeft onlangs per decreet zijn overheidsorganisatie

ingezet om overal bij bedrijven binnen te vallen. Een

mensenjacht. Op zoek naar mensen die geen

verblijfsvergunning hebben. Maar ondertussen wel hard werken

en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. En deze mensen

gevangen te zetten, als misdadigers, wachtend op uitzetting uit

het land waar ze al vele jaren werkzaam en behulpzaam waren

en onderdeel zijn van de lokale gemeenschap. Zelfs als de

rechter bepaalt dat dit geen wettelijke basis heeft en daarmee

niet geoorloofd is. Menselijke waarden zijn hier ver te zoeken!
Klap op de vuurpil is dat beide
hoofrolspelers uit Rusland en Amerika
zich hebben opgeworpen om

PLEURT OP! onderhandelaars en vredesstichters te
willen zijn bij de diverse brandhaarden...
Verbijsterend! Elke logica of

vanzelfsprekendheid  ontbreekt hier
volledig met hun achtergrond...



Echter, in het jaar van de Hoop... is er ook Hoop!!! We lezen
eveneens in het nieuws dat meer jongeren zich weer laten
dopen en willen bekeren tot het Christendom. Verder willen met
het verhaal van Jezus en Zijn doordringende, universele
boodschap van naastenliefde, vrede, verbinding met en
vergeving van je medemens. We zien een (relatief) jonge paus
die van zich laat horen en vanaf dag 1 zich inzet voor vrede en
dialoog, met aandacht voor internationale conflicten en een
brede diplomatieke blik. Het zaadje is reeds gepland. Ook hier
wordt door wereldleiders zeker naar gekeken, een morele
verplichting, en wordt er, zo is de vrucht van hoop, naar
geluisterd. We zien ook in de kranten en op tv hoe miljoenen
mensen zich verzetten tegen de deportaties in Amerika, dag na
dag, onvermoeibaar. De stem van het volk is zichtbaar en
hoorbaar en kan niet genegeerd worden. En daarmee niet
zonder gevolgen blijven, zoals altijd en overal. Het gaat immers
om het volk, toen en nu. Waar hoop is, daar is geloof en waar
geloof is, gebeuren wonderen...

Was u ook aanwezig op een
van de dagen tijdens het
Nesser dorpsfeest? Dan heeft
u vast de vlaggen in de toren
zien wapperen! (DANK
vrijwilligers!!!) Het waren de
Nederlandse vlag én de nieuwe
dorpsvlag die daar voor
iedereen  aanwezig, goed
zichtbaar waren. Vanaf het terrein en tot ver in de omgeving. Als
vaandeldragers van saamhorigheid en nieuw elan. Wat een
prachtig gezicht! In de vlag zelf staat ook onze St.Urbanuskerk
afgebeeld. Het geeft maar weer eens aan de centrale rol die dit
Rijksmonument speelt binnen de gemeenschap van Nes aan de
Amstel. De dorpsvlaggen zijn geschonken door de ontwerper
van de vlag, dhr. Joris Hage. Bij deze willen we hem hartelijk
danken voor zijn gift, we zijn er zéér blij mee!



Geloof, hoop en liefde: het kwam bij elkaar tijdens de laatste
Kinderclub! van dit seizoen op 19 juni jl. Deze finale staat
eveneens altijd in het teken van een verrassing voor onze
jongsten. Team Elly had weer een mooi programma in elkaar
gezet. Zie de bijdragen verderop in deze Urbanesklanken!

De temperaturen lopen (letterlijk en
figuurlijk...) op, de zomer is volop aanwezig,
zo ook in en om de St.Urbanusparochie.
Tijd om geheel achterover te leunen is er
echter niet, gezien de vele onderwerpen die
spelen: zo zijn de aangepaste offertes
(mooi verlaagd in prijs) voor de
werkzaamheden aan de glas-in-lood ramen ‘de martelaren van
Gorkum’ en ‘het Mirakel van Amsterdam’ binnen.
Hoogstnoodzakelijk dat hieraan gewerkt gaat worden,
aangezien deze ramen niet meer wind en waterdicht zijn en
daarmee schade toebrengen aan het kerkgebouw. We kunnen
ons nu gaan richten op de benodigde officiéle toestemming voor
deze behoorlijke klus bij het kerkbestuur en ons bisdom. Verder
zijn we als parochieteam, in goede samenwerking met het
kerkbestuur, druk met het bewerkstelligen van onze toekomst,
met name voor onze Rijksmonumenten. Inmiddels een
langdurig en daarmee een voor ons allen zéér belangrijk
dossier... We zitten op 1 lijn met het kerkbestuur wat betreft
onze visie welke in het belang voor de parochie- en
dorpsgemeenschap staat. Nu nog het bisdom overtuigen... Een
pittige klus met vallen en steeds weer opstaan. Ook hier speelt,
naast overtuiging, hoop een hoofdrol. Een ander dossier is het
huurhuis aan de Amsteldijk zuid 134. Het huurcontract loopt per
15 juli af en we zijn op zoek naar een nieuwe huurder/huurster.
Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, zie het schrijven
verderop in deze Klanken. Oftewel: saai is het nooit. We blijven
gedreven en geinspireerd voortzetten, met af en toe al
genietend de hakken in het zand op vakantie!!



Wellicht gaat u ook
even op pad om te
genieten van de mooie
dingen om ons heen,
even los te komen van
de beschrijvingen die
hierboven staan
vermeld. Goed om
inspiratie op te doen,
blj te worden van
nieuwe ervaringen,
andere gewoontes,
lekker eten etc. We

wensen u daarbij alle geluk, onbezorgdheid en het absolute
vertrouwen toe dat, hoe beroerd het er nu soms ook uitziet om
ons heen, er de zekerheid is dat het tenslotte altijd weer goed
komt. Zie het laatste couplet van het lied waarmee we

begonnen:

And there'll be a new meaning
To live and let live
Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Ofwel:

En er zal een nieuwe betekenis zijn
Om te leven en te laten leven
Laat alles wat ademt in vrede bestaan

En zo is het. Eind goed, al goed!!!

Graag tot de Urbanesklanken van september,

Met Hartelijke groet,

Uw Parochieteam.



TER INSPIRATIE

‘Waar blijft de tijd?’
hoor je vaak zeggen....
Het jaar is alweer bijna
voorbij, 2025 is
halverwege. Dat betekent
dat de vakantietijd er ook
aan komt.

Vakantie: een mooi woord, dat komt van het Latijn ‘vacare’, leeg
maken. Hoe zal dat gaan met ‘leeg maken’? Zal het lukken om de
nodige rust en ontspanning te vinden om weer aan een nieuw jaar te
beginnen? Het is best wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om overal
aandacht voor te hebben. Dat hoort bij het mens-zijn. Wij moeten
vaak keuzes maken waar wij onze aandacht aan besteden. Anders
lopen wij het risico om overal te zijn en toch nergens. Dan is het wel
fijn om leeg te maken, voor goede aandacht.

De Paastijd is net voorbij. Voor de wereld om ons heen is Pasen iets
van twee dagen en in de Kerk doen wij er zeven weken over! Maar
eigenlijk is het elke dag Pasen. Het is een mysterie dat bewust of
onbewust elk moment van ons leven raakt. Maar voor ons als mensen
is het moeilijk om daar de hele tijd aan te denken. Ons geloof is te
groot om alles tegelijk in ons op te nemen. Wij hebben ook aandacht
nodig voor andere dingen. Zo is ons kerkelijk jaar ook opgedeeld.
Wij kunnen niet alles altijd in ogenschouw nemen, dus wij delen het
op. Een tijd voor aandacht hierop en een andere tijd voor aandacht
daarop: onder andere bijvoorbeeld: Kerstmis voor de menswording,
Pasen voor Gods redding en de overwinning van leven over dood.
Ieder jaar geven wij gericht aandacht hieraan, opdat het deel wordt
van ons leven. Opdat wanneer wij geconfronteerd worden met
onbegrijpelijke situaties zoals afschuwelijke oorlogen, wij de hoop
en ons vertrouwen niet verliezen. Opdat het licht toch ooit de
duisternis zal verdrijven, dat het leven sterker is dan de dood,



de liefde sterker dan de haat en zelfs de onverschilligheid. Vakantie
komt eraan. Tijd om leeg te maken. Aandacht opnieuw te richten.
Daar komt dat Paasmysterie weer naar boven: de voortdurende kans
op een nieuw begin. En of u vakantie hebt of niet:

ik wens u een mooie en een gezegende zomertijd toe.....!

Elly van Rooden.

Uitnodiging voor de Ziekenzalving.

ledere twee jaar kunt u in onze geloofsgemeenschap de
ziekenzalving ontvangen. De ziekenzalving is een sacrament dat je
kracht, troost en ondersteuning mag geven en zeker niet alleen
bestemd voor ernstig zieken, maar tegenwoordig meer bedoeld is
voor de ouder wordende mens. Het is daarom geen droeve
gebeurtenis, maar zal het een hoopvolle en blijde viering zijn. Het
mooie is nu, dat je het bewust ontvangt in het bijzijn van familie,
vrienden en mede-parochianen.

Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 20 september 2025 om
14.00 uur, is er weer een mogelijkheid om in onze Sint Urbanuskerk
dit heilig sacrament der zieken te ontvangen.

Denkt u erover na. U en uw familie zijn van harte uitgenodigd om bij
deze viering aanwezig te zijn.

U kunt zich uiterlijk hiervoor aanmelden tot:

donderdag 18 september tot 11.00 uur bij Ria Sibum van het
parochiesecretariaat, door middel van een briefje in de brievenbus,
het sturen van een email: urbanusparochienes@gmail.com

of telefonisch op donderdagochtend: 0297 — 582232.




Misintenties, weekend 5 en 6 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Herman Baas jr - jaarmis

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Martin Groen - jaarmis

Nico de Jong

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Piet van Amsterdam

Piet van Rijn

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Ria van Braak-van Rijn

Ria Kempers-van Wijk

Voor een goede verstandhouding

Misintenties, weekend 12 en 13 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Frans en Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Ruud Goedknegt

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra
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Misintenties, weekend 19 en 20 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet van Amsterdam

Ploon Nieuwendijk-van Putte

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Uit dankbaarheid

Misintenties, weekend 26 en 27 juli
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Brenda Overes

Edwin Houtkamp

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Ferry en Willie Ottenhof

Gijs Honselaar

Kees Fontijn

Kors van Rijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Voor de nood in de wereld
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Misintenties, weekend 2 en 3 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek, Lida en Gerard Baas

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en zoon Herman
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld

Piet van Amsterdam

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Ria Kempers-van Wijk

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 9 en 10 augustus
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ben Overes

Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden familie Erkelens-Lambalk
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Misintenties, weekend 16 en 17 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Frans en Conny Wesselingh

Harry Veenhof

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
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Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Piet van Amsterdam

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 23 en 24 augustus
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dave de Laat

Edwin Houtkamp

Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Ruud Goedknegt

Voor een goede gezondheid

Misintenties, weekend 30 en 31 augustus

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra
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Activiteiten in het cluster
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Activiteitenoverzicht juli-augustus 2025

juli: tijd: soort viering: voorganger:

za.5 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

Z0.6 11:00 Regionale Vormselviering de Bisschop
GEEN viering in Nes

za.12 | 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

z0.13 | 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden

za.19 | 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

z0.20 | 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden

za.26 | 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

zo0.27 | 09:30 Eucharistieviering

wo.30 | 09:00 Kerkwerken

aug:

za.2 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

z0.3 - GEEN viering in Nes -

za.9 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

z0.10 | 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden

vrij.15 | 11:00 Maria tenhemelopneming Zevenhoven

za.16 | 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

zo17 | - GEEN viering in Nes

za.23 | 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

z0.24 | 09:30 Eucharistieviering

za.30 | 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

z0.31 | 09:30 Woord- en Comm.viering Elly van Rooden

zo0.7/9 | 10:00 Regionale openluchtviering in Nes — Eucharistieviering.

Nadere info in het rooster van september.

Rooster is ovb, kan gewijzigd worden door omstandigheden ivm vakantietijd

Kapelaan Darek: 29/6-27/7 met vakantie
Pastoor Marco: 3/8-31/8 met vakantie
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zang: organist/cantor: lector: misdien.: | koster:

Peter Overdijk Jos den Haan John/Maurice

Samenzang Jeroen Jeroen Joop
Zomerzang | Andrea Kooijman | Margaret Cock Huub

Timmermans

Samenzang Maurice?/Joop
Zomerzang | Elly Pellekoorn Marino den Haan | Ab Huub

Samenzang Jos den Haan John
Zomerzang | Andrea Kooijman | Cilia Krak Cock Huub

Samenzang Jeroen Jeroen Joop

Peter Overdijk John
Zomerzang | Peter Overdijk Cilia Krak Cock Huub

Samenzang Jos den Haan Maurice

Samenzang Joop
Zomerzang | Adriaan Margaret Ab Huub

v.Lunenburg Timmermans

Samenzang Jos den Haan Joop/Maurice?
Zomerzang | Elly Pellekoorn Marino den Haan | Cock ntb
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Collectes

De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden
in het weekend van 5 en 6 juli en in het weekend van 2 en 3
augustus

In het weekend van 16 en 17 augustus staat de collecte in het
teken van de Miva voor verpleegkundige zorg in Oeganda

Opbrengst Collectes

zondag 27 april 220,30
weekend 3+ 4 mei 316,00
weekend 10 + 11 mei 273,90
zaterdag 17 mei 100,45
weekend 24 + 25 mei 451,35
weekend 31 mei- 1 juni 270,25
Pinksteren 7 + 8 juni 354,90
zondag  15juni 302,50
Week Ned. Missionaris 118,30

Collecte MIVA Zomeractie

MIVA organiseert ook in 2025 weer een zomeractie, de MIVA-
collecte, die plaatsvindt op 16 en 17 augustus. Dit jaar wordt er
gecollecteerd voor een ziekenhuis in Oeganda waar
verpleegkundige Enock werkt en waar stroomuitval een groot
probleem is. De opbrengst van de collecte zal worden gebruikt
voor het installeren van zonnepanelen, zodat het ziekenhuis
altijd stroom heeft en Enock levens kan redden.

De actie, die plaatsvindt in alle RK kerken in Nederland, heeft
als doel om voldoende geld in te zamelen, zodat het ziekenhuis
niet langer afhankelijk is van stroomuitval en medische
apparatuur altijd kan functioneren. MIVA benadrukt dat er
zonder elektriciteit geen verlichting is en medische apparatuur
niet werkt, wat levens in gevaar brengt.

De collecte is een onderdeel van een bredere campagne van
MIVA om hun projecten te financieren. In 2024 werden er
bijvoorbeeld al 824 vervoersmiddelen, communicatiemiddelen

en zonnepanelen gefinancierd, meldt MIVA, en zijn er resultaten
17



geboekt in India met betrekking tot toegang tot zorg en
onderwijs voor kinderen met een beperking.
Voor verdere info kijkt u op: www.miva.nl

U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva Den Bosch

Kerkbalans 2025

We zijn blij met de positieve reacties op de aan u verzonden
brieven en de, door een grote groep parochianen reeds over-
gemaakte bijdrage, voor dit jaar.

Toch willen wij u er op attenderen dat wij deze brief aan u allen
hebben verzonden maar van een aantal van u nog geen
bijdrage hebben ontvangen. Het is echter ook mogelijk dat de
brief aan uw aandacht is ontsnapt of nog op de stapel “te
betalen ligt”.

Kijkt u het s.v.p. even na en maak uw bijdrage voor 2025
alsnog over naar onze bankrekening.

Wij hebben uw financiéle offer namelijk broodnodig en stellen
uw bijdrage erg op prijs.

Namens uw parochieteam,
Joop Sibum, penningmeester
Petra van de Bosch, alg. lid parochieteam

Vakantietijd

Ook dit jaar zal in de maanden juli en augustus het
secretariaat wel de werkzaamheden verrichten maar
niet altijd op donderdagochtend aanwezig zijn. De mail
wordt dagelijks gelezen en zonodig beantwoord.
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Nog is de Heilige Deur niet gesloten !

Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar ?
Gaat u mee van 8 — 13 december 2025 ?

Een prachtige pelgrimage naar Rome. We
passeren de heilige deuren van de vier pauselijke
basilieken, bezoeken het graf van paus Franciscus
en - als paus Leo in Rome is — gaan we op
audiéntie. Het is advent. De stad komt in
kerstsfeer. Heel bijzonder in Rome!

Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?
van 8 tot 13 april 2026

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat

Franciscus in zijn laatste levensjaren door

het Italiaanse land rondom Assisi trok,

predikend, zijn zonnelied zingend. Dit

willen we vieren met een prachtige

pelgrimage. We nodigen u van harte uit

om met ons mee te gaan naar “Het Land van Franciscus”. Met de bus zullen we
vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste streek in
Italié. We bezoeken de dorpjes en stadjes waar dc verhalen van Franciscus nog
dagelijks actueel zijn.

Nadere info over deze twee reizen:

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. Meer
informatie vindt u binnenkort op de website van DrieTour: www.drietour.nl. Via
die website kunt u zich dan ook aanmelden.

Pastorale begeleiding: Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-
Amsterdam; robmascini@gmail.com

Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het bisdom Groningen-Leeuwarden;
chrisketelaars45@gmail.com
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Beste parochianen,

Huurder gezocht

Als parochie verhuren we de woning op Amsteldijk nr. 134 al een
aantal jaren als vrijesectorwoning. Vanuit de huurwet konden we dit
steeds voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar) doen. Sinds 1 juli 2024 is
de huurwet echter gewijzigd: een contract voor bepaalde tijd
bestaat niet meer, een verhuring is dan meteen voor onbepaalde
tijd. Dat laatste vinden we (maar ook het bestuur en Bisdom) geen
gewenste situatie met het oog op de toekomst.

Er zijn nog wel uitzonderingen maar die zijn aan strenge
voorwaarden gebonden:

o Studenten die voor hun studie huren in een andere plaats dan hun woonplaats
o Huurders die tijdelijk ergens anders wonen als gevolg van dringende werkzaamheden of een renovatie

o Personen die uit een maatschappelijke opvang komen of in een sociale noodsituatie verkeren

Binnenkort komt de woning weer beschikbaar, mocht er iemand zijn
die wil huren en denkt onder een van deze voorwaarden te kunnen
vallen, dan vragen wij u contact op te nemen met John Fontijn.

LET OP:

Het betreft een vrijesectorwoning met een huur die daar bij past.

Dit geld hebben we hard nodig om onze kerkexploitatie gezond te
houden.

Uw parochieteam
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Seizoensafsluiting Kinderclub

In de Pluktuin was op 19 juni de laatste bijeenkomst van dit seizoen van de
Kinderclub. Eerst mochten ze vazen beschilderen, vervolgens bloemen
plukken en daarna alles tot een geheel vormen. Het werd een prachtig
kleurrijk geheel. Helaas is onze grote printer geen kleurenprinter, maar de
beelden laten wel zien dat het een vrolijke en gezellige middag was.
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Bordspel-liefhebbers opgelet!

Op vrijdag 11 juli organiseren we in dorpshuis De

Quakel de derde bordspellenavond.

Bordspel-enthousiastelingen Jeroen en Marco
nemen een mooie selectie aan instapmodellen en expertspellen mee en
zorgen voor uitleg en begeleiding.

We zullen deze keer in elk geval ‘Libertalia’
spelen; we zijn concurrerende piraten die door het
slim inzetten van bemanningsleden elkaar de loef
af proberen te steken.

Spanning en hilarische momenten gegarandeerd!

Dus ben je een nieuwsgierige beginner, een ervaren speler of iets
daartussenin? Zorg dan dat je erbij bent! Ook leuk als je een spel
meeneemt waar je zelf enthousiast over bent.

Heb je nog vragen? Stuur dan een
berichtje via Whatsapp of Signal naar Spelhandleiding:

Marco Redeman: 06 2063 4023. Of Vrijdagavond 11 juli
wordt lid van onze gezellig bordspel Dorpshuis De Quakel,
community! Kerklaan 16, De Kwakel.

Aanmelden is niet nodig.
Bordspelclub De Kwakel e.o. B e

Voor bordspelliefhebbers uit De Kwakel, We beginnen om 19.30 uur en
Uithoorn en de wijde omgeving! spelen tot ongeveer 22.30 uur.
Word lid van onze Whatsapp community: De entree is gratis en de bar

is de hele avond geopend.

De bordspelavonden zijn na de
zomervakantie weer
maandelijks.

Reserveer in je agenda:
Vrijdagavond 5 september
Vrijdagavond 3 oktober
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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15 augustus - Maria Hemelvaart

Dit jaar vieren we het op de dag zelf in de dagkerk in Uithoorn, dus
niet bij de grot in Zevenhoven.

Vrijdag 15 augustus om 9.30uur.

Wilt u toch naar de grot, dan kunt u zich aansluiten bij de viering om
19.00u in Zevenhoven waarin onze bisschop Hendrikx zal voorgaan.
Het is dan heel druk, dus kom op tijd.

Aan u de keus.
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