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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232

Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 — 12 uur.

Email urbanusparochienes@gmail.com

Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur

zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638
(Darek mobiel: 06-46309158) Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592

Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter

Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532

1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester

tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid

Veldweg 8b tel.: 06-29584878

3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid

Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749

1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens
Voor betalen misintenties:

R K Kerkbestuur St. Urbanus  NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus  NL41 INGB 0000 5783 72
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Beste medeparochianen,

at een prachtige evenementen hebben we weer gehad de
afgelopen weken! Naast het succes van Amstellanddag was er
een week later het jaarlijkse dorpsfeest, waarbij wij ook weer
onze deuren wijd openden voor iedereen om de kerk te komen
bewonderen en, altijd een succes: de toren te kunnen
beklimmen en te genieten van het wonderschone uitzicht over
het dorp Nes en de verre omgeving. Vele vrijwilligers uit het dorp
en de gemeenschap hebben zich weer ingezet om dit veilig en
met veel enthousiasme waar te maken. Nogmaals: Dank jullie
wel daarvoor!!! Het geeft telkens weer heel veel energie als je
ziet en hoort hoe de bezoekers genieten van het geheel en hoe
belangrijk zij het kerkgebouw waarderen als een onmisbaar
onderdeel van de Nes. “Als ik de kerktoren zie wanneer ik naar
Nes rij, voel ik dat ik thuis ben”, zo vernamen we van een
bezoeker. En zo is het! Kijk eens naar de logo’s van de
dorpsraad en de organisatie van het dorpsfeest: de kerk en
toren staan prominent afgebeeld (en
dat vinden wij heel erg leuk en mooi!).
Onze Urbanuskerk is meer dan alleen
een
Godshuis, ze staat open voor
iedereen die zich daar welkom wil
voelen en daarvoor openstaat. In het verleden is dit al veel
eerder zichtbaar gemaakt door bouwpastoor van Zanten: in de
vloer in de kerk staat een aantal keren broederlijk in 1 tegel
afgebeeld de 3 wereldgodsdiensten: het Christendom (CH),
Jodendom (J) en Islam (S). Wat pastoor van Zanten daarmee
wilde laten zien: iedereen is welkom, katholieken en niet-
katholieken. Hij stond open voor andersdenkenden. Een
charismatische persoon, niet voor niets was hij zo breed geliefd,
van de parochianen tot de kerkelijke leiding. Daarmee wist hij
tot 2 maal toe benoemd te worden tot Geheim Kamenier van de
Paus, een bijzondere titel, uit blijk van waardering door de Paus
zelf. (Wellicht dat we hier nog eens dieper op ingaan).



In deze tijd van individualisering, van
versnelling in technologische
ontwikkelingen zoals smartphone,
chatbot en kunstmatige intelligentie
waarbij men steeds minder contact
heeft met de medemens, dan is onze
St.Urbanus een verademing! Het
gebouw brengt mensen samen, zoals
wij gewend zijn te zeggen: van alle
rassen en talen en vanuit alle windhoeken en streken. Vanuit
Nes maar ook vanuit de wijde omgeving. ledereen heeft een
reden om daar te komen. Om te genieten van muziek, om
verdriet te delen en troost te vinden, om samen te zijn en nieuw
te ontmoeten, om inspiratie op te doen, voor lezingen,
tentoonstellingen, feestelijkheden, om te vieren en te gedenken.
Het gebeurt allemaal in de Urbanus. Toen en nu. En dat willen
we voor de toekomst graag ook zo houden. Veranderingen
zullen er zijn, maar continuiteit willen we borgen. Het is
belangrijk dat dit voor Nes aan de Amstel blijft bestaan. En daar
wordt, ook bij dit schrijven van dit voorwoord, door vele
betrokkenen (ook vanuit het dorp) hard aan gewerkt.

In de wandelgangen heeft u het waarschijnlijk al vernomen.
Onze gasten uit Oekraine gaan zo rond eind van de maand juni
de pastorie verlaten. Er deed zich een keuzemoment voor
waarbij zij meer zekerheid van huisvesting konden verkrijgen
naar de toekomst. De gemeente Amstelveen heeft hen daarbij
een eenmalig aanbod gedaan

om in te trekken in een

voormalig verzorgingshuis te

Amstelveen. Hiermee vervallen

ze van particuliere opvang naar

opvang door de gemeente. Met

piin in het hart en vol

dankbaarheid voor wat de

parochie voor hen heeft



gedaan en betekend hebben ze dit geaccepteerd, waarbij de
keuze voor meer zekerheid naar de toekomst niet te negeren
viel. Ook wij zien ze met pijn in het hart vertrekken en we zullen
hun aanwezigheid, de levendigheid, gezelligheid en lol die ze
brachten zeker gaan missen.

Een andere afsluiting betreft de Kinderclub! Op 20 juni jl. was
de laatste bijeenkomst van dit seizoen voor de jongeren. Altijd
een broodje speciaal! Bij de Pluktuin in Nes werd er weer
gecreéerd, genoten en versnaperd. Prachtig! In het nieuwe
seizoen welke begint in september, pakt team Elly de draad
weer op en gaan ze weer mooie bijeenkomsten, met veel
gezelligheid, inspiratie, knutsel en lekkers oppakken en
organiseren. Team Elly: Dank jullie wel voor jullie fantastische
inzet, energie en enthousiasme!!! Zie de foto’s verderop in deze
Klanken.

De vakantiemaanden staan voor de deur. Tijd om even rust te
nemen, voet van het gaspedaal en wat meer te genieten van de
omgeving of wellicht zelfs op reis te gaan. Nieuwe ervaringen
opdoen, eindelijk die zon, lekker eten, allemaal erg prettig
nietwaar? Verandering is dan zeker een welkome afwisseling.
De “gewone” zaken blijven echter gewoon doorgaan. Zo gaan
we verder met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan
delen van de elektra in de kerk. De stoppenkast en leidingen
zijn niet meer van deze tijd en behoeven aanpassing en
verbetering. Hier wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers én van
een zeer betrokken, gecertificeerde elektricien vanuit het dorp.
Super! Ook de voorbereidingen voor het herstel van de glas in
lood ramen in de Noord en Zuidgevel houdt ons goed bezig. Zo
wachten we op het uitbrengen van offertes door 3 verschillende
glazeniers. Op het moment van dit schrijven is hier echter nog
geen extra informatie over te melden. Verder zijn we bezig met
de voorbereidingen voor het slaan van een schoeiing langs
beide zijden van het kerkebos. Hoognodig, aangezien de
kanten langzaam maar gestaag afkalven en dat willen we



vermijden. Daarmee zetten we tegelijkertijd 66k een klein stapje
verder naar de toekomst met het kerkebos als mogelijke
natuurbegraafplaats voor urnen. Als we het over de
begraafplaats hebben: heeft u al gezien dat de grind- en
Zijpaden zijn opgehoogd met extra materiaal? Mooi werk van de
beheerder en vele handige handjes van o.a. de Groengroep.
Dank jullie wel daarvoor!!! Dit werd overigens mogelijk gemaakt
vanuit de bijdrage voor het algemeen onderhoud aan het
kerkhof. Rust roest © ofwel ondanks de vakantiemaanden gaan
we gewoon door met regelen, organiseren en déen!

Verandering is niet altijd even leuk, maar brengt, gedreven door
soms realisme en noodzakelijkheid, soms gestuurd, ook
continuiteit. En dat is in dit geval belangrijk voor de St.Urbanus,
haar bezoekers, het dorp Nes aan de Amstel en de omgeving.
Enthousiasme, gezond verstand en vakkundigheid, passie en
gedrevenheid en vooral de mensen zelf zijn dan de bouwstenen
om iets moois, waardevols en toegankelijk neer te zetten voor
iedereen. Met z'n allen gaan we het waarmaken, zodat de
Urbanuskerk kan blijven wat ze altijd al geweest is en waar ze
voor gemaakt is: een huis voor allen, waar iedereen welkom is
en waar men zich kan vinden voor alle zaken en emoties die
ons dierbaar zijn!

Wij wensen u en uw dierbaren

een fijne, zorgeloze en mooie

vakantie toe met een veilige

thuiskomst.

Graag tot de Urbanesklanken van september,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Rust: Ruimte voor ontmoeting

Voor veel mensen breekt spoedig de vakantietijd aan.

Vakantie is een tijd om tot rust te komen. Om geest en

hart te laten verstillen. Om af te dalen naar een

ontmoeting met jezelf, met de ander en met God.

Vanuit de rust laden we onze ‘batterij’ weer op. Het is

ook de tijd om te onderzoeken bij onszelf of we nog in

vrede zijn met wie we zijn en wat we doen. Soms is de vakantie dan ook de
tijd waarin we radicale beslissingen nemen; dat het anders moet, omdat we
niet meer tevreden zijn met hoe het gaat. Als we wel in vrede zijn, is er ruimte
voor diepgaande ontmoetingen, omdat we er echt voor open staan.

Maar hoe doe je dat: tot rust komen? Echt tot rust komen lijkt op een
wandeling door de tempel uit de bijbel. Kijk eens naar het plaatje. Er is een
voorhof tussen ingang en de tweede ingang. Wat volgt is een tweede pleintje.
Daarna volgt het heiligdom en dat bestaat uit twee ruimten: het heilige en het
Allerheiligste (‘Heilige der heiligen’). Kom, laten we op weg gaan.

Om te beginnen laten we onze dagelijkse beslommeringen achter. Onze
gedachten over wat je nog moet voor je werk of je studie dwarrelen langzaam
naar de achtergrond. In vergelijking met de tempel is het de wandeling over
het voorhof van de werkstress naar het plein van de bezinning. Ons hoofd en
hart krijgt ruimte om het geheel wat meer te over zien. Nu ons hoofd niet
meer constant bezig is met welk rapport er nog gelezen moet worden en
welke mensen nog gebeld, zien we de grote lijnen. Wat ging er goed en waar
kon het beter? Wat vind ik eigenlijk van alles wat ik gedaan heb en moet?
Voelt dat nog goed? In deze fase is er rust voor de ontmoeting met jezelf: wat
heb ik allemaal gedaan en gemoeten en past dat nog bij wie ik ben en wie ik
wil zijn?

De wandeling door de tempel van de geest vervolgt met aankomen in het
heilige. Hier is ruimte en rust voor de ontmoeting met de ander. Mocht de
zelfevaluatie op het plein der bezinning tot een crisis hebben geleid — wat je
doet en wie je wilt zijn is niet in evenwicht —is de ander een klankbord om te
zoeken naar nieuwe wegen. Mocht er vrede zijn met het eigen leven, dan
opent het hart zich voor de echte ontmoeting met de ander. Je bent vrij in
hoofd en hart om de ander op de voorgrond te plaatsen en zijn of haar
verhaal te omarmen. Deze ontmoetingen gaan ver voorbij aan het alledaagse:
we delen ons hart en spreken over onze diepste beweegredenen en
gedachten.

De wandeling door de tempel is nog niet voltooid. Vanuit het heilige kunnen



we raken aan het Allerheiligste: De ontmoeting met God. Soms ervaren in de
diepe ontmoeting met een ander mens. Soms als een aanraking; een zachte
windvlaag die waait in het eigen hart. Maar altijd een ontmoeting die nieuwe
inzichten en nieuwe energie geeft. Die je thuis laat komen. Een ontmoeting
die je bevestigt als geliefd kind van de Vader en de kennis geeft: dit is de weg
die Ik met jou wil gaan.
Hoe jouw vakantieperiode er ook uit ziet, ik wens je toe dat je wandelen mag
door de tempel van de geest en rust zult vinden bij onze Heer.

Diaken Jeroen Hoekstra

P.S. Niet alleen in de vakantie komen we tot rust. Een kloosterweekend of een
(meerdaagse) wandeling kunnen ook verstilling brengen. Beide organiseer ik
weer in het nieuwe seizoen. Houd de parochiebladen in de gaten of mail mij,
dan houd ik je op de hoogte (diakenjeroen@kpnmail.nl).

Een nieuwe uitdaging!

Persoonlijk bericht van diaken Jeroen

Al ruim acht jaar verdeel ik mijn tijd en aandacht

over twee samenwerkingsverbanden. Naast onze

regio (Van Amstel tot Westeinder), ben ik ook actief

in de Zaanstreek. Echter ga ik de Zaanstreek

verlaten en inruilen voor een nieuwe plek. Dat is best moeilijk, want ook in de
Zaanstreek heb ik de mensen lief. Zeker in mijn ‘eigen’ Jozefparochie waar ik
binnenkwam in een voor de gemeenschap moeilijke en duistere periode.
Samen met de vele vrijwilligers hervonden we nieuwe hoop, zicht op de
toekomst en ging het licht weer schijnen. Het is jammer en ook wel een beetje
verdrietig om dat achter te moeten laten, maar pastores zijn voorbijgangers,
dat weten we.

Gelukkig wacht mij een mooie nieuwe uitdaging. Per 1 september zal ik mijn
werk voor onze parochies gaan combineren met de Heilige Mariaparochie.
Hieronder vallen alle kerkgemeenschappen van Amstelland. Ik kijk uit naar
deze nieuwe uitdaging. Ik word daar herenigd met enkele dierbare collega’s
met wie ik eerder heb samengewerkt. En het wordt ook veel makkelijker om
beide werkplekken te combineren. Tussen Bovenkerk en bijvoorbeeld De
Kwakel is de reistijd immers een dikke tien minuten.

Ik kijk terug op mijn tijd in de Zaanstreek met dankbaarheid voor alles wat ik
daar heb mogen doen en voor alle mensen die ik daar heb mogen ontmoeten.
Ik ben heel blij dat ik mijn werk voor onze parochies mag voortzetten en
tegelijk vlakbij iets nieuws mag beginnen. Diaken Jeroen Hoekstra
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Ter Inspiratie

De vakantie staat voor de deur,
de scholen zijn aan hun laatste
weken bezig. Velen zien naar
de vakantie uit. In de Bijbel
lees je echter niets over
vakantietijd, we weten niet of
Jezus op vakantie ging. Wel
staan erin de Bijbel gedachten, die we voor de vakantietijd ter harte
kunnen nemen o.a.:
Als je van het goede geniet, dan moet je er tegelijk aan denken, dat
dat, ook een gave van God is, een citaat uit het boek Prediker.

Maar hoe vrij ben je eigenlijk als de vakantie aanbreekt? Kun je je
bezigheden, je werk, de besognes van alle dag achter je laten als je
op vakantie gaat? Zou je je telefoon thuis kunnen laten,
bijvoorbeeld? Ik weet dat dit voor velen een onmogelijke vraag is. Er
zijn werkgevers die van hun werknemers vragen om ook gedurende
de vakantie bereikbaar te zijn. Hoe kun je dan loskomen van je
werk? Anderen voelen zich totaal geisoleerd zonder telefoon. Je
hoort er niet bij als je niet bereikbaar bent. Kun je dan wel bij jezelf
komen? Heb je dan voldoende ruimte voor jezelf? Ben je vrij als
anderen steeds weer kunnen inbreken in je privéruimte? Vrij zijn
van wat je in beslag neemt of beslag op je legt in je dagelijkse doen
en laten, is een belangrijke voorwaarde om vrij te worden voor.....?
Ja, voor wat eigenlijk?

In eerste instantie wellicht voor dat vele waar je gewoonlijk niet aan
toekomt en wat toch heel wezenlijk is. Samen eten bijvoorbeeld met
alle tijd en aandacht voor het eten en voor een goed gesprek met
elkaar. Vrienden opzoeken, die je allang niet in alle rust gesproken
hebt. Of het lezen van een goed boek of een bezoek aan een
tentoonstelling waar je eerder geen tijd voor had.



In de vrije ruimte van de vakantie kunnen je ogen ook opengaan
voor een nieuwe, andere werkelijkheid.

‘Het is vakantie. De zon komt op en de camping is nog roerloos stil.
Ik ruik de morgen. Door het zwarte silhouet van de bomen is de
opkomende zon zichtbaar. Dit is een moment dat ik intens beleef en
in me opneem alsof ik mezelf erin herken. Wat leven voor mij is en
waar ik naar verlang, vat zich hier samen. Ik houd mijn adem in. Dit
wil ik vasthouden.’

Het kan zomaar gebeuren in een onbewaakt ogenblik. Je wordt
geopend voor de diepte, het geheim van je leven, je diepste
verlangen. Je ervaart zin in je leven. Het wordt je gegeven een
geschenk uit de hemel.

Soms overkomt het je op vakantie, maar je hoeft er gelukkig niet
voor op vakantie te gaan. Het kan je ieder moment gegeven worden
wanneer je er vrij voor bent. Op vakantie, thuis, tijdens een
wandeling in je directe omgeving. Even ben je vrij en opent zich een
onverwachts perspectief. Je weet dit is Leven! Een goede
vakantietijd!

Elly van Rooden.

Collectes

De ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden
in het weekend van 6 en 7 juli.

In het weekend van 24-25 augustus staat de collecte in het
teken van de Miva collecte voor levensreddende geboortezorg
in Zambia.
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Opbrengst Collectes

weekend 25+ 26 mei 351,80
weekend 1+ 2juni 428,55
weekend 8+ 9juni 356,40
zondag 16 juni 258,20

Miva Colllecte: Kraamkliniek zonder ambulance
De afstanden in Zambia zijn enorm en er zijn alleen maar
zandwegen. In dit gebied heeft bijna niemand een auto en ook
geen geld voor ander vervoer. Er zit voor veel zwangere
vrouwen niets anders op dan lopend hoogzwanger op weg te
gaan naar de kliniek om te bevallen..
Vaak komen vrouwen strompelend aan bij de kliniek of beviel
de moeder onderweg onder erbarmelijke omstandigheden of
overleefden moeder en kindje het niet.
De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de aanschaf
van een ambulance.
Voor verdere info kijkt u op : www.miva.nl
U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva Den Bosch

Kapelkar aan de Middenweq in de Bovenkerkerpolder
Afgelopen 2 jaar hebben wij met onze Dorothy gemeenschap
een kapel op wielen gebouwd en deze staat bij ons in het
weiland, Middenweg Bovenkerkerpolder 1, Amstelveen.

Sinds wij de kapel in het weiland hebben staan houden wij elke
week een open Taizé gebed, op donderdagochtend. Nu is de
kapel klaar en is op zondagmiddag 30 juni om 15.00-15.45 uur
met een inzegenings- viering door lokale voorgangers officieel
in gebruik genomen.

Wij hopen dat deze kapel ook een plek wordt waar wandelaars
en fietsers een moment van rust en meditatie kunnen ervaren
als ze door de polder komen.

U bent van harte welkom.
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Activiteitenoverzicht juli-augustus 2024

juli: tijd: soort viering: voorganger:

wo.3 09:00 kerkwerken

za.6 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

z0.7 09:30 | Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra

za.13 19:00 | Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

z0.14 09:30 Eucharistieviering

za.20 19:00 | Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

z0.21 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden

za.27 19:00 | Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

20.28 09:30 Eucharistieviering

aug.:

za. 3 19:00 | Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

z0.4 11:00 Gezamenlijk viering in Uithoorn -

za.10 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

z0.11 09:30 Gezamenlijke viering in de Kwakel

do.15 11:00 | Maria tenhemelopneming Zevenhoven

za.17 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

z0.18 09:30 | Woord- en Communieviering Elly van Rooden

za.24 19:00 | Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

20.25 09:30 | Eucharistieviering

wo.28 09:00 Kerkwerken

za.31 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

zo.1sep | 09:30 | Woord- en Comm., gezins-viering Elly van Rooden
bgv opening schooljaar

z0.8 10:00 Regionale openluchtviering in Nes; info in september

Rooster is onder voorbehoud en kan worden gewijzigd door
Omstandigheden ivm vakantietijd.
Vakantie pastoor Marco: augustus
Vakantie kapelaan Darek: 1-12 juli
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zang: organist/cantor: lector: misdienaar: | koster:
samenzang Jos den Haan Maurice
Zomer/samenzang | Leo van Rijt Paul Goossens Jeroen Huub
samenzang Joop
Zomer/samenzang | Andrea Kooijman | Margaret Cock Huub
Timmermans
Peter Overdijk John
Zomer/samenzang | Peter Overdijk Marino den Haan | Ab Huub
Peter Overdijk Jos den Haan John
Zomer/samenzang | Peter Overdijk Cilia Krak Cock Huub
samenzang Joop
samenzang Jos den Haan Maurice/Joop
Peter Overdijk John/Joop
Zomer/samenzang | Peter Overdijk Cilia Krak Ab Huub
Peter Overdijk? Jeroen Maurice/Joop
Zomer/samenzang | Peter Overdijk? Margaret Cock Huub
Timmermans
Peter Overdijk Jos den Haan John
St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan | Ab 2?7
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Activiteiten in het cluster
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Misintenties, weekend 6 en 7 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Kees Fontijn

Martin Groen

Nellie Schrama

Nico de Jong

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden familie Fontijn-van Diemen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor vrede in de wereld

Misintenties, weekend 13 en 14 juli
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Ferry en Willie Ottenhof

Frans en Conny Wesselingh

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Jo Markwat-van Tol

Jan Markwat - jaarmis

Rie Overwater-Andriessen

Theo Zeinstra
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Misintenties, weekend 20 en 21 juli

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dave de Laat

Edwin Houtkamp

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Kees Fontijn

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor een gezond bedrijf

Misintenties, weekend 27 en 28 juli
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Brenda Overes

Cees Stolwijk

Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld
Rie Overwater-Andriessen

Voor een veilige thuiskomst
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Misintenties, weekend 3 en 4 auqustus
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Kees Fontijn

Marcel van Amsterdam

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Liefde voor elkaar

Misintenties, weekend 10 en 11 augustus
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ben Overes

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Frans en Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Rie Overwater-Andriessen

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 17 en 18 augustus
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Arie Schrama

Dave de Laat

Edwin Houtkamp

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
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Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor goede oplossingen

Misintenties, weekend 24 en 25 auqustus
Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Ferry en Willie Ottenhof

Jos Schrama

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Martin Groen

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Overwater-Andriessen

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 31 augustus-1 september
Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten
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Donderdagmiddag 20 juni hebben wij met veel plezier de seizoens-
afsluiting van de kinderclub gehouden! Dank zij het zonnige weer
mochten we weer veel kinderen in ‘De Pluktuin’ begroeten. Eerst
werden er vazen geschilderd, daarna mochten de kinderen bloemen
gaan plukken, om dit in de vaas te zetten. Na afloop gingen zij met
hun mooie creaties op de foto. We kunnen weer terugzien op een zeer
geslaagde middag! Uiteraard veel dank aan het Parochieteam en de
vrijwilligers die daaraan bijgedragen hebben!

Onderstaand een foto-overzicht om na te genieten van deze leuke
middag.

Graag tot na de vakantie,

groetjes,

het Kinderclub Team.
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Vakantie parochiescretariaat

Ook dit jaar zal in de maanden juli en augustus het secretariaat wel de
werkzaamheden verrichten maar niet altijd op donderdagochtend
aanwezig zijn.

De mail wordt dagelijks gelezen en zonodig beantwoord.

Donderdag 15 augustus, gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven?

Het is een traditie dat op deze Mariadag, Maria Hemelvaart, er een
openluchtviering is in Zevenhoven, adres: Noordeinde 28. Nog nooit
meegemaakt? Het is echt bijzonder. Het wordt georganiseerd vanuit de R.K.
regio Amstel-Westeinder, maar de mensen komen overal vandaan. U kunt
met de fiets komen, de auto of met de bus. De eucharistieviering begint om
11.00uur bij de grot, daarna is er in de prachtige ontmoetingsruimte
koffie/thee/limonade. Neemt u uw eigen boterhammen mee, dan kunt u na
afloop nog een gezamenlijk rozenkransgebed meebidden bij de grot. Jong en
oud welkom!

Gratis boeken, te bestellen bij 0297-582482

Huub Oosterhuis Deze geboren vreemdeling

150 psalmen

Vijftig psalmen

Wie bestaat

Biografie. De Paus van Amsterdam

Een huis waar alles woont

Nieuw bijbels liedboek. Uitsluitend teksten

Jij die mij ik maakt

Trouw bezingen. Teksten voor een huwelijksviering
Hier aanwezig. Met heel veel inspirerende tekeningen
Het evangelie van Lukas

Jan van Kilsdonk Dag jongen van Licht

Paul Verhoeven Jezus van Nazaret — de historische jezus

Haag, Kirchbergen, | Vrouwen in de bijbel. Met talloze reproducties van
Solle beroemde schilderijen
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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Regio bedevaart naar Nieuwe Niedorp en Zwaag

Zaterdag 22 juni is Ria Zeinstra, samen met dochter Silvia, naar Nieuwe Niedorp
gereisd, samen met een groep bedevaartgangers uit andere parochies van ons
cluster. Daar waar vroeger een nonnenklooster was, is nu de opleiding van priesters
gevestigd. Ook pastoor Marco is hier opgeleid; hij kende daar dus goed de weg.

Na de rondleiding werd de reis vervolgd naar Zwaag, voor
een bezoek aan een van de oudste Mariakapellen (zie foto).
De toenmalige pastoor Masker nam in 1881 een
Mariabeeld mee na zijn bezoek aan Lourdes. Hij vond een
kleine houten kapel niet passend en bleef proberen een
mooie kapel te realiseren. Dat lukte pas vele jaren later,
onder andere dankzij het feit dat mensen in de oorlogen
weer leerden bidden. Ook het Wonder van Zwaag — een

blind meisje werd
ziende — heeft
bijgedragen aan het
erkennen en
mogelijk maken
van de Mariakapel.
Volgens Ria en
Silvia staan er
prachtige oude
beelden in de
kapel. Zij hebben
genoten van deze
dag.
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