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Beste medeparochianen,

elkom in het nieuwe jaar 2026, we zijn begonnen! Het
nieuwe jaar is aangebroken en daarmee de start van een
nieuwe reeks van mooie dingen en ervaringen. Tegelijkertijd is
er ook de voortzetting van bestaande uitdagingen die ons in
2025 (en daarvoor) bezighielden en nog niet zijn ingevuld. Een
van de grootste  wordt
ongetwijfeld de toekomst van
onze St.Urbanusparochie.
Kijken we om ons heen, met
name richting de parochies in
Amstelveen en aan de andere
kant van de Amstel, zien we
daar grote veranderingen plaats vinden. Er zijn daar keuzes
gemaakt op basis van beleid van de centrale bisdom
organisaties, de eigen toekomstvisie (die overigens niet altijd
duidelijk aanwezig is), maar ook op de realiteit dat er minder
mensen naar de kerk komen, de financiéle situatie steeds
moeilijker wordt en de jongeren hun spiritualiteit anders invullen
dan de traditionele oudere groep parochianen. Daarbij zijn er
onvermijdelijke en moeilijke keuzes gemaakt en uiteindelijk
knopen doorgehakt met vergaande gevolgen. De regie in die
parochies was niet altijd duidelijk en constructief aanwezig, wat
velen pijn doet en de gemaakte keuzes soms onbegrijpelijk
maakte. Als parochieteam willen we ervoor waken, samen met
het regio-kerkbestuur, dat wij niet in zo’'n scenario terecht
komen en het ons ‘overvalt’! Zoals u weet zijn we de afgelopen
jaren intensief bezig geweest met bureau ‘Coup’ om een
bestendig toekomstplan, het HBO
(=HaalBaarheidsOnderzoek), op te stellen in
het belang voor de gemeenschap van de
St.Urbanus en de Nesser en regio
gemeenschap, waarbij toegankelijkheid en
voortbestaan van onze Rijksmonumenten
worden gegarandeerd middels een



gevarieerde invulling van diverse activiteiten en veelsoortige
bijeenkomsten op basis van de huidige sociaal-
maatschappelijke bestemming. Dit laatste is eigenlijk het HBO
in een notendop. Nu wordt het zaak om ook andere partijen hier
enthousiast voor te maken.
Daarom gaan we begin januari in gesprek met
de gemeente Amstelveen om daar onze
plannen en voornemens kenbaar te maken.
De basis hiervoor worden gevormd door het
HBO en de Kerkenvisie, welke eerder door de
gemeente Amstelveen is opgesteld. Hierin
wordt, als de |lokale overheid, de
verantwoordelijkheid erkend dat kerkgebouwen binnen de
gemeentegrenzen belangrijk zijn voor de omwonenden en
gemeente en dat hier beleid op gemaakt dient te worden ter
bescherming van deze kerkgebouwen. Een volgende stap zou
ook nog mogelijk zijn richting de provincie Noord-Holland.
Uiteindelijk gaat er ook de stap gemaakt worden richting ons
bisdom Haarlem-Amsterdam om in overleg te bezien hoe we
onze plannen naar de toekomst gestalte gaan geven. Een grote
verantwoordelijkheid waar we uiterst zorgvuldig mee om gaan,
daar kunt u van overtuigd zijn! En schouder aan schouder gaan
we samen toekomst waarmaken, dat is onze overtuiging en
insteek.

Over beginnen gesproken... Half januari
is het dan zover: het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden aan de 2
glas in lood ramen in de beide
zijtransepten van ons kerkgebouw. Als eerste worden de
steigers binnen en buiten geplaatst. Hiervoor gaan de 2
achterste banken ter plaatse tijdelijk weggehaald worden om
ruimte te maken. Ook het orgel zal afgedekt gaan worden om
vervuiling met stof te voorkomen. Het kan dan nog wel steeds
bespeeld worden tijdens de vieringen in die periode. De ramen,
bestaande uit in totaal 19 losse panelen, worden uitgehaald en
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naar het atelier gebracht van Lichtraamwerk te Noord-
Scharwoude, waar eigenaresse Marije en zoon Lot aan de slag
gaan. In de tussentijd zal Nico van de firma Pronkbouw het

steen- en ijzerwerk onderhanden

nemen. Nico is een oude bekende, hij

heeft ook de diverse werkzaamheden
uitgevoerd ten tijde van de werken aan de ramen van het
Priesterkoor, de Mariakapel, het zangkoor, de gordijnen in de
kerk en de gewelven bij het hoofdaltaar. Ofwel zéér bekend met
ons gebouw en de constructies. De regie zal worden gevoerd
door huisarchitect Paul van Vliet, aangevuld met het waakzame
oog van uw parochieteam ;-) . Uiteraard houden we u op de
hoogte tijdens de werkzaamheden middels foto’s op onze
website, leuk en leerzaam om te zien! In de tussentijd zorgen
we er uiteraard voor dat u in de kerk er warmpjes en aangenaam
bij zult zitten door de kachel ruim op tijd aan te zetten en tijdens
de vieringen te laten branden, om zo een behaaglijke
temperatuur te kunnen handhaven.

In de wandelgangen wordt er regelmatig over
gesproken, we willen graag iedereen op de hoogte
houden: Met Elly gaat het goed! Gelukkig is de
operatie prima gegaan en na een traject van
revalidatie is zij weer lekker thuis. Ze loopt ondertussen ook
weer kleine stukjes. We wensen haar hierbij namens ons allen
veel sterkte en succes toe en we hopen haar zo spoedig
mogelijk weer in en om de St.Urbanus te ontmoeten!!! Mocht u
in de tussentijd haar nog een bemoedigend kaartje willen
sturen: deze kunt u ook afgeven op de pastorie aan het
secretariaat, zorgt Ria ervoor dat deze bij haar terecht komt.

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de
toegangspoort tot de begraafplaats ‘Vreedenhof’
permanent open staat en dat er een groene band
om het draaihek zit. De reden hiervoor is dat o.a.
beide scharnieren in een dusdanig slechte conditie verkeren,



net als andere onderdelen van de poort, dat de veiligheid niet
meer gegarandeerd kon worden. Om te voorkomen dat het
hekdeel uit het scharnier zou vallen, is de band aangebracht. Er
wordt uiteraard gezocht naar een bestendige, verantwoorde en
veilige oplossing om verder gevaar en verval te voorkomen van
dit toch bijzondere, Rijksmonumentale hek wat ondertussen
toch al zo'n 120jaar oud is.

Recent is er meerdere keren contact geweest met

de gemeente Amstelveen. Een van de

onderwerpen  betreft het kerkplein: als

parochieteam hebben we, gezien de huidige
slechte staat, al zeer lang de wens om deze opnieuw te
asfalteren. Dit is echter een nogal kostbare zaak. Gezien het
veelvuldige medegebruik door de ouders die hun kroost naar
school brengen, de scouting en dorpsbewoners of bezoekers
van diverse evenementen in Nes en omgeving i.c.m. veiligheid
en beheerste parkeermogelijkheden in het dorp Nes, is de
gemeente Amstelveen bereid om dit ter hand te gaan nemen.
En daar zijn we uiteraard zeer blij mee! Daar moeten nog
diverse afspraken over gemaakt gaan worden, waar we alle
vertrouwen in hebben. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Aan het begin van het nieuwe jaar is het ook
een mooi moment om alle vrijwilligers van
onze St.Urbanusparochie te bedanken voor
hun tomeloze, energieke en grenzeloze inzet
in en om de kerk. Telkens weer wordt er een
beroep op u gedaan en het is zo
hartverwarmend om te zien hoe u daar telkens weer gehoor aan
geeft. Zeker niet vanzelfsprekend en daarom voor u een groot

DANK-DANK-DANK



We zijn het jaar 2025 goed geéindigd, met een zéér succesvol
evenement ‘Kerst aan de Amstel (een pluim voor de organisator
Stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk Nes!), een gezellige
80+ ouderen bijeenkomst in het dorpshuis voor parochianen en
dorpsgenoten en uiteraard de prachtige en gedenkwaardige
Kerstvieringen en bijeenkomsten! Aan het begin van 2026 is het
zaak dat we verder vooruit gaan kijken en onze toekomst verder
gaan bepalen. Dit doen we niet alleen, maar samen met diverse
gedreven, deskundige en enthousiaste partijen. Een bestendige
toekomst voor onze gemeenschap, de Nesser gemeenschap en
de regio én onze Rijksmonumenten, waarmee toegankelijkheid
blijft bestaan, dat is waar we naar toewerken, samen met u.
Uitdagend, vernieuwend en toch vertrouwd. Het zal van ons
allen aanpassingen vragen, tijd en veel energie, maar de
uitkomst zal ernaar zijn. Het is het tenslotte meer dan waard!!!

Graag tot de Urbanesklanken van februari,
Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, weekend 3 en 4 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Niek, Lida en Gerard Baas

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Ruud Goedknegt

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Zeinstra

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 10 en 11 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Frans en Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Nico de Jong

Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza




Misintenties, weekend 17 en 18 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor goede toekomst van onze kleinkinderen

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 24 en 25 januari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Casper Stevens - jaarmis

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Uit dankbaarheid voor ons gezin

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 31 januari — 1 februari

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza




Activiteitenoverzicht januari 2026

datum tijd: soort viering: voorganger:

za.3 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

zo.4 09:30 Eucharistieviering -

za.10 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

zo.11 - GEEN dienst in Nes ivm Familiezondag in Uithoorn,
aanvang 11:00

za.17 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

z0.18 09:30 Woord- en Communieviering Diaken Rob Mascini

wo.21 09:00 Kerkwerken, IEDEREEN WELKOM!

za.24 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

z0.25 09:30 Eucharistieviering

za.31 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn

zo.1feb. | 09:30 Eucharistieviering
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zang: organist: lector: misdienaar: | koster:
Peter Overdijk | Jeroen Goossens | Jeroen John
St.Cecilia | Peter Overdijk | Marino den Haan | Cock Ab
Peter Overdijk John
Peter Overdijk | Jos den Haan John
St.Cecilia | Peter Overdijk | Cilia Krak Ab Cock
Peter Overdijk | Jeroen Goossens | Jeroen John
St.Cecilia | Peter Overdijk | Margaret Cock Huub
Timmermans
Peter Overdijk | Jos den Haan Joop/Maurice
St.Cecilia | Peter Overdijk | Paul Goossens Ab Huub
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teiten in het cluster
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Geef ons een nieuwe morgen

De titel verwijst naar een lied dat soms gezongen wordt na het Onze
Vader; een lied dat mij altijd ontroerd en inspireert. En tegelijk past het zo
mooi bij de tijd van het jaar: afscheid van 2025 en voor ons een nog

onbeschreven blad — het jaar 2026!

Vol verwachting en met het licht van
kerstmis in ons hart, de geboorte van
het kerstkind, wachten we hoopvol af
op wat komen gaat. Net voor
Oud&Nieuw hebben we het Heilig jaar
afgesloten, maar we zijn niet minder
pelgrims van hoop; ook in het nieuwe
jaar. En dat is nodig, want ondanks
hernieuwde interesse van jongeren,
zijn we ook in 2025 weer
medegelovigen verloren.

Eigenlijk is dat gek. Ik bedoel we leven
in onrustige tijden waarin elke
zekerheid en elk fundament onder ons
bestaan lijkt te ontbreken. En
betekenis geven aan je leven is een
onmogelijke opdracht geworden.
Beide leiden tot verlies van zingeving,
geluk zoeken in uitwassen van
verslavingen, versmelting met je werk,
gevoelens van tekortschieten als
mens, mentale problemen enzovoort.

Juist het geloof kan een antwoord zijn
op deze grote, soms uitzichtloze
vragen. Neem het besef dat het geloof
je kan geven dat je simpelweg goed
genoeg bent, omdat je kind van God

Vader, die in de hemel zijt

al zijn wij Uw weg soms kwijt
laat ons niet alleen,

maar reik Uw hand aan iedereen.

Vader, geef ons ons daag'lijks
brood,

maak ons vrij van pijn en nood,
Toon aan al wat leeft

Uw liefde die leven geeft.

Al zijn wij hier op aard'

Uw liefde soms niet waard,

wil toch voor ons steeds blijven
zorgen

geef ons 'n nieuwe morgen

Vader die weet wat in ons leeft,
U die onze schuld vergeeft,
blijf ons steeds nabij

wees onze gids, dat vragen wij.

Al zijn wij hier op aard'

Uw liefde soms niet waard,

wil toch voor ons steeds blijven
zorgen

geef ons 'n nieuwe morgen
geef ons een nieuwe morgen
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bent, omdat Hij je gemaakt heeft en je alleen daarom al van onschatbare
waarde bent; de moeite waard! ‘Ik heb je lief,” zegt God, ‘kostbaar ben jij
in Mijn ogen!’

Of de verlossing die in ons geloof zit. Dat je leven niet alleen maar donker
hoeft te zijn; dat er altijd perspectief is, juist omdat je het niet alleen hoeft
te doen. Zelfs in je aller eenzaamste nacht is de Heer bij je. En wie zichzelf
durft te geven, een beetje met de Geest mee durft bewegen, zal voelen
hoe de grond onder zijn voeten vast wordt. Dat de geest je draagt en je op
weg helpt een nieuwe mens te worden. Dat je leven zich kan omkeren
naar het licht.

Moge dit jaar onze goede voornemens niet beginnen bij meer positief naar
jezelf kijken, minder tussendoortjes of eindelijk van die bank afkomen.
Nee, laat het een omkering zijn die begint in het hart: Vertrouwen op onze
Heer. Geloven dat Hij ons leven draagt. Daar begint verandering, daar
ontstaat werkelijk een nieuw begin. En waar het hart vol van is, volgt het
hoofd en dat is het recept voor blijvende, werkelijke omkering van je
leven. Wat je ook wilt veranderen aan jezelf, gedragen door de geest zul je
versteld staan van wat je allemaal kunt bereiken!

Er is dus een tegenwicht tegen de teneur van de wereld, waarin mensen
zichzelf verliezen en zich verloren voelen. Niet in de ‘ja en amen’, maar in
het werkelijk volgen van Zijn spoor. Je durven overgeven en werkelijk zijn
licht, liefde en vrede tot je toelaten. Het verandert jouw leven, maar,
omdat Zijn licht, liefde en vrede in ons schijnt, helpen we ook de mens om
ons heen. Omdat je vriendelijker wordt, geduldiger, aardiger, vol van
vrede en liefde. Een beetje meer mens naar Zijn beeld en gelijkenis die de
wereld laat zien: Al zijn wij soms Zijn liefde niet waard, Hij geeft ons steeds
een nieuwe morgen! Moge 2026 een nieuwe morgen zijn voor ieder van
ons en voor de wereld! En laten we dit lied vaak zingen om ons daar aan te
herinneren!

Diaken Jeroen Hoekstra
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Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal
plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 januari

De jaarlijkse collecte t.b.v de Wereld-Lepradag vindt plaats in
het weekend van 24 en 25 januari. Het parochieteam beveelt
deze collecte van harte bij u aan.

Opbrengst collectes
weekend 29 + 30 november 265,70
zaterdag 6 december 112,00
Opbrengst Jongerencollecte 70,50
zondag 14 december 258,20
weekend 20 + 21 december 399,50
Nachtmis 24 december 997,80
Adventsactie 167,10

Kerkbalans 2025

De stand op 26 december bedraagt: € 20.300,42
Dit betekent dat het in de begroting opgenomen bedrag nog niet
is gehaald. Wie weet komen er de laatste dagen van het jaar
nog een aantal mooie bedragen bij en wordt alsnog de
benodigde opbrengst gehaald.

“Alle gulle gevers van harte bedankt”

Namens het parochieteam,
Joop Sibum, penningmeester

Wereld Lepra-actie weekend 24 en 25 januari

Lepra, melaatsheid, het lijkt een oude ziekte uit bijbelse tijden.
Hier in het westen kennen we de ziekte niet meer en worden we
niet meer geconfronteerd met de handicaps en verminkingen
die lepra tot gevolg kan hebben. Maar toch is deze ziekte in veel
landen in Afrika en Azié nog actueel: Elke twee minuten krijgt
iemand daar de diagnose: lepra. Dat zijn meer dan 200.000
nieuwe lepra patiénten per jaar.

Kijk voor verdere informatie op de site: www.leprazending.nl
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Beste allen,

Met betrekking tot de bedevaart naar Heiloo op zondag 8
februari 2026, wil ik u graag nog wat extra informatie
geven.

e Aanmelden: Om de administratie te stroomlijnen en

onze vrijwilligers te ontlasten van het samenbrengen van
diverse aanmeldlijsten, hanteren we voor deze bedevaart

een centrale aanmeldingsprocedure. We zien dit als een proef
om te bepalen wat de beste aanpak is voor de toekomst. U
kunt zich aanmelden via de website (https://emmaus-
uithoorn.nl/wordpress/event/parochiebedevaart-naar-heiloo/)
of persoonlijk door het formulier op de flyer in te vullen.

e Verspreiding: Hoewel er geen benoemd contactpersoon
per parochie is, vragen we elke parochie om de informatie te
helpen verspreiden en de parochianen aan te moedigen deel
te nemen.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u vragen
heeft. Ik hoop dat het een prachtige bedevaart wordt, met veel
momenten van delen en vreugde

Vrede

Pastoor Marco
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Beste allen,

Pasen 2026 zal zijn voor De Kwakel, Uithoorn en Nes in: Uithoorn!
Pasen 2026 zal zijn voor Aalsmeer en Kudelstaart in: Aalsmeer.

Dat betekent dat witte donderdag, Goede Vrijdag (Kruisverering) en de
Paaswake in 2026 gevierd worden in Aalsmeer en Uithoorn. Op eerste
Paasdag is er daardoor geen viering in Aalsmeer en Uithoorn.

In Nes, De Kwakel en Kudelstaart zijn er geen vieringen op witte
donderdag, Goede Vrijdag (Kruisverering) en Paaszaterdag. Wel kan op
Goede Vrijdag de kruisweg gebeden worden. Deze drie parochies hebben
op 1°¢ Paasdag een eucharistieviering.

Voorgaande jaren:
2025: Paastriduiim in Nes en Kudelstaart
2024: Paastriduiim in Aalsmeer en De Kwakel

Hartelijke groet,

Jeroen Hoekstra

Diaken J.G. Hoekstra

H. Mariaparochie
(Amstelveen, Amsterdam-Buitenveldert, Ouderkerk a/d Amstel)

Parochieverband Amstel-Westeinder
(Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes a/d Amstel, Uithoorn)

Mail: diakenjeroen@kpnmail.nl
Telefoon: 06-41225063 (ook WhatsApp)
Adres: Lemelerberg 67, 3825 CH Amersfoort
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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125.000 euro voor glas in lood
Tot onze vreugde gaat het groot onderhoud aan de glas-in-lood-partijen
“Martelaren van Gorcum” en “Mirakel van Amsterdam” snel van start.
Voor dit grote noodzakelijke project hebben we 125.000 euro
beschikbaar gesteld. Samen met subsidie van de rijksoverheid kunnen de
totale kosten van de werkzaamheden gedekt worden. Hartelijk dank aan
eenieder die geholpen heeft onze spaarpot in de loop der jaren hiervoor
te vullen.

Geweldige Kerst aan de Amstel!
In het weekend van 13 en 14 december vierden we Kerst aan de Amstel.
Zowel het gezellige kersttrui-dorpsevenement met de live Urbanus-
kerstveiling als het geweldige kerstconcert van de Amsterdamse
Tramharmonie waren een groot succes. Wij danken iedereen die
aanwezig was; bezoekers, creatieve kraamhouders, orkestleden en ‘last
but not least’ onze vrijwilligers!
De opbrengst van maar liefst 15.000 euro bewaren wij voor een
hoognodige schilderbeurt van de vele koekoeks (kleine dakkapellen voor
ventilatie en licht) op het dak van de kerk.

Wij wensen u al het goeds voor het nieuwe jaar toe. Tot ziens in 2026!
Vincent Blom, Marc van Lammeren,

Just van Soelen, Monique de Bruin en
Peter Overdijk
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