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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen, 
 
             
              e laatste hamerslag van de veilingmeester galmde nog              
lang na op die 14e december van afgelopen jaar 2024… Wat 
een succes en wat een fantastische dag hadden we weer met 
elkaar beleefd! Het jaarlijkse event Kerst aan de Amstel is nu 
definitief een begrip geworden in Nes én verre omstreken. Voor 
jong én oud. Waarbij de stichting Vrienden van de Urbanuskerk 
als organisator een samenzijn vol van (nieuwe) ontmoeting, 
saamhorigheid, verbinding, gezelligheid en sfeer weet neer te 
zetten. Vol passie en samen met de vele vrijwilligers en 
sponsoren werd er wederom een topprestatie geleverd. En onze 
St.Urbanus vervult daarbij 
steeds zowel binnen als 
buiten een verbindende en 
verbroederende hoofdrol. 
Het baken van Nes verzorgt 
zo, naast haar huidige 
religieuze rol, een zeer 
belangrijke en gewenste 
invulling, dienstbaar aan de 
vele mensen voor wie het 
Rijksmonument zo enorm 
dierbaar en bepalend is. De 
uitstraling en functie van het 
kerkgebouw worden daarbij steeds weer gerespecteerd en in 
ere gehouden, een bepalende voorwaarde voor de organisatie 
van de diverse activiteiten. Dat dit laatste goed samengaat blijkt 
inmiddels wel uit de praktijk. Zo vonden er alleen al in de maand 
december diverse activiteiten plaats waarbij onze 
Rijksmonumenten als onderdak dienden voor betekenisvolle en 
verbindende evenementen: de kinderen en leraren van de 
lagere school uit ons dorp brachten deze laatste maand van 
2024 in totaal 3 bezoeken, waarbij hun schoolproject “Geloof” in 
alle facetten werd uitgediept, met het interieur van de kerk als  
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sprekend en leerzaam 
decor. Daarnaast was er 
ook een live-kerstconcert 
van alle schoolgaande 
jongeren waarbij de fraaie 
kerstversiering en 
uitbundige (tot schor 
gezongen) kinderstemmen 
voor een sfeervol 
samenzijn zorgde. Zowel 

de ouders, opa’s en oma’s en velen belangstellenden waren 
zéér enthousiast en bewogen. En wij als parochieteam uiteraard 
ook. Kerst aan de Amstel was eveneens zo’n activiteit waarbij, 
naast de hierboven beschreven zaterdag, het zondagse 
kerstconcert zorgde voor een meer dan goed gevulde kerk. De 
prachtige muziek in combinatie met de samenzang van de 
aanwezigen zorgde voor een harmonieus geheel en ultieme 
kerstsfeer. Het slotlied ‘Ere zij God’, waarbij allen aanwezig uit 
eerbied gingen staan en uit volle borst meezongen, was een 
groots moment. Kippenvel! Er stond ook nog een vergadering 
van een politieke partij uit Amstelveen in de agenda, deze is 
echter verplaatst naar begin 2025. Ook de directie van de 
Rabobank Amstel en Vecht komt in januari vergaderen op de 
pastorie. Overigens geen onbekenden: zij hebben middels de 
Clubactie al diverse keren een mooi bedrag beschikbaar gesteld 
aan de stichting Vrienden, 
wat uiteindelijk weer ten 
goede komt aan onze 
Rijksmonumenten. Deze 
bovenstaande invullingen 
zijn maar een paar 
voorbeelden van hoe 
onze Rijksmonumenten 
ook in de toekomst mede 
van betekenis kunnen 
blijven voor Nes en  
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omgeving. Er is in ieder geval genoeg belangstelling en 
enthousiasme! Een ander event wat we graag in de pastorie 
hadden willen organiseren was de kerstsamenkomst van onze 
ouderen op 23 december. Echter, de groep van 50 
medeparochianen en dorpsgenoten was dusdanig groot dat we 
besloten hadden om deze bijeenkomst in het dorpshuis te laten 
plaatsvinden. Ook voor de toegankelijkheid de betere keuze. 
Het was een gezellig en zeer sfeervol samenzijn, met muziek 
en een lekkere lunch welke de leden van ons kernkorps, zo 
mogen we ze met trots gerust noemen, zich goed liet smaken. 
 
In die laatste decembermaand waren er ook een aantal 
technische ontwikkelingen, die we eveneens even graag 
aanstippen: zo is het Adema-orgel opnieuw volledig gestemd 
door orgelbouwer Adema zelf. Een intensieve klus, waarbij elke 
loden of (echt waar) houten pijp binnen in het orgel op de juiste 
toonhoogte werd afgesteld. Vooral het register ‘de trompet’ is 
een hilarische en luidruchtige klus in de afgesloten orgelkast, zo 
kunt u begrijpen... Ook een leerzaam proces: wist u dat een 
koude kerk eigenlijk beter is voor het orgel...? De lage 
temperatuur voorkomt het overmatig uitzetten van hout, lood en 

leer wat schade kan geven aan de 
diverse onderdelen. Komt dat even goed 
uit gezien de gemiddelde temperaturen 
door de weeks in de kerk J. Overigens 
heeft het kortstondig warm en behaaglijk 
stoken vlak voor en tijdens de vieringen 
geen noemenswaardig effect op onze 
Adema. Verder is de ideale 
luchtvochtigheid zo rond de 50%, met 
een variatie van zo’n 15%. De meting gaf 
aan 70% luchtvochtigheid, ofwel we 
moeten goed blijven ventileren om de 
hoeveelheid vocht in het gebouw te 
verminderen. Hoe dan ook: Het 
kerkorgel klinkt nu weer als een zonnetje!   
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Een ander klein project 
was de buitenmuur van de 
pastorie, ter plaatse van de 
vergader/koffie zaal. Deze 
gaf aan de binnenkant een 
lekkage, doordat de 
voegen ter plaatse waren 
uitgesleten. Er was een 
tijdelijke voorziening 
getroffen om dit tegen te 
gaan, echter het was de 
hoogste tijd om hier een definitieve oplossing voor te vinden. De 
combinatie van een parochieteamlid en een deskundige 
werknemer van Pronkbouw beklommen de steiger om hier de 
nodige voegen uit te slijpen en deze vervolgens weer te 
repareren. Een stoffige, koude klus, maar met veel voldoening: 
de lekkage behoort nu tot het verleden.  
De led-verlichting van de kerktoren functioneerde nog steeds 
niet naar behoren, wat de nodige ergernis gaf bij allen 
betrokken. Zo was de bediening via de app niet goed werkzaam. 
De lampen zijn daarom opnieuw naar de fabrikant gestuurd, die 
er zijn licht op liet schijnen... Recent zijn de lampen 
teruggeplaatst. Met succes: de kerktoren staat nu in een fraai 
Kerst-groene gloed te stralen, zichtbaar voor de verre 
omgeving. Heel fraai! Dank aan diegenen die hier veel werk aan 
hebben gehad!! 
De kachel van de kerk behoeft ook aandacht. Om deze (o.a. 
verzekerings) technisch weer op orde te krijgen zal er de nodige 
arbeid verricht moeten worden. Ook dit belooft een intensieve 
klus te worden waar expertise voor vereist is. Zo moeten de af- 
en aanvoeren van lucht naar de ketel aangepast worden en 
worden de diverse onderdelen nagekeken en schoon gemaakt. 
Gaat ook goed komen! 
 
Wat ook altijd goed gaat: De Kinderclub gaat in de komende 
maand weer fris en enthousiast van start! Op 16 januari, op de  
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pastorie, staan David en Goliath centraal rondom het bekende 
Bijbelverhaal, de knutsel en allerlei lekkers. Team Elly zorgt 
weer voor een gezellige, smaakvolle en leuke bijeenkomst voor 
onze jongsten.   
 
Het nieuwe jaar 2025 is begonnen. Het wordt vast weer een jaar 
van vele uitdagingen, maar waar we ons vooral op willen 
richten: van vele, nieuwe kansen. Die willen we graag grijpen 
om een mooie toekomst mogelijk te maken. Er is genoeg 
belangstelling, zo blijkt, vanuit het dorp Nes en haar inwoners, 
evenals diverse organisaties en enthousiastelingen vanuit de 
verre omstreken. Dat geeft moed én vertrouwen. Samen op weg 
naar een betekenis-, respectvolle en maakbare invulling van 
onze Rijksmonumenten, waarbij de St.Urbanus zo onderdak en 
verbinding verleent aan diverse groepen, bijeenkomsten en 
evenementen. Schouders eronder, vol aan de slag, op weg! We 
gaan met elkaar die gewenste en nodige, mooie en zonnige 
toekomst tegemoet! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van februari,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, weekend 4 en 5 januari 
Lida Baas 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Ruud Goedknegt 
Theo Zeinstra 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 11 en 12 januari 
Lida Baas 
Afra van Oostveen-Schuijt 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Frans en Conny Wesselingh 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor een gezond 2025 
Voor vrede in de wereld 
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Misintenties, weekend 18 en 19 januari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Lida Baas 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Ruud Goedknegt 
Theo Zeinstra 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 25 en 26 januari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Lida Baas 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Uit dankbaarheid 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 januari 
 

De jaarlijkse collecte t.b.v de Wereld-Lepradag vindt plaats in 
het   weekend van 25 en 26 januari. Het parochieteam beveelt 
deze collecte van harte bij u aan. 
 
Opbrengst collectes 

weekend   23 + 24 november 231,90 
weekend   30 nov. + 1 december 327,40 
weekend     7 +  8 december 328,20 
zondag             15 december 275,05 
weekend   21 + 22 december 314,10 
Nachtmis          24 december  774,60 
Adventsactie 86,00 

 
Kerkbalans 2024  

De stand op 26 december bedraagt :  € 23.976,47 
 

Dit betekent dat het in de begroting opgenomen bedrag in ieder 
geval is behaald en…. wie weet komen er de laatste dagen van 
het jaar nog een aantal mooie bedragen bij.  

”Alle gulle gevers van harte bedankt ” 
 

 Namens het parochieteam, 
Joop Sibum 

penningmeester 
Wereld-Lepradag   
Lepra, melaatsheid, het lijkt een oude ziekte uit Bijbelse tijden. 
Hier in het westen kennen we de ziekte niet meer en worden we 
niet meer geconfronteerd met de handicaps en verminkingen 
die Lepra tot gevolg kan hebben.   Maar toch is deze ziekte in 
veel landen in Afrika en Azië nog actueel: Elke twee minuten 
krijgt iemand daar de diagnose: Lepra.  Dat zijn meer dan 
200.000 nieuwe lepra patiënten per jaar. 
 

Kijk voor verdere informatie op de site:  www.leprazending.nl 
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Vasthoudend aan de mooie herinneringen 
geven wij u kennis van het overlijden van: 

 

Lida Baas- Breed 
 

1 november 1936           22 november 2024 
Weduwe van Niek Baas 

 
Op vrijdag 29 november hebben wij, tijdens de uitvaartplechtigheid 
in onze St. Urbanuskerk, afscheid van haar genomen en haar bijgezet 
in het graf bij haar man Niek, die zij vreselijk heeft gemist.  
 

Moge zij, nu samen met haar man Niek en al degenen uit hun familie 
die haar zijn voorgegaan, nu thuis zijn en rust vinden in de eeuwige 
liefde van God haar Schepper.  
 

Wij wensen haar kinderen, schoon- en kleinkinderen en de overige 
familie, die haar nu zo moeten missen, veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.  
 
Er is speciale dank van de familie voor de liefdevolle verzorging van 
Lida naar alle medewerkers van ’t Huis aan de Poel, afdeling Plataan. 
 
 
Tarieven 2025 
 

Met pijn in het hart informeren wij u dat wij de kosten voor misintenties 
en offerkaarsen m.i.v. 1 januari 2025 moeten verhogen 
 

Het kaarsengeld voor de kleine kaarsen wordt na 8 jaar verhoogd van 
0,50 naar 0,70 cent en de lange kaarsen gaan van € 1,=  naar 1,40. 
 

Het tarief voor de misintenties gaat na 4 jaar van 8,50 naar € 10,=. 
 

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze –noodzakelijke- 
prijsverhoging. 
Er zal geen nabetaling worden verlangd voor de reeds in 2024 
vooruitbetaalde misintenties van 2025. 
 

Namens het parochieteam 
Joop Sibum, penningmeester  
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Activiteitenoverzicht januari 2025 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

31 dec  geen viering  

01 jan  geen viering  

za.4 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.5 09:30 Eucharistieviering 
 

 

za.11 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.12 09:30 Eucharistieviering  

wo.15 09:00 kerkwerken, alle hulp is WELKOM  

Do.16 15:30 Kinderclub! Verhaal over David en Goliat Elly v. Rooden 

za.18 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly v. Rooden 

zo.19 09:30 Woord- en Communieviering Elly v. Rooden 

za.25 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.26 09:30 Eucharistieviering  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

     

     

 Peter Overdijk   Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret  
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub 

     

     

 Peter Overdijk Jos den Haan  John/Joop 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 

 Peter Overdijk  Jeroen Joop 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 
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Activiteiten in het cluster 
 

 
 
 
ONDERWEG NAAR HET JUBILEUM  
 
Inmiddels is het zover. Met zondag 29 december gaat het Jubileum 
beginnen. Maar...wat is eigenlijk een Jubileum? De naam komt van het 
instrument dat gebruikt wordt om de start ervan te markeren, de yobel, 
de ramshoorn. Volgens de Bijbel, moest een Jubeljaar om de 50 jaar 
gemarkeerd worden. Het was bedoeld als een tijd van herstel, van onze 
relatie met God, met elkaar en met de hele schepping; het omvatte de 
kwijtschelding van alle schulden, de teruggave van ontvreemd land en 
een braakperiode voor de akkers.  
 
Voor de katholieken hedendaags wordt het natuurlijk niet op deze 
manier gevierd. Een Jubileum, ook “Heilig Jaar” genoemd, is een 
speciale tijd is waarin Gods heiligheid ons raakt en doet veranderen. 
Dat vieren wij om de 25 jaar.   
 
Jezus geeft aan het Jubileum een hogere, meer spirituele inhoud. 
Jezus wil dat de barmhartigheid en de vergeving van God alle harten 
kan raken.   
 
Paus Franciscus wijdde dit Jubileum aan de HOOP toe. Er zullen vele 
activiteiten zijn, op het niveau van de wereldkerk, van het Bisdom en 
ook van de parochies. God wil dat alle mensen zijn liefde mogen 
kennen, om op hem te mogen hopen. Te zijner tijd zullen de 
verschillende activiteiten bekend gemaakt worden.   
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
+31 297 564638  
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Ter Inspiratie 
 

Worden we allemaal elk jaar een jaartje ouder of misschien toch 
niet? Krijgen we allemaal 24 uur per dag of krijgen sommigen 
meer/minder uren? En misschien de allerbelangrijkste vraag: 
waarvóór wordt ons de tijd gegeven? Bij het begin van het Nieuwe 
Jaar kunnen we hierover nadenken…. 
 
Zeker in Europa hebben de seizoenen een symbolische betekenis 
gekregen voor de periodes van het menselijk leven. De jeugdperiode 
wordt met de lente vergeleken en de krachtigste periode van de 
mens met de zomer, in ieder geval tussen de lente en de herfst want 
de herfst wordt vooral vergeleken met de laatste fase van ons leven. 
Ja, de winterperiode kan zelfs een koude oorlog symboliseren.  
 
In de afgelopen herfstperiode hebben we stil gestaan bij het 
onherroepelijke voorbijgaan van de tijd. Eigenlijk zouden de mensen 
het anders willen. De droom van de mensheid is om op het verloop 
van de tijd de hand te kunnen leggen door in de tijd te reizen. Een 
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mooi voorbeeld hiervan is het boek van de bekende schrijfster Thea 
Beckman ‘Kruistocht in spijkerbroek’, waarin een jongen in een 
tijdmachine naar de Middeleeuwen kan reizen. Tot nu toe is zo’n 
tijdreis nog steeds een fantasie, maar wat mij in de zoektocht naar 
dat tijdreizen opvalt is de drijfveer ervan: men wil teruggaan in de 
tijd of soms naar voren om iets goeds te bewerkstelligen. De 
motivatie is dus heel erg positief.  
 
Met de kennis van nu zouden wij kunnen zorgen voor veel betere 
oplossingen in het verleden en daardoor voor een veel betere 
wereld in onze tijd. Zolang wij het verleden niet kunnen 
beïnvloeden, mogen wij beseffen dat het steeds gaat om in het ‘nu’ 
de juiste keuzes te maken. Voor mij is Jezus en zijn leer en zijn 
houding de belangrijkste inspiratie voor de goede keuzes. Dat zal u 
niet verbazen, want daardoor ben ik ooit zeer bewust zijn leerling 
geworden. Hopelijk blijf ik dit mijn verdere leven steeds weer 
uitstralen…. 
 
 
Als toegift een raadsel voor mensen die graag over de tijd 
filosoferen: 
Drie broers wonen in een huis, zij zien er waarlijk verschillend uit, 
maar wil je hen onderscheiden, dan lijkt ieder op de andere twee. 
De eerste is niet thuis, hij komt net thuis. 
De tweede is niet thuis, hij ging al van huis. 
Alleen de derde is thuis, de kleinste van de drie. 
En zonder hem zouden de twee andere niet bestaan….  
Hoe heten de broers? De oplossing vindt u op bladzijde 20 
 
 
Elly van Rooden 
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Kerstknutselen was weer een succes! 
 
Op donderdagmiddag 12 december zijn wij met de Kinderclub lekker aan 
het knutselen geweest. Wij hebben van grote dennenappels op versierde 
potjes leuke kerststukjes gemaakt.  
Wij hopen dat onze ouders genieten van al dat moois op tafel!  
Tot slot willen wij Cock bedanken voor het verzorgen van alle spullen😁 
 
Groetjes Kinderclub Team. 
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Tweede Kerstdag: gezinsviering 
DE viering was dit keer in een ander jasje gestoken. 
Na een kort filmpje over de geboorte van Jezus werd door John een quiz over het 
Kerstfeest gehouden met als thema:  
Wat weet jij over Kerst?   
Voor veel mensen is kerst hun favoriete tijd van het jaar:  
overal lichtjes, samen zijn met familie en natuurlijk lekker eten.  
Maar kerstmis is niet alleen een feest van gezelligheid,  
maar ook de dag dat de geboorte van Jezus wordt gevierd.  
Wat weet jij van het kerstverhaal en onze kersttradities?  
 
De kinderen kregen 10 vragen voorgelegd: met het opsteken van 1, 2 of 3 vingers 
kon men aangeven welke het goede antwoord was! 
Daarna mochten alle kinderen een kaarsje aansteken bij de kerststal, na de viering 
was er een gezellig samenzijn in de pastorie! 
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Oplossing van de puzzel van blz 16:  De drie broers verbeelden het voorbijgaan 
van de tijd en hun namen zijn:  De Toekomst, Het Verleden en Dit Ogenblik.  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 

 
Kerst aan de Amstel groot succes! 

 
Op zaterdag 14 en zondag 15 december vierden we voor de tiende maal 
Kerst aan de Amstel. Ons doel is daarbij geld bijeen te brengen voor 
komende werkzaamheden aan het kerkgebouw, maar daarnaast ook 
samen met de dorpsbewoners, onze vrienden-donateurs en 
belangstellenden een gezellig en verbindend kerstevenement te 
organiseren. Dat is gelukt! 
 
Zaterdag:  
het dorps-kersttrui-evenement. 
Het weer was regenachtig wat 
jammer was voor het buiten-
vuurtje van Tarzan, maar in de 
kerk was het een drukte van 
belang. We werden verrast door 
de plotselinge vrolijke 
aanwezigheid van een kerstman. 
Als activiteit konden de bezoekers 
verkleed op de foto bij de grote 
kerststal en konden 2D-
kerstgroepjes worden geknutseld. 
Er waren maar liefst 28 eigengemaakte kerstgroepen tentoongesteld. De 
oudste was heel bijzonder; in WOII door een onderduiker in Nes 

(waarschijnlijk in de pastorie) 
gefiguurzaagd en geschilderd 
(nu in bezit van Jan Compier). 
De diversiteit van de kerst-
groepen was bij elkaar erg 
leuk om te zien. We hadden 
deze middag een uitgebreide 
collectie brocante in de 
verkoop. Brouwerij Wessie, 
Zorgboerderij van Blaaderen, 
Borduuratelier De Kat, Rinus 
Kerstverkoop en Cilia’s/Marcs 
Kunstverkoop boden hun waar   
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in hun kraampjes aan. Bestelde kerstpakketten en amaryllissen konden 
worden opgehaald, evenals de inmiddels geveilde kavels van de online 
kerstveiling. Natuurlijk was er ruimschoots koek en zopie aanwezig; de 
goedgevulde erwtensoep van familie Fontijn ging helemaal op en de 
warme glühwein en chocolademelk met slagroom vloeide rijkelijk. Het 
hoogtepunt van de dag was de live-veiling. Veilingmeester Peter had de 
regie strak in de hand en de veiling verliep met de nodige hilariteit door 
het meermaals overbieden. De veiling-topstukken; een vat bier van 
Brouwerij Wessie en de allereerste officiële vlag die door de dorpsraad 
ter beschikking was gesteld. Al met al een fantastische eerste dag van 
Kerst aan de Amstel 2024!  
 
Zondag: Kerstconcert door de Amsterdamse Tramharmonie, dat is al 
bijna traditie bij Kerst aan de Amstel. De Tramharmonie heeft sinds dit 
jaar een nieuwe dirigent; Hardy Li en dat heeft tot de nodige vernieuwing 
geleid. De bezoekers werden voorafgaand aan het concert hartelijk 
verwelkomd door de muziek van een ensemble van 4 
blaasinstrumentalisten. De ruim 40 orkestleden speelden tijdens het 
concert afwisselend in kleine ensembles en in het grote geheel. Onze 

voorzitter Peter 
Overdijk nam 
de zangpartijen 
op zich en het 
aanwezige 
publiek mocht 
natuurlijk 
meezingen. Het 
slotstuk was 
een swingende 
kerstmedley 
waarbij een 
deel van de 
inmiddels 
staande 
bezoekers 
dansend het 
concert afsloot. 
 

Kerst aan de Amstel kan alleen georganiseerd worden dankzij de inzet 
van onze vrijwilligers en sponsoren. Grote dank hiervoor! Alle bezoekers 
danken wij voor hun komst, gezelligheid en donaties.  
Wij wensen u hele mooie dagen feestdagen en al het goeds voor het 
nieuwe jaar toe. Tot ziens in 2025! 
 
Vincent Blom, Marc van Lammeren, Just van Soelen, Monique de Bruin 
en Peter Overdijk  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Voornemen 
 

God, soms denken we wel eens: 
Waar gaat het heen met de wereld? 

Waar gaat het heen met ons 
en met alle mensen die na ons komen? 

Zal de wereld in de komende eeuw 
een fijne plek zijn om te leven? 

Of hebben we er met z'n allen dan 
een puinhoop van gemaakt? 

Kun je nog wel zwemmen in de zee? 
Zijn er nog wel walvissen en otters? 

Is de zeespiegel niet zo gestegen, 
dat grote delen van ons land onder water staan? 

En is er nog steeds honger? 
Zijn er nog steeds bomaanslagen? 

Zijn er nog steeds mensen zonder werk? 
Geef dat we ons voor 2025 voornemen 

nu echt eens werk te maken 
van onze plannen voor de toekomst. 

Help ons bouwen aan een betere wereld, 
aan wegen tussen landen en volken 

en aan een betere leefomgeving 
voor mensen, planten en dieren. 

 


