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Beste medeparochianen,

Is u dit leest zijn we of net begonnen aan het nieuwe jaar
2024 of staan we op het punt om te starten. Hoe dan ook, er
liggen weer 12 maanden op ons te wachten vol met kansen en
mogelijkheden voor onze St.Urbanus parochie, gemeenschap
en kerk en waar we als parochieteam voor willen staan. Een
nieuwe, frisse start waarbij we met ons geloof en haar mooie
boodschap als basis, weer goede dingen willen gaan doen en
oppakken, ten dienste van de geloofsgemeenschap én de
mensen daar omheen. Het is hier al vaker beschreven: de
wereld is momenteel een puinhoop als u om u heen Kkijkt.
Oorlogen, geweld, willekeurige bomaanslagen, honger,
onderdrukking, recht van de
sterkste en ga zo maar door.

Daar zetten we als parochie

andere zaken tegenover:

dienstbaar zijn naar de

omgeving ofwel diaconie,

we zamelen op vele

manieren in: collectes voor

de armen, kleding via de

Sam-container, voedsel via

Oogstdankdag en de

Wereldwinkel, er zijn voor

de ander in tijden van

verdriet en verlies en nog

veel meer. Het zijn zo op het oog misschien kleine dingen in de
grote wereld om ons heen, maar het betekent voor diegenen die
het ontvangen, veel. Heel veel. En daarom moeten we dit blijven
doen. Steeds opnieuw! Want het maakt de wereld op deze
manier toch steeds een stukje mooier en beter. Het zorgt ervoor
dat de neergaande weg van ellende toch af en toe omgebogen
wordt naar iets moois en positiefs. Prachtig! We houden samen
vol!!



Dat we daar ook nog veel plezier aan
beleven, bleek wel tijdens het event
‘Kerst aan de Amstel’, georganiseerd
door de stichting ‘Vrienden van de
Urbanuskerk’. Het werd dit jaar in z'n
geheel in het kerkgebouw gehouden (op
het warme haardvuur van Frans en
Marijke na uiteraard ;-) ) iv.m. de
onvoorspelbare weersomstandigheden.
Het was zo'n weekend waarbij de
geloofsgemeenschap én de
dorpsgemeenschap én van ver
daarbuiten elkaar wederom ontmoetten, in een warm en fraai
decor. Waarbij men kon genieten van alle activiteiten en
tentoongestelde prachtstukken, van de vele lekkernijen, de
gezelligheid, de ontmoetingen tussen oude bekenden. En
tegelijkertijd bewust of onbewust toch 66k iets meekreeg van
het Goddelijke door de omgeving waarin men zich bevond.

Even tussendoor: Eigenlijk net als
in de vorige eeuwen, waarbij men
elkaar ook in het kerkgebouw
ontmoette voor een praatje,
afspraken maakte, kinderen
speelden, men regelingen trof etc.
ofwel het dagelijks leven zich daar
mede afspeelde in een bijna
publieke plaats én men uiteraard
het geloof belijde. Het katholiek
zijn was zo veel meer onderdeel van de gewone dagelijkse
gang. Het succes van dit weekend smaakt daarmee absoluut
naar meer. Dit is wat we mede bespreken met de
vertegenwoordigers in het Dorpsraad Dorpshuis School Kerk
(DDSK) overleg: hoe kunnen we de betrokkenheid tussen de
genoemde groepen vergroten en verstevigen, zodat ons dorp
Nes een nog hechtere en socialere dorpsgemeenschap wordt.
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Nog even verder met ‘Kerst aan de Amstel: Absoluut

hoogtepunt van de zaterdag was de live-veiling, waarbij de

kavels van de website voor het groots aanwezige publiek aan
de man/vrouw  werden
gebracht. Net als vorig jaar
stond dit garant voor
hilarische momenten, veel
lachen, maar was er
bovenal het feit, dat de
aanwezigen de talenten van
de mensen die een kavel
hadden ingebracht, enorm
waardeerden. Het was

ontroerend om te zien wat een aantal kavels opbrachten. Vaak

kleine zaken die, door de hoge geboden bedragen, grote

betrokkenheid lieten zien: met de inbrenger en het talent zelf en

indirect ook met het St.Urbanus-kerkgebouw. Want dat laatste,

de instandhouding van, is tenslotte de doelstelling van de

stichting. Met name de heerlike baksels en producten

ingebracht door de mensen uit de Oekraiense gemeenschap,

woonachtig op de St.Urbanus pastorie, mochten op een enorme

belangstelling en veel enthousiasme rekenen!

Dat was zaterdag. De zondag liet een indrukwekkende

herhaling zien van verbinding, enthousiasme en genieten. Het

ensemble ‘De Tramharmonie’ uit Amsterdam gaf een virtuoos

kerstconcert, met mooie, herkenbare kerstliederen die af en toe

ook meegezongen konden

worden en waarbij onze

“‘eigen” Peter zich staande

naast de dirigent van zijn

beste kant liet zien en horen.

Het was dé manier om

helemaal in kerstsfeer te

komen. En anders zorgde

de warme glihwein en

chocolademelk na afloop



hier wel voor... De reacties op dit weekend waren zeer
enthousiast en vol lof. Ofwel: Volgend jaar weer!!! Hierbij een
foto impressie van dit weekend; op de website van de Vrienden
via www.vriendenurbanuskerknes.nl een meer uitgebreide foto
impressie.

De afgelopen maanden hebben we veel reacties vanuit de verre
omgeving gekregen over het niet meer zichtbaar zijn van de
kerktoren gedurende de avonden. Gezien de hoge
stroomkosten zagen we ons genoodzaakt om ook hier
maatregelen te nemen en over te stappen op ledverlichting. Dit
had meer voeten in de aarde dan we initieel dachten. Met name
de aansturing via de app bleek elke keer een struikelblok, het
wilde niet werken. Uiteindelijk zijn de lampen teruggestuurd
naar de fabrikant en aldaar aangepast. Tijdens het weekend van
‘Kerst aan de Amstel’ is deze weer voor de eerste keer in
gebruik genomen. En al zeggen we het zelf: het ziet er
schitterend uit! Het licht is mooi van kleur waardoor het
metselwerk van de toren veel beter zichtbaar is; daarnaast meer
gecentreerd waardoor de vogels er minder last van hebben; ook
fijn. We zZijn
drukdoende om te
leren omgaan met de
app, vergeef het ons
als dit af en toe nog
tot niet gewenste
resultaten leidt... Er
zijn gedurende het
traject vele uren
denkwerk en handen
uit de  mouwen
ingestoken:  Vooral
Bart en Hans: dank-jullie-wel voor jullie eindeloze geduld en
inzet om deze enorme klus te klaren!! We gaan er in 2024 nog
veel plezier aan beleven.


http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/

Ook in het nieuwe jaar staat team Elly weer
onvermoeibaar klaar voor de Kinderclub!
De komende maand is het thema: ‘Het
geschenk van het doopsel’. Ofwel nieuwe
inspiratie en wijze levenslessen, normen en
waarden, gezelligheid en lekkers in het
vooruitschiet voor onze jongsten. Kom erbij,

iedereen is welkom!

Een nieuwe, frisse start staat op ons te wachten per januari
2024. We hebben het jaar 2023 indrukwekkend achter ons
gelaten: allereerst met de festiviteiten rondom ‘Kerst aan de
Amstel’, afsluitend met de prachtige en inspirerende vieringen
tijdens Kerst. Het was beiden Genieten met een hoofdletter! Het
geeft energie en inspiratie voor de tijden en de daarmee
samenhangende uitdagingen die gaan komen. We zien er als
team naar uit, we hebben er zin in. We hopen dat u daarbij ook

ik

aanwezig zal zijn, tijdens
de vieringen, maar ook in
en om het kerkgebouw bij
de andere bijeenkomsten.
Zo vormen en zijn we
steeds een hechte
gemeenschap met elkaar.
Zo kunnen we de toekomst
samen aan en samen

maken. We wensen u en uw dierbaren alle goeds en

gezondheid toe voor 2024!

Graag tot de Urbanesklanken van februari,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, weekend 6 en 7 januari
Angela van Schaik

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Rie Overwater-Andriessen

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra

Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 13 en 14 januari
Afra van Oostveen-Schuijt

Angela van Schaik

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Frans en Conny Wesselingh

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Overwater-Andriessen

Om liefde onder elkaar




Misintenties, weekend 20 en 21 januari
Angela van Schaik

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Bets Huyskes-Roeleveld - jaarmis

Dave de Laat

Kees Fontijn

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en
overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Overwater-Andriessen

Voor een gezond bedrijf en gezin

Misintenties, weekend 27 en 28 januari
Angela van Schaik

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Johanna Schrama-Kooijman

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Overwater-Andriessen

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo
Theo Zeinstra




Activiteitenoverzicht januari 2024

datum tijd: soort viering: voorganger:

z0.31 dec. | 09:30 | Eucharistieviering

ma.1 jan. | 11:00 | Gezamenlijke viering in Uithoorn

za.6 19:00 | Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden

z0.7 09:30 | Woord- en Communieviering Elly van Rooden

wo.10 09:00 | Kerkwerken

za.13 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
zo0.14 09:30 | Eucharistie viering

do.18 15:30 | EHC & Kinderclub! "het geschenk van het doopsel"

za.20 19:00 | Woord- en Gebedsviering Paul Goossens
z0.21 09:30 | Woord- en Communieviering Elly van Rooden
do.25 16:00 | EHC spaanstalige kinderen: "het geschenk van het doopsel”
za.27 19:00 | Woord- en Gebedsviering Marino den Haan

z0.28 09:30 | Eucharistieviering
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zang: organist: lector misdienaar: | koster:
St.Cecilia Peter Overdijk John Ab, Cock Huub
samenzang | Peter Overdijk John
St.Cecilia Peter Overdijk Margaret Ab, Cock Huub
Timmermans
samenzang Jos den Haan Maurice
St.Cecilia Andrea Kooijman | Marino den Haan | Cock, Ab Huub
samenzang | Peter Overdijk Jeroen John
St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Maicah, Cilia | Huub
samenzang | Peter Overdijk Jos den Haan John/Joop
St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens | Jeroen Huub
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Collectes
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal
plaatsvinden in het weekend van 6en 7 januari

De jaarlijkse collecte t.b.v de Wereld-Lepra dag vindt plaats in
het weekend van 27 en 28 januari. Het parochieteam beveelt
deze collecte van harte bij u aan.

Opbrengst collectes
zondag 3 december 301,50
weekend 9+ 10 december 139,85
weekend 16 + 17 december 227,00
Nachtmis 24 december 1047,45
1e Kerstdag 287,20

Kerststallen Tentoonstelling in de Schutse

Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi een
levende kerststal opzette om het geboorteverhaal van Jezus
voor de ongeletterde bevolking tot leven te laten komen. In die
tijd werden kerkdiensten in het Latijn gehouden. De gewone
man kon dit niet verstaan en Franciscus vond dat iedereen het
verhaal moest kunnen begrijpen.

Bert Hilhorst, de koster van de parochie Martelaren van Gorkum
en beheerder van de Oosterbegraafplaats in Amsterdam, heeft
vanuit de hele wereld, een rijke verzameling kerststallen
vergaard. Van klein tot groot en van sober tot hele bonte
groepen.

De tentoonstelling in de Schutse is geopend van dinsdag 12 t/m
29 december van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur. Op donderdag 14 en zondag de 24¢ december is de
tentoonstelling gesloten. De entree is gratis een kleine gift voor
bestrijding van de onkosten is welkom. Kerkgebouw De
Schutse is gelegen aan De Merodelaan 1 in Uithoorn.

Voor de actuele openingstijden kijkt u op: www.pkn-uihoorn.nl
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Activiteiten in het cluster

Ter Inspiratie

Op het moment dat ik dit stukje schrijf moet het nieuwe jaar nog
beginnen. Alle goede voornemens zitten in mijn geheugen, daar kun je
eindeloos bij wegdromen. Wat gaan we van dit nieuwe jaar 2024
maken? Zal dit jaar ons liefde, geluk en ruimte van leven brengen of
vooral verdriet, angst en machteloosheid? Hoe staat het met 2024 als
we kijken naar onze kerk? Zal die levensvatbaar blijven of zullen meer
mensen de kerk hun rug toekeren? Want, dat dat gebeurt is te lezen in
onderzoeken die gedaan worden. Dat kan je moedeloos maken.

En toch: de kerk bestaat al ruim 2000 jaar. Heeft allerlei situaties al
meegemaakt. Krimp, onverschilligheid en ook wonderen, een rijk
geloofsleven en groei.

Geloven is niet naief, wat veel mensen denken. De gelovige realiseert
zich dat de toekomst van God komt, dat Hij die de oorsprong van alles
is op mensen en op de wereld betrokken blijft. Dan zou je kunnen
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denken: ‘prima, ik hoef mij dus geen zorgen te maken?’ Beter zou je
kunnen denken: ‘Hoe zou ik een positieve bijdrage kunnen leveren aan
hoe mensen ons geloof, onze kerk zien? Of anders gezegd: ‘Op welke
manier zou ik in mijn leven en in de kerk gelukkiger zijn?’

Naar mijn vaste overtuiging kunnen we voor een antwoord op deze
lastige levensvragen heel goed bij Jezus terecht. In zijn veel te korte
leven is Hij een voorbeeld geweest en een heel goede leermeester. In
de evangelieverhalen is telkens weer te lezen wat Hij deed, hoe Hij
leefde, welke adviezen Hij gaf. Heel in het kort komt het erop neer dat
je je naaste (en echt iedereen kan je naaste zijn) behandelt zoals je zelf
graag behandeld wil worden. Je hoeft jezelf niet binnenstebuiten te
keren om ‘het goede’ te doen.

Vriendelijk zijn en proberen geen slechte dingen over anderen te
vertellen. Niet vluchten voor iemand die een verdrietig verhaal heeft
maar luisteren, echt luisteren. Geen oordeel hebben over wat je niet
van iemand begrijpt, want als je alles weet vergaat je oordeel! Mensen
die hier een veilig heenkomen zoeken, leren kennen en waarderen,
zelfs als ze andere gewoontes hebben dan hier gebruikelijk is. En
verbinding zoeken en bewerken als er scheiding en ruzie dreigen. Een
helpende hand toesteken als u ziet dat iemand dat nodig heeft.

Wie zo kan leven leeft aanstekelijk. Die straalt warmte uit. Zal altijd
genoeg vrienden hebben. Die maakt het verschil waar hij of zij komt.
Die is als het zout van de aarde, je hebt er niet veel van nodig om de
smaak te verbeteren. En wanneer we als parochianen op die manier
met elkaar omgaan, zijn we aanstekelijk, worden mensen buiten onze
kring misschien nieuwsgierig naar ons. Dat bedoel ik niet om mensen in
de kerk te krijgen. Maar wel dat men zich kan oriénteren op de
grondslag waarop wij ons leven richten. Alleen u of jij die zich
parochiaan voelt, kan ervoor zorgen dat de kerk meer ‘gezicht’ krijgt in
ons dagelijkse leven, waar u maar komt. En het geheim van die manier
van leven is dat je zelf ook blij wordt van het feit dat je het verschil kan
maken!

Je hoeft het allemaal niet alleen te doen we kunnen met Huub
Oosterhuis zeggen en zingen: 'Van U is de toekomst, kome wat komt",
Het is begin januari als dit blad bij u in de bus gevallen is, misschien
een goed moment om de goede voornemens in de praktijk te brengen,
want daardoor kun je het verschil maken.....!

Elly van Rooden.
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Kerst aan de Amstel was geweldig!

Op zaterdag 16 en zondag 17 december vierden we Kerst aan de Amstel.
Ons doel is daarbij geld bijeen te brengen voor komende werkzaamheden
aan het kerkgebouw, maar daarnaast ook samen met de dorpsbewoners,
onze vrienden-donateurs en belangstellenden een gezellig en verbindend
kerstevenement te organiseren. Dat is gelukt!

Zaterdag: dorps-kersttrui-
evenement; gezellig was het!
s'mores bakken op het vuur van
Tarzan, kerstmuts-versieren in de
kerk en op de foto bij de grote
kerststal. Cilia Verheggen had een
grote collectie kerststallen
geéxposeerd en er was veel
brocante te zien en kopen vanuit
een nalatenschap. Er waren mooie
kraampjes van Brouwerij Wessie,

Zorgboerderij van Blaaderen,
Borduuratelier De Kat en Rinus
kerstverkoop. Bestelde kerst-
pakketten en amaryllissen konden
worden opgehaald, evenals de
inmiddels geveilde kavels van de
online kerstveiling. Natuurlijk was
er ruimschoots koek en zopie
aanwezig; de goedgevulde
erwtensoep van familie Fontijn
ging helemaal op en de warme
glihwein en chocolademelk met
slagroom vloeide rijkelijk. Het
hoogtepunt van de dag was de
live-veiling. Veilingmeester Peter
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had de regie strak in de hand en de veiling verliep met de nodige
hilariteit door het meermaals overbieden. Al met al een fantastische
eerste dag van Kerst aan de Amstel 2023!

Zondag:
Kerstconcert door
de Amsterdamse
Tramharmonie.
Onder leiding van
dirigent Jacco
Nefs vulde het
ruim 40 leden
tellende orkest
onze Urbanuskerk
met een volle bak
kerstmuziek.
Voor de derde
maal verzorgde
de Amsterdamse
Tramharmonie op
professionele
wijze ons
kerstconcert.
Onze voorzitter
Peter Overdijk
nam de nodige
zangpartijen op
zich en het aanwezige publiek mocht natuurlijk meezingen. In de pauze
was warmte chocolademelk en glihwein verkrijgbaar en na afloop kon
worden nagepraat tijdens de borrel.

Inmiddels hebben we veel positieve reacties ontvangen over ons
weekend Kerst aan de Amstel en daarbij heeft het ook een heel mooi
bedrag opgeleverd, maar liefst 18.000 euro! Dit bedrag wordt
toegevoegd aan onze spaarpot voor onderhoud aan het glas-in-lood met
de Martelaren van Gorcum (zuidgevel).

Kerst aan de Amstel kan alleen georganiseerd worden dankzij de inzet
van onze vrijwilligers en sponsoren. Grote dank hiervoor! Alle bezoekers
danken wij voor hun komst, gezelligheid en donaties.

Wij wensen u hele mooie dagen feestdagen en al het goeds voor 2024
toe. Tot ziens in 2024!

Vincent Blom, Marc van Lammeren, Monique de Bruin en Peter Overdijk
Vrienden Urbanuskerk Nes aan de Amstel
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Tweede Kerstdag: gezinsviering / voorstellen communicantjes/
zandkunstenaar: een prachtige drukbezochte viering
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A’'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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Nieuwjaarswens

Een zalig nieuwjaar, veel geluk lieve mensen,
Gods zegen, gezondheid, vervulling van wensen.
Geluk voor uw kinderen en heel hun gezin,
met zon in het hart heeft het leven weer zin.
Laat een zonnige lach voor uw medemens schijnen,
vooral als de zon achter zorg zou verdwijnen,
en komt er leed of alleen-zijn:
verlies nooit de moed,
want God is er ook en 't jaar wordt weer goed.
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