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Beste medeparochianen,

e zijn gestart! Enige tijd geleden ontvingen we de
Bisschoppelijke Machtiging om de herstelwerkzaamheden aan
de glas in lood ramen ‘Martelaren van Gorcum’ en ‘Mirakel van
Amsterdam’ te gaan uitvoeren. Dankzij de gulle bijdrage van de
stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk Nes’ en een riante
subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kunnen we
deze kostbare werken (ruim €200.000,-) nu gaan uitvoeren. U
zult begrijpen dat er de nodige voorbereidingen aan vooraf
gingen alvorens we konden beginnen. De eerste
bouwvergadering, waarbij onze
“huisarchitect” Paul van Vliet, Marije en
Lot van glasatelier ‘Lichtraamwerk’,

Peter Rietveld van aannemer

‘Pronkbouw’ en leden van uw

parochieteam aanwezig waren, vond

plaats op 17 november jl. Daarin zijn

diverse afspraken gemaakt én is de

startdatum van dit project bepaald. En

zoals u inmiddels heeft constateren: we zijn al goed bezig!

Vanaf 14 januari zijn de steigers binnen en buiten geplaatst,
zodat beide aannemers veilig aan de
ramen, het metselwerk en kettinganker
kunnen werken. Het wordt nog een hele
klus: de glaspanelen worden uitgehaald
en afgevoerd naar het atelier waar
nieuwe loodverbindingen en herstel van
het kapot gedrukte glas (door
roestvorming van het aanwezige ijzer)
worden uitgevoerd. Tegelijkertijd
worden de kapotte stenen vervangen,
het roestende kettinganker behandeld
en de roestende, ijzeren brugstaven

vervangen door messing exemplaren. Nadat de steigers waren

geplaatst, wilden we toch even polshoogte van dichtbij nemen,
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weer kunnen schitteren als
vanouds, wordt er in de plaats
van de ramen houten panelen
geplaatst, zodat we geen last
van de kou hebben. We gaan
ervoor zorgen dat het behaaglijk
blijft, daar kunt u op rekenen!
Gedurende het proces gaan we
regelmatig foto’s plaatsen op de

nieuwsgierig als we waren...
Indrukwekkend in  detail!
Daaruit bleek ook dat er toch
best veel glasschade is door
die roestende brugstaven,
ofwel de bevestiging dat
herstel hoogstnodig was! De
planning is dat dit alles zo'n
20-24 weken in beslag gaat
nemen. Voordat de ramen

website (www.urbanusparochienes.nl ), zodat u een mooi beeld

heeft van de vorderingen. Leuk en leerzaam tegelijk.

Een ander project, opgestart in 2020 en welke
weer opnieuw uitgebreid in de schijnwerpers is
komen te staan, betreft de ‘Kerkenvisie’ van
Amstelveen (zie ook de vorige Klanken). Om
uw geheugen op te frissen: In het najaar van
2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen
unaniem deze Kerkenvisie aangenomen,
waarin kaders en gemeentelijk beleid zijn vastgesteld met
betrekking tot het religieus erfgoed binnen de gemeente. Hierin
is ook het doel vastgelegd om de monumentale kerken van
Amstelveen (en dus ook onze St.Urbanuskerk!) en hun functies
te behouden in de samenleving, gezien het belang voor de
omgeving én de gemeente zelf. Het maatschappelijk gebruik,
wat nu al de bestaande bestemming is volgens het


http://www.urbanusparochienes.nl/

bestemmingsplan, moet gekoesterd en het toekomstperspectief
vergroot worden, in samenwerking tussen de gemeente en de
kerkbesturen. Om hierin resultaat te boeken, is een visie alleen
echter niet genoeg. De kans bestaat dat zo’'n rapport uiteindelijk
in een stoffige bureaula verdwijnt en daar schiet niemand wat
mee op. Zeker gezien de ervaringen met de kerken die eerder
en nu gesloten worden binnen Amstelveen is er meer actie
nodig, en die bereidheid is er! Onlangs heeft
een afvaardiging van het parochieteam
gesproken met de  wethouder en
verantwoordelijke personen van de gemeente
Amstelveen, waarin er gesproken is over een
duurzame toekomst voor ons
Urbanuscomplex en de visie die we daarbij hebben. Hiervoor is
eerder, u bekend, een Haalbaarheidsonderzoek (HBO) met het
bureau Coup gedaan. Het was een zéér constructief en
onderhoudend gesprek, waarbij we een goed gehoor vonden!!
Wordt uiteraard vervolgd.

In de vorige Urbanesklanken is gesproken over de
begraafplaats ‘Vreedenhof’, waarin 0.a. het monumentale hek
voorbijkwam. Daar valt nu nog niet veel meer over te zeggen. In
een van onze laatste parochieteam-bijeenkomsten is daarbij
eveneens gesproken over de diverse grafmonumenten op ons
kerkhof. De vraag was: hoe zijn deze eigenlijk verzekerd? Nu
blijkt, uit informatie vanuit het bisdom, dat wij als parochie daar
niet voor verzekerd zijn, dit ook niet kan, en dat de
grafmonumenten de eigen verantwoordelijkheid zijn van de
rechthebbenden van het graf. Dit wilden we toch even ter
kennisgeving aan u meegeven.

Als u het rooster bekijkt in de Klanken, ziet u ook dat er 1x per
maand een gezins-zondagviering wordt gehouden in Uithoorn
en dat we als Urbanuskerk dan dicht zijn. Dat heeft ook
gevolgen voor de misintenties die eerder zijn opgegeven voor
die zondagsviering. Eerder hadden we bedacht om die intenties
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dan door te schuiven naar de zondag daarop of in Uithoorn voor
te lezen, met een ingewikkelde administratie en dubbele
intenties tot gevolg of geen gehoor. Ofwel niet werkbaar.
Daarom hebben we het volgende bedacht: de opgegeven
misintenties worden het gehele weekend tijdens de zaterdag-
en zondagviering afgelezen, ofwel 2x. Is er in dat weekend geen
zondagsviering, dan is er altijd wel een zaterdagavond viering
waarin de misintenties ten gehore worden gebracht.
Tegelijkertijd zal er een lijst beschikbaar zijn bij het secretariaat
met data op welke zondagen er geen viering is in Nes. Geeft u
de misintentie op bij het secretariaat, kunt u gelijk zien op welke
zondag er geen viering is en kunt u uw misintenties daar
eventueel op aanpassen.

“...Stof ben je, tot stof zul je

wederkeren...” Op woensdag 18

februari is er opnieuw een

belangrijke start voor ons

katholieken: de start van de

veertigdagentijd voor Pasen,

ofwel de Vastentijd. Het markeert

het einde van het uitbundige, het

carnaval, en de start van een periode waarin bezinning, de
herinnering aan onze sterfelijkheid en gebrekkigheid, maar ook
geestelijke reiniging en start van een nieuw begin met Jezus
diep tot ons doordringen, als het begin van een nieuw leven.
Woensdagavond de 18e om 19.00uur is er de
Aswoensdagviering in onze St.Urbanuskerk, waarin pater
Gerard Timmermans zal voorgaan en waarin hij u het askruisje
zal toedienen. Hiervoor worden de oude palmtakjes verzameld
en verbrand tot as, dus als u deze wil inleveren, graag. Dat kan
op de pastorie of bij het secretariaat. We hopen uiteraard dat u
aanwezig kunt zijn bij deze bijzondere viering!



Starten is beginnen; een nieuwe
start, een nieuw begin. Waarbij
we koesteren en leren van het
goede uit het verleden en onze
hoop en visie, enthousiasme en
vastberadenheid richten op de
toekomst. Dat gebeurt soms
letterlijk met de bouwstenen en
het glaswerk van onze
Urbanuskerk waarbij we
vernieuwen wat gebroken of in
verval is. Maar ook figuurlijk

doordat we bouwen aan een toekomst waarin duurzaam en

maatschappelijk  perspectief

en mogelijkheden worden

gecreéerd voor onze hechte gemeenschap en voor Nes en
omgeving. Steun is daarbij onontbeerlijk, en die is er, zo blijkt,
gelukkig in ruime mate aanwezig. Samen sterker, schouder aan
schouder. Om die toekomst zichtbaar en waarheid te laten
worden. We staan reeds in de startblokken. Klaar voor de

start...af!

Graag tot de Urbanesklanken van maart,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Beste mensen,

De kersttijd ligt inmiddels al weer een tijd achter ons, maar op ons
kerkhof zijn nog wel wat kerststukjes aanwezig. Wilt u die svp voor

half februari verwijderen?

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

De Groengroep



Vertrekken in de tweede versnelling: een spirituele les op
het kerkplein

Beste parochianen, dit begin van het jaar heeft ons prachtige dagen
geschonken. Onze kinderen hebben kunnen genieten van de sneeuw,
die we in vijf jaar niet meer hadden gezien. Sneeuw kan echter ook
voor problemen en ongemak zorgen. In dit verband wil ik jullie een klein
verhaal vertellen dat mij is overkomen. Het was laat, ik was alleen en
mijn auto zat vast in de sneeuw op het plein voor de kerk van Uithoorn,
waar ik woon. Ik kwam geen meter vooruit of achteruit. In mijn paniek
probeerde ik zelfs uit te stappen om de auto in mijn eentje te duwen,
maar natuurlijk zonder resultaat.

Gelukkig verscheen er een "beschermengel" in de gedaante van een
parochiaan die, ondanks het late uur, zijn hond aan het uitlaten was. Hij
gaf me een simpel maar doeltreffend advies: "Probeer eens in de
tweede versnelling te vertrekken." En inderdaad, op die manier kwam ik
eindelijk los.

Waarom werkte dit? Eigenlijk is het heel eenvoudig: in de eerste
versnelling hebben de wielen te veel kracht, waardoor ze op het gladde
ijs direct doordraaien en grip verliezen. Door in de tweede versnelling te
vertrekken, draaien de wielen veel rustiger. Hierdoor krijgen de banden
de kans om zich aan de sneeuw vast te grijpen in plaats van
eroverheen te slippen

Ongetwijfeld waren jullie, die hebben leren rijden tijdens de koude
Nederlandse winters, al vertrouwd met dit principe. Voor mij was het
echter de eerste keer.



Dit voorval heeft me een belangrijke spirituele les geleerd. Soms
proberen we de problemen in ons leven aan te pakken "in de eerste
versnelling": we proberen elk obstakel te overwinnen puur op eigen
kracht, met dwang en enorme inspanning. Maar vaak bereiken we
daarmee alleen maar dat we onszelf dieper ingraven in onze frustraties.

In zulke momenten is het beter om te doen wat tegen ons instinct
ingaat: schakelen naar de tweede versnelling. Dit stelt ons in staat om
over het probleem heen te "glijden". Het betekent dat we ons niet
koppig verzetten tegen het obstakel, maar het aanvaarden en als een
drager gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat dit de goede manier is om
ons tot ons kruis te verhouden: niet proberen het enkel op eigen kracht
te verslaan of te dragen, maar ons overgeven aan Gods wil en ons door
Hem te laten dragen.

Ik ben mijn parochiaan-engel zeer dankbaar voor zijn hulp die nacht. Hij
hielp me niet alleen om naar huis te rijden, maar het heeft me ook een
spirituele les geleerd. Ik wens iedereen een gezegend 2026 toe,
vertrekkend in de tweede versnelling.

Marco Cavagnaro
+31 297 564638

SAMEN IN GEBED VERBONDEN OP WEG NAAR PASEN

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies verbonden
zijn in gebed.

De regiokaars wordt aan het begin van de vastentijd in de viering van
Aswoensdag in Uithoorn aangestoken.

Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de ene
naar de andere kerk en gaat daar branden tijdens de eucharistieviering. Zo
wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar.
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het
grootste feest: PASEN

Deze kaars zal branden op 22 februari in de Nes, op 1 maart in Kudelstaart,
op 8 maart in de Kwakel, op 15 maart in Aalsmeer en op 22 maart in
Uithoorn en blijft daar branden tot Pasen.




Activiteitenoverzicht februari 2026

datum tijd: soort viering: voorganger:
za.31 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
zo.1feb. | 09:30 Eucharistieviering
za.7 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan
z0.8 - GEEN dienst in Nes ivm Heiloo-bedevaart: opgeven via
www.emmaus-uithoorn.nl
Familiezondag in de Kwakel, aanvang 09:30.
za.14 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens
z0.15 09:30 Woord- en Communieviering Diaken Rob Mascini
wo.18 19:00 Aswoensdagviering Pater Timmermans
za.21 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
20.22 09:30 Eucharistieviering
za.28 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens
zo.1mrt | 09:30 Eucharistieviering
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http://www.emmaus-uithoorn.nl/

zang: organist: lector: misdienaar: | koster:
Peter Overdijk John/Maurice
St.Cecilia | Peter Overdijk Paul Goossens Ab Huub
Peter Overdijk Jos den Haan Joop/John
Peter Overdijk Jeroen Goossens | Jeroen Joop
St.Cecilia | Peter Overdijk Cilia Krak Ab Huub
St.Cecilia | Peter Overdijk Cock Huub/Cock
Peter Overdijk Jos den Haan John
St.Cecilia | Peter Overdijk Margaret Ab Huub
Timmermans
Peter Overdijk Jeroen Goossens | Jeroen John
St.Cecilia | Peter Overdijk Marino den Haan | Cock Huub
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Misintenties, weekend 31 jan.-1 februari

Alice Copier

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Ferry en Willie Ottenhof

Jeannette Pruijs

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Ria Kempers-van Wijk

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten
Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 7 en 8 februari

Alice Copier

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Frans Wesselingh

Conny Wesselingh - jaarmis

Jeannette Pruijs

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Uit dankbaarheid

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 14 en 15 februari

Alice Copier

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Jan Andriessen

Jeannette Pruijs

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
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Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Ruud Goedknegt

Theo Zeinstra

Uit dankbaarheid voor een lieve 90-jarige moeder

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 21 en 22 februari

Alice Copier

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Jeannette Pruijs

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld
Pieter, Jos en Arie Schrama - jaarmis

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Uit dankbaarheid voor een lieve 90-jarige moeder

Voor alle zieken

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza

Misintenties, weekend 28 feb-1 maart

Alice Copier

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Ferry en Willie Ottenhof

Jeannette Pruijs

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld
Rie de Dood-de Jong

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van Israelisch oorlogsgeweld in Gaza
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Activiteiten in het cluster
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Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal
plaatsvinden in het weekend van 1 februari

Zondag 8 februari is er alleen in De Kwakel een viering om
9.30uur vanwege de bedevaart naar Heiloo.

'VASTENAC IE

Mensen met een beperking in Kameroen

Wat is er aan de hand?

Het hoge noorden van Kameroen heeft te kampen met grote
economische en sociale problemen. Er zijn gewapende
conflicten, en het gebied kampt met grote vluchtelingenstromen.
Mensen met een beperking krijgen nauwelijks de ondersteuning
en zorg die ze nodig hebben.

De collecte op Aswoensdag komt ten goede aan dit project.

Opbrengst collectes
2e Kerstdag- gezinsviering 220,50
10 + 11 januari geen vieringen in Nes 0,00
weekend 17 + 18 januari 292,20

Zondag 8 februari Bedevaart naar Heiloo

De werkgroep Familiezondagen van Uithoorn organiseert een
bedevaart naar Heiloo op zondag 8 februari 2026. Een
bijzondere pelgrimstocht om onszelf, elkaar en God beter te
leren kennen. Voor de kinderen (6-11 jaar) en de jongeren (12-
20 jaar) hebben de zusters een speciaal programma voorbereid,
voor de volwassenen is een spreker uitgenodigd en voor de
allerkleinsten organiseren we een créche.

Het hele programma is terug te vinden op de website van van
de Emmausparochie. www.emmaus-uithoorn.nl

Tijdens de eucharistieviering zingt het Groot Pelgrims
Kinderkoor (OpMaat). Kinderen die mee willen zingen kunnen
zich bij het koor aansluiten. De repetities zijn elke vrijdag van
18.30 tot 19.30 uur in de Burght, Potgieterplein 2, Uithoorn.

15



Gaan jullie mee? Aanmelden voor de bedevaart kan nog dit
weekend via de website van de parochie of rechtstreeks bij Bart
van de Rotten. Na aanmelding houden we je via Whatsapp of
de email op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De kosten
voor de bedevaart bedragen 5 euro per persoon.
Vanwege de bedevaart is er op zondag 8 februari in de hele
regio één eucharistieviering om 9.30 uur in De Kwakel.
Alle andere locaties hebben geen viering,
(zodat we met z'n allen naar Heiloo kunnen).

Kerkbalans 2025

De voorlopige eindstand over 2025 bedraagt € 22.130.

Dit betekent dat 95% van het in de begroting opgenomen

bedrag is gehaald. Het uiteindelijk resultaat zal bij het opmaken

van de jaarrekening over 2025 hopelijk tot de 100% oplopen.
“Alle gulle gevers van harte bedankt ”

Namens het parochieteam,

Petra van de Bosch en Joop Sibum

Samen in gebed verbonden op weq naar Pasen

Ook dit jaar zullen we tijdens de vastentijd binnen onze 5
parochies, verbonden zijn in gebed. De regiokaars wordt aan
het begin van de vastentijd (18 februari) tijdens de viering van
Aswoensdag in Uithoorn aangestoken. Elke week verhuist de
kaars, het symbool van deze verbondenheid, van de ene naar
de andere kerk en zal daar branden tijdens de
Eucharistieviering. Zo wordt gedurende de 40 dagentijd de
gebedsketen in onze regio zichtbaar.

Laten we zo biddend met elkaar optrekken en ons voorbereiden
op het Hoogfeest van Pasen. De kaars zal op 22 februari
branden in Nes aan de Amstel, op 1 maart in Kudelstaart, op
8 maart in de Kwakel, op 15 maart in Aalsmeer en op 22 maart
in Uithoorn en blijft daar branden tot Pasen.
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Ter inspiratie

Ons leven is een soort
strijdtoneel. leder krijgt zo
zijn deel. Wel is het zo dat
de ene mens het soms wat
gemakkelijker heeft dan
de andere. Ook kunnen we
ons leven een beetje
vergelijken met de
seizoenen. Het is goed de stille, eeuwig wisselende pracht van de
seizoenen te zien- zich één te voelen met de stem van de natuur.

Elk seizoen heeft zo zijn eigen charme. Heel veel mensen houden
van de lente, de tijd dat alles bloeit en groeit, bloemen en struiken
geuren. Dan kondigt zich de zomer aan. Prachtige morgenzon en in
de avond gaat ze bloedrood onder. Dan glijden we langzaam maar
zeker de herfst in. De dagen worden korter en in de natuur trekt het
leven zich terug en treedt verstilling in. De dagen worden korter en in
de natuur trekt het leven zich terug en treedt verstilling in. De natuur
sterft af, maar bereidt zich ook weer voor op nieuw leven. Het is ook
de tijd van oogsten en verzamelen, tijd voor najaarsstormen, dorre
takken en vallende bladeren.

In ons leven ondervinden we ook tegenwind of ‘storm’. Het zou ook
niet goed zijn dat alles maar gesmeerd loopt. Je zou dan bijna
geloven dat het zo hoort. Tegenwind en tegenspoed, je hoeft er niet
om te vragen, het overkomt je gewoon. Maar als het je overkomt,
kun je er wel iets mee doen. je wordt uitgedaagd om er tegenin te
gaan en om ondanks alles toch door te gaan. Blij ben je dat je soms
zo veel kracht en moed krijgt. Zo af en toe wat tegenwind kan je tot
bezinning brengen; het doet je in jezelf keren. Het leven stelt ons
slechts één taak: te allen tijde doorgaan.

Mocht het toch soms donker worden in je hart, denk dan aan dierbare
momenten vol liefde en geluk...

Elly van Rooden.
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Lieve mensen, heel hartelijk bedankt
voor alle lieve Kerst- en beterschaps-
kaarten welke ik mocht ontvangen, uw
medeleven doet mij goed en ben daar
heel dankbaar voor. Ook ben ik blij om te
kunnen melden dat het revalideren goed
gaat, ik kan op dit moment kleine eindjes lopen maar heb daar nog
wel hulp bij nodig van mijn rollator....
Verder heb ik veel pijn aan mijn beide schouders kan daardoor mijn
armen moeilijk bewegen om mij b.v. te wassen en aan te kleden.
Maar ik richt mij maar eerst op het herstel van mijn knie en als deze
genezen is richt ik mij wel weer op mijn schouders!

Met lieve groeten, Elly van Rooden.
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?
(30 sept — 5 okt 2026) Of gaat u mee naar Rome? (9 — 14
maart 2026 en 7 — 12 dec 2026)

Assisi!

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar

geleden dat Franciscus in zijn

laatste levensjaren door het

Italiaanse land rondom Assisi

trok, predikend, zijn zonnelied

zingend.

Dit willen we vieren met een
prachtige pelgrimage. Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij
Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste streek in Itali€. Daar
willen we de heilige plaatsen opzoeken waar Franciscus woonde en
preekte.

Rome
Natuurlijk kunt u ook dit jaar
weer mee naar Rome! Deze
reizen zijn inmiddels zo
geliefd en bekend geworden
dat ze heel gauw volgeboekt
zijn. We bezoeken de grote
heiligdommen. We gaan op
audiéntie bij de paus. Al dwalend door de straatjes en pleinen van de
eeuwige stad hoort u de legendes en verhalen van de heiligen. De
prachtigste mozaieken en fresco’s in de kerkjes en de paleizen van de
stad zullen we bewonderen. En natuurlijk genieten we ook van de
terrasjes en het goede Italiaanse leven.
Alle info
De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren.
Alle info vindt u op: https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-
italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini

Diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com)
Chris Ketelaars (Chrisketelaars45@gmail.com)
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