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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 

Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen,  
 
     e winterse kou omarmt ons bij het schrijven van dit 
voorwoord. Sneeuw en temperaturen beneden het vriespunt 
leggen hun beslag op de dagelijkse gang. Waar we bijna 
gewend waren aan winters vol druilerigheid, grijze luchten en 
gemiddelde temperaturen van dik boven de 0 graden is er nu 
een ander plaatje, en laten we eerlijk zijn: een veel mooiere, 
ondanks de ontberingen die dit met zich meebrengt. Een hele 
verandering welke we al een tijd niet meer hebben gezien en 
meegemaakt. Het heeft ook zo z’n effecten op ons kerkelijk 
samenzijn in onze St.Urbanus, want:  
 

Al brandt de kachel lang en vol erbarm,  
die koude kerkstenen worden niet zomaar warm...  

We zetten de kachel al ruím van tevoren aan,  
de penningmeester ziet de centen gaan... 
Want de gasmeter verdubbelt zijn gang,  

En de winter duurt nog lang...  
 

Een grappig bedoelde rijm, maar het 
heeft toch duidelijk een (financiële) 
boodschap. En dit is niet het enige 
wat kostentechnisch in onze 
parochie speelt. Zo’n beetje alles is 
flink duurder geworden. Van 
verzekeringen tot misboekjes tot 
personele bezetting, overal moet dik 
geld bij. Om de begroting van dit jaar 
rond te krijgen was al een hele toer, 
met deze extra kosten geeft dit extra uitdagingen. Onder de 
streep: we moeten dus kostenbewust en vooral slim omgaan 
met onze inkomsten en uitgaven. In dat opzicht is er in het 
kerkgebouw al met vooruitziende blik geacteerd met goed 
nieuws als resultaat: Dankzij de roodfluwelen gordijnen 
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waarmee een kleinere kerkruimte is 
gecreëerd, verstoken we zo’n 40% 
minder gas! En de ledverlichting 
van de toren levert elk branduur 
ook een mooie besparing op t.o.v. 
de oude verlichting. En zo blijven 
we innoveren en aanpassen waar 
nodig binnen de 

St.Urbanusparochie.  Voor geloof, gemeenschap en omgeving. 
Daar werken we, samen met u, elke dag weer hard aan. Samen 
kunnen we het ook waarmaken!  
 
Uitdagingen genoeg! Kijken we naar de wereld om ons heen, 
zien we bijna dagelijks verandering optreden. Was er eerst 
“alleen maar” oorlog in Oekraïne, nu zien we dagelijks de 
ellende van strijd, conflict en verdeeldheid in Israël, de 
Gazastrook, de Rode zee, Yemen, Iran, Libanon en nog veel 
meer plaatsen in de wereld. Ook in ons eigen land zien we 
verdeeldheid in de politiek: het beleid en richting waar we als 
land naar toe willen met klimaat, asielzoekers, zekerheid van 
bestaan, huisvesting etc. Het zorgt voort discussie en 
verdeeldheid op straat. En nog dichterbij: Ook in de eigen Kerk 
is een andere politiek zichtbaar, internationaal, regionaal én 
lokaal met (toekomstige) verandering als gevolg. De wind van 
verandering waait stormachtig en wat het uiteindelijke resultaat 
gaat worden is nog onbekend. Het beïnvloedt ons allemaal, dat 
is zeker. Hoe dit zich uiteindelijk gaat vertalen naar ons als 
wereldburger, maar uiteindelijk ook naar ons als Kerk en 
geloofsgemeenschap, 
niemand die het precies weet. 
Naast onbekendheid geeft dit 
ook helaas onzekerheid.  
Weet daarbij wel: We doen als 
parochieteam steeds ons 
uiterste best om middels 
gedegen onderzoek, feitelijke  
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informatie en gepassioneerde betrokkenheid, door het voeren 
van eigen regie die verandering zoveel mogelijk ten goede bij te 
sturen naar een positieve, toekomstbestendige uitkomst. Voor 
onze geloofsgemeenschap én voor Nes en omgeving willen we 
het allerbeste resultaat nastreven. Dit doen we samen met de 
gemeente Amstelveen, via overleg in het DDSK, het 
kerkbestuur en met u als parochiaan. De ideeën en plannen 
voor de toekomst en waar we eerder over schreven in de 
Urbanesklanken liggen nu klaar. In het afgelopen jaar hebben 
we deze samen met bureau Coup met veel positieve energie, 
kunde, enthousiasme en de nodige zweetdruppels en 
hoofdbrekens samengesteld. Vele vergaderuren, tussentijds 
overleg met ons regionaal kerkbestuur maar ook inspirerend 
bezoek op locatie bij parochies welke al verder zijn in het 
vernieuwingsproces (want alle parochies binnen het bisdom 
hebben ermee te maken!), zijn erin gestoken. Nu willen we deze 
finale resultaten en planvorming gaan delen met kerkbestuur en 
bisdom. Zij zijn uiteindelijk de partijen die hier hun zegen over 
moeten geven. Uiteraard gaan we de resultaten ook met u 
delen, net zoals we dat eerder deden tijdens het proces. Wij 
geloven erin en hebben het vertrouwen dat alle betrokken 
partijen hier heil in zien voor een toekomst van de St.Urbanus 
en haar gemeenschap. Wordt binnenkort weer vervolgd!  
  



 6 

Toe aan een beetje verandering...? Wellicht een mooie, 
interessante reis...? Dan hoeft u niet verder te zoeken: Rob 
Mascini neemt u graag mee in een van de meest inspirerende 
steden van de wereld: Rome. Op zijn eigen, boeiende manier 
van uitleg geven en laten meegenieten van de verborgen 
schatten van deze stad heeft hij al meerdere keren laten zien 
hier kind aan huis te zijn. Voor 
zowel diegene die er al eens 
geweest is of er voor de eerste 
keer naar toe gaat: voor ieder staat 
een mooi programma klaar. Voor 
meer details kunt u terecht 
verderop in deze Klanken of op 
onze website www.urbanusparochienes.nl  
 

Voor een groot aantal jongeren 
betekent dit jaar ook een grote 
verandering: zij gaan hun Eerste 
Heilige Communie doen! Schrijf het 
alvast in uw agenda zodat u er ook bij 
kunt zijn: Op zondag 21 april komen zij 
samen in de St.Urbanuskerk om dit 

mooie feest samen met u te vieren. Momenteel zijn de 
voorbereidingen, onder de bezielende leiding van Elly en haar 
team, in volle gang. Speciaal daarvoor hebben de kids een 
prachtig werkboek tot hun beschikking gekregen om zich zo 
optimaal voor te kunnen bereiden. Aangezien er ook kinderen 
uit Oekraïne en Spaanstalige kinderen meedoen, zijn deze 
mappen speciaal voor hen vertaald in hun eigen taal. Maatwerk 
met een gouden rand! Het belooft een 
prachtig feest te worden; in de komende 
Urbanesklanken zullen we hier meer over 
schrijven. De volgende bijeenkomst staat 
gepland voor 15 februari (gelijk met de 
Kinderclub!) en speciaal voor de 
Spaanstalige kinderen op 29 februari.  

http://www.urbanusparochienes.nl/
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Geen verandering maar continuïteit: ook deze maand komt de 
Kinderclub! weer bijeen. Op 15 februari wordt het weer een 
middag vol van gezelligheid, inspiratie, snoeperij. Het thema 
van die middag: ‘Het geschenk van de vergeving’. Alle kinderen 
zijn van harte welkom! 
 

Meer continuïteit: op woensdag 14 
februari vieren we de start van 40-
dagen voor Pasen, ofwel 
Aswoensdag, tijdens een 
Eucharistieviering. Altijd een 
bijzondere viering, waarbij we het 
askruisje ontvangen. Mocht u het 
oude palmtakje nog in huis hebben: 
Deze kunt u inleveren op de 

pastorie, waarna deze tot as verbrand worden om te gebruiken 
tijdens deze viering.  
 
Vanuit de tuinploeg is er het verzoek om de kerststukjes die nog 
bij uw overleden dierbare op het graf staat, te verwijderen. Zou 
u dit vóór eind februari kunnen doen? Voor de kerststukjes die 
er daarna nog staan, zal de tuinploeg een passende oplossing 
organiseren. Namens de leden van de tuingroep: hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
 
Verandering is vaak lastig en vraagt aanpassingsvermogen en 
soms zelfs persoonlijke offers. Zeker als deze verandering ook 
nog eens stormachtig komt en van grote invloed is op de 
vertrouwde, dagelijkse structuur en comfortabele zekerheden. 
Echter, als deze noodzakelijk is om een toekomst mogelijk te 
maken en deze zelfs te kunnen bestendigen, zijn 
aanpassingsvermogen en bereidwilligheid in de praktijk een 
vereiste. Dit is overduidelijk van toepassing in de onstabiele 
wereld waarin we ons nu bevinden, evenals in onze eigen 
kerkelijke omgeving. In deze processen van verandering 
vormen zorgvuldigheid, zorg en passie, doorzettingsvermogen,   
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vastberadenheid en realisme de basis om tot gedragen en 
goede oplossingen te komen. Niet eenvoudig! Toch, met elkaar, 
kunnen we dit waarmaken en een mooie, betekenisvolle 
toekomst tegemoetzien. We zijn op de goede weg!  
 
Graag tot de Urbanesklanken van maart,  
 
Met Hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam. 
 

 
 
 
 
  

KUNNEN 

MOETEN WILLEN 

TOEKOMST

!!!!!!! 
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Lieve parochianen,  
 
2024. Het nieuwe jaar is vol spanningen begonnen met overal in de wereld 
vele oorlogen en in ons eigen land weinig rust. Wat is dan “nieuw” aan dit 
nieuwe jaar, als alles zo “oud” lijkt te zijn?  
 
De kerstvieringen hebben ons geholpen om een beetje vooruitzicht op te 
bouwen: God is mens geworden, de hemel is op de aarde neergedaald, het 
onmogelijke is mogelijk geworden! 
 
Toen Jezus als volwassen mens rond ging trekken, begon hij zijn 
toespraken altijd met dezelfde woorden: “vrede zij U”; en: “het Koninkrijk 
van God is nabij”! Hij was zich ervan bewust dat met zijn geboorte het 
Koninkrijk van God op aarde was begonnen.  
 
Jezus is koning, maar toch een ander soort koning, met een ander soort 
koninkrijk, niet gebaseerd op de macht, maar op de kracht van de 
goddelijke liefde, die zelfs vanuit het kruis de vijand lief kan hebben: 
“Vader, vergeef ze, want zij weten niet wat zij doen!” De liefde die ons 
kracht naar kruis geeft, om in allerlei moeilijke omstandigheden de geest 
van liefde te bewaren.  
 
Als zijn levensverhaal met het graf beëindigd was, zouden wij ons dat dan 
echt nog herinneren?  Maar na drie dagen is hij opgestaan, het graf was 
leeg. Hij nodigde zijn leerlingen uit om deze blijde boodschap te gaan 
verspreiden: het koninkrijk van God is er al ! Het is een koninkrijk van 
liefde, en zijn vaandel is het kruis.  
 
In het komend pastorale jaar hopen wij samen aan het koninkrijk van God 
vorm te kunnen geven. Wij zullen veel aandacht schenken aan families en 
aan kinderen; wij zullen de ouderen bezoeken en voor hen speciale 
vieringen organiseren; wij zullen af en toe een groot evenement (b.v. de 
paastriduüm, de startviering, de Eerste communie, het Vormsel) 
gezamenlijk met parochianen van de andere parochies gaan vieren 
(hierover zullen wij in de komende parochiebladen nadere uitleg kunnen 
lezen); wij zullen de bedevaart van het jubeljaar 2025 naar Rome 
organiseren; en natuurlijk zullen wij veel bij elkaar komen, samen zingen, 
samen bezinnen, samen zijn. 
 
Dit alles gaan wij samen doen, want “niemand is sterk door eigen kracht” (1 
Sam 2,9). Hiermee wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar, en hun van harte vragen om met dezelfde toewijding en 
liefde onze kerkgemeenschappen in het komend jaar te blijven dienen.  
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Over de kracht van de toegewijde dienstbaarheid heeft Paus Franciscus 
deze mooie woorden uitgesproken: 
 
“Wij hebben de zekerheid dat geen enkel van onze met liefde verrichte 
werken verloren gaat, geen enkel van onze oprechte zorgen voor de ander 
verloren gaat, geen enkele daad uit liefde voor God verloren gaat, geen 
enkele edelmoedige moeite verloren gaat, geen enkel pijnlijk geduld 
verloren gaat. Dit alles gaat door de wereld als een levenskracht.  […] De 
Heilige Geest werkt, zoals Hij wil, wanneer Hij wil en waar Hij wil; wij 
offeren ons op met toewijding, maar zonder de pretentie te hebben 
opvallende resultaten te zien. Wij weten alleen maar dat onze zelfgave 
noodzakelijk is. Laten wij leren te rusten in de tederheid van de armen van 
de Vader te midden van onze creatieve en edelmoedige toewijding. Laten 
wij verder gaan, laten wij ons volledig inzetten, maar laten wij Hem ook 
onze inspanningen vruchtbaar laten maken, zoals Hem dat goed 
lijkt.” (Citaat van Paus Franciscus, genomen uit Evangelii 
Gaudium, paragraaf279) 
 
Van harte een gezegend nieuw jaar toegewenst! 
 
Pastoor Marco 

 

 
 
TER INSPIRATIE 
 
Artikelen van de hand van René Diekstra trekken mijn aandacht sinds ik 
zijn boekje las met de titel: ‘Ik kan denken/voelen wat ik wil’. Daarin legt 
hij uit wat veelal de door ons onbewuste herinnering is, waardoor we in 
soms niet te beheersen emoties kunnen geraken, zoals angst, verdriet en 
boosheid. 
Enkele maanden geleden stond er een artikeltje in het Haarlems Dagblad 
onder het kopje ‘Gezond’. Diekstra hoort van een directeur van een 
verzorgingshuis dat gevoelens van zinloosheid bij ouderen veel zwaarder 
vallen dan eenzaamheid. Als gevolg van verlies van de regie over het eigen 
leven, worstelen mensen met de vraag over de zin van het leven. Ook kijkt 
iemand terug op het leven en is wellicht niet tevreden met de invulling tot 
dan. 
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De gedachte is dat te stellen doelen in het leven, zorgen voor zingeving en 
een gemiddeld langer leven. Voor mij is dat gevoel van zingeving 
herkenbaar en dichtbij.  Gezellig wandelen met de hond, of op een klusjes- 
dag werken in huis of tuin levert ook een zinvolle tijdsbesteding. Ook het 
doen van vrijwilligerswerk voor de parochies levert voldoening. Er zijn 
uitdagingen te over en vooral de persoonlijke contacten binnen de 
verschillende werkgroepen en met de parochianen in de parochies zijn 
waardevol. Voor eenieder die zich aangesproken weet: bedankt…! De te 
realiseren doelen van de parochies geven voldoening en dragen voor mij 
bij aan een gelukkiger en wellicht langer leven! 
 
Ook ik ben één van de ouderen inmiddels, al voelt dat niet zo. Mogelijk 
genetisch bepaald, want mijn moeder zaliger wilde niet naar het 
bejaardenhuis onder het motto: ‘Ik ga toch niet bij die oude mensen 
wonen…!’ Toch is ouder worden zonder je oud te voelen een kunst. Uit 
onderzoek blijkt dat hoe sterker de doelgerichtheid van mensen in het 
algemeen en ouderen in het bijzonder is, hoe langer de levensduur. 
Daarom stelt Diekstra dat het houden van levensdoelen, ouderen 
gelukkiger en gezonder maakt. Hij noemt als voorbeelden: 
vrijwilligerswerk, geloof, hobby’s en bewegen. Voor mij heel herkenbaar 
en dichtbij.  
Het advies van Diekstra: zorg dat je doelen nooit opraken!     
 
Elly van Rooden. 
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Activiteitenoverzicht februari 2024 
 

febr. tijd: soort viering: voorganger: 

za.3 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.4 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

za.10 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.11 09:30 Eucharistie viering  

wo.14 19:00 Aswoensdagviering Euch.viering  

do.15 15:30 EHC & Kinderclub! het geschenk van de vergeving 

za.17 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.18 09:30 Eucharistie viering  

wo 21 09:00 Kerkwerk  

za.24 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.25 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

do.29 16:00 EHC spaanstalige kinderen: het geschenk van de vergeving 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Ovb Peter O.   Joop/John 

Samenzang Ovb Peter O. Marino den Haan Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub/John 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab Huub 

     

 Peter Overdijk  Jeroen Maurice/John 

     

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Maicah, Cilia Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret Timmermans Cock, Ab Huub 
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Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 februari 
 

Opbrengst collectes 
Gezinsviering    2e Kerstdag 389,80 

weekend  30 + 31 december 365,25 

weekend    6 +  7 janruari 285,40 

weekend   13 + 14 janruari 303,45 
 

Tienerweekend BreakThrough 
Van 1 t/m 3 maart is er een tienerweekend in Heiloo voor tieners 
van 12 t/m 18 jaar. We zullen ons verdiepen in de kleine 
profeten en krijgen een overzicht van het Oude Testament.  
Daarnaast is er natuurlijk genoeg aandacht voor sport en spel, 
een voetbalwedstrijd, creativiteit en verschillende vormen van 
gebed. Meer informatie op: www.jongbisdom.haarlem.nl   
Voor vragen en aanmelding: info@jongbisdomhaarlem.nl 
 

Portokosten Urbanesklanken 
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door 
vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en overige 
geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per mail of 
post. Ook in 2024 verzoeken wij de ontvangers per post om een 
vrijwillige bijdrage in de portokosten voor deze service.  

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: 
 

NL22 RABO  0392 3534 07 
t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus  

onder vermelding van ”portokosten Urbanesklanken”.  
Bij voorbaat dank namens het Parochieteam 
 
Aswoensdag. 
Zoals u in het voorwoord hebt kunnen lezen kunt u, in de 
Eucharistie op woensdag 14 februari, samen met de 
parochianen van Uithoorn en Aalsmeer, bij ons in de Sint 
Urbanuskerk het askruisje ontvangen.  
De aanvangstijd is 19.00 uur.  

mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl
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Misintenties, weekend 3 en 4 februari 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Frans en Conny Wesselingh 
Herman Baas - jaarmis 
Rie Baas-Oudshoorn 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Voor steun aan alle dokters en verpleegkundigen 

 
 
 
 
Misintenties, weekend 10 en 11 februari 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Rie Overwater-Andriessen 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor een gezond jaar voor iedereen 
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Misintenties, weekend 17 en 18 februari 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp - jaarmis 
Ferry en Willie Ottenhof 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 

 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 24 en 25 februari 
Angela van Schaik 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Rie de Dood-de Jong 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor goede oplossingen 
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Diep verlangen 
 
Elk mens worstelt wel eens met een diep verlangen. Een diep 
verlangen dat we vaak niet kunnen of durven benoemen. Een 
verlangen dat in elk mensenhart aanwezig is. Een verlangen dat ons 
steeds opnieuw en onrustig laat zoeken naar vrede, waarheid en 
liefde.  
 
Dit diepe verlangen is meestal vaag en onzeker. Het is vaak zonder 
richting of duiding. Alleen kunnen we dit verlangen niet goed 
omarmen. We hebben de hulp nodig van een ander om woorden te 
vinden voor datgene dat sluimert in ons. Alleen in de ander vindt 
het zijn bestemming. Wie vanuit verbondenheid de stem van het 
diepe verlangen durft te horen, zal langzaam maar zeker ontdekken 
dat het God is waar het hart naar op zoek is… Dat het God is waar 
het hart naar verlangt. 
 

 
 
Die ander die we eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven, is 
onder ons even kwetsbaar als wijzelf. Johannes zegt als hij Jezus 
voorbij ziet gaan: ‘zie het lam Gods!’ (Johannes 1: 36). De Heer leeft 
onder ons, niet als een machtige leeuw of een moedige adelaar. 
Nee, het symbool voor de Heer is dat van weerloosheid en van  
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zachtmoedigheid. Jezus is zichzelf opofferende dienstbaarheid; 
dienaar van God en van de mensen.  
 
Op de vraag van de leerlingen ‘waar verblijft gij?’ antwoorden Jezus 
met een uitnodiging ‘kom mee en je zult zien’. Maar eigenlijk is het 
geen uitnodiging, tenminste niet een uitnodiging om eens een dagje 
mee te lopen. Nee, kom mee en je zult zien betekent hier: kom en 
hoor bij mij. Word mijn leerlingen; laat mij jullie vrienden noemen. 
Het is de uitnodiging tot verbondenheid die zo nodig is voor ons 
mensen om een antwoord te vinden op ons diepe verlangen.  
Maar stel dat we het antwoord van Jezus wel zouden opvatten als 
een uitnodiging. En stel dus dat wij een dagje mee zouden mogen 
lopen met Jezus; wat zouden we dan meemaken? Wat zou ons 
opvallen? Ik denk dat we aan het eind van de dag twee dingen 
geleerd zouden hebben. Ten eerste over de liefde tussen Jezus en 
de Vader. En ten tweede de liefde en de zorg van Jezus voor de 
gekwetste mens.  
 
Als eerste de liefde tussen Vader en Zoon. Jezus spreekt regelmatig 
over en met de Vader. Zij zijn ten diepste met elkaar verbonden. Als 
wij zelf bidden tot onze Vader, veronderstelt dat eenzelfde 
liefdevolle relatie. Onze God is een hartelijke Vader die dicht bij ons 
hart wil wonen. Het is geen afstandelijke en onbereikbare Eeuwige, 
maar een zorgzame, nabije bron van ons bestaan. 
Jezus laat ons zien en begrijpen dat hoe zwak en klein wij ook zijn, 
de Vader ons altijd liefheeft en ons nabij is. Kostbaar zegt Hij, ben jij 
in mijn ogen. Mensenkind, ik heb je lief! 
 
Onderweg met Jezus zal ons ook opvallen dat Zijn gebed tot de 
Vader een gebed is van dankbaarheid. Dankbaarheid voor het leven 
en de taak die hij mocht ontvangen van zijn liefdevolle Vader. Als wij 
onze verbondenheid met de Vader willen eren, kan dat alleen als 
ons hart ook overstroomt van dankbaarheid voor het leven dat we 
elke dag opnieuw ontvangen.   
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Natuurlijk niet alles lukt ons en niet alles gaat goed. Toch zijn er 
duizend keer meer redenen om dankbaar te zijn voor het goede dat 
ons is gegeven dan om bitter te zijn over wat ons niet lukt of wat 
ons overkomt. 
 
Tot slot nog een paar woorden over het tweede dat ons zal 
opvallen; dat Jezus zeer dienstbaar is ten opzichte van ons mensen. 
Meelopend met Jezus zal opvallen zijn liefdevolle en dienstbare zorg 
voor de gekwetste, de eenzame, de arme, de zondaar en de 
onaanraakbare. 
 
Verbondenheid met Jezus betekent dat ook ons hart en onze 
handen dienstbaar moeten zijn; dienstbaar zonder onderscheid te 
maken tussen mensen. Dat is niet zo eenvoudig… als mens hebben 
wij onze sympathieën en voorkeuren. Maar juist in de 
verbondenheid met Jezus verdwijnt dit naar de achtergrond en 
kunnen we echt kiezen om broer en zus te worden van anderen, ook 
van kleinen en zwakken.  
 
‘Kom dan mee en je zult zien,’ zegt Jezus ons. Het diepe verlangen in 
ons hart, vaak zo onuitspreekbaar, vindt een thuis bij de Heer door 
wie wij geliefd worden. En vanuit deze liefde mogen we onszelf 
delen met ieder op ons levenspad. In vreugde en met voldoening. En 
in grote dankbaarheid. Kom, ga mee! 
 
 Diaken Jeroen Hoekstra 
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Vastenactie in Nes 
 
De Bisschoppelijke Vastenactie is een jaarlijks terugkerende actie, 
waarmee gedurende de Vastentijd geld voor goede doelen wordt 
ingezameld. Er is altijd een landelijk doel, maar de Stichting 
Barbarugo heeft toestemming gekregen van het Vastencomité om 
een eigen doel aan te dragen. Dat is Barbarugo, die werkzaam is in 
Ghana, in de regio waar oud-pastoor Jan Verspeek destijds 
werkzaam was. Stichting Barbarugo is opgericht na het overlijden 
van pastoor Jan Verspeek sma van de Urbanuskerk in Nes aan de 
Amstel. 
Verspeek was ruim 20 jaar missionaris in Ghana. Vanwege zijn 
gezondheid kwam hij naar Nederland en werd pastoor van Nes. Zijn 
hart lag echter in Ghana. Maandelijks zond hij een container vol 
goederen naar Ghana. 
Na zijn dood ontmoetten we John Duphey die onderwijzer was in 
het dorp waar Verspeek pastoor was.  John organiseerde een reis 
door Ghana voor drie parochianen van de Nes. Die zagen wat 
Verspeek daar gedaan heeft, zij zagen blije mensen die zich hem 
herinnerden. Maar verder was de reis geen vakantietrip. Overal was 
hitte, honger en armoe. Bij thuiskomst werden Cordaid, Giro555, 
Oxfam Novib en andere organisaties gewezen op de hongersnood in 
Ghana. Niemand voelde zich geroepen om er wat aan te doen. 
Daarom hebben John Duphey en Ruud Goedknegt samen met 

anderen Barbarugo opgericht.  
Hoe konden we iets doen voor 
de Ghanezen? Na een studie 
bleek dat aanplant van 
bamboe ideaal was om de 
hitte te temperen en de 
Ghanezen middels verkoop 
van bamboepalen een 
inkomen te bieden. 
Bamboestekjes werden   
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aangekocht in Indonesië. In 2013 werden die verspreid in Ghana. 
Tot onze teleurstelling waren er maar drie boeren die bamboe 
wilden planten. Maar toen een jaar later iedereen zag dat de 
bamboe al meer dan 10 meter 
hoog was, boden steeds meer 
mensen zich aan om voor vijf euro 
per dag aan het werk te gaan 
Niet alleen de boeren. maar ook 
de overheid zag dat Barbarugo de 
natuur en het klimaat verbeterde. Recent bood de overheid 25000 
ha grond aan om bamboe te planten. Werkgelegenheid voor 
honderden boeren. Fantastisch toch! Nee toch niet. Want hoe 
konden we zoveel mensen het dagloon uitkeren. Daarom schrijf ik 
dit. Wij hebben heel veel geld nodig. Geef aub royaal. 

 
U kunt geld in het vastenzakje doen of storten via de Bisschoppelijke 
Vastenactie. Titel: Strijd tegen de droogte, de hitte, de honger, de 
armoe, IBAN  NL21INGB0000005850 Projectnummer: 402432 
Iedereen die mij er om vraagt, krijgt van ons de Nieuwsbrief. 
Wil je meer info, bel mij 582 482.  
 Ruud Goedknegt  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 

E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 

E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 

M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 

W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 

A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 

K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 

Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 

Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 

Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Beste allemaal 
  
Veel parochianen zijn al eens met mij naar Rome gereisd. Met 
regelmaat word ik benaderd door oud-medereizigers die nog eens 
een keer mee zouden willen. Wel… dat kan. En dat kan zelfs op 
twee manieren. 
  
Allereerst komt er een reis naar “Het 
land van Franciscus”. In oktober van 
dit jaar gaan we naar het land van 
Sint-Franciscus, de heilige van de 
armen. In de week van zijn feestdag 
(4 oktober) zijn we in zijn 
geboortestad. We bezoeken de plekken die in zijn leven een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Deze reis mag ik samen met meneer 
Chris Ketelaar leiden. Meneer Ketelaar is voor veel romereizigers een 
goede bekende. Meer over deze unieke reis vindt u 
op https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi 

  
Vervolgens is er een reis van 24-28 
juni naar Rome gepland. Deze reis 
is speciaal bedoeld voor mensen 
die al eens in Rome geweest zijn. 
Samen met meneer Ketelaar en - 
als er veel inschrijvingen zijn met 
nog een derde gids - gaan we in 
kleine groepen door de stad 
trekken, ieder met een gids. U kunt 
intekenen om daar naartoe te gaan 

waar u misschien nog nooit geweest bent of om nog eens terug te 
gaan naar die kerk, dat museum, waar u bijzondere herinneringen aan 
heeft. En bent u nog nooit in Rome geweest, dan is dit een prachtige 
gelegenheid. Mocht u in deze reis geïnteresseerd zijn, laat het me dan 
even weten. Dan informeer ik u zo gauw er meer details bekend zijn. 
Deze reis wordt gefaciliteerd door reisorganisatie DrieTour.  
  
Rest me om u nog een Zalig Nieuwjaar te wensen en wellicht tot 
ziens! Met vriendelijke groet, Rob Mascini. 
 

https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi
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