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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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Beste medeparochianen,  
 
      daar..., linksachter in de hoek..., u heeft het hoogste bod 
momenteel! Wie biedt er meer...? Het is toch een pracht kavel, 
Vrede voor ons allemaal! Wie wil dit nu niet hebben...?!! 
Niemand meer...? En eenmaal..., andermaal..., verkocht!!! Met 
een klap van de hamer door de veilingmeester bezegeld. Was 
dit maar de werkelijkheid. Vrede per opbod aan de mensheid 
brengen middels een veiling. 
De praktijk ziet er een stuk 
weerbarstiger uit, en dat al 
een hele tijd. Zojuist komt het 
bericht binnen dat er zware 
aanvallen met drones en 
raketten zijn uitgevoerd op 
Oekraïne. Opnieuw veel 
dodelijke slachtoffers en 
gewonden. Per opbod: Het 
tegenbericht meldt dat vanaf 
nu ook langeafstandsraketten gebruikt mogen gaan worden 
tegen Rusland, met een bereik tot maar liefst 300km het 
binnenland in. Met hoogstwaarschijnlijk ook hier onschuldige 
slachtoffers.  Het tegenbod: Noord-Korea stuurt zijn 
legertroepen om de oorlogsmachine verder te voeden. Het gaat 
van kwaad tot erger... En niet alleen hier, ook elders in de wereld 
genoeg geweld, onderdrukking, haat en ellende te vinden. Om 
nog maar een keer een aantal landen en gebieden te noemen 
die nog steeds bijna dagelijks, en dat al vele jaren lang, in het 
nieuws zijn met ieder hun eigen afschuwelijke spiraal van 
vernietiging: Syrië, Israël, Soedan, Iran, Libanon, de 
Gazastrook, Jemen, Irak. Deze lijst is nog veel langer... Waar 
zijn we allemaal in Godsnaam toch mee bezig? Wat willen we 
met oorlog, geweld, haatzaaierij en wraak bereiken? Het begint 
verdacht veel te lijken op de beschreven Apocalyps... De 
conclusie die we nu, op dit moment, helaas moeten trekken: 
Vrede is verder dan ooit... Om moedeloos van te worden...  
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En toch, toch mogen we, nee: moéten we de moed niet 
verliezen en hoop houden! Hoop op een betere wereld, een 
betere verstandhouding tussen de mensen, hoop op vrede! Het 
kan echt wel. Ruim 2000 jaar geleden werd dit zichtbaar 
gemaakt met de geboorte van een kind, in een stal. Het was 
toen ook écht geen rustige, onbezorgde tijd. Hij liet echter op 
eenvoudige wijze zien hoe we op een goede manier met elkaar 
en naast elkaar konden leven. Zijn “wapens”: Naastenliefde, 
vergeving, begrip, geweldloosheid, klaar staan voor de ander. 
Ontwapenend, nietwaar...?!! Het zijn natuurlijke eigenschappen 

die iedere mens bij zich 
draagt en beschikbaar 
heeft. Je moet ze alleen 
even gebruiken, durven 
ruimhartig toe te 
passen. Deze vol 
overtuiging, zonder 
rem, in de praktijk 
willen brengen. En juist 
omdat het zo simpel is, 
geeft dit hoop. Die hoop 
beleven we elk jaar 
weer, in december, als 
we rond Kerst bij elkaar 
komen om te vieren, te 
beleven, te gedenken. 

Hoe Hij dit in de praktijk liet zien en zo het voorbeeld gaf. Laten 
we dit voorbeeld volgen en gewoon klein beginnen, heel 
eenvoudig, door in ieder geval samen met elkaar die strijd, 
ontevredenheid en onmin niet te voelen of te starten. Verander 
de wereld, begin bij je zelf! En laten we hopen, nee, erop 
vertrouwen dat dit zich nu wél verder zal verspreiden. Steeds 
verder. Op naar een vredevolle wereld, voor iedereen, overal. 
Horen we daar de klap van de hamer...? Verkocht!!! 
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Als er een groep is die zich (gelukkig!!) 
vooral niet bezighoudt met hetgeen 
hierboven staat, dan zijn het wel 
kinderen. Kennis opdoen van veel 
belangrijkere en betere zaken vraagt 
hun aandacht en tijd.  De lagere school 
heeft de afgelopen weken een speciaal 
project georganiseerd, waarbij “Geloof” 
centraal stond. Diverse geloven 
werden hierbij door de leerkrachten 
behandeld en aan de leerlingen 
uitgelegd. Ter afsluiting brengen zij in 
groepen in december een aantal 
bezoeken aan onze St.Urbanus, waarbij ze een op maat 
gesneden (culturele) rondleiding door de kerk krijgen, verzorgt 
door de stichting Vrienden van de Urbanuskerk. Het project 
wordt tenslotte afgesloten met een klein concert door de 
leerlingen zelf, ten gehore gebracht aan de ouders en 
genodigden. Een mooie manier om ook hen kennis te laten 
nemen van ons mooie en inspirerende Rijksmonument.  
 

Er wordt deze maand 
absoluut meer verkocht. 
Op 14 en 15 december 
organiseert stichting 
‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’ haar 
jaarlijkse evenement ‘Kerst 
aan de Amstel’. De 
stichting zet zich 
onafhankelijk en 

belangeloos in voor behoud van het Rijksmonument de 
St.Urbanuskerk. En dit jaar belooft wederom weer een zeer 
gezellig en sfeervol samenzijn te worden. Vele activiteiten zijn 
georganiseerd, voor jong en oud, waaronder ook de altijd 
spectaculaire en hilarische live-veiling. Aangeboden worden  

Welkom! 
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(ook online!) opnieuw vele kavels van talent, kookkunst, 
nijverheid en kunde. Voor ieder wat wils! Wie biedt er mee(r)...? 
Dan op zondag is er het traditionele Kerstconcert, dit jaar met 
de Tramharmonie uit Amsterdam. Het is dé manier om helemaal 
in Kerstsfeer te komen, bij het horen én meezingen van de vele 
bekende kerstliederen, met uitzicht op de prachtige, levensgrote 
kerststal in een van top tot teen gedecoreerde en sfeervol 
verlichte kerk. Warme, geurende glühwein en chocolademelk 
staan voor u klaar. We hopen uiteraard dat u ook komt, gelijk 
een mooi moment om elkaar weer 
eens te zien en te spreken. 
Verderop in deze 
Urbanesklanken kunt u meer 
lezen over dit event. 
 
Kerst is voor velen de tijd dat je 
graag samen bent. Ook aan de 
oudere parochianen wordt zo 
rondom Kerst gedacht. Wist u 
overigens dat de parochie meer 
dan 60 tachtigplussers rijk is?! We wilden dit jaar iets anders 
dan een mooi kerststuk bij u thuis aan de voordeur afleveren. 
Daarom leek het ons leuk om in het kader van sociaal en 
samenzijn een plaats van ontmoeting te organiseren. 
Laagdrempelig: in het dorpshuis, zodat iedereen makkelijk naar 
binnen kan komen. Gepland staat nu 23 december in de 
ochtend. Eindelijk de mogelijkheid om die dorpsgenoot of goede 
kennis weer eens te zien en bij te praten. Denk hierbij aan veel 
gezelligheid, drank en spijzen, Kerstsfeer. Cockie Groen en 
Marino den Haan hebben de organisatie in handen, u ontvangt 
nog een uitnodiging. Verderop in deze Klanken kunt u hier meer 
informatie over vinden. 
 
Denken we aan de ouderen, denken we ook aan de jongeren. 
Op 12 december komt de Kinderclub! weer samen, onder 
leiding van team Elly. En hoe kan het ook anders: Ook hier staat  
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de Kerst centraal. Een prachtig 
kerstverhaal, mooi kerst 
knutselen, lekkere 
kerstversnaperingen, plezier... 
Het heeft alle ingrediënten voor 
een inspirerend en gaaf 
samenzijn! Alle jongeren zijn 

welkom, neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. 
 
Kerst gaan we goed vieren dit jaar! De draaiboeken zijn 
opgesteld, zowel het St.Ceciliakoor als het Gelegenheidskoor 
zijn druk aan het repeteren, de kerststal opgebouwd, de kerk 
wordt weer prachtig versierd met de mooiste bloemen en 
kerstbomen, de voorgangers maken 
zich klaar voor hun inspirerende, 
betekenisvolle boodschap. Het 
beloven 3 mooie, gedenkwaardige 
vieringen te worden! Echter, om het 
te laten slagen hebben we u wel 
nodig. Komt u ook meevieren, 
meezingen, beleven en genieten? 
Uw aanwezigheid zal door uw 
medekerkgangers zeer worden 
gewaardeerd! Voor de bijzonderheden en aanvangstijden 
verwijzen we u naar het rooster verderop in deze Klanken.  
 
Kerst is de tijd van vrede, van het licht, de geboorte van het Kind 
waarmee hoop op een betere wereld gestalte kreeg. Goed 
voorbeeld doet volgen is daarbij het bijpassende spreekwoord; 
in de praktijk blijkt dat voor ons nog bitter moeilijk te zijn. Als 
mens worstelen we hier dagelijks mee om Zijn voorbeeld te 
volgen, getuige de afschuwelijke gebeurtenissen om ons heen. 
Met Kerst krijgt die hoop echter weer nieuwe glans en gestalte. 
Dat moeten we met elkaar koesteren en omarmen. Het is écht 
mogelijk, vrede op aarde voor alle mensen. Veilingmeester: 
Afhameren!  



 8 

We wensen u en uw dierbaren een vredevolle Kerst toe en voor 
het nieuwe jaar 2025 veel gezondheid en geluk en we hopen u 
weer veel te ontmoeten in en om onze St.Urbanus! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van januari,  
 
Met Hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam.    
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HET HART OP DE JUISTE PLEK 
 
Beste parochianen,  
 
Geweldig, juist nu, terwijl wij allemaal onderweg zijn naar het grote 
jubeljaar 2025, heeft Paus Franciscus ons in oktober met een nieuwe 
“encycliek” verrast – dat is een schrijven van groot belang - , waarin  hij 
de wens uitspreekt dat de inhoud van de encycliek  door ons allemaal 
ter harte wordt genomen.  
 
En dat bedoel ik letterlijk, omdat zijn schrijven juist over het HART gaat. 
De titel van het document is (in het Latijn) “Dilexit nos”, wat 
betekent “Hij heeft ons bemind”. Jezus Christus heeft ons van harte 
bemind. Zijn hart werd vaak in de kerkelijke kunst als afbeelding van 
zijn liefde gebruikt. Toch gaat het niet alleen om een afbeelding of een 
symboliek. 
 

Het hart geeft aan wat het 
diepste en meest intieme in een 
persoon is. Het hart ligt achter 
alle uiterlijkheden, het is de 
naakte waarheid van een 
persoon. Alles speelt zich af in 
het hart. Het is het persoonlijke 
centrum waar alles verenigd is, 
en waar alles uiteindelijk 
verenigd in liefde is. Aan het 
einde van ons levensavontuur 
telt alleen wat we vanuit ons 
hart hebben opgebouwd. 
 

De paus nodigt ons allen uit om onszelf een beslissende vraag te 
stellen: heb ik een hart? Of zoals we in het Nederlands zeggen: zit mijn 
hart op de juiste plek?  
 
Ons hart is niet zelfvoorzienend: het is kwetsbaar, het is gewond. De 
wereld van vandaag, met al zijn geweld en oorlogen, lijkt HET HART 
VERLOREN te hebben. 
 
Jezus houdt van ons vanuit de grond van zijn hart en roept ons op om 
ons gewonde hart dichter bij zijn hart vol liefde te brengen. Het  
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belangrijkste wat we van God kunnen vragen is om meer te leren over 
het hart van Jezus, dat is: zijn liefde voor ons beter te leren kennen.  
 
Hoe meer we het hart van Christus en zijn liefde voor ons leren kennen, 
hoe meer we verliefd op Hem zullen worden. Dan kan Jezus in ons hart 
komen wonen. Dat is precies wat we tegen kinderen zeggen als we ze 
hun eerste communie geven - en wij zeggen het ook op kerstavond, om 
het mysterie van de menswording van God uit te leggen: Jezus, die 
God is, is mens geworden om in ons hart te komen wonen, om één met 
ons te worden! 
 
Alleen het hart van Christus kan ons redden uit deze wereld waar alles 
te koop is. We worden gedreven om te consumeren en onszelf af te 
leiden. Dit systeem waarin wij gevangen zijn, is niet geïnteresseerd in 
de zin van ons bestaan.  
 
In de komende maanden zullen wij misschien dit thema gaan 
verdiepen.  
 
Moge Christus met Kerstmis in onze harten komen wonen en ons 
verlossen van deze wereld die haar hart lijkt te hebben verloren. 

Pastoor Marco 
 
 
 
Marco Cavagnaro 
+31 297 564638 
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Activiteiten in het cluster 
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Misintenties, weekend 30 november-1 december 
Ria Kempers-van Wijk  //  Ruud Goedknegt  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  //  Nico de Jong 
Carla van den Berg-Fontijn  //  Kees Fontijn   
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Jan Markwat  //  Jo Markwat-van Tol – jaarmis 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Peet van Tol – jaarmis  //  Greet van Tol-Bouwman en overl. zoon Matthieu 
Piet van Rijn  //  Ria van Braak-van Rijn 
 
Misintenties, weekend 7 en 8 december 
Ruud Goedknegt  //  Ria Kempers-van Wijk 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ferry en Willie Ottenhof  //  Lenie van der Laan 
Jaap Kooijman  //  Kees Fontijn  //  Nico de Jong  //  Theo Zeinstra 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
 
Misintenties, weekend 14 en 15 december 
Ria Kempers-van Wijk  //  Ruud Goedknegt 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  //  Voor vrede in de wereld 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Frans en Conny Wesselingh  //  Henk de Dood - jaarmis 
Jan Andriessen  //  Kees Fontijn  //  Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
 
Misintenties, weekend 21 en 22 december 
Ruud Goedknegt  //  Ria Kempers-van Wijk 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat  //  Kees Fontijn  //  Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten 
 
Misintenties, Kerstavond, 24 december 
Ria Kempers-van Wijk  //  Ruud Goedknegt  
Annemieke Schmitz  //  Ben en Brenda Overes 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Greet Lambalk-Heemskerk  //  Marianne Krak 
Kees Fontijn  //  Martin Groen  //  Nico de Jong 
Overleden familie Fronik-Hartsink  //  Patrick Fronik 
Overleden familie Van den Berg-Blom  
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Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Overleden ouders Van der Kroon-van de Lugt 
 
Misintenties, 1e Kerstdag, 25 december 
Angela van Schaik  //  Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Stolwijk  //  Edwin Houtkamp  //  Gijs Honselaar 
Ferry en Willie Ottenhof  //  Lenie van der Laan 
Frans en Conny Wesselingh  //  Jaap Kooijman  //  Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam  //  Martin Groen  //  Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard  //  Uit dankbaarheid 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Tiny en Cees Andriessen-Langeveld 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Ria Kempers-van Wijk  //  Ruud Goedknegt  //  Theo Zeinstra 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Overleden ouders Van Amsterdam-van Leeuwen 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Overleden familie De Bruijn-Zondervan, kinderen, kleinkinderen 
 
Misintenties, 2e Kerstdag, 26 december 
Angela van Schaik  //  Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Kees Fontijn. //  Nico de Jong 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Ria Kempers-van Wijk  //  Ruud Goedknegt 
Wies Hogeveen-Janmaat  //  Ria van Braak-van Rijn 
 
Misintenties, weekend 28 en 29 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  //  Kees Fontijn 
Nico de Jong  //  Nicolaas Nieuwendijk  //  Ria Kempers-van Wijk   
Overleden familie Zwartendijk-Leijen  //  Ruud Goedknegt   
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Uit dankbaarheid voor wat ons dit jaar is gegeven  
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Activiteitenoverzicht december 2024 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
za.30/11 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.1/12 09:30 Woord- en Communieviering, Elly van Rooden 
za.7 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.8 09:30 Eucharistie viering  
do12 15:30 Kinderclub! verhaal over kerstmis met kerstknutsel;  

svp vooraf aanmelden ivm inkoop spullen 
za.14 - ivm Kerst aan de Amstel GEEN VIERING 
za.14 - 
zo.15 

 event: KERST AAN DE AMSTEL, voor programma zie: 
www.vriendenurbanuskerknes.nl of Urbanesklanken 

za.14 17.00 Veiling van talenten! KERST AAN DE AMSTEL event 
zo.15 09:30 Woord- en Communieviering 

 
Elly van Rooden 

zo.15 14:00 Sfeervol kerstconcert met de tramharmonie 
do.19 10:30 Kerst-samenzijn voor onze ouderen o.l.v. Marino en 

Cockie, u ontvangt hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging 

za.21 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.22 09:30 Eucharistieviering  
di.24 20:00 Nachtmis, Eucharistieviering 

 
 

wo.25 10:00 1e kerstdag, Eucharistieviering Pastor Adolfs 
do.26 10:00 2e Kerstdag Gezinsviering,  

Woord-&Comm.viering 
Elly/Marino 

za.28 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.29 09:30 Eucharistieviering 

 
 

di.31 - GEEN VIERING  
wo.1/1 - GEEN VIERING  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 Peter Overdijk Maurice  John/Maurice 
St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Cock, Ab Huub 
 Peter Overdijk Maurice Jos den Haan Maurice/John 
St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 
  

 
   

     
  

 
   

     
St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Cock, Ab Huub 

     
  

 
 

   

 Peter Overdijk  Jos den Haan John 
St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Jeroen Huub 
Gelegenheids
- koor 

Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Ab Huub 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 
 Peter Overdijk 

 
kinderen kinderen Joop/John 

 Peter Overdijk Jeroen Jeroen Joop/John 
Samenzang  Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Cock, Ab Huub 
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Collectes   
 

 

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 30 november en 1 december. 
 

De Adventsactie, die begint in het weekend van 30 november 
en 1 december, wordt afgesloten met de collecte tijdens de 
nachtmis op dinsdag 24 december  
 
Opbrengst collectes 
 

weekend   26 + 27 oktober 342,30 
weekend     2 +  3 november 591,90 
weekend     9 + 10 november 241,10 
zaterdag            16 november 85,00 

 
Kerkbalans 

 

We schieten met 90% al aardig op, om het in de begroting 
voorziene bedrag  voor dit jaar, te gaan realiseren.  
 

De stand op 20 november is:  €. 20.471,50 
”Alle gulle gevers van harte bedankt ” 

 

Veel van onze vaste gevers hebben dit jaar hun bijdrage al 
geleverd maar helaas…..  is het er bij een aantal vaste gevers 
nog niet van gekomen hun bijdrage over te maken.  
 

Wij vragen u dan ook om na te zien of u dit bent vergeten en 
vragen u om uw bijdrage spoedig over te maken onder het 
motto:  

 Doe het dan vooral vandaag, 
 zodat u het morgen niet kunt vergeten !  

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Dit kan zonder tussenkomst van 
een notaris worden geregeld.  
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Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
 
De contactgegevens vindt u op blz. 2 van de Urbanesklanken. 
 
Bijeenkomst Rouwgroep 
 

Verlies maakt deel uit van ons bestaan 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand 
die je lief is. Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt, 
staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Van 
januari tot en met mei 2024 worden in oecumenisch verband 5 
bijeenkomsten georganiseerd. Binnen de groep is ruimte om 
alles wat je tegenkomt bij het verder gaan na het verlies van je 
dierbare te bespreken. Het geeft steun en inzicht. 
 

Of u gelovig bent of niet, u bent van harte welkom op onze 
informatiemiddag: op dinsdag 10 december 2024 om 14.00 uur 
in De Schutse, De Mérodelaan 1,  1422 GB  Uithoorn.  
Voor vragen en meer informatie:  
 

Elly van Rooden :  0252 - 51 75 92   pnmvanrooden@hetnet.nl 
Joep Dubbink     :  0297 - 26 82 12   j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
 
 
  



 18 

TER INSPIRATIE 
 
 
Wanneer Kerst zich aandient is dat op straat, in de supermarkt en in 
de media goed te merken. Buiten worden overal lampjes opgehangen, 
het heerlijkste eten wordt aangeprezen voor het gezamenlijke 
Kerstdiner, de leukste muziekjes en Kerstliedjes klinken enz..  Er valt 
veel te beleven met Kerst en dat willen we ook graag. Kerst is een 
echte experience aan het worden. We willen het graag beleven met 
elkaar. 
De kerk heeft met Kerst een unieke experience te bieden. De 
boodschap dat God mens is geworden. Iets wat rationeel lastig te 
bevatten is, maar wel te beleven en te geloven is. In een donkere en 
moeilijke tijd verwijst het kind van God, Jezus Christus, naar hoop 
en toekomst. Met de geboorte van Jezus Christus kwam het Licht in 
de donkere wereld. Zo kreeg het Licht een gezicht. 
 
Met Kerst beleven we, door samen naar het verhaal te luisteren, te 
zingen en te bidden. In een prachtige kerk die er dan ook op z’n 
paasbest 😀uit ziet. 
 
In een lied van Stef Bos wordt het prachtig bezongen. 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert       
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En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
 
En Hij geeft licht. Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht. Geef licht 
Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht. 
 
We mogen als Kerk trots zijn dat we ieder jaar mensen zoiets unieks 
kunnen laten beleven.  
 
Elly van Rooden. 
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Parochieteam, pastoraal team en redactie wensen u  
een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2025. 

 
Wens u vooral gezondheid en dat u van  

heel veel mensen kunt houden  
en dat er velen zijn die dat van u doen. 

 
Wens u een land toe waar u in vrede kunt wonen  

en het werk doen waar u van houdt. 
Waar u veilig over straat kunt lopen. 

 
Wens u wijsheid toe en vrolijkheid en een glimlach 

bij het zien van bonte kindertekeningen of schilderijen, 
het luisteren naar muziek, het lezen van een boek. 

 
Wens u ruisende bomen, bloeiende bloemen, 

aanvaardbaar veel muggen, helder water in de sloot 
een kwispelende hond als u thuiskomt. 

 
Wens dat u van betekenis mag zijn  

voor een mens in nood, u getuige bent van  
een onverklaarbare betovering of een schitterend misverstand. 

 
Van: Herman van Veen, Lieve hemel. 
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Hallo kinderen, 
 
kom je ook naar het kerst-knutselen van de Kinderclub?  
 
Wanneer: donderdag 12 december van 15.30 – 16.30 uur 
 
Uiteraard gaan we eerst luisteren en kijken naar het mooie kerstverhaal 
en daarna mogen jullie allemaal een leuke knutsel maken….  
 
Wel even van tevoren je per email aanmelden i.v.m. het klaar 
leggen van de materialen. 
Uiteraard zijn broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook van 
harte welkom!  
Het belooft weer een gezellige middag te worden, 
 
Groetjes Kinderclub Team. 
Email: pmmvanrooden@hetnet.nl  
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Kerstfeest voor onze parochianen van 80 jaar en ouder 
 
WIJ KOMEN TEZAMEN…………………….. 
 
Van harte nodigt het parochieteam u uit voor een gezellige 
kerst-bijeenkomst op maandag 23 december 2024.  
Wij verwachten u tussen 10.30 en 11.00 uur in ons 
dorpshuis De Nesse.  
 

Na de koffie en een glaasje 
serveren wij u een lunch. 
 
Wij zullen bidden, zingen, 
gelukkig zijn, maar ons doel 
is dat u uw mede-
parochianen spreekt.  

 
Zo rond 14.00 en 14.30 uur sluiten we het SAMEN ZIJN 
af. 
 
U ontvangt van ons nog een persoonlijke uitnodiging 
waarin wij aanbieden u te komen halen en thuis te brengen. 
Een team van dorpsgenoten hebben wij voor deze dag 
bereid gevonden u te rijden.  
 
Noteert u de datum 23 december en kijk uit naar onze 
uitnodiging per post. 
Het parochieteam verheugt zich erop u te ontmoeten.  
 
John, Joop, Hans, Petra, Marino en Cockie 
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Terugblik Diaconale viering op 17 november: Zo’n vriend is God 
 
Dit jaar hebben we voor het 8e jaar de Werelddag van de Armen herdacht. 
Armoede is van alle tijden. 
In zijn boodschap bij deze dag geeft paus Franciscus aan ons mee, oog te 
hebben voor de ander, die leeft onder het bestaansminimum en geen uitzicht op 
een beter leven ziet, en ook aandacht voor degenen die in geestelijke armoede 
leven. De paus vraagt ons niet weg te kijken voor de nood die er is, maar ons 
solidair op te stellen en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de armen in 
de samenleving.  
 
Onze werkgroep PCI in De Kwakel werkt samen met de PCI’s van de andere 4 
parochies. We werken in onze regio ook samen met o.a. Anders Amstelland en 
Uithoorn voor Elkaar. Deze organisaties geven steun en hulp aan de bewoners 
en willen ook zorgen voor verbinding door middel van bijvoorbeeld Lief- en 
leedstraten en Maatjesprojecten. En laten we niet onze samenwerking met de 
Voedselbank vergeten. 
 
‘Zorg voor je naaste’ is de missie van de diaconie. Die naaste kan eenieder zijn 
die je in je leven tegenkomt. Met de een heb je een korte ontmoeting en met 
een ander kan dat contact uitmonden in een jarenlange relatie van vriendschap, 
huwelijk, een samen leven. 
Wat komt daarbij kijken? Wat zet je in? Wat heb je nodig? Wie heb je nodig? 
Om die relatie inhoud te geven, te borgen, voort te zetten? Dat gaat niet 
zomaar!  
 
Als gelovigen kunnen we dankbaar gebruik maken van de voorbeelden die 
Jezus in zijn aardse leven ons heeft laten zien. De evangelieverhalen staan er 
vol mee. Daarom hebben we gekozen voor het thema ‘Zo’n vriend is God’. 
 
Tijdens de viering wilden we het niet alleen bij woorden houden, maar ook 
doen. Er daadwerkelijk kunnen zijn voor onze naaste! Daarvoor was onze actie 
dit jaar gericht op de vrijwilligerscentrale Amstelland in de regio. Daar wordt 
maatwerk georganiseerd voor hen die hulp vragen en zij die hulpverlenen: het 
maatjeswerk. Met de collecteopbrengst kan de vrijwilligerscentrale 
tuingereedschap aanschaffen waarmee een maatje de tuin op orde brengt van 
iemand die hier zelf niet (meer) toe in staat is. Of zij kunnen een aantal spellen 
kopen die vrijwilligers kunnen gebruiken om te spelen met hun maatje.   
 
De afgevaardigden van de werkgroepen PCI in ons samenwerkingsverband 
hebben samen met diaken Jeroen Hoekstra deze viering voorbereid.  
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We hopen dat de teksten, gebeden, overweging en liederen u hebben 
geïnspireerd, aan het denken gezet en uitgedaagd om een vriend, een maatje te 
zijn voor onze naaste. 
   
Ansichtkaarten  
Aan het einde van de viering heeft elke bezoeker een ansichtkaart 
meegekregen.  
Deze kaarten zijn ontworpen en gedrukt door cliënten van Ons Tweede Thuis 
die werken op De Morgenster in Uithoorn. Dit is een arbeidstrainingscentrum 
voor mensen binnen het autismespectrum. Voor arbeidstraining, dagbesteding 
en participatie in de samenleving. Hier vinden de cliënten maatwerk: iedereen 
heeft zijn eigen programma. Zij zijn, met al hun mogelijkheden, kwaliteiten en 
interesses uitgangspunt voor de ondersteuning door hun begeleiders.   
 
De tekst op de ansichtkaart sloot mooi aan bij het thema van de viering; in onze 
vriendschap met de ander ontdekken we hoe God een vriend voor ons wil zijn. 
 
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht. 
Die als het erop aan komt, voor je bidt en voor je vecht. 
Als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, 
dan kun je zeggen, ik heb een vriend. 
 
Zo’n vriend is God. 
 
De oproep was om deze ansichtkaart op te sturen naar een vriend of een kennis, 
dichtbij of juist wat verder weg, op zoek naar verbinding, op zoek naar contact. 
Om te laten weten: ik ben een vriend voor jou. 
 
Naar wie kunt u omkijken? 
Als u iemand kent die een steuntje in de rug kan gebruiken en u kunt dat niet 
zelf doen, neem dan contact op met de Caritas van De Kwakel. (zie onder voor 
mailadres) 
 
Wij willen ook naar u omkijken! 
Stel dat u de persoon bent die een steuntje in de rug kan gebruiken, weet dan 
dat u ons kunt benaderen. 
 
Contact 
Via de mail:info@pcidekwakel.nl    
  



 25 

 
  



 26 

  

Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 
 

Nieuw bestuurslid 
 
Even voorstellen… 

Mijn naam is Justus van Soelen. Voor 
sommigen misschien beter bekend als 
Just.  
Op elfjarige leeftijd ben ik met mijn 
ouders naar de Nes verhuisd en 
kwam al gauw met mijn moeder naar 
de kerk.  
Daar heb ik ook een aantal jaren als 
misdienaar rondgelopen.  
Inmiddels woon ik met mijn vrouw en 
kind in Huizen, maar nog altijd kom 
ik met veel plezier in de Nes. Vanuit 
mijn nieuwe rol in het bestuur van ‘de 
Vrienden’ hoop ik een bijdrage te 
kunnen leveren aan die warme 

gemeenschap, door het organiseren van projecten en evenementen voor 
het in stand houden van die mooi plek, de Urbanuskerk. 
 
De overige bestuursleden van onze stichting blijven; Peter Overdijk 
(voorzitter), Marc van Lammeren (secretaris), Vincent Blom (algemeen) 
en Monique de Bruin (penningmeester) 
 

Kalender 2025 tot 15 december bestellen 
 
U heeft tot 15 december de gelegenheid om onze prachtige Jaarkalender 
2025 met landschapsfoto’s van Koen Boelrijk te bestellen (zie onze 
website). De eerste druk van 50 stuks is inmiddels uitverkocht. Direct na 
Kerst aan de Amstel bestellen we de tweede en laatst druk.  
Laat deze kans niet aan uw neus voorbijgaan.  
17,50 euro per kalender.  
Bestellen: penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Email: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 

Kerst aan de Amstel 2024 
Houd onze website in de gaten voor de laatste info 

 
Online en live Kerstveiling 
Vanwege het enorme succes van afgelopen jaren organiseren we ook nu 
een kerstveiling. Zowel online (tot 13 december 20:00 uur) als live op 
zaterdag 14 december om 17:00 uur. Kijk op onze website en biedt op al 
het leuks wat wordt aangeboden en kom naar de live-veiling! 
 
Kerstpakketten (we hebben er 40, op is op!) 
Wij vullen ons kerstpakket met medewerking van onder andere 
Brouwerij Wessie, de Wijnschuur, Slagerij Woorts, Sluis-Zicht, Firma 
Ruizendaal, Rinus Verheggen en Floral Charm. Het kerstpakket wordt 
geleverd in onze Vrienden-Urbanus-tas. Kosten 30 euro. Bestellen 
kerstpakket met uw adres en telefoonnummer: 
kerstpakket@vriendenurbanuskerknes.nl.  
 
Amaryllissen 
De prachtige superkwaliteit amaryllissen worden ook dit jaar ter 
beschikking gesteld door Floral Charm. De ranke lange stelen met grote 
bloemen worden per doos van 10 stuks geleverd in rood of wit. Kosten; 
30 euro per doos. Uiterlijk maandag 9 december bestellen met 
vermelding kleur rood of wit via amaryllis@vriendenurbanuskerknes.nl 
 
Kersttrui-dorps-evenement zaterdag 14 december 
Zie onze flyer en website voor meer informatie. Trek uw leuke foute 
kersttrui aan en doe mee met de activiteiten en gezelligheid.  
Aanvang 14:00 uur. Tot 17:00 uur kunt u uw bestelde (kerstpakketten, 
amaryllissen en veilingkavels) tegen betaling (contant of pin) afhalen.  
Om 17:00 uur start de live-veiling onder leiding van veilingmeester Peter 
 
Kerstconcert zondag 15 december 14:00 uur 
De Amsterdamse Tramharmonie komt ook dit jaar naar ons toe! Een 
geweldig kerstconcert met meezingers! Vanaf 12 jaar 10 euro entree, tot 
12 jaar gratis.  
 

Tot Kerst aan de Amstel! 


