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Beste medeparochianen,

e ergste kou lijkt uit de lucht, de vogels laten weer van zich
horen, het gras werpt z'n grauwe, grijsgroene schaduw van zich
af en kleurt weer lichter groen, de eerste lammetjes dartelen al
vrolijk rond. Het is duidelijk: de natuur ontwaakt uit haar
winterslaap, nieuw leven dient zich aan. En daarmee: het
Paasfeest is op handen. Het is het dieptreffende verhaal
betreffende onze Lieve Heer
waarbij lijden, sterven én verrijzen
elkaar opvolgen. Er uiteindelijk
middels opoffering en
naastenliefde voor de medemens
er de overwinning is van het leven
op de dood. De grauwe sluier
wordt afgeworpen en Levenslicht
weer straalt. Het is daarmee meer
dan een verhaal. Als een diepe
beleving en intense ervaring
waarbij we er voorbeeld aan
nemen gedurende onze eigen
levenswandel, als bron van
inspiratie, elk jaar weer. Het geeft
ons zo kracht en richting hoe ons
leven dagelijks in te richten i.p.v.
stuurloos trachten vooruit te
komen op een verder heilloos pad.

Het Paasfeest is daarmee ook het
belangrijkste feest wat we vieren
in de Katholieke Kerk. Het gaat
niet om geld of macht van het instituut of het kunnen bepalen
als de sterkste. Het gaat om je medemens, naastenliefde,
dienstbaar zijn, vergevingsgezindheid. Pasen is juist nu een
levend voorbeeld voor de onstuimige wereld, dichtbij en veraf,
waarin we ons momenteel bevinden en waar we bijna dagelijks
op een negatieve manier mee worden geconfronteerd. Laten we
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hopen dat deze partijen het Licht daadwerkelijk mogen zien,
ervaren én ernaar gaan handelen. Het zou de wereld véél
mooier, vrediger en leefbaarder maken.

Pasen gaan we daarom vieren! Op
Palmpasen, waarbij diaken Rob
Mascini voor zal gaan in de viering,
doen de kinderen hun intocht in de
kerk met hun fraaie, zelf
gefabriceerde Palmpasenstok. Altijd
een bijzonder mooi moment. Dan de
overige vieringen en het samenzijn.
In het verleden zijn er binnen de
regio afspraken gemaakt over waar
we het Paas triduim (Witte

Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) vieren. Dat is

steeds afwisselend in 2 van de 5 parochies; dit jaar in Uithoorn

en Aalsmeer. Dit is ook zo terug te zien in het rooster: dit jaar

vieren we, naast de Kruisweg op Goede Vrijdag, alleen 1¢

Paasdag in onze St.Urbanuskerk. We hopen dat u massaal

aanwezig kunt zijn om dit mooie feest samen te vieren en te

beleven!!! Op 2¢ Paasdag is iedereen wederom van harte

welkom waarbij voor de kinderen het traditionele Paaseieren

zoeken zal plaatsvinden, aangemoedigd door de ouders en

andere aanwezigen. Altijd weer leuk

om te zien hoe jong en iets ouder

fanatiek op zoek gaan naar de

verstopte eieren in de tuin van de

pastorie of in de kerk wanneer het

weer iets tegenzit. Na afloop is er

dan een gezellig samenzijn in de

pastorie met koffie, thee en lekkers.

We hopen dat velen van u ook dan

weer aanwezig zijn!



Hebben we het over de
overgang van grauw naar
fris en levendig: onlangs
is er opnieuw een bezoek
gebracht aan het
glasatelier van
Lichtraamwerk waar de
glas in lood ramen van
het Mirakel van
Amsterdam worden
gerestaureerd. Er worden

al goede vorderingen gemaakt. De 19 raampanelen zijn
schoongemaakt, van het oude lood ontdaan en hier en daar al
gerepareerd. Het is daarbij ook opvallend hoeveel glas er kapot
en gebarsten is. Bij de vorige restauratie in de jaren 60 van
vorige eeuw is er ongetwijfeld naar beste kunnen gewerkt, maar
naar huidige maatstaven komt het toch enigszins over als
‘lapwerk’. Ofwel er moet nog veel gebeuren. Wat vooral ook
opvalt: de schoonheid en kwaliteit van de ramen zelf. De maker

van de ramen, het atelier F.
Nicolas en Zonen, kan gerust als
“‘Rembrandt onder de
glaskunstenaars’ van die tijd
gerekend worden. De details zijn
overbluffend, ook van dichtbij. Een
belangrijk  stukje = Nederlands
cultureel erfgoed, zomaar in onze
St.Urbanus! En nu ze vorderen in
het restauratieproces, blijkt des te
meer hoe waardevol en prachtig
ze zijn. We kunnen er straks
allemaal weer van genieten! Om
een goed beeld te krijgen van de

vorderingen kunt u onze website bezoeken via de link

www.urbanusparochienes.nl



http://www.urbanusparochienes.nl/

Genoeg leven in de brouwerij bij de laatste
bijeenkomst van de Groencommissie! Dit is
een platform in ons dorp waarin visie en
toekomst van Nes worden besproken door
de vertegenwoordigers van de diverse
partijen die een belangrijke rol spelen in het
dorp. Duidelijk is dat er een nieuwe lagere
school gaat komen, waarbij de eerste palen
zo rond 2030 de grond in gaan. Aan de
Dorpsraad en de gemeente Amstelveen, ondersteund door de
Groencommissie, om te bepalen waar het schoolgebouw komt
te staan en welke andere functies het nieuwe gebouw ook moet
gaan herbergen. En wellicht woningbouw? En wat er dan gaat
plaatsvinden in het dorpshuis en de Urbanuskerk? Ook zij
hebben nu ieder hun eigen functies in de Nes en welke kunnen
zij mogelijk in de toekomst verder herbergen? Niets blijft in
principe onbesproken, wat mooie en soms ook pittige discussies
oplevert. Samenwerking is daarbij een belangrijke pijler waarbij
het ‘in het belang zijn voor het dorp’ en ‘respect voor elkaar’
belangrijke hoofdrollen spelen. Wordt zeker vervolgd.

Bent u onlangs nog in het

Kerkebos geweest? Want ook

daar is de lente langzaam maar

zeker goed zichtbaar en

absoluut de moeite waard om

even te gaan bekijken. De

gemeente heeft onlangs al flink

gesnoeid, waarvoor dank. En

wat daarbij ook opvalt: de

Tuinploeg, onze fantastische

vrijwilligers die het groen rondom de kerk zo prachtig op orde
houden, hebben het Kerkebos weer goed toegankelijk gemaakt
door er een mooi pad van houtsnippers neer te leggen. Als een
rode loper. Perfect genietmomentje om even rond te kuieren,
net als de priesters vroeger ook deden.



De lente én het Paasfeest, met al haar verwachtingen,
schoonheden en beloftes van nieuw leven en samenleven zijn
in aantocht. Daar moeten we van genieten én opnieuw
voorbeeld aan nemen. Grauwheid, vergankelijkheid behoren tot
het verleden waar Licht en Leven onze voorbeelden en richtlijn
zijn. Als iedereen zich daar op zou richten, zou de wereld er veel
beter voor staan, dichtbij en verder weg. Dat wil toch iedereen?
Kwestie van gewoon doén!

We wensen u en uw dierbaren samen een mooi en vredig
Paasfeest toe.

Graag tot de Urbanesklanken van mei,
Met Hartelijke Groet,

Uw parochieteam.



Misintenties, weekend 4 en 5 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Corry Kooijman-Langeveld

Dave de Laat

Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos
Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en zn Herman
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld
Piet van Rijn

Theo Zeinstra

Overleden ouders Van der Kroon-van de Lugt

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran

Misintenties, weekend 11 en 12 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Corry Kooijman-Langeveld

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Ria van Braak-van Rijn

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran
Voor veiligheid in het verkeer




Misintenties, weekend 18 en 19 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Corry Kooijman-Langeveld

Edwin Houtkamp

Frans en Conny Wesselingh

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Ruud Goedknegt

Theo Zeinstra

Theo de Dood - jaarmis

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran

Misintenties, weekend 25 en 26 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Corry Kooijman-Langeveld

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Ferry en Willie Ottenhof

Kees Fontijn

Lenie van der Laan

Nico de Jong

Overleden familie Zeinstra-Rijpma

Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraine
Voor de slachtoffers van het geweld in Israel, Gaza en Iran




Activiteitenoverzicht april 2026

datum tijd: soort viering: voorganger:

do.2 19:00 | Witte donderdagviering in Uithoorn en Aalsmeer

vrij.3 15:00 Kruisweg in Nes Marino den Haan

vrij.3 19:00 | Kruisverering in Uithoorn (Geen viering in Nes)

za.4 20:00 | Paaswake in Uithoorn (Geen viering in Nes)-

z0.5 09:30 | Eucharistieviering 1e Paasdag, in Nes

ma.6 10:00 | gezinsbijeenkomst 2e paasdag, in Ne§ Marino den Haan

met aansluitend paaseieren zoeken en gezellig samenzijn

in de pastorie

ma.6 11:00 | Eucharistieviering 2e Paasdag in Uithoorn-

za.11 | 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
z0.12 | 09:30 | Eucharistieviering
za.18 | 19:00 | Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn
z0.19 | 09:30 | Woord- en Communieviering Diaken

Rob Mascini

wo.22 | 09:00 | Kerkwerken, iedereen WELKOM!

za.25 | 19:00 | Woord- en Gebedsviering Paul Goossens

z0.26 | 09:30 | Eucharistieviering
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zang: organist: lector: misdienaar:  koster:
samenzang John
St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Jeroen| Huub
samenzang Jos den Haan Joop/Maurice
St.Cecilia Andrea Kooijman | Cilia Krak Ab Huub
samenzang Maurice/Joop
St.Cecilia Nnb Marino den Haan | Cock Huub
samenzang | Peter Overdijk Jeroen Goossens | Jeroen Joop/John
St.Cecilia Peter Overdijk Margaret Ab Huub

Timmermans
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Activiteiten in het cluster

Voedselinzameling Witte Donderdag 2 april

Het Paastridulim is dit jaar in Aalsmeer en in Uithoorn. Tijdens de Witte
Donderdagviering vindt er zowel in de Karmelparochie als in de
Emmadisparochie een voedselinzameling plaats; een mooi voorbeeld
van samenwerking in de regio. Met de voedselinzameling tonen we ons
solidair met hen die het minder hebben en een extraatje goed kunnen
gebruiken. Door de alsmaar stijgende prijzen en inflatie is het voor
steeds meer mensen moeilijk om rond te komen.

U kunt tijdens de Witte Donderdagviering houdbare voedingsmiddelen
zoals groenten in blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta enz.
meebrengen naar de kerk dat bij de offerande in manden op het altaar
gelegd wordt.

Het ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de Voedselbank, 0297
help ons helpen, de daklozen die Broeder Wim Ernst (Aalsmeer)
regelmatig bezoekt en anderen die het minder hebben. Veel mensen
zZijn u dankbaar. Wij rekenen op uw gulle bijdrage!

Witte Donderdag in Aalsmeer: 2 april 19.00 uur

Witte Donderdag in Uithoorn: 2 april 19.00 uur

Diaconie Karmelparochie en Emmadisparochie
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Pasen vieren als één gemeenschap

Heel vroeger, tot de jaren '50, werd de Paasnacht zelfs op
zaterdagochtend gevierd! Dat was toen een traditie om het de mensen
makkelijker te maken. Men vond het destijds niet veilig om 's nachts
buiten te zijn en het strenge vasten maakte een nachtmis fysiek te
zwaar.

Sinds de jaren '50 vieren we Pasen weer in de nacht, net als Kerstmis.
De nacht is een bijzonder moment: terwijl de wereld donker is, zien wij
het licht van Christus. Dit licht verbindt de drie nachten van het
Paastridulim, die eigenlijk één lange viering vormen:

e Witte Donderdag: Jezus eet met zijn leerlingen en wordt
verraden.

e Goede Vrijdag: Jezus wordt gekruisigd en ligt in het graf.

¢ De Paaswake: De verrijzenis van Jezus in de nacht.

Om de eenheid van deze drie nachten te laten zien, vieren we ze als
één geheel. Het is eigenlijk één grote viering die begint op
donderdagavond en eindigt in de Paasnacht. Wij nodigen u van harte
uit om deze driedaagse als één gemeenschap te beleven.

Omdat we twee priesters hebben, vieren we in twee kerken. Om dit in
alle parochies mogelijk te maken, hebben wij samen met het bestuur
gekozen voor een jaarlijkse rotatie. Dit jaar zijn de vieringen van het
Triduim in Uithoorn en Aalsmeer. Alle parochianen van onze vijf
parochies zijn hierbij van harte welkom. Op zondag vieren we de

Paasdag zelf juist in de kerken die tijdens het Triduiim gesloten waren.

Zo trekken we deze dagen samen op, van de droefenis van

het kruis naar de vreugde van de verrijzenis. Want Pasen is het
feest van onze redding. Zoals de lente begint in de natuur, zo brengt
Pasen ons de hoop dat de dood is overwonnen.

Ik wens u allen een Zalig Pasen!

Marco Cavagnaro
+31 297 564638
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Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal,
net als de afsluiting van de Vastenactie, plaatsvinden in de
Eucharistie op de eerste Paasdag.

Opbrengst collectes
weekend 21 + 22 februari 408,80
weekend 28 + 1 maart 304,15
zaterdag 7 maart 74,85
8 maart geen viering : familiezondag in Uithoorn
weekend 14 + 15 maart 314,65

VASTENAC IE

Voor het geval dat u het Vastenzakje heeft gemist kunt U uw
bijdrage natuurlijk ook gewoon in contanten deponeren in de
grote kist achter in de kerk, of storten via de Bisschoppelijke
Vastenactie:
bankrekening : NL21 INGB 0000 0058 50
Onder vermelding van: Kameroen.
Voor meer informatie kijkt u op: www.vastenactie.nl

Roepingenzondag Weekend 25 en 26 april

Op de 4° zondag na Pasen wordt de hele kerk uitgenodigd te
bidden en na te denken over het geschenk van de roeping die
ieders persoonlijke weg bepaalt om de heer te dienen.

Voel jij je geroepen om God te dienen? Op Roepingenzondag
staan we stil bij het ontdekken en beantwoorden van een
roeping, of dat nu naar het priesterschap, het diaconaat of het
religieuze leven is. Het thema voor 2026 luidt:’Bouw mijn Kerk
op’. Het sluit aan bij het kerkelijk jubileumjaar ter gelegenheid
van de 800%* verjaardag van de H. Franciscus van Assisi ( 3
okt. 1226) In eerste instantie dacht hij dat hij een kerkgebouw
moest herstellen, later begreep hij dat hij werd geroepen om bij
te dragen aan het herstel van het mystieke leven van Christus.

Uw persoonlijke roeping ontdekken is een zegen, het vraagt om
reflectie en een open hart. God roept ieder van ons tot een
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unieke missie in het priesterschap, het religieuze leven of
andere vormen van dienstbaarheid.

Als jij je wilt oriénteren omtrent jouw persoonlijke roeping
kijk je op: www.volgjeroeping.nl

In de voetsporen van Maria is zij
vol vertrouwen heengegaan.

Verdrietig maar vervuld met mooie herinneringen, laten wij u weten
dat wij afscheid hebben genomen van onze lieve moeder en schoon-
moeder, onze trotse oma en overgrootmoeder

Cornelia Wilhelmina Kooijman-Langeveld
Corry
31 maart 1929 10 maart 2026

Sinds 8 december 2021 weduwe van Jaap Kooijman

Op =zaterdag 14 maart hebben wij, tijdens de gezongen
uitvaartplechtigheid in de door haar zo geliefde Sint Urbanuskerk, olv
pastoor Marco, afscheid van haar genomen.

Moge Corry in de aanschijn van Maria de moeder van Christus, na een
langdurig godsvruchtig, liefdevol en werkzaam leven, rusten in het
huis van God. Laten wij bidden dat Corry, nu samen met Jaap haar
man thuis zal zijn, in de eeuwige liefde van God haar Schepper.

Het parochieteam wenst haar kinderen schoon- klein- en achter
kleinkinderen, de overige familie en al diegenen die haar zo node
moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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Ter Inspiratie

Er bestaat een verhaal over een jongen die thuiskwam van een
catechesebijeenkomst. Daar was hem het bijbels verhaal van de
doortocht door de Rode Zee verteld. Toen zijn moeder vroeg wat hij
had geleerd vertelde hij haar: “De Israélieten wisten uit Egypte weg te
komen, maar de farao zat ze met zijn leger achterna tot bij de Rode
Zee en die konden ze niet oversteken. Dus pakte Mozes zijn mobieltje
en nam contact op met het leger. De israélitische luchtmacht
bombardeerde de Egyptenaren en de genie legde een pontonbrug
zodat de mensen konden oversteken.” Geschrokken vroeg de moeder:
“Is dat de manier waarop ze het je verteld hebben?” “*Nou nee,” gaf de
jongen toe, “maar als ik het zou vertellen zoals ze het ons verteld
hebben dan zou je er niets van geloven.”

Ieder jaar in de Paasnacht lezen we dit verhaal dat de kern vormt van
het joodse Pesach: God redt zijn volk uit slavernij en dood en leidt hen
door de woestijn naar het beloofde land. Het volgt doorgaans direct na
het Scheppingsverhaal. Kom daar nhog maar eens mee aan bij jongeren
die alles weten over oerknal en evolutie. En dan eindigt de uitgebreide
woorddienst van deze belangrijkste viering van het kerkelijk jaar met
het verhaal over Jezus’ verrijzenis. Wie met nuchter verstand deze
verhalen leest moet toch haast wel met die jongen uit de catecheseklas
tot de conclusie komen: volstrekt ongeloofwaardig?!

Pasen, de kern van ons geloof, is een ongelooflijk verhaal. Te mooi om
niet waar te zijn. Want het komt tegemoet aan onze hoop en het



verlangen dat het goede het kwaad overwint, dat er altijd een weg is
om te gaan ook wanneer dat godsonmogelijk lijkt, dat wij een goede
toekomst tegemoet gaan, ook al is het leven soms zwaar, en dat we —
uiteindelijk — door de dood heen in de liefde geborgen zullen zijn
waaruit wij ooit geboren werden, dat God die ons het levenslicht gaf
eeuwig licht over ons doet opgaan. Die hoop, dat verlangen, leeft diep
in ieder mens, ook de meest moderne, de meest geseculariseerde.
Verhalen die daarvan vertellen vind je op straat, bij iedere protestmars,
in ieder goed gesprek, en in de meest hedendaagse films en boeken
terug.

Wij kunnen eenvoudigweg niet leven in een wereld waarin het kwaad
téch het laatste woord zou krijgen, waarin iedere weg doodloopt en
waarin de dood het onverbiddelijke einde is van al onze idealen en
toekomstdromen. Alles in ons komt daartegen in verzet. Dus staan we
op tegen het kwaad, zoeken we steeds weer nieuwe wegen met elkaar
en dragen de herinnering aan al onze gestorven dierbaren en hun
idealen altijd met ons mee. Zo wordt ons paasgeloof al heel concreet in
de wereld van vandaag.

Maar het paasmysterie wordt bewaard in die ongelooflijke verhalen die
ons zijn doorgegeven en die ook wij mogen doorgeven, mdeten
doorgeven: het is van levensbelang. Iedere tijd of generatie heeft
natuurlijk een vertaalslag nodig van deze ongelooflijk mooie verhalen.
Maar het paasmysterie gaat dieper dan de rede van de mens. Het leeft
diep in ons gevoel, diep in ons hart. Want de stem van God die ons tot
leven roept zwijgt nooit. Hij-die-is, die er altijd-voor-ons-zal-zijn, roept
ons tot geloof in Pasen. Het lijkt ongelooflijk maar de Heer is waarlijk
verrezen, alleluja,

Zalig Pasen!

Elly van Rooden.
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Weet je dat ook weer

De kerk zit afgeladen vol: Het is een warme augustusdag waarop St.
Rosa wordt gevierd in de Sint Michielskerk in Sittard. Plots klinken
er kreetjes en paniekerige schreeuwen van achteruit de kerk. Het
orgel stopt en het koor wordt stil. In het middenpad loopt... op z’n
luie gemak... een echte leeuw richting het altaar.

Dit prachtige, waargebeurde verhaal, kunt u vinden op het
YouTubekanaal ‘Weet je dat ook weer’. Bart Lijdsman brengt, soms
samen met cameraman Dion Huiberts, prachtige Nederlandse
verhalen tot leven op zijn YouTube kanaal waarbij verwondering
centraal staat. Mooie verhalen die inspireren en die vele bijzondere
plekken van Nederland laten zien.

Ook komen er mooie verhalen voorbij over bijzondere katholieke
kerken. Zoek maar eens naar:

Een bijzonder stukje Rome in een klein Brabants dorp.

Dit is de grootste Neo-Byzantijnse kerk van Nederland.

De aanleiding om over dit YouTube kanaal iets te schrijven in het
parochieblad kwam na het zien van de volgende video: Wonen in
het klooster is rustig, dienstbaar én gezellig. Bart is een paar dagen
te gast in het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch en laat de
paters en enkele vrijwilligers aan het woord. Over jezelf
toevertrouwen aan een grotere bron van leven. Een mooi, goed
gemaakt en bijzonder inkijkje in het religieuze leven.

Een YouTube kanaal dat de moeite waard is om te bekijken. Zoek
op: ‘Dezelfde heilige grot als in Lourdes, in jouw eigen
woonplaats’ voor de aflevering over Lourdesgrotten in Nederland.
En de aflevering over de bloemenveiling in ons eigen Aalsmeer kan
ik u ook zeer aanraden: Het grootste gebouw van Europa staat in
Aalsmeer. Veel kijkplezier.

Diaken Jeroen Hoekstra

[N.B. Je kunt de genoemde video’s vinden door op YouTube de

dikgedrukte tekst in te typen. Je vindt de video dan wel op het kanaal
‘Weet je dat ook weer’.]
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Parochievergadering
R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142

1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

E. van Rooden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:

Facebook:

Voorzitter: Peter Overdijk

Koorrepetitie

Begrafenisver. St Barbara

Begrafenisonderneming
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Ultvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

Kerkhof / Sint Barbara

tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

tel.: 0297-582165

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

technische dienst
tel.: 0297-582293

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

0297-893073
020-6471212
0297-583448
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Jaarverslag 2025

Ons financieel jaarverslag 2025 is onlangs door Fiesler & Fiesler,
Administratie en Advies samengesteld. Ook deze keer hadden we
een mooi financieel resultaat; maar liefst 48.800 euro. Het is
geweldig dat we zoveel gulle donateurs hebben en dat met name
Kerst aan de Amstel veel geld (15.000 euro) in het laatje brengt.
We kijken met een goed gevoel terug op onze activiteiten.

Onze kascommissie, bestaande uit Ab Rijnbeek en Cock van
Schaik, komt op 25 maart bijeen om de financiéle administratie te
controleren. Daarna zullen wij de jaarrekening, de verklaring van
de kascommissie en het jaarverslag op onze website publiceren.

En nu door.........

Het is niet goed als onze stichting jaar op jaar alleen maar geld
oppot zonder het uit te kunnen geven. Gelukkig kan iedereen zien
dat de kerk nu in de steigers staat en weet u zeker dat we in
2026 ons banksaldo van inmiddels meer dan 300.000 euro
omlaag gaan brengen. Dat is tenslotte waarvoor onze stichting
opgericht is; een bijdrage leveren aan de instandhouding van het
kerkgebouw. We hebben 125.000 euro toegezegd voor de huidige
werkzaamheden aan het glas-in-lood. Daarna blijft er dus nog
genoeg geld over om aan andere noodzakelijke werkzaamheden
uit te kunnen geven. We houden u op de hoogte!

Amstellanddag 7 juni

Natuurlijk zetten wij de kerkdeuren weer wagenwijd open voor
Amstellanddag! Noteer de datum alvast in uw agenda.

Meer informatie over ons? Zie www.vriendenurbanuskerknes.nl
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