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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145, 1189 VL Nes a/d Amstel 
Parochiesecretariaat tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro of Kapelaan Darek Karwowski: tel.: 0297-564638 
(Darek mobiel: 06-46309158)  Email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063 
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  
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ZATERDAG 12 APRIL 2025 OM 19.30 UUR 
 

The Passion in Nes aan de Amstel in de Sint 
Urbanuskerk 

 
Koor Revival heeft hun versie van 
het eigentijdse verhaal over het 
lijden van Jezus al meerdere keren 
mogen uitvoeren.   
 
Het belooft een stemmige avond te 
worden. Het ingetogen verhaal, 
verteld door Adrie Stokman, wordt 
door het koor afgewisseld met 
mooie eigentijdse Nederlandstalige 
liederen, onder andere “Zo zal het 
zijn” van Rob de Nijs en “Grijs” van 
Jaap Reesema. Het verhaal en de 
liederen worden tevens 
ondersteund door indrukwekkend 

beeldmateriaal.  
 
Met deze samenwerking tussen Nes en Zevenhoven maken we er 
voor u een prachtige inspirerende avond van. 
 
De toegang bedraagt € 5,00 (contant betalen svp.).  
Kaarten zijn aan de deur te verkrijgen.  
 
Informatie: Cockie Groen-van den Helder,  
telefoon 06 307 207 49. 
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Beste medeparochianen,  
 
 
           ls een koning op aarde... Er is de afgelopen maand veel 
gebeurd in de wereld. Het gaat om macht, geld en invloed 
uitoefenen. Alsof iedereen overal op aarde geregeerd wordt 
door maar 1 persoon: Donald Trump, president van de 
Verenigde Staten van Amerika sinds zijn inauguratie per 20 
januari 2025. Er werden vele decreten door hem getekend vanaf 
dag 1 dat hij de scepter zwaaide. Besluiten, of zo u wil, geboden, 
die grote gevolgen hadden voor vele mensen, niet meer dan 
pionnen, zowel individueel als voor diverse groepen.  En zeker 
niet altijd positief, want het leidde ook: tot 
het uitsluiten van mensen waardoor je 
geen plaats of enige betekenis meer hebt 
in de samenleving; tot het zelfs verdrijven 
van mensen van hun huis en haard die 
daar al vele jaren verbleven. Tot het 
opsplitsen van families. Tot veel verdriet en onzekerheid. Een 
snelle conclusie kan zijn: Ja, maar ze waren toch illegaal of 
“anders”, dus toch niet meer dan terecht...? Is dat dan de 
waarheid? Maar bedenk ook dat in het tijdperk vóór Trump deze 
mensen welkom en nodig waren voor het werk die anderen niet 
wilden uitvoeren, onderdeel waren geworden van de lokale 
gemeenschap en daaraan bijdroegen. En daar bovenop: het je 
buurman of buurvrouw is/was waar je een hele goede relatie 
mee hebt/had, die je helpt/hielp bij een klus of je  kinderen 
opving na schooltijd of die gewoon een hele aardige persoon 
is/was waar je mee koffie dronk. Ofwel dat je er ineens 

persoonlijk bij betrokken bent en het je persoonlijk raakt. 
Vind je het dan nog zo vanzelfsprekend...? En dat was 
nog maar het begin! En passant werd er ook nog melding 
gemaakt dat Groenland, het Panamakanaal en de Golf 

van Mexico aan hem toebehoorden en tenslotte dat 
de wereld moet worden opgedeeld in 3 of 
4 machtsblokken die over de gehele  
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wereld gaan regeren. En daarmee over u en ons. Als een koning 
op aarde, oppermachtig, bluffend, gelegaliseerd door het zijn 
van de machtigste, met de beste wapens en het sterkste leger, 
regerend over mensen en de wereld.  
 

 We staan aan de vooravond van Pasen. 
Daarbij gedenken we het lijden, het sterven én 
het verrijzen van onze Vredesvorst Jezus 
Christus. De weg die moest worden afgelegd 
om het goede te laten overwinnen over het 
kwaad. De vergelijking van toen met nu is snel 

gemaakt, alsof de geschiedenis zich herhaalt. Ook tijdens het 
leven van Jezus was het Romeinse volk oppermachtig, 
regeerden ze over andere volkeren en bepaalden ze wat er wel 
en niet gebeurde. Geen enkel probleem als je niet wilde 
meewerken: de straffen waren hoog en niemand die er iets aan 
deed of kon doen. En de leiders wasten hun handen in 
onschuld... Een ritueel welke zich bij diverse dictators, 
machtsblokken en instituten met alle zichtbare en onzichtbare 
gewelddadigheden door de tijd heen steeds heeft herhaald... 
Het goede nieuws hierbij is dat, vroeger of later, deze 
handelswijze uiteindelijk geen stand hield en, zo laat de 
geschiedenis ook telkenmale zien, men faalde en ten onder 
ging. De boodschap van naastenliefde, vergeving, liefde, 
barmhartigheid ofwel het voorbeeld van Onze Lieve Heer was 
toen en is nu nog steeds een betekenisvolle boodschap die 
stand houdt, wél overwint en mensen de goede weg wijst. 
Vooral als de tijden donker zijn. Laten we deze inhoud op weg 
naar Pasen voor ogen houden, gebruiken en vooral toepassen 
naar de mensen om ons heen, als lichtend voorbeeld, op weg 
naar een vredige wereld waar iedereen welkom 
is en een plaats heeft, zonder ook maar enig 
onderscheid te maken! Met elkaar, vol 
overtuiging zonder enige reserve. Waar de 
haan tenslotte niet 3 maal kraait... Wat zal de 
wereld er dan mooi uit zien!!!   
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Een bijzondere Paastijd staat ons te wachten. Eerst is er 
Palmzondag op 13 april met de optocht van de kinderen door 
de kerk met hun prachtig versierde Palmpasen stokken. Dit jaar 
vieren we het Paas triduüm (= letterlijk: een periode van 3 
dagen) in onze eigen St.Urbanus! Ofwel Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag, waarbij we het lijden, 
de kruisdood en de verrijzenis 
van Jezus Christus herdenken. 
Het hoogtepunt in het kerkelijk 
jaar voor ons gelovigen. De 
vieringen worden opgeluisterd 
met zang van gemixt het 
St.Cecilia koor en het 
Gelegenheidskoor. Bijzonder 
en ingrijpend om het geheel 
mee te maken. We hopen 
absoluut dat u ook aanwezig 
bent, met elkaar wordt het nog 
indrukwekkender!! Met 1e 
Paasdag is er geen viering, maar in plaats daarvan dan wel in 1 
van de regiokerken waar geen Paas triduüm wordt gehouden. 
(Volgend jaar wordt dit overigens precies omgedraaid). Op 2e 
Paasdag is er speciaal voor de jongeren een gezinsviering 
gemaakt, mét eigen filmmateriaal. Na afloop is er het 
traditionele Paaseieren zoeken. Altijd weer leuk om te zien en 
mee te maken. Iedereen is ook hier van harte welkom!!!    
 
U heeft er in de vorige Urbanesklanken al over kunnen lezen: 
the Passion komt naar Nes! In samenwerking met het koor 
Revival uit Zevenhoven voeren zij op zaterdag 12 april vanaf 
19.30uur een eigentijds, stemmig en ingetogen verhaal op over 
het lijden van Jezus. Met liederen van nu, waaronder van Rob 
de Nijs en Jaap Reesema (winnaar talentenshow X-factor), 
ondersteund door indrukwekkend beeldmateriaal. Een mooiere 
en meer inspirerende voorbereiding op Pasen met elkaar is  
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bijna niet mogelijk. Kaarten a €5,- kunt u nu nog bestellen via 
Cockie Groen-van den Helder via 
cockievandenhelder@ziggo.nl of telefoon 06 307 207 49. Doen!  
 
Regeren als een koning op aarde, waarbij eigen gewin, geld en 
macht centraal staan. Velen hebben dit reeds geprobeerd, zo 
laat de geschiedenis zien, met veel verdriet, ellende en verval 
voor de mensen tot gevolg. Het blijkt tenslotte niet houdbaar. De 

boodschap van onze Vredesvorst 
Jezus Christus was een geheel 
andere, waarbij Hij naastenliefde, 
barmhartigheid en vrede predikte en 
centraal stelde. En dat is vandaag de 
dag nog steeds hoorbaar en zichtbaar. 
Met Pasen zetten we die boodschap 
van de overwinning op het kwaad weer 
vol in de schijnwerpers, om er samen 
beter van te worden, het als voorbeeld 
opnieuw te omarmen en mee te 
nemen naar de toekomst. Zodat we 
deze beter kunnen maken. Zonder 
uitzondering voor iedereen! Het geeft 
hoop, verwachting en vooral een 
bevredigend resultaat op onze 
levensweg. 

 
We wensen u en uw dierbaren een mooie, gedenkwaardige 
Paastijd toe en we hopen u in deze periode weer regelmatig in 
en om de Urbanuskerk te mogen ontmoeten. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van mei,  
 
Met Hartelijke Paasgroet,  
 
Uw Parochieteam. 
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Misintenties, weekend 5 en 6 april 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Ria van Braak-van Rijn 
Ria Kempers-van Wijk 
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 12 en 13 april 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Ferry en Willie Ottenhof 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
Theo de Dood - jaamis 
 
 
 
 
Misintenties, Paasweekend 18 t/m 21 april 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Dave de Laat - jaarmis 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
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Ferry en Willie Ottenhof 
Frans en Conny Wesselingh 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Lenie van der Laan 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek, Lida en Gerard Baas 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Cees en Tiny Andriessen-Langeveld 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Ruud Goedknegt 
Piet en Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 26 en 27 april 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Casper Stevens 
Edwin Houtkamp 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Ploon Nieuwendijk-van Putte 
Ruud Goedknegt 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
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Activiteitenoverzicht april 2025 
 
datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.5 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.6 09:30 Eucharistie viering  

za.12 19:30 koor 'REVIVAL'  uit Zevenhoven 
zingt "the PASSION" 
zie Urbanesklanken voor details 

 

zo.13 09:30 Euch. viering, Palmzondag, 
kinderen Palmpaasstokken 
processie 

pastoor Marco 

do.17 19:00 Witte Donderdag 
 

 

vrij.18 15:00 Goede Vrijdag, kruisweg gebed Marino den Haan 

vrij.18 19:00 Goede Vrijdag 
 

 

za.19 20:00 Eucharistie viering, Paaswake 
viering 

 

zo.20 - GEEN viering in Nes  

zo.20 11:00 Eucharistie viering 1e Paasdag, 
welkom in Uithoorn 

 

ma.21 10:00 Woord- en Communieviering, 
GEZINS-viering, 2e paasdag 

Elly & Marino 

wo 23 09:00 Kerkwerk  

za.26 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.27 09:30 Woord- en Communieviering 
 

Rob Mascini 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan - John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 

 
 
 

   Joop & John 

kinderen/ 
samenzang 
 

Peter Overdijk Elly van Rooden Cock Cock 

St.Cecilia & 
gelegenheidskoor 

Peter Overdijk Cockie Ab Ab 

 - - - John 

St.Cecilia & 
gelegenheidskoor 

Peter Overdijk Paul, Cockie Ab Huub 

St.Cecilia & 
gelegenheidskoor 

Peter Overdijk Paul Goossens Cock, 
Jeroen 

Huub 

     

 
 

    

Samenzang 
 

Peter Overdijk kinderen Ab, Cock John 

     

samenzang nnb Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia nnb Margaret 
Timmermans 

Cock, Ab Huub 
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Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 april. 

.  
De Vastenactie wordt afgesloten met de collecte tijdens de 
Paasvieringen.  
Het parochieteam beveelt deze collectes van harte bij u aan. 
 

Opbrengst collectes 
weekend   22 + 23 februari 326,40 
weekend     1 +  2 maart 368,00 
Aswoensdag 194,10 
weekend     8 +  9 maart 308,50 
weekend   15 + 16 maart 241,30 

 

 

 
Ploon was de spil en toeverlaat van de familie. 

Zij stond klaar voor iedereen die hulp nodig had en was de 
lievelingstante. Wij zullen haar buitengewone gastvrijheid en 

droge humor erg missen 
 

Apollonia Gérardine Maria Nieuwendijk-van Putte 
 

Tante Ploon 
 

Breda    Amstelveen 
      * 20 september 1940    †   20 februari 2025 

Weduwe van Piet Nieuwendijk 
 

Wij bedanken de medewerkers van ’t huis aan de Poel  
voor de goede zorg 

 
Familie Van Putte 

Familie Nieuwendijk 
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Voor het geval dat u het Vastenzakje heeft gemist kunt U uw 
bijdrage natuurlijk ook gewoon in contanten deponeren in de 
grote kist achter in de kerk, of storten via de Bisschoppelijke  
Vastenactie:  
bankrekening : NL21 INGB 0000 0058 50  

Onder vermelding van: Brikettenproject.  
Voor meer informatie kijkt u op: www.vastenactie.nl 

 
Tarieven St.Urbanusparochie 2025 
Met pijn in het hart informeren wij u dat wij de kosten voor 
misintenties en offerkaarsen m.i.v. 1 januari 2025 moesten 
verhogen 
Het kaarsengeld voor de kleine kaarsen is na 8 jaar verhoogd 
van 0,50 naar 0,70 cent en de lange kaarsen gaan van €. 1,=   
naar 1,40. 
Het tarief voor misintenties is na 4 jaar van 8,50 naar €. 10,=  
verhoogd 
Namens het parochieteam 

Joop Sibum, penningmeester 
 
Communie thuis: 
Wilt u ook graag de communie thuis ontvangen ?  
Kapelaan Darek en/of Elly van Rooden komen graag naar u toe.  

U kunt zich opgeven via het secretariaat. 
In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de 

communie zal worden gebracht. 
 
Ter kennisname:  
Zaterdag 22 maart, ontvingen wij het bericht dat Robert Frijling 
op 72 jarige leeftijd is overleden. 
Robert bezocht op de zondagochtenden vanuit Amstelveen 
trouw onze Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel, totdat hij 
niet meer voor zichzelf kon zorgen en werd opgenomen in een 
verpleeghuis te Amstelveen.   
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TER INSPIRATIE   
 
 
 
Eén ei is geen ei, twee eieren is een half ei, drie eieren is een Paasei. 
Een bekend versje want eieren zijn er ontelbaar met Pasen! Toch 
hoor ik het oma tegen Pim zeggen: ‘Het gaat niet alleen om de 
eieren! Pasen is het feest van Jezus’ verrijzenis. Dat God Hem liet 
opstaan uit de dood!’   
 
Pim knikte heftig ja, tegen oma en pakte intussen met beide handjes 
een gekleurd ei om met oma een eitje te tikken. Het ging niet om de 
eieren, maar ze waren wel lekker. En de verrijzenis van Jezus, dat 
vond hij toch een beetje moeilijk. Maar het was een geruststellende 
gedachte dat opa ergens daarboven was….. 
 
Het geloof in de verrijzenis in Leven nà de dood, hoort niet echt bij 
ons moderne bestaan. Het fungeert misschien als een pleister op de 
wonde op een droevig moment. Of als een soort vermaak op de 
televisie, waar vage figuren soms contact leggen met de geesten aan 
gene zijde. 
 
Paasgeloof gaat verder, Jezus werd gekruisigd. Ondanks zijn goede 
bedoelingen en grenzeloze liefde. Ondanks zijn intense band met 
Zijn Vader. 
 
‘God, waarom heb je me verlaten?’ riep Hij uit. Zij die erbij stonden 
voelden zich machteloos bij Zijn pijn. Was dit nou alles? Was dit nou 
het einde van Jezus? 
Diep in hun ziel fluisterde iets: ‘Nee! Een mens is méér dan zijn lot of 
zijn leeftijd.  
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Hij is deel van iets veel groters, een Goddelijk mysterie.’ En terwijl 
hun ogen zien hoe de stervende de laatste adem uitblaast, weet hun 
hart dat dit heilig moment een thuiskomst is bij de Eeuwige. 
Jezus’ leven en liefde zijn onverwoestbaar. Wie de weg van Jezus’ 
leven gaat, de weg van de liefde, heeft deel aan dat waarachtige 
leven dat eeuwig is. 
 
Dat is Pasen. En daarom: laat de lentebloemen bloeien en tik gerust 
niet één, niet twee, maar drie eitjes!  
Mede namens ons parochieteam,  
wens ik u een Zalig Pasen toe.   

 
Elly van Rooden. 
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Pasen: 
 
 
Heeft het ons nog iets te zeggen, 
’t feest van de verrijzenis, 
nu, ruim twee duizend jaren later, 
waarin veel veranderd is, 
waar het ongeloof, de twijfel 
over heel de wereld gaat 
en de echtheid van dit wonder 
soms zelfs ter discussie staat? 
 
Wat heeft ons dit feest te leren 
nu er werelden vergaan 
en naast onze Triomfator 
ook ’t geweld is opgestaan? 
Is Hij soms voor niets verrezen, 
die verwon het kille graf 
en ons door Zijn zegevieren 
een verheven toekomst gaf? 
 
Neen, rol weg de steen der twijfel 
die je ziel gevangen heeft                   
en sta op uit ’t bange duister, 
Jezus, jouw Verlosser leeft!! 
Laat als vlammend teken lichten 
in je diepste levensstrijd 
’t woord: ’ik leef en gij zult leven’. 
Dat geldt nu en voor altijd!  
 
Frits Deubel. 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 
 

Jaarverslag 2024 
 
Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de 
kascommissie, staat gepubliceerd op onze website. Wij nodigen u 
van harte uit deze op onze website te lezen. Voor ons was 2024, 
zowel financieel als organisatorisch, een goed jaar. Met als 
absolute hoogtepunt onze tiende editie van Kerst aan de Amstel 
met een opbrengst van ruim 15.000 euro. Door alle gulle giften 
van onze ‘vrienden’ en opbrengsten van de activiteiten had het 
boekjaar 2024 een positief resultaat van 48.132 euro. We hebben 
geen geld besteed aan het onderhoud van de kerk omdat er geen 
werkzaamheden hebben plaatsgevonden. U weet echter een ding 
zeker; giften aan ons zijn en blijven statutair gereserveerd voor 
onderhoud aan de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel en kunnen 
dus niet vervallen aan andere doelen. We hopen dit jaar wel een 
mooie bijdrage te kunnen doen aan werk aan het glas-in-lood van 
de Martelaren van Gorcum. 
De kascommissie over 2024 bestond uit Ab Rijnbeek en Cock van 
Schaik. Wij danken de kascommissie voor de goedkeuring van 
onze boekhouding en alle gulle donateurs die dit resultaat 
mogelijk hebben gemaakt! 
 
 

Toekomstige activiteiten: 
 
Zondag 25 mei: concert van het Seniorenorkest Amstelland  
 
Zondag 1 juni: Amstellanddag 
 
 
Meer informatie? Zie www.vriendenurbanuskerknes.nl  
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Uitnodiging voor de Palmzondag gezinsviering op zondag 13 april 
om 9.30 uur. 
 
Op Palmzondag is er een speciale gezinsviering onder leiding van 
pastoor Marco, je kunt luisteren naar het verhaal dat Jezus een paar 
dagen vóór zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt 
binnengehaald als hun nieuwe Koning. Zowel vóór als na de viering 
mag je in processie met je zelf gemaakte palmpaasstok door de kerk 
lopen, na afloop kun je je mooie versierde palmpaasstok aan de 
mensen in de kerk laten zien en kun je je palmpaasstok wegbrengen 
naar een zieke oma, opa of iemand in je buurt… 
 

  

Tweede Paasdag, komen jullie ook naar de feestelijke gezinsviering 
om 10.00 uur?  

Tijdens deze viering wordt een ‘live’ verslag gegeven uit Jeruzalem, 
door een van onze verslaggevers en tevens is er een speciale 
Paasquiz voor jong en oud! 
Zoals gebruikelijk is na afloop voor de jongsten chocolade eieren 
zoeken, bij mooi weer in de pastorietuin en anders in de kerk!  
Wij hopen jullie /  u te mogen begroeten! 

Kinderclub Team 


